KONUSAN TARİH © 


Abdülhamid Han'ı Konusuyor 


DAVUT BAYRAKLI 


000000000000000 mostar e? 
0000000000000000 o ©009990909090909090909090909090909909 90090909099999099099090990999 


Gavs-ı Sâni 
Şeyh Seyyid 
Abdülbaki 
Elhüseyni (k.s. ) 
Hazretlerinin 


Sadaka-i 
Cariyesidir 


mostar 


İstanbul 2018 


mostar 


Tarih Serisi yayin@semerkand.com 
ISBN: 978-605-159-422-4 


ve baki 
TÜRKİYE 

Eyüpsultan Mah. 

Esma Sokak. No.3 
Samandıra-Sancaktepe-İstanbul 
Tel: 0216 564 26 26 

Faks: 0216 564 26 36 


online satış: 


www.semerkandpazarlama.com 


Yazar : Davut Bayraklı 
Editör : Sulhi Ceylan 
Redaksiyon : Dr. Yakup Sevimli 
DiniOkuma : Fathullah Erdoğan 


Tashih : Mehmet Günyüzlü 

Kapak Resmi : Bünyamin K. 

Kapak : Fatih Aydın 

İç Tasarım (o: M. Vehbi Ümit 
Ender Öztürk 

Baskı : Matsis Matbaa 


Tevfikbey Mah. 

Dr. Ali Demir Cad. 

No: 51 Sefaköy-İstanbul 
Tel: 0 212 624 21 11 


(yaygın dağıtım) 


Şubat 2018, İstanbul 
1. Baskı 


© Bu eserin tüm yayın hakları 
Semerkand Basım Yayın Dağıtım 
A.Ş.'ye aittir. 


ESFACOL. 

M e D ı — N 
AVRUPA 

Kölner Str. 256 

51149 Köln 

Tel: 022 03/36 9490 

Fax: 022 03/36 94 910 
www.semerkandonline.de 


KONUSAN 


Abdulhamid Han'ı Konuşuyor 


OE E Ka Mİ N daai ek f S 


DAVUT BAYRAKLI 


EEN 


mostar 


DAVUT BAYRAKLI 


1978 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. İlk, orta 
ve lise eğitimini Ankara, Mersin ve Rize'de tamamladı. 
2008 yılında, Kazakistan'da Uluslararası Hoca Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini 2010 yılında “Sezai Karakoç'un Şiir ve Şair Anlayışı” isimli teziyle aynı üniversitenin Türkoloji dalında yaptı. 2012 yılından beri Mostar dergisi editörlüğünü yürüten yazarın, yurt içinde ve yurt dışında makaleleri; Edebifikir, Mavi Yeşil, Kuyudaki Koro, Yılkı, Semerkand, Genç Okur, Skylife, 


Yarın, Mostar dergilerinde yazıları yayımlandı. 


Basılan Eserleri 

e Konuşan Tarih-1 

e Konuşan Tarih-2 

e Mücahid Mürşidler 

e Çiçekli Elbise (Sulhi Ceylan - Mehmet Erikli - Davut Bayraklı) e Modern Hurafeler (Mehmet Erikli - Davut Bayraklı) 

e İlginçlikler Kitabı (Sedat Bayraklı - Davut Bayraklı) 


e Sezai Karakoç'un Şiir ve Şair Anlayışı 


Yayına Hazırlananlar e Yazarın Masası, Okurun Masası 


e Aynı Göğün Yıldızları (Davut Bayraklı - Cüneyt Dal) 


Yoğun bir çalışma dönemi içinde varlıklarıyla bana huzur veren eşim Sema, kızım Mahinur Gevher ve oğlum Necip Fazıl'a... 


İÇİNDEKİLER 


Sultan Abdülaziz Nasil: Katledildi? kimi 11 
Sultan Abdülaziz'in Katlini Kimlerİstedi?......................... 17 
Sultan 2. AbdülhamidHan'ıAnlamak!..................................... 23 
Midhat: Pasa GERİ ya si ea sağl Seli ükleşlan 29 
Çırağan Baskını ve Sarıklı İhtilalci AliSuâvi............................ 37 
Sultan Abdülhamid HanveTheodorHeızl............................... 49 
Theodor Herzl ve Dreyfus Da Vasi sümen ise 57 
Filistin, Theodor Herzl ve Sultan Abdülhamidi......................... 63 
Abdülhamid Han'ın Filistin Mücadelesi .................................. 73 
Bir Lider Portresi: Anadolu İnsanının Babası 

Abdülhamid: e ig MEŞİN MAJA AE e e PE İİİ GS 77 
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın Karakter Özellikleri................ 83 
Zamanını Aşan Bir Lider: 2. AbdülhamidHan...................... 95 
Sultan Abdülhamid'in Emriyle Tokatlı Mehmed 

Nasil Deli Mehmed Ol? sal masala maşa anyk, 111 


Bağdatlı Süleyman Bey'den Mahmud Şevket Paşa'ya 
GM KİMİ a Sal ni A ii la 119 


Karanlıkta Habis Bir Ruh: Hüseyin Avni Paşa .................... 133 


Osmanlı'nın Megaloman Sadrazamı: Midhat Paşa.............. 151 
Gök Sultan Abdülhamid Han ve Hüseyin Nihal Atsız........ 165 


Boer Savaşı ve Osmanlı Aydınının 


Sultan Abdülhamid Düşmanlığı, enem 177 
2. Abdülhamid'in Bilinen Ve Bilinmeyen Yönleri................. 185 
Yahudi, Mason ve Abdülhamid Han Düşmanı 

Karanlık Bir Adam: Emanuel Karasu (Carasso) .................... 201 
Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın Bilinmeyen Yönü.............. 209 
Sultan Abdülhamid Han ve Yıldız Suikasti als dan li 217 
Sultan Abdülhamid Han ve Haliç'te Çürüyen 

Donanma EM eğ lal Rl lied ele le 233 
Çin'de Okul Açan Son Lin Dial mn lella 245 
2. Abdülhamid Döneminde Osmanlı-Japonya İlişkileri........ 257 
Ertuğrul Firkateyninin Japonya Seferi ve Hazin Sonu........... 265 
Abdülhamid Han ve Amerika Birleşik Devletleri................ 279 
Enver Kaça ve Abdülhamid Han Kemale iin ii 293 
Talat Paşa ve Abdülhamid. Flat arsası al 305 
Amiral Sir Henry Woods ve2.Abdülhamid.......................... 323 
Yabancıların Gözünden Sultan AbdülhamidHan................. 333 
Cumhuriyet Döneminde Sultan Abdülhamid Tesbitleri.......341 
TürkRomanındaAbdülhamidHan................................. 351 
EK: 

Sultan AbdülhamidHan'ınKızÇocukları............................. 365 
Sultan Abdülhamid Han'ın ErkekÇocukları...................... 371 
2. Abdülhamid Han'ın KronolGjiSi men esinti 377 


la Gel Yad zeliş alaka ira AAA 389 


SULTAN 


ABDÜLHAMİD 
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Sultan Abdülaziz 
Nasıl Katledildi? 


Sultan Abdülaziz meselesini soracağım abi. Sultanı kimler öldürttü? Yoksa söylendiği gibi intihar mı etti? 


Sen, Sultan Aziz'in intihar etmiş olabileceğine inanıyor musun? 

Bir insanın iki bileğini keserek intihar etmesi ancak polisiye romanlarında olur, gerçek hayatta değil abi. 


Evet. Görüyorsun ya, bir tarih öğrencisi olarak senin bile inanmadığın şeye koca bir milleti inandırmaya çalışıyorlar. Hem de tek makasla iki bileğini birden keserek! 


O zaman konumuza yavaştan girelim istersen. 


Girelim girmesine de önce bir isimle başlayalım. 


Kim bu? 


George Washburn diye biri. 


Hiç tanıdık gelmedi. 


Bu adam 1903 yılına kadar tam kırk sekiz yıl boyunca Robert Koleji'nde öğretmenlik ve müdürlük hatta bir dönem kolejin başkanlığını da yapmış. 


Anladım abi. Ama bizim konumuzla ilgisi nedir? 


George Washburn, kırk sekiz yıllık uzun öğretmenlik, müdürlük hatta başkanlık döneminden sonra hatıralarını kaleme almış. İşte onun kaleme aldığı hatıralarına baktığımız zaman senin sorduğun soruya doyurucu bir cevap bulabiliriz. 


Kitabı alıp oku demeyeceksin değil mi? 


Meraklı olman güzel ama her şeyi birilerinden öğrenmeye çalışman kötü bir alışkanlık. Kitap okumadan olmaz bu işler. Başkasının anlattıklarıyla tarihçi olamazsın. Kitabın adı İstanbul'da Elli Yıl. 


Tamam abi, nasihatlerini ve kitabın adını not aldım. Sen şimdi meseleye girsen diyorum. 


Aslında George Washburn, söz konusu kitabında Sultan Abdülaziz'in devrilmesinde İngilizler'in oynadığı rolü tüm açıklığıyla yazmış. Okuyunca sen de göreceksin, o dönemde İngilizler Sultan Abdülaziz'e karşı bir kumpas kuruyor ve gizli faaliyetler yürütüyorlardı. 


Bu kumpasların sonunda mı Sultan Abdülaziz tahttan indirildi yani? 


Evet, ama bu hadisenin esas destekleyicisi Midhat Paşa idi. Ancak Sultan Abdülaziz'i tahttan indirme planını Midhat Paşa tek başına değil, İngiliz gizli servisinin desteğiyle Sir Henry Elliot ile birlikte yapmıştı. 


Araya giriyorum ama kim bu Sir Elliot? 

Sir Henry Elliot, dönemin İngiliz büyükelçisidir. 

Etkili bir kişiymiş yani. 

Evet. Planın bir parçası olarak da İngilizler'in Akdeniz filosu, gerektiği takdirde İstanbul'a girmek için Çanakkale açıklarına dahi gelmiş. Washburn”un anlattıklarına bakılırsa sultan tahttan indirilince genel olarak ilk anda bir memnuniyet oluşmuş. Ancak bu memnuniyet havası çabuk dağılmış olacak ki sultanın tahttan indiril- 


mesinden rahatsız olanlar, devrimi yapanlara karşı bir hareket başlatma sinyalleri vermişler. 


Böylesi bir ihtimali İngilizler beklemiyordu galiba. Yoksa neden bundan rahatsız olsunlar ki? 


Onu bilmiyorum tabii, ama bu gelişme üzerine hemen hafta sonunda Sultan Abdülaziz'in iki bileğini birden keserek intihar ettiği haberi yayıldı. Ama bu habere İstanbul'daki birçok kişi inanmamıştı. 


Ben de inanmıyorum abi. Hele şu anlattıklarından sonra hiç inanmıyorum. 


Mesele çetrefilli, işin içinde Midhat Paşa vardı, Yeni Osmanlılar vardı. Onlar meşrutiyet istiyorlardı ve bunu Sultan Aziz'le sağlamaları mümkün değildi. Bu iş için biçilmiş kaftan Sultan 5. Murad'dı. Tüm plan onun tahta geçmesi üzerine kuruluydu. 


Tekrar konumuza dönersek, bu Washbum konu hakkında ne diyor başka? 
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O da bu intihar olayına inanmadığını söylüyor. Hatta tam olarak senin söylediğin teoriyi biraz daha detaylı anlatıyor. 


Daha sonra ne oldu? 


Sultan 2. Abdülhamid tahta çıkana kadar bu olaylar- da İngilizler'in desteğini alan Midhat Paşa'nın önü açıldı. 
Böylece İngilizler Osmanlı sarayında söz sahibi olmayı arzu ediyorlardı. Çünkü Sultan Aziz döneminde sarayda Fransız etkisi ağır basıyordu. Ancak 1871 yılına gelindiğinde Fransızlar'ın Prusya karşısında mağlup olmalarına Ali ve Fuad paşaların da vefatları eklenince Fransız etkisi kırılmıştı. Saray, İngiliz ve Rusya arasında kalmıştı. 
İşte Sultan Aziz üzerinde oynanan oyunun bir nedeni de buydu. Tahta, kendilerini destekleyecek bir kişi getirerek İngiliz siyasetinin önünü açmak istiyorlardı. 


Yine bir İngiliz oyunuyla karşı karşıyayız yani. 
Biliyorsun, Sultan 2. Abdülhamid de İngilizler'in bu tarz kumpas kurduklarından ve gizli işler çevirdik- 


lerinden hatta her türlü fenalığın onların başının altından çıktığından bahseder. 


Peki, verilen hal’ fetvası? 


Bunun bir önemi yok. Zira hal” fetvasında padişahın aklını oynattığı yazıyor ki yalandır. Devletin parasını israf ettiği de yazar ki bu da yalandır. Sultan Abdülaziz için aklını oynattı diyerek tahta getirdikleri 5. Murad gerçekten aklını oynattı ama. 


Sultan Abdülaziz başarısız bir padişah değildi değil mi? 
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Tabii ki değildi. Orduyu elden geçirip modern silahlarla donatmıştı. Osmanlı donanmasına el atıp İngiltere ve Fransa'dan sonra onu dünyanın üçüncü deniz gücü konumuna getirmişti. Tahta çıktığında var olan demiryollarını tam üç katına çıkarmıştı. İşte onun bu yaptıkları dış dünyada kendisini hedef haline getirmişti. Bu arada içerideki hainleri de unutmamak lazım. Makam ve mevki için her şeyi yapabilecek adamlar o zaman da mevcuttu. 


Bunlar bile sultanın neden katledildiğini az çok anlatıyor. Peki, neden onu zehirlemediler de böylesine izahı güç bir işe giriştiler? 

Denediler ama başaramadılar. Hüseyin Avni Paşa, daha öncesinde bu işe yeltendi ancak başarılı olamadı. 
Bunlar öyle sıradan iddialar da değil, kayıtlara girmiş teşebbüslerdi. 


Bunu duymamıştım işte. 


Hüseyin Avni Paşa aslında sultanın ölümündeki kilit isimlerdendir. Cenazenin doktorlar tarafından görülmesine müsaade etmeyen kişi de kendisidir. Gerçi Yıldız Mahkemesi'nde yargılanan üç kişi suçunu kabul etmişti. Yine cenazeyi yıkayanlar merhum sultanın birkaç dişinin kırık olduğunu, sakalının yolunduğunu ve göğsünde morluklar bulunduğunu söylemişlerdi. 
Bu ifadeler yeminli ifadelerdi. Bunlar da bize Hüseyin Avni Paşa'nın neden cenazeyi doktorlara göstermediği hakkında bilgi veriyor. 


Hüseyin Avni Paşa'nın sultana karşı özel bir kini mi var? 
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Evet, ama bu sadece özel kinle açıklanacak bir mesele değil. Hüseyin Avni Paşa Harem'deki kadınlara sözle tacizde bulunduğu için birkaç kez görevinden uzaklaştırılmış hatta bir keresinde de memleketi Isparta'ya sürülmüş. Yine de altını çizmekte fayda var. Bu iş Midhat Paşa ve avanesi tarafından yapılmıştı, el atından ise İngilizler desteklemişlerdi. Tabii Mason Locası'nın da bu işteki parmağını unutmamak gerekir. Midhat Paşa ve ekibine bir destek de Mason Locası'ndan gelmişti. 
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Sultan Abdülaziz'in 
Katlini Kimler İstedi? 


Abi, en son Sultan Abdülaziz'in katledilmesi meselesini konuştuk. Ama hâlâ aklımda bazı sorular var. 
Şu meseleyi tamamen açığa kavuştursak olmaz mı? 


Elbette olur, kavuşturalım ama bu iş nasıl olacak? 


Her zamanki gibi abi, ben soracağım, sen de anlatacaksın. Mesela Sultan Abdülaziz'i kimler tehlike 


olarak görmüştü? 


Bu iş Midhat Paşa'nın başının altından çıktı. Bunu bir kenara not edelim. Peki, Midhat Paşa'nın derdi neydi? Paşa, meşruti bir idare kurmak istiyordu. Böylece padişahın yetkisini daraltmış olacaktı. Ama Sultan Abdülaziz tahtta oldukça bu emeline ulaşamayacağını da gayet iyi biliyordu. 


İşin çıkış noktası bu mu yani? 


Çıkış değil de işin kopma noktası diyebiliriz. Burada Midhat Paşa, amacına ulaşabilmek için kendisi gibi padişahtan kurtulmak isteyen devlet ricalini yanına çekti. Onlarla bir nevi iş birliği yaptı. 


Yavaş abi! Kim bu devlet ricali dediklerin? 


Şeyhülislâm Hasan Hayrullah Efendi, Bahriye Nâzırı Kayserili Ahmed Paşa, Askeri Şüra Reisi Redif Paşa, Fetva Emini Filibeli Kara Halil Efendi, Şirvânizâde Ahmed Hulüsi Efendi, Serasker Hüseyin Avni Paşa ve Askeri Mektep kumandanı Süleyman Paşa... Tüm bu zevat sultandan rahatsızdı ve onun tahttan inmesini istiyorlardı. 


O zaman Midhat Paşa, bu adamlarla sultanın tahttan indirilmesi için anlaştı yani! 

Evet, aynen öyle oldu. Midhat Paşa onlarla görüştü ve daha sonra bu halkaya Şehzade Murad Efendi de dahil oldu. 


Sarayda epey bir meşrutiyetçi kadro varmış! 


O konuda yanıldın işte. Bu adamlardan sadece Midhat Paşa ve Süleyman Paşa meşrutiyetçi fikirlere sahipti. Diğerleri ise tamamen şahsi emellerinin peşinden koşan bir avuç menfaatçiydi. Hepsinin bir kuyruk acısı vardı zaten. Mesela sultan hakkında düzmece bir fetva almak için Midhat Paşa, fetva emini olan Filibeli Kara Halil'i yanına çağırıyor. Bu işe dünden razı olan Filibeli Kara Halil “çarşaf kadar fetva veririm” diyor. 


Peki, şeyhülislâm nasıl imzalıyor bu uydurma fetvayı? Onun da karın ağrısı mı var sultan ile? 


18 


Olmaz mı? Esas onun var, daha önce aynı göreve gelmiş ancak kırk gün vazifede kalmıştı. Şimdi ikinci kez geldiği bu görevde daha fazla kalabilmek ve koltugunu kaybetmemek için her şeyi yapacak bir karakter sahibiydi. Zaten tarihi olarak meseleye baktığımızda sadece Sultan Abdülaziz için değil, diğer hal' fetvası verilen padişahların da fetvaları uydurma, saçma ve yalan yanlış idi. Fetvalar şer'i klişeyle yazılır ancak dayanak noktası somut hadiseler olmazdı. Bu, Sultan Abdülaziz için de geçerliydi. 


Hal” fetvasında, “Padişahın şuuru bozuk” diye bir cümle vardı. O zaman senin söylediklerine göre bu da geçersiz, değil mi? 

Elbette, ama devamlı bu iddia kullanılmıştır. Çünkü bu ifadeyle padişah tahttan indirilebilir ve kimse de buna itiraz edemezdi. Bu arada başka iddialar da vardı ve onlar da saçma ve mesnetsizdi. 


Yoksa Ali Suâvi'nin ortaya attığı şu “Horoz dövüştürür ve kazanana nişan takardı” iddiasını mı diyorsun? 


Bakıyorum da bu kez dersine çalışıp gelmişsin. Ali Suâvi, İsviçre'de yazdığı makalelerde böylesine akla ziyan iddialar ortaya attı. Bunların, gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktu ama halkın vicdanını yaralayan padişahın hal'edilişini meşrulaştırmak gayesiyle böyle iftiralara başvurdular. 


Biraz meseleyi araştırınca dediğin iftiraları insan farkediyor. Mesela devlet işlerinden habersiz olduğu iddialarının da yalan olduğunu farkettim. Aslında sultan, her şeyin farkında olan, iç ve dış siyaseti bilen 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bir kişiymiş. Afrika'dan Çin'e kadar müslümanlara sahip çıkması da bunun belgesi diyebilirim. 


Padişahın karakterinin ne kadar yüksek olduğunu aslında Midhat Paşa da biliyordu. Bakma sen öyle konuştuklarına; onlar işlerine geldiği gibi davranıyorlar. 
Mesela, sultanın hali ve katlinden sorumlu tutulup Tâif'e sürülen Midhat Paşa orada hatıralarını kaleme aldığında neler yazmış biliyor musun? 


Bilmiyorum abi. İşin o kısmını atlamışım demek ki. 


Burası detay gibi görünse de çok önemlidir. Adamlar kendi ağızlarıyla itiraf ediyorlar satır aralarında, ama kimin için? Elbette uyanık okuyucular için. Ne diyor Midhat Paşa hatıralarında padişah hakkında? “Akıllı ve uyanıktı, devletin iyiliğini isteyen yüksek gayretli, devlet ve milletin hüsn-i idaresi, kanun ve nizam ile olmakla lazım geldiğini herkesten ziyade bilen bir kişiydi.” Meseleyi bilmeyen senin ve benim gibi adamları kandırıyorlar, sonra da kalkıp bunları yazıyorlar işte. 
Sen hükümdarı dinsizlikle suçlarsan, elbette bu dikkat çeken bir suçlama olur, israfla suçlarsan elbette milleti şaşırtırsın. Ancak Sultan Abdülaziz'in kendisinden önceki ve sonraki padişahlardan daha dindar olduğu bir sır değil ki bunu herkes biliyordu. Nasıl oluyor da bu sultanın hal’ fetvasında “din işlerini ihlal” etmiş ibaresi oluyor? Bir de bu iddiayı ortaya atanların hayatına baksak kim bilir nelerle karşılaşırız. 


Aslında mesele o kadar da karışık değilmiş. Sadece dikkatli ve detaylı bir okuma yapsak işi çözeceğiz demek ki. 
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Öyle, ama kim bu kadar zahmete katlanacak? Osmanlı bu tecrübeyi Sultan Abdülaziz'den önce de sonra da yaşamıştı. Sultan 2. Abdülhamid'in hal” fetvası da böyle olmuştu. 1909 yılında 2. Abdülhamid Han tahttan indirilmek istendiği dönemde Fetva Emini Hacı Nuri Efendi idi. Dürüst ve aklı başında, insaf ehli bir adamdı. 
Kendisinden hal” fetvası istenildiğinde, “Hal'de uğursuzluk vardır. Sultan Abdülaziz tahttan haksız yere indirildi. Rumeli kaybedildi. Şehid çocuklarını ben sırtım- da taşıdım” dedi. Sonra da kendisinden istenen fetvayı görevi pahasına da olsa yazmadı. 


Belki de Sultan Abdülaziz'in fetva emini böyle bir tavır takınsaydı, işler o zaman çığırından çıkmazdı. 


Bunu söyleyemeyiz tabii, neticede tarihi olarak gerçekleşmiş bir hadiseden bahsediyoruz. Şöyle olsa böyle olurdu diyemeyiz. Ama bir gerçek var, bu görevlerde olan insanlar kendi koltuklarını değil de Hacı Nuri Efendi gibi milletin bekasını düşünselerdi Osmanlı hem devlet olarak hem de halk olarak daha az acı çekerdi. 


O zaman sohbetimize nokta koyabiliriz abi. Ben çok istifade ettim. 


Noktayı biz değil de son devrin büyük ulemasın- dan ve evliyasından olan Abdülhakim Arvâsi hazretleri koysun. Arvâsi hazretleri dünden bugüne bakarak bir tesbit yapıyor ve, “Bu millet, Sultan Abdülaziz'in ahını çekiyor. Daha Sultan Abdülhamid'e sıra gelmedi” diyor.Yani, elimizle ettiğimizdir, başımızla çektiğimiz. 
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Sultan 2. Abdülhamid Han'ı 
Anlamak! 


Abi bugün de 2. Abdülhamid Han'dan konuşalım mı biraz? 


Bu hassas bir mesele... 


Biliyorum ama geçen gün bir yerde Abdülhamid Han'ın bir karış toprak kaybetmediğini söyledim. Oradakiler benimle dalga geçtiler. Alaycı bir dille bu bilgiyi hangi kaynaktan okuduğumu sordular. Hakikaten Abdülhamid Han zamanında toprak kaybedildi mi? 


İstersen Doksanüç Harbi'nin sonuçlarından başlayalım önce. Sırbistan, Karadağ ve Romanya Osmanlı'dan resmen ayrılarak bağımsiz devletler haline dönüştüler. Ardahan, Kars ve Batum Rusya'ya bırakıldı. 
Katur İran'a verildi. Bosna-Hersek kâğıt üzerinde Osmanlı egemenliğinde kalsa da artık Avusturya tarafından idare edilecekti. Bulgaristan da kezâ kâğıt üzerinde Osmanlı'ya bağlı kaldı ancak özerk bir prensliğe dönüştü. Ayrıca yapılan ayrı bir ikili antlaşma ile Rus tehdidi- ne karşı alınacak destek karşılığında Kıbrıs'ın yönetimi de geçici olarak İngiltere'ye devredildi. 


Bu savaş ne zaman olmuştu? 


2. Abdülhamid Han tahta çıkar çıkmaz. 


Yani kendi yönetimini, iktidarını oluşturamadan... 


Elbette. Kendisini zaten Jön Türkler mecburen tahta çıkarmışlardı. 


Başka var mı? 


Tesalya, Tunus, Mısır. Şöyle ki Yunanlılar 1878 Berlin Antlaşması'nın 24. maddesine dayanarak Osmanldan toprak talebinde bulunuyor ancak Osmanlı bunu dikkate almıyordu. Ama İngiltere, Fransa, Avusturya, 
Almanya, İtalya ve Rusya'nın İstanbul konsolosları 19 
Nisan 1881'de Bâbıâli'ye verdikleri notada Yunanistan'a geniş bir toprak parçası verilmesini istedi. Osmanlı tarafı ise bunu reddederek gerekirse savaşı göze alma kararı aldı. Bundan birkaç gün sonra Osmanlı Devleti'nin bu meseleyle ilgilenmesinden faydalanan Fransızlar, Cezayir'deki birliklerini Tunus'a sokarak Osmanlı'ya bağlı toprakları işgale başladılar. Yunanistan meselesinde mevcut durum düşünüldüğünde fazla ısrarcı olmak daha kötü neticeler verebilirdi. Böylelikle 2. Abdülhamid Han, Tesalya'nın Yunanistan'a bırakılmasını kabul etmek durumunda kaldı. Tunus beyi de ülke üzerindeki Fransız himayesini kabul etmişti. Osmanlı Devleti ise 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bu oldubittiyi resmen kabul etmemişse de önemli bir karşı girişimde bulunamamıştı. 


“Toprak kaybedilmedi” agonie bunları bilmiyorlar mı? 


m Dpi elbette ama belki de “tahta henüz geçmişti” veya “resmen değil, fiilen elden çıktı” diyorlardır. 


Peki, Abdülhamid Han'ı iyi bir yönetici olarak görebilir miyiz? 

Anlaşılması gereken şey şudur; 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başları Osmanlı İmparatorluğu'nun dagılma sürecinin alabildiğine hızlandığı bir dönemdir. 
Abdülhamid Han'ın tahta geçmesinden bir yıl önce Osmanlı maliyesi resmen iflasını ilan etmişti. Ekonominin ivme kazanmasını imkânsız kılan kapitülasyonları tek taraflı kaldırmaya teşebbüs etmek, bütün Avrupalı devletlerle savaşmayı göze almak demekti. Böyle bir durumda İstanbul'daki Avrupalı konsoloslar Bâbıâli'yi birbirine katıverirlerdi. İşin gerçeği, Abdülhamid Han'ın eli kolu bağlı idi. Buna rağmen mümkün olanın en üst sınırlarını akıl almaz bir şekilde zorlamıştır. Ancak mukadder olan elbette gerçekleşecekti. 


Bu durum karşısında Abdülhamid Han nasıl bir politika izledi? 

2. Abdülhamid Han'ın iki seçeneği vardı. Ya harabeye dönmüş devleti Avrupalı devletlerle savaşa sokarak ne olacaksa olsun demek ya da bu seçeneği son ana kadar dışarıda bırakarak savaşsız geçecek olan bu yılları yeni bir altyapı oluşturmak için kullanmak. Ancak 
1. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi Osmanlı güçlü mütte- 


25 


fiklere sahip olmaksızın bir savaşa nasıl girebilirdi? Bu durumda en makul seçenek Anadolu'da ve Balkanlar'da müslümanların çoğunlukta bulunduğu topraklara karşı bir saldırı olmadıkça savaş şıkkını dışarıda bırakmaktı. 
Maddi ve manevi açıdan çok zor durumda olan Osmanlı Devleti'ni ve toplumunu tekrar ayağa kaldırmak ve ileride hiç olmazsa devletin elde kalacak son topraklarını savunabilmek için savaşsız bir döneme, yani zamana ihtiyaç vardı. Osmanlı devlet merkeziyle tarihi süreç içerisinde bağları oldukça zayıflamış bulunan Tunus ve Mısır için yapılabilecek fazla bir şey yoktu. Çok sonraları 1911 yılında İtalya'nın Trablusgarp'ı işgal girişimine karşı İttihatçılar'ın harekete geçmesi takdire şayan olsa da Tunus ve Mısır örnekleriyle karşılaştırılamaz. 


Neden abi? 


Çünkü genç ve tecrübesiz bir devlet olan İtalya her açıdan Fransa ve İngiltere'yle kıyaslanamayacak ölçüde zayıftı. Üstelik yukarıda ifade ettiğimiz ateş çemberi tehlikesi de kendisini göstermiş ve Trablusgarp Savaşı devam ederken Balkan devletleri birleşerek Osmanlı'ya karşı saldırıya geçmişlerdi. Bu dönemi savaşsız geçirmek isteyen 2. Abdülhamid Han, Avrupa'nın yeni ve korkutucu gücü Almanya'yla iyi ilişkiler geliştirdi. Avrupalı devletler ve Rusya arasındaki sıkışmışlığını çok hassas bir dengede tutarak, 1882 tarihinden sonra taarruza uğramaksızın devleti yönetmeyi başardı. 


Peki, yapılan hamleler sonuç verdi mi? 


Bu gelişmelerin meyvesi 1897 yılında görüldü. Yunanistan'ın süregelen tahrik edici tutumu karşısında Abdülhamid Han artık bu ülkeyle hesaplaşmanın zamanı geldiğine karar verdi. Zafer oldukça kolay elde edildi ve Tesalya geri alındı. Ancak Yunanistan'ın Avrupalı ağabeyleri yine devredeydi. Tesalya Yunanistan'a iade edildi. Yunanistan'dan alınabilen tek şey savaş tazminatıydı. Ancak Osmanlı-İslâm toplumunda bu zaferle birlikte moraller düzelmiş, devletin itibarı artmıştı. 
Bu noktada hatırlatmak gerekir ki 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi'nin iyi eğitimli askeri kadroları Abdülhamid Han”ın çabalarının ürünleridir. İşte bu yüzden onu eleştirmek kolay, anlamak zordur. 
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Midhat Paşa Gerçeği 


Abi, Türkiye'deki belli bir kesimin Sultan Abdülhamid ile ne derdi var sence? Devamlı Sultan Abdülhamid'i gündeme getirip saldırıya geçiyorlar. 

Bu sorunun tek bir cevabı yok. Daha doğrusu mesele iç içe geçmiş girift olaylarla ilgili. Beyaz Türk denilen güruh, devamlı Sultan Abdülhamid'e saldırır, çünkü onlara göre sultan yıkılması gereken bir kaledir. Eğer o kaleyi yıkarlarsa bu milleti mağlup etme yolunda büyük bir engeli de aşmış olacaklardır. Belki de bu yüzden üstat Necip Fazıl'ın, “Abdülhamid Han'ı anlamak her şeyi anlamak olacaktır” sözü bir kat daha anlam kazanıyor. 


Bu işin içindeki girift dediğin meselelere bir giriş yapsan... 


Bu işin en önemli tarafı Midhat Paşa'dır. Genel olarak da Sultan Abdülhamid'e saldıranlar onun karşısında Midhat Paşa'yı öne çıkarırlar. Terazinin dengesi gibi düşün meseleyi: Bir göze Sultan Abdülhamid konuluyorsa, diğer göze de Midhat Paşa konuluyor. Ayrıca paşayı öne çıkaranlar ve onu yere göğe sığdıramayanlar Cumhuriyet kadrolarının devrimlerini, İstiklal mahkemelerini, bu ülkedeki tüm darbeleri, cuntaları seven, savunan, koruyan isimlerdir. 


Yani mesele, tarihi iki şahsiyet üzerinden ortaya çıkan bir problemi çözerek hakikati bulma çabası degil, ideolojik bir kavga diyorsun. 


Aslında mâlum güruh işi buraya getiriyor. Osmanlı modernleşmesinin öncüsü olarak gördükleri Midhat Paşa üzerinden Osmanlı'ya, hanedan ailesine ve İslâm'a saldırıyorlar. O yüzden, burada yapılan şey, siyasi olarak anlaşamayan bir sultan ile sadrazamı arasında cereyan eden meselede, durum tesbiti yapmak değil. Zaten bu insanların bir kısmının etnik kökenlerine bakıldığında asıl gayeleri de ortaya çıkacaktır. 


Bu Midhat Paşa da kimdir? Sultan Abdülhamid Han ile derdi neydi? 

Devlet-i Aliyye'de bizim bildiğimiz kadarıyla üst düzey ilk mason Mustafa Reşid Paşa idi. Üstat Necip Fazıl da, Sahte Kahramanlar isimli eserinde, Türkiye'deki masonları sayarken Mustafa Reşid Paşa'nın bir numara olduğunu söyler. Üstat daha sonra Âli Paşa, Fuad Paşa ve nihayet gerçek adı Ahmed Şefik olan paşayı da sayar. Bu arada ilginç bir bilgi daha vereyim sana; bizim önemli akademisyenlerimizden ve Türkiye'nin ilk dinler tarihçisi diyebileceğimiz isim olan Prof. Dr. Hikmet Tanyu da 1889 yılında yayımlanmış olan Edvaro Drumont'un La France Jwwe adlı kitabı kaynak göstererek Midhat Paşa'nın aslında bir yahudi olduğunu yazar. 
Sadece bu değil, yine Prof. Hikmet Tanyu, Midhat Paşa'nın yahudi olduğuna dair bir başka kaynak da sunar bize: Kemal Fedai Coşkuner. Bu kişi, Türkiye Siyonizmle Mücadele Derneği başkanıdır aynı zamanda. Coşkuner; Midhat Paşa'nın Macaristanlı bir hahamın oğlu olduğunu, kendisi gibi bir yahudi olan Simon Deutch'un talimatıyla hareket ettiğini söyler. 


İş geldi, bir yerlerden yahudilere dokundu yine. 
Çok şaşırmadım desem inanır mısın? Çünkü Midhat Paşa'nın, Mustafa Reşid Paşa ve Âli Paşa tarafından çok sevildiğini, hatta Âli Paşa tarafından devletin içinde önemli görevlere ve makamlara getirilmeden önce Avrupa'yı görmesi için 1857'de altı aylığına da olsa Avrupa'ya gönderildiğini okumuştum. Bu ünlü mason paşalar onu bu kadar sevip kolladılarsa elbette arada bir kardeşlik bağı vardır. 


Senin dediklerini tamamlayarak devam edeyim ben de. 1857-58 yılında altı ay için gönderildiği Avrupa'da, Viyana, Paris, Londra ve Brüksel'de ikamet etmişti Midhat Paşa. Ama paşanın bu kısa ziyaretine rağmen Batı kültürünü tanıdığını söyleyemem. Zaten kendisinin din bilgisi de gayet zayıftı. 


Peki, böyle bir adamı kim, neden parlatıyor? 


Midhat Paşa, Tuna ve Bağdat valiliklerinde bulunduğu sıralarda yaptığı işlerle Avrupa basınında alkışlanmıştı. Özellikle İngilizler paşayı haddinden fazla şımartmıştı. Sanırım bu bilgiler senin soruna az da olsa cevap veriyordur. Ancak paşanın özelliklerini de bilmekte fayda var. Karakter olarak Midhat Paşa; hisleriyle hareket eden, acele ve yanlış kararlar veren, bu yüzden iyi iş görmeye müsait olamayan bir adamdı. Âli Paşa gibi, ölünceye kadar sadârette kalacağını umuyordu. Ama göreve geleli daha iki ay olmuştu ki sadâretten azledildi. Bu azledilme olayı paşanın gururunu haddinden fazla kırmıştı. Kendisine yapılanı bir türlü kabul edememiş, bu yüzden de hükümdara düşman olmuştu. Yılmaz Öztuna'nın yazdıklarına bakarsak paşa, içki masalarında devlet işlerine ait kararlar almaktan çekinmeyen bir adammış. 


Onun içki masalarında devlet işleriyle ilgili kararlar almasının, Sultan Abdülhamid tarafından bilinmeyeceğini düşünmüyoruz zaten değil mi? 

Ben düşünmüyorum. Ama bunun tersine inananlar da yok değil. Herkes tarihi görmek istediği yerden okuyor. Cennet mekân Sultan Abdülhamid Han, içki meclislerinden haberdar olduğu gibi orada konuşulan şeyleri de haber alıyordu. Midhat Paşa'nın konağında hemen her akşam Nâmık Kemal, Ziya Paşa, Rüşdü Paşa ve diger arkadaşları toplanıp içki içiyor ve ileri geri konuşmalar yapıyorlardı. Bu konuşmalar da anında sultana iletiliyordu. Hatta bu konuda çok ilginç bir rivayet de vardır: Bir seferinde Midhat Paşa'nın, “Hanedan-ı Osmâniye'den artık hayır gelmez, Cumhuriyet'e gitmekten başka çare kalmadı. Bunu nasıl sağlamalı dersiniz? Bu meseleyi sizin gibi birkaç kişi anlar. Alemde bugüne kadar Âl-i Osmân denilmiş, bundan sonra da Âl-i Midhat denilse ne olur? Siz ne dersiniz?” dediği de o mecliste hazır bulunan kimseler tarafından sultana iletilir. 
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Peki, paşanın Sultan Abdülaziz'in katledilmesinde bir parmağı var mıydı? 


O dönemki muhalif dediğimiz basın yani Genç Osmanlılar ya da meşhur ismiyle Jön Türkler, Midhat Paşa için övgüler yazıyorlardı. Sultan Abdülaziz de sadrazamlık makamına Midhat Paşa'yı getirdi. Ancak kuru övgülerle bu makama gelen paşanın aslında beceriksiz olduğu neredeyse üç ayda ortaya çıkınca padişah tarafından hemen görevden el çektirildi. Sultan Abdülaziz'in katledilmesinde parmağı olan bir diğer isim Hüseyin Avni Paşa da padişahı tahttan indirme fikrini Mütercim Rüşdü Paşa'dan sonra Midhat Paşa'ya açmıştı. Gerisini biliyorsun zaten, padişah tahttan indirilmiş, sonrasında intihar süsü verilerek katledilmişti. Bu duruma en çok üzülen isim de Sultan Abdülhamid Han idi. Meseleyi etraflıca araştırıp Midhat Paşa'nın bu suikasta karıştığını görünce bir mahkeme kurulmasını emretti. 


O nedenle mi Midhat Paşa İngiliz Konsoloslugu'na gidip sığındı? 

Burada küçük bir düzeltme yapalım istersen; Midhat Paşa, İngiliz Konsolosluğu'na sığınmak için gitti fakat orada tatil nedeniyle kimseyi bulamayınca Fransız Konsolosluğu'na sığındı. Midhat Paşa, adalete çok önem verdiğini dile getiren biriydi. Eğer bu söylediğinde samimi olsa idi adalet karşısına çıkmaktan kaçınmaz ve İngilizler'e, Fransızlar'a sığınmazdı, değil mi? Hem düşünsene, bir Osmanlı veziri neden gidip elin gâvuruna sığınır, onlardan medet umar? Bu tuhaf bir durum değil mi? 


Abi, soruları benim sormam gerekmiyor muydu? 
Bir dakika içinde kaç tane soru sordun bana. 
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Ben onları soru olarak sormadım, meselenin geldiği boyutu göstermek istedim. Konumuza geri dönersek, Midhat Paşa'nın bu yaptıklarına benzer bir hareketi koca Osmanlı tarihinde göremezsin. Bu sığınma durumu karşısında padişahın, paşanın bu hain kumpasın ve cinayetin içinde olduğuna olan inancı daha da güçlendi. O dönemde Adliye vekili olan Cevdet Paşa, padişah tarafından, hemen, meseleyi takip etmek için görevlendirilmişti. Zaten işin aslını bilen İngilizler de Midhat Paşa'ya sahip çıkmadılar. Fransızlar da şöyle dostlar alışverişte görsünler babında paşayı korumaya çalıştılarsa da devlete teslim etmeye hemen razı oldular. 
Çünkü onlar da bu suikastta Midhat Paşa'nın olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Abdülhamid Han, Midhat Paşa'ya en çok, başka devletlerin emrinde olması yüzünden kızıyor ve onun bu ihanetini affedemiyordu. Meselenin can alıcı noktalarından biri de buydu işte. 


İngilizler'e çalıştığı iddialarına bir delil var mı abi? 


Muhakeme edileceğini anladığı an İngiliz Konsolosluğu'na, oradan da Fransız Konsolosluğu'na sığınması, devletin adaletine güvenmemesi neyle izah edilir? 
Bu delil değil midir? İnsan kime güvenip, kime çalışıyorsa ondan medet umar. Midhat Paşa da güvendiği ve çalıştığı yere sığındı işte. Benim açımdan mesele bu kadar basit. Ama bu yönde başka deliller de var tabii. 
Şunu da söyleyeyim, Sultan Abdülaziz'in şehid edilmesinde Midhat Paşa'nın parmağı olduğunu net olarak bilen Abdülhamid Han, yine de paşayı idam ettirmemiş, geçmişte yaptığı hizmetlerden ötürü cezasını hapse çevirtmiştir. Buradaki inceliği de görmek lazım, değil mi? 
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Anlamadığım bir mesele kaldı. Neden Midhat Paşa, Balkanlar'da bir kurtarıcı gibi gösteriliyor, kendisine övgüler yapılıyor, methiyeler diziliyor? 


Bu sorunun cevabı anlattıklarımın tamamında var. 
Anadolu topraklarında insanlar Sultan Abdülhamid Han'a övgüler dizer, onu rahmetle, minnetle anar. Hatta bugün hâlâ Kudüs'te hutbeler onun adına okutulur. 
Balkanlar'da, paşa için yapılan propagandaya bakarsak belki meselenin altında yatan gerçeği görürüz. Ama köken olarak yahudi dönmesi ve üst düzey bir mason olan, sadrazamlık ve valilik görevlerinde bulunan Midhat Paşa için benim tesbitim bellidir: Devletin ve milletin düşmanlarına hizmet eden Midhat Paşa, Osmanlı tarihinin yüz karasıdır. Bugün birilerinin onu bayraklaştırması, onun üzerinden Abdülhamid Han'a hakaret etmesi de gayet doğal. Çünkü bunu yapanlar da tıpkı dedeleri Midhat Paşa gibi ya yahudi, ya dönme ya mason ya da onlara hizmet eden adamlardır. 17-25 Aralık operasyonları, 15 Temmuz darbe girişimi gibi milletin birliğine ve dirliğine kastedenlerin de bu zihniyetin devamı olduğuna inanıyorum. Osmanlı'nın bitip modern Cumhuriyet'in doğuşuyla birlikte otoriteyi ele alan Bogaz'daki aşireti görürsen, onların kendi aralarındaki akrabalık bağlarını çözersen, Türkiye üzerine oynanan büyük oyunun bazı parçalarını da otomatik olarak çözersin. Kimse, kimseyi boş yere kollamıyor. 
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Çırağan Baskını ve 
Sarıklı İhtilalci Ali Suâvi 


Geçenlerde bir kitap gördüm. Ali Suâvi ve Çırağan baskını hakkındaydı. Meseleyi adamakıllı bilmiyorum tabii. Ama Ali Suâvi ve hayatı ilgimi çekti. Çırağan baskını hadisesinde başrol oynayan bu adam enteresan biriymiş. Bu konu hakkında konuşabilir miyiz? 


Olur, konuşalım. Ama önce sana genel bir Ali Suâvi portresi çizeyim. Daha sonra Çırağan baskını meselesine girer, işin detaylarını konuşuruz. Çünkü Ali Suâvi tam olarak anlaşılmadan bu hadisenin perdesini aralamak kolay iş değil. Öncelikle Ali Suâvi gerçekten enteresan bir kişiliğe sahipti. Onu kahraman ilan etmeye çalışanlar da var, delinin teki olduğunu düşünenler de. 


Hatta tam bir hain olduğunu da iddia edebilirim. 
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Önce Ali Suâvi'yi bana bir anlatsan da hükmü sonradan versen daha iyi olmaz mı? En azından sen anlatırken ben de meseleye dışarıdan tarafsız olarak bakıp bir tesbitte bulunabilirim. 


Sarıklı İhtilalci diye de isimlendirilen Ali Suâvi, medresede eğitim görmüş, Bursa ve Filibe rüşdiyelerin- de öğretmenlik, Galatasaray Sultânisi'nde de müdürlük yapmıştı. Hatta buradaki görevini de Midhat Paşa sayesinde elde etmişti. 1866'da Muhbir gazetesinde yazılar yazmaya başlamıştı. Bu gazetedeki yazılarında ve camilerdeki vaazlarında devrin yönetimini eleştirirdi. 
Bu yüzden de Kastamonu'ya sürüldü. Oradan da Avrupa'ya kaçtı. 1876'da yurda döndü ve Basiret gazetesinde meşrutiyeti ve Midhat Paşa'yı sert bir dille eleştirdi. İşsiz kaldığı bir sırada 5. Murad'ı tekrar tahta çıkarmak için 
500 kadar Rumeli göçmeniyle Çırağan Sarayı'nı bastı. 
Olay yerine yetişen Beşiktaş muhafızı Hasan Paşa, kafasına bir sopayla vurarak Ali Suâvi'yi öldürdü. Bu tuhaf adam, kültürlü bir ailede yetişmemişti, hatta düzenli bir eğitim de almamıştı ancak basın ve edebiyat dünyasında kendisini göstermeyi başarmıştı. Bir yandan dini eğitim almasından dolayı İslâm birliğini savunuyor, bir yandan da meşrutiyeti destekliyordu. Bu da onun çelişkilerle dolu fikir dünyası hakkında bize bilgi veriyor. 
Avrupa'da bulunduğu sıralarda Nâmık Kemal ve Ziya Paşa ile bir dönem arkadaş oluyor ancak daha sonra bu isimlerle ters düşüp onlara da muhalefet ediyor. 


Ali Suâvi, Türk tarihiyle ilgili değerlendirmelerinde, Türk ırkının dünyanın en eski ve medeni ırklarından biri olduğunu savunmuş, buna bağlı olarak Türkçe'nin dünyanın en eski ve mükemmel dillerinden biri olduğunu iddia etmişti. Bir de Şinâsi'nin başlatmış olduğu “sade Türkçe” fikrinin özellikle gazete dilinde uygulanmasını benimsemişti. Devlet yönetiminde laiklik ilkesini savunduğunu söyleyenler de var. Yönetimde meşrutiyet yanlısı olduğunu zaten biliyoruz. Bunlar doğru mu? 


Bunlar da onun hakkındaki genel bilgilerimize ekleyeceğimiz şeyler tabii. Ali Suâvi, Tanzimat Fermanı'nın ilan edildiği 1839 senesinde, Çankırı asıllı bir kâğıt esnafının oğlu olarak İstanbul'da doğmuştu. Orta mektebi bitirmişti. Sonrasında cami derslerine devam edip kâtip olmuştu. Bursa ve Simav'da orta mektep muallimliği yapmıştı. Ancak bu görevlerde bulunduğu sırada şikâyet üzerine azledilince kalemdeki görevine geri döndü. Sofya ve Filibe'de çalıştı fakat buralarda da duramadı. Hac dönüşü muhtelif şehirlerde verdiği ateşli vaazlarla dikkat çekti. Onun hakkında yazılanlara baktığımızda hitabetinin çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Kendisini dinleyenleri kolayca tesiri altına aldıgına dair anekdotlar anlatılır. Gazetecilikle meşgul olur ve gazetelerde yazdığı yazılarda yazı dilini değiştirmek iddiasında bulunurdu. Bir dönem Jön Türkler'e katıldı. 
Hem hükümet hem millet, gizli Jön Türk cemiyetinden onun yazdığı yazılar sayesinde haberdar oldu. Âli Paşa aleyhindeki yazıları, hem gazetenin kapanmasına hem de Kastamonu'ya sürülmesine sebep olmuştu. Bunun üzerine Jön Türkler'in Mısırlı hâmisi Fâzıl Paşa tarafından Avrupa'ya davet edildi. Nâmık Kemal ve Ziya Paşa ile beraber 1867'de yurt dışına kaçarak Londra'da Muhbir gazetesini çıkardı. Orada Mary adında bir İngiliz kızla tanıştı ve evlendi. Sonrasında Paris'e geçip hanımı Mary'nin zenginliğinden istifade ederek yine gazete çıkardı. Anlaştıkları çizgiden ayrılması sebebiyle 1870'te arkadaşlarıyla arası bozuldu. Yanında çalışan bir Rum, matbaa aletlerini çalıp satınca, gazete kapandı. Bu devrede ne yaptığı, kimlerle irtibat kurduğu bilinmemekte. 


Böylesi bir adamın Cemâleddin-i Efgâni gibi biriyle ne işi olur abi? İşin bu tarafına baktığım zaman hiçbir şey anlamıyorum. 


Efgâni meselesi, İngiliz siyasetine hizmet etme aşkıyla ilgili olsa gerek. Neticede onu padişaha ilk olarak anlatan ve İstanbul'a gelmesi için ricada bulunan Midhat Paşa da hayatı boyunca İngiliz siyasetine hizmet etmiş bir adamdı. Belki bağlantı noktası da burasıdır. 


Tam olarak bilmiyorsun yani... 


Bildiklerimi söylüyorum, bildiklerimden hareketle tahminlerimi, kanaatlerimi de belirtiyorum. Yaptığım iş bu kadar. Evet, Ali Suâvi ve Efgâni arasındaki bağlantı- nın gerçekte nasıl bir ağ üzerinden sağlandığını bilmiyorum. Az önce söylediklerim sadece tahminlerimdi. Ama olaylara ve ilişkilere bakılarak yapılmış bir tahmin. Belki de o dönemde Efgâni'nin hiç hak etmediği ününü duymuş ve onu İstanbul'a davet etmişti. Mesele bu kadar basit de olabilir. Hadiseyi biraz geriden alıp detaylandırayım en iyisi, o zaman daha iyi anlaşılır mesele. 


Bence de. Biraz detay bilgi benim de zihnimi açar. 


Ali Suâvi, 1876'da Midhat Paşa üzerinden Sultan 
2. Abdülhamid Han'ın daveti üzerine İstanbul'a dönmüştü. Padişah, sarayda kendisini kabul etmiş hatta bir saat zaman ayırıp onunla görüşmüştü de. Daha sonra da ona mütercimlik vazifesi vermişti. Bu dönemde bahtı açılmıştı senin anlayacağın. İngiltere'de tahsil gördüğü için İngiliz Said Paşa diye de anılan Mâbeyin müşiri Eğinli Said Paşa sayesinde Galatasaray Lisesi müdürü oldu. Ancak lisedeki tutarsız tavırları sebebiyle mektebi karıştırdı ve buradaki görevinden azledildi. 
İşte bu hadiselerden sonra hayatının belki de en büyük hatasını yaptı ve kendisinden daha da karanlık bir kişiliği olan Cemâleddin-i Efgâni'yi konferans vermesi için İstanbul'a davet etti. 


Bu konferans dediğin Efgâni'nin “peygamberliğin bir sanat” olduğunu söylediği Dârülfünun'un açılış konuşması mı? 

Evet, o konuşma ama sadece “peygamberlik sanatur” demedi. Aynı zamanda “İslâm, ilmi terakkiye manidir” de dedi. 


Haliyle de ortalık karıştı değil mi? 


Karışma dediğin de ne! Büyük hadise oldu. Bu yüzden Dârülfünun yani İstanbul Üniversitesi bile tatil edildi. Hatta Şeyhülislâm Hasan Fehmi Efendi ve diğer ulema tarafından Efgâni, zındıklıkla suçlandı ve sınır dışı edildi. 


Bu arada da işin içinde yer alan Ali Suâvi büyük ikramiyeyi çekmiş oldu galiba. 

Hem de ne büyük ikramiye! Haliyle işin ucu ona dokundu. Efgâni sınır dışı edildi diye onu unutacak değillerdi. Zaten dengesiz bir kişiliği vardı ve devamlı şimşekleri üzerine çekiyordu. Bu hadiseden sonra da işsiz kaldı ve geçim sıkıntısı içine düştü. 


41 


Bu yüzden de Sultan 2. Abdülhamid'e düşman. 
oldu. Ardından da bu Çırağan baskını gibi delice bir işe kalkıştı, değil mi? 

Keşke denklem bu kadar basit olsa! Ali Suâvi, yapı olarak dengesizdi dedim zaten. Ama tek sorunu bu değildi. Fakat işsiz kalınca İngiliz ve Ruslarla temasa girdiği iddiası var. Ekrem Buğra Ekinci'nin dediğine bakarsak İngilizler, muhtemelen Sultan 2. Abdülhamid'in kendilerine itimat etmediğinden şüpheleniyor ve onu tahttan indirip İngiliz dostluğuna ehemmiyet veren bir kişiliğe sahip olduğunu düşündükleri Sultan 5. Murad”ı tekrar tahta çıkarmayı arzuluyorlardı. Zira öteden beri İngiliz siyasetine hizmet etmeye kendisini adamış olan Midhat Paşa yoktu. Bâbıâli'de İngiltere menfaatlerini gözetecek kimse kalmamış gibiydi. Ekinci'ye göre, bu sebeple İngiltere'nin İstanbul sefiri Lord Henry Elliot ve yerine gelen Lord Layard, Ali Suâvi'ye yöneldiler. Ali Suâvi, 1878'de İngilizler'in yardımıyla Sultan Murad”ı tekrar tahta çıkarmak için Üsküdar Cemiyeti adıyla bir komite kurdu. Doksanüç Harbi bozgunu sebebiyle İstanbul'a gelip ümitsiz bir hayat yaşayan birkaç yüz Filibeli muhaciri tatlı vaatlerle etrafında topladı. Sonra da kalktı, takvimler 20 Mayıs 1878'i gösterdiğinde, 5. Murad'ın yaşadığı Çırağan Sarayı'nı bastı. Tam maksadına ulaşacakken, hadiseyi duyup birkaç polisle saraya yetişen Beşiktaş muhafızı Yedisekiz Hasan Paşa'nın kafasına indirdiği bir sopa darbesiyle öldü. Onun ölmesiyle de etrafında toplanan bir avuç muhacir hemen dağıldı. 
Karısı Mary, o gece kocasının evrakını yakıp bir gemiye bindi ve İngiltere'ye kaçtı. Zaten evlendiği kadının İngiliz casusu olduğu da söyleniyordu. En azından tarih 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vesikalarına bakınca bu yönde yorum ve iddiaların olduğunu görüyoruz. 


Kadın, Londra'ya kaçtı ve kurtuldu yani! 


Sen ne bekliyordun ki? Arkadan bir ekip yollanıp kadını İstanbul'a getirsinler, Beyazıt Meydanı'nda bekâr elbisesi gibi ipe mi dizsinler? Film değil bunlar, gerçek hayat; senaryo anlatmıyoruz ki olan biten hadiseleri naklediyoruz. Gerçi hadise daha taze iken hafiyeler, kadını almak için evine gitmişlerdi ama dediğim gibi geç kalmışlardı. 


Neden kızıyorsun abi? Benim kastım o değildi ki zaten. Kadın, Ali Suâvi'yi belli ki bu işlere bulaştırmış, adam başaramayıp ölünce de kaçıp gitmiş. Buna şaşırdım ben. 


Bu kadın, Londra'ya gidince Ali Suâvi'nin yasını tutmadı. Hemen zengin bir Ermeni bulup onunla evlendi. 


Ali Suâvi de Beşiktaş tarafında meçhul bir yere gömüldü. 


Ali Suâvi için üzülmüş gibi bir halin mi var senin? 


Üzülmek değil de... 


Dur, sana adamın kişiliği hakkında da birkaç şey söyleyeyim de ona göre karar ver. Sonra da ister üzül, ister sevin. Ali Suâvi'nin kişiliği hakkında konuşan arkadaşlarına ya da bir dönem onunla arkadaşlık edenlere bakarsan şunu görürsün: Bu adam daima ön safta bulunmak isteyen, övülmeyi seven, yalan söylemekten çekinmeyen ve dostluğuna güvenilmeyen biridir. Onun bu zaaflarını bilen ve bunları gayet iyi kullanan İngilizler, Ali Suâvi'yi istedikleri biçimde yetiştirip kullandılar. 
Mesela, meşrutiyet meselesi gündemde olduğu zaman Ali Suâvi, İngiliz parlamentarizmine benzeyen bir meşrutiyet isteğini ortaya koyuyordu. Yani ürettiği iddia edilen çözümler bile kendisine ait değildi. İşin ilginç olan bir başka yönü de bu adamın klasik bir medrese tahsili almamış olmasına rağmen birileri tarafından bize büyük âlim, muhaddis, müctehid gibi gösterilmesiydi. 


Nâmık Kemal ve Ziya Paşa ile de dostluğu olmuş Ali Suâvi'nin! 

Evet, olmuş ama her zamanki Ali Suâvi kişiliği ortaya çıkmış kısa bir zaman sonra ve her iki isimle de kavga etmiş. Hatta onların aleyhine yazılar da yazmıştı. Ancak buradaki önemli mesele şu; kim veya kimler, böylesine sıradan, düz bir adamı büyük bir din âlimi, bir ihtilalci, bir kahraman olarak yutturmaya çalışıyor? 


Gerçekten bilgisiz, cahil bir adam mıydı? Yani, birçok görevlere gelmiş biri için biraz garip bir eleştiri değil mi bunlar? 

Bu benim tesbitim değil ki tarihçilerin ve bazı arkadaşlarının ifadesi böyle. Yılmaz Öztuna'nın kitaplarına bakabilirsin. Ali Suâvi vakasını anlatırken adamın şahsiyetiyle ilgili bilgi ve belge de sunuyor sana. Sonrasında da şahsi kanaatlerini ortaya koyuyor tabii. Bir de Nâmık Kemal meselesi var. Avrupa'da ilk dönem samimi olup daha sonra neredeyse kanlı bıçaklı olan Ziya Paşa ve Nâmık Kemal, Ali Suâvi'yi en yakından tanıyan insanlardandır. Nâmık Kemal, meşhur şairimiz Abdülhak Hâmid'e bir mektup yollamış ve orada Ali Suâvi'den kısa ve net cümlelerle bahsetmiş. Mektubun girişine bakarsan Abdülhak Hâmid de senin gibi düşünmüş olacak ki Nâmık Kemal, ona, “Ali Suâvi, senin tahmin ettiğin gibi bir adam değil” diyor. Devamında da şunları yazıyor: “Bir çehre nümayişine aldanmışsın. Onunla iki sene arkadaşlık ettim. O öyle bir adam ki garazkâr ve dünyada misli görülmedik bir şarlatan idi. Ben her şeye öyle kolay inanmadığım halde, bana kendini yedi sekiz dil biliyormuş gibi gösterdi. Halbuki Arapça'da bir satır yazabilecek adam değildi. O kadar cahil; cehaletiyle beraber o kadar da mağrur idi. Türkçe üç satır bir şey yazsa âleme maskara olurdu. Kendisini davet ettirmek için Avrupa'da meşveret aleyhinde yazılar yazardı.” 


Anladım abi. Mesele basit bir vaka gibi duruyor fakat iş kurcalandığında o kadar da basit olmadığı anlaşılıyor. 


Benim derdim bu adamı kötülemek değil. Ben, okuduklarımdan yola çıkarak sana bildiklerimi anlatıyorum. Ekrem Buğra Ekinci, Ali Suâvi'nin tahsilinin noksan ama ağzının kalabalık olduğunu yazar. Hatta her ilimde sathi mâlumatı olduğunu, zamana ve zemine göre her kalıba girmeyi iyi bildiğini, hayatının tezatlarla dolu olduğunu söyler. Kaldı ki hayatına baktığımız zaman bu tesbitlerin doğru olduğunu görürüz zaten. 
Yılmaz Öztuna da yazdıklarıyla bu kanaati doğruluyor. 
Bir yandan Osmanlıcılığı, diğer yandan İslâm birliğini müdafaa etmiş; öte yandan da Türkçülük fikrini ortaya atmış adam. Avrupa'da bile başından sarığını çıkarmazken, din ile dünya işlerinin ayrılmasını müdafaa eden yazılar yazmış; dinde halifeliğin yeri olmadığını söyleyebilmiş biridir. Önce meşvereti göklere çıkarmış, sonra mutlakiyeti müdafaa etmişti. Mesela, Latin harflerinin 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kabulünü teklif etmiş, namaz sürelerinin Türkçe de okunabileceğini söylemişti. Hep hak etmediği yüksek makamlar için çalıştı. Arkadaşlarını jurnallemekten çekinmedi. Şahsi hırsı için yapmayacağı şey yoktu yani. 
Sultan 5. Murad”ı tahta çıkarmak istemesi de bundandı aslında. Çırağan baskınını gerçekleştirdiği zaman Ruslar, bir kargaşa çıksın da İstanbul'u işgal edelim diye kapıda bekliyordu. Bununla beraber Ali Suâvi, sırf Sultan 2. Abdülhamid'e muhalefeti sebebiyle, padişahın düşmanları tarafından vatansever, hatta bir kahraman, ileri görüşlü bir âlim, bir reformcu olarak takdim edildi. Yalancı bir şöhret kazanmıştı senin anlayacağın. Bir meczup mu, yoksa ajan mı olduğu hâlâ kati bir şekilde anlaşılamayan Ali Suâvi'nin adı, muhtelif şehirlerde çok sayıda okula verildi bugün. 


Çırağan baskının neticesini nasıl değerlendiriyorsun peki abi? 

Tarihçilere bakarsan eğer, Ali Suâvi'nin gerçekleştirdiği bu olay, 2. Abdülhamid Han'ı daha dikkatli ve daha şüpheci olmaya yöneltti. Çırağan baskınından sonra sultan; ülkedeki bölücü, ayrılıkçı ve ihtilalci hareketleri daha yakından izlemek ve takip etmek, emperyalist devletlerin ve ülke içindeki uzantılarının sinsi faaliyetlerini tesbit ederek faaliyetlerine son vermek amacıyla, dünyada ilk defa, merkezi sisteme bağlı güçlü bir istihbarat teşkilatı ve gizli bir polis örgütü (hafiye teşkilatı) kurmaya karar verdi. Bu mükemmel teşkilat sayesinde memlekette olup bitenlerden herkesten önce 2. Abdülhamid Han haberdar edildi. İngiliz casusu Vambery, sultanın bu konuda şunları söylediğini nakleder: “Haber alma düzeni bulunmayan bir hükümet, bir devlet ya 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da bir devlet adamı düşünülebilir mi? Zirvede bulunan kişi, yanı başında olup biten hiçbir şeyi bilmezlik edemez. Amcam Abdülaziz'in kanlı alın yazısına bakın. O benim için bir ders bir ibret olmamalı mı? Ben de işte böylece jurnalleri keşfettim. Söz gelişi azizim Vambery, onlar bana, sizin kısa zaman önce benim amansız muhaliflerimle ilişkiye girdiğinizi bize haber verdiler.” Ben de bu tesbitlerin doğru olduğuna inanıyorum. 
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Sultan Abdülhamid Han ve 
Theodor Herzl 


Sultan Abdülhamid Han konuşulduğunda bazı meseleler ve isimler konuşulmazsa sanki birçok şey eksik kalacakmış gibi bir his oluyor bende. Sende de böyle oluyor mu abi? 


Mesela hangi isim ve meseleler? 


Theodor Herzl ve Filistin meselesi ilk aklıma gelen. Devamında da Ali Suâvi, Midhat Paşa, Jön Türkler, Talat-Cemal-Enver Paşa üçlüsünü de sayabilirim. 
Liste uzar gider. 


Sultan Abdülhamid konuşulduğunda Herzl ve Filistin meselesinin konuşulmaması mümkün değil zaten. 
Hem güncelliğini yitirmeyen bir mesele hem de spekülasyona açık bir tarihi vâkıa. 
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Bu hadiseleri bir de senden dinlemek istiyorum. 
Hem Herzl'i hem de Filistin meselesini uzun boylu konuşalım. Hatta bazan yaptığın gibi meseleyle ilk bakışta çok ilgili olmayan ama derine indikçe konunun anlaşılmasında yardımı olan tâli meseleleri de konuşabiliriz. 


O halde ilk olarak Herzl'in biyografisinden başlayalım ki konuşmanın ana hattını da çizmiş olalım. 


Benim bildiğim kadarıyla Herzl 1860-1904 yılları arasında yaşamış. Kırk dört gibi genç sayılacak bir yaşta ölmüş. Hukuk eğitimi almış olmasına rağmen politik siyonizmin kurucusu ve gazeteci olarak anılıyor. Budapeşte'de orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak doğmuş. Sen Viyana Üniversitesi'nde hukuk tahsili yap, sonra da hiç mesleğini icra etme, git gazetecilikle uğraş! İlginç geldi bana. Hatta oyun yazarlığı bile yapmış diye biliyorum abi. 

Güzel, biraz dağınık gittin ama olsun. Başka neler yapmış Herzl? 


Bildiğim kadarıyla yahudilerin tüm dünyada ezildiği ve acı çektiğini düşünüyordu ve bu düşünceden de yola çıkarak bir kitap yazmıştı. Ha, bir de Dünya Siyonist Teşkilatı'nı kuran adam olur kendisi. Tabii bu en önemli bilgi... Kurmakla da kalmamış sonrasında başkanı seçişmiş bu teşkilatın. Şimdilik bildiklerim kısaca bunlar. 

Birkaç ilave yaparak başlayayım senin anlattıklarına. 
Bazı şeyleri eksik bazı şeyleri de atlayarak anlattın. Öncelikle Herzl'in yazdığını söylediğin kitap çok önemlidir. 
Yahudi Devleti adını taşıyan bu kitap 1896 yılında yayımlandı. Bir yıl sonra yani 1897'de de İsviçre'nin Basel şehrinde Dünya Siyonist Teşkilatı'nı kurdu ve yine Basel'de bu teşkilatın ilk kongresini yaptı. Yahudi Devleti adlı eserini kaleme aldığı zaman dünyada bir yahudi devleti yoktu ve Herzl böyle bir devletin kurulmasını tasarlamıştı. 
Siyonizm üzerine kapsamlı çalışmalar yaptığını bildiğimiz için kendisine “siyonizmin kurucusu” da diyebiliriz. 


Yani Herzl, bir yahudi devleti kurma amacındaydı. 


Fransa'da meydana gelen Dreyfus olayından derinden etkilenen Theodor Herzl, genel anlamda yahudi sorununa, özellikle de antisemitizme çözüm için Filistin'de bir yahudi devleti kurma amacındaydı. İşte tarihte oynadığı bu rol de ona siyasi siyonizmin kurucusu sıfatının verilmesine neden oldu. Tabii şimdi sen, “Abi, bu Dreyfus olayı da nedir?” diye soracaksın değil mi? 


Bana gerek kalmadan sen sordun zaten. Bari anlat da dinleyeyim ben de. 


İşte arada tâli dediğim meselelerden biri bu Dreyfus olayıdır. Ama sırayla gitmek lazım, ilk önce Herzl üzerine söyleyeceklerimi bitireyim, sonra etraflıca Dreyfus olayına gireriz. Fransa'da ortaya çıkan meşhur Dreyfus olayı sonrasında yahudi karşıtlığı gün geçtikçe yükseliyordu. Bu yükseliş Herzl'in hayatına ve siyonizm fikrine yön verdi. Bizim açımızdan bu olay da zaten bu nedenle önemli hale geliyor. Dünya Siyonist Teşkilatı'nı kuran ve kongresinde konuşan Herzl burada, “Ben, bugün, burada, Yahudi Devleti'ni kurdum, ancak bunu yüksek sesle söylersem bütün dünya güler. Fakat beş sene içinde ya da elli sene sonra bunu herkes böyle bilecektir” demişti. 


Kendinden çok emin konuşmuş. 
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Ne yaptığını, hatta ileride ne yapacağını çok iyi biliyordu. Kafası karışık değildi, zihninde her şey net ve berraktı. Planlı, programlı hareket ediyordu. Bizim Jön Türkler gibi sallapati gitmiyordu. Bu kongrede kurmayı planladığı Yahudi Devleti'nin sınırlarını belirlemiş olması da beni haklı çıkarıyor zaten. 


Dünya Siyonist Teşkilatı'nı kurmuş, ilk başkanı da olmuş, hatta ilk kongreyi de düzenlemiş. Bunları anladım. Peki, sonra ne yapıyor? 


Bu teşkilatı kurduktan sonra, teşkilatın amacına uygun olarak Filistin topraklarında bir yahudi devleti kurmak amacıyla önce İngilizlerle irtibata geçiyor. 


Her taşın altından da bu İngilizler çıkıyor. Deli oluyorum bu adamlara. 


Bana göre, İngilizler'i ancak İngilizler sever ama konumuz bu değil. Herzl, Filistin'de yahudi devleti kurmak için İngilizler'in kapısını çalıyor fakat Filistin toprakları o zaman senin de bildiğin gibi Osmanlı egemenliği altındaydı. Doğal olarak bu sorunun çözümü, İngilizler'in değil, Osmanlı'nın merkeze alınmasını mecburi kılıyordu. O dönemde de tahtta cennet mekân Abdülhamid Han oturuyordu. Fakat hemen sultanın huzuruna çıkamayacağı için ilk olarak Osmanlı Devleti ile ilişkileri iyi olan Alman İmparatoru 2. Wilhelm” irtibat kuruyor. Ama umduğunu bulamıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 17 Mayıs 1901 tarihinde Sultan Abdülhamid ile görüşmeyi başarıyor. Bu, onun ilk görüşmesi oluyor. Bu görüşmede Abdülhamid Han'a; yahudilerin Filistin'de yani “vaat edilmiş topraklarda” yurt kurmasına izin verilmesini buna karşılık da Avrupa'daki yahudi bankerlerin Osmanlı'nın tüm dış borçlarını ödeyeceğini taahhüt ediyor. Herzl'in sunduğu bu teklife karşı Sultan Abdülhamid hiç tereddüt etmeden, “Ben bir karış dahi olsa toprak satmam, zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu vatanı kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır” diyerek reddediyor. 


Böyle bir teklifle sultanın huzuruna çıkmak da iyi cesaret! Kimse bu adamı uyarmamış mı, sultan kabul etmez, etmediği gibi size de engel olur, diye? 


Bunu sen söylüyorsun. Şimdi öncelikle o dönemi düşün. Aslında teklif oldukça akla yatkındır onlar açısından. Çünkü Osmanlı Devleti, dış borçları yüzünden moratoryum'! ilan etmişti. Yani mali açıdan devletin durumu çok kötüydü. Belki de devletin bu zaafından faydalanabileceklerini ve isteklerinin yerine getirileceğini düşündüler. Hatta bundan emindiler de diyebilirim. 
Çünkü birinci görüşmeden olumsuz cevap alınca geri dönmedi Herzl ve ikinci bir görüşme için kolları sıvadı. 
4 Temmuz 1902 tarihinde aradığı fırsatı yakaladı ancak 
talepleri yine reddedildi. 


Şunu anlayamadım abi: Herzl, ilk görüşmeden sonra reddedileceğini bildiği halde neden gidiyor sultana? 
Neden alternatif çözümler üretmiyor da kapıyı aşındırmayı sürdürerek yenileceğini bildiği bir oyuna devam ediyor? Hatta şunu da sorabilirim, Sultan Abdülhamid Han, huzuruna geldiği zaman bu adamın ne niyette olduğunu, ne isteyeceğini ve onu reddedeceğini biliyordu. Buna rağmen neden Herzl'i huzuruna kabul etti? 


1 Olağanüstü durumlarda borçların ödenmesinin kısmen ya da tamamen ertelenmesi. 
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İşte burada da Sultan Abdülhamid'in o keskin zekâsıyla karşılaşacaksın. Çünkü Herzl, vaat edilmiş topraklar uğruna başlattığı savaşı sürdürürken Sultan Abdülhamid de onu Fransız finansörlere karşı kullanıyordu. 
Yani bir yandan Herzl'le görüşüyor, taleplerini reddetse de ikinci randevuya hayır demiyor, adamı dinliyordu. 
Bu arada da Fransız finansörlerle Osmanlı'nın dış borçlarının kapatılması için kullanılacak miktarın artırılmasında Herzl'i bir piyon olarak ileri sürüyordu. 


İşte şimdi her şey daha netleşti. Bu durumu anladığı zaman Herzl'in nasıl bir ruh haline girdiğini görmek isterdim açıkçası. 


Abdülhamid Han, istediği borç ertelemeyi ve borç miktarının düşürülmesini elde edince Herzl ve ekibine sarayın kapılarını kapıyor. Adamlar da o zaman duruma uyanıyorlar. Haliyle aldatılmışlık hissine kapılıyorlar. Herzl, bu gelişmelerden sonra Osmanlı üzerinden kurduğu planlarını rafa kaldırmak zorunda kalıyor. 
Hatta, “Türkler, gün gelecek, dilenci durumuna düşecek ve o zaman benim dizlerime kapanıp yalvaracaklar” dediği rivayet edilir. Senin anlayacağın bu zekâ satrancını kaybedince bayağı içerlenmiş. 


Peki, Osmanlı planını rafa kaldırıyor dedin ya, o zaman ne yapıyor? Vazgeçmediğine göre ikinci bir plan kurup başka bir yoldan yürümeye devam ediyor mutlaka. 

Theodor Herzl, Osmanlı planının başarısız olması üzerine eski planına geri dönüyor. Yani İngilizler'le yeniden ilişkiye geçiyor ve bu sorunu onların aracılığıyla çözmek istiyor. İngiliz Sömürgeler Bakanı Chamberlein 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ile görüşme ayarlanıyor hemen. Ancak bu görüşmeden de istediği sonucu alamıyor fakat kısa bir süre sonra Londra'ya davet ediliyor. Bir umutla Londra yolunu tutuyor, fakat burada da kendisine “yahudi yurdu” olarak Uganda teklifi yapılıyor. 


Uganda mı? Şaka yapmış olmasın İngilizler? Gerçi o soğuk mendebur adamlar şakadan da anlamaz ama... 
Uganda teklifi de ancak bir İngiliz şakası olurdu. 


Senin güldüğün ve hoşuna giden bu teklif haliyle Herzl ve Dünya Siyonist Teşkilatı'nın hoşuna gitmedi ve hemen reddettiler. Zaten Herzl ve teşkilat Filistin'den başka bir çözüm önerisini kabul etmeyecekti. Adamların, en azından Herzl'in kafası bu konuda gayet netti. 
Bu sebeple de aldığı hayır cevapları onu davasından vazgeçirmiyordu. Şunu yeniden görmüştü, muhtemel bir yahudi devletinin önündeki en büyük engel Osmanlı Devleti yani Sultan Abdülhamid Han'dı. Ve sultan ölmeden de bu topraklar kesinlikle onların olmayacaktı. 
Zaten, “Abdülhamid ölmeden Filistin biz yahudilerin olmaz. Onun ölümünü beklemeliyiz” demişti. Sarayda görüştüğü sultanın “bir karış toprak vermem” sözü karşısında bu gerçeği hemen kavramıştı. Herzl, bu görüşme sonrasında, “Her ne kadar o sırada hayallerime nokta koymuş olsa da sultanın bu, hakikaten yüce sözlerinden etkilenmiştim” demekten de kendisini alamamıştı. 


O zaman şu Dreyfus Davası dediğin olaya artık giriş yapabiliriz değil mi abi? Bu meseleyi etraflıca anlattın çünkü. 


O hadise tâli bir mesele ama konuşmaya başlayabiliriz. 
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Theodor Herzl ve 
Dreyfus Davası 


Kısa da olsa şu Dreyfus meselesine bir giriş yapsan ben de meraktan kurtulsam... Nedir şu davanın aslı? 


Dreyfus olayı; 1894 yılında Yüzbaşı Alfred Dreyfus'un haksız yere casuslukla itham edilerek Fransa'da yargılandığı dava ve ardından gelişen olaylardır. 


Kısa dediysem bu kadar kısa da demedim! Bunu internetten de öğrenirdim zaten. Ben senin yorumlarını, düşüncelerini merak ediyorum. 


Kısa fakat meselenin özü gerçekten bu. İlk olarak her şeyin başladığı tarih 189/'tür. Bu tarihte Fransız pizli servisi, Paris'teki Alman Elçiliği'nin çöp sepetinde l'ransız ordusuna ait bazı gizli bilgileri içeren el yazısı bir kâğıt bulur. İşte her şey bu kâğıt parçası üzerinden cereyan eder. O dönemde Fransız ordusunda yüzbaşı 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rütbesinde bulunan ve bir yahudi olan Alfred Dreyfus bütün şüpheleri üzerine çeker. 


Neden ki? Sadece yahudi olduğu için değildir herhalde! Koskoca Fransız istihbaratının elinde başka deliller de vardır, diye düşünüyorum. 


Yahudi olması buradaki ilk referans ama tek referans değil tabii. Alfred Dreyfus, Fransa'da askeri okulda okuyan ve eğitmenlerinin uyguladığı türlü ayrımcılıklara rağmen okulunu dereceyle bitiren bir askerdi. Ancak yahudi olması, onun Fransa'ya olan sadakatini açıkça sorgulanır bir duruma sokuyordu. Bir de Alman işgali altında bulunan Alsaz'da doğmuş olması ve burada yaşayan ailesini her sene düzenli olarak ziyaret etmesi de işin tuzu biberi olmuştu. 


Fransız toplumunda da Almanlar'daki gibi antisemitizm düşüncesi mi vardı yani? 


Hepsi için diyemesem de toplumun bir kesimi o yıllarda büyük bir antisemitist hareketin merkezinde bulunuyordu aslında. Kâğıt üzerinde bakıldığı zaman yahudiler kanunlar önünde Fransızlar'la eşit vatandaş konumundaydılar. Ancak hem askeri hem de ticari hayatta yahudi olmayanlarla yaşadıkları rekabet yüzünden tepkilerle karşılaşıyorlardı. Ama toplumda oluşan bu yahudi aleyhtarlığına rağmen Fransız hükümeti ve ordusu kurumsal olarak yahudilere karşı değildi. Hatta Fransız ordusunda 300'e yakın yahudi kökenli subay olduğunu da biliyoruz. Dreyfus olayının hemen öncesinde bir yayın organı, “Ordudaki yahudiler” adında bir yazı yayımlamış ve yahudi subayların tepkisini çekmişti. İlginç bir detay da Yüzbaşı Mayer adında yahudi bir subay, yazının sahibi yazarla bir düello yapmış ve hayatını kaybetmişti. Tabii yazıdan sonra böyle bir olayın vuku bulması da skandalın boyutunu istemsizce büyütmüştü. 


Yani Dreyfus, bir kâğıt parçası üzerindeki gizli notlar yüzünden yahudi olmasının da verdiği etkiyle suçlu görüldü, öyle mi? 

Evet, bir sonraki aşamada da 15 Ekim 1894'te tutuklandı. O gün için hiç de normal olmayan şartlarda yapılan bir yargılama sonrasında, hakkında çok az delil ve sadece el yazısına benzeyen bir yazı bulunan kâğıt parçasına dayanılarak 5 Ocak 1895'te suçlu bulundu. Yargılamanın zaaflarına bir de toplum önünde aşağılayıcı bir şekilde rütbeleri sökülerek ömür boyu hapis cezası eklendi. 


Peki, bu zayıf dediğin deliller nasıl ortaya çıkmıştı? 


Dönemin Savaş Bakanı Mercier'in kışkırtmalarıyla oluşturulduğu ortaya çıktı. Yani deliller sahteydi. 


Tabii toplum bu duruma sessiz kalmadı diyeceksin galiba... 

Aslında bu dava Fransız toplumunu ikiye böldü. 
Birinci guruptaki antisemitist odaklı bakış açısına göre; yahudiler sadakatsizdi ve onlara güvenilmemesi gerektiğini düşünüyorlardı. Bu bakış açısı da bir müddet sonra kamuoyu oluşturmaya çalıştıkları bir propaganda malzemesi haline geldi. Liberal kesim olan diğer gruptakiler ise kendi güçlerini gösterebilecekleri bir mücadele alanı buldular. 


Peki, bu meselenin çözüm sürecini tetikleyen olay neydi? 
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Davanın yönünü değiştiren olay Dreyfus'un hapse atılmasından bir buçuk sene sonra yeni askeri istihbarat şefi Picguart'ın asıl casusun Binbaşı Esterhazy adında bir subay olduğuna dair kanıtların olduğunu belirten raporu oldu. Ama istihbarat şefi Picguart, bu rapor sonrası Afrika'da Sahra'ya sürüldü. Yani kimse kendisine teşekkür etmedi. Ancak onun sürülmesi meselenin durulmasına, olayın üstünün örtülmesine yetmedi. Bir kere insanların aklı karışmaya başlamıştı ve rapor bu gürültünün şiddetini artırmıştı. 


Bu gürültü de konuşmak isteyen kitlenin önünü açtı anlaşılan. 


İnsanlar zaten aceleye getirilmiş mahkemeden, sağlam olmayan delillerden işkillenmişlerdi. İstihbarat şefinin raporu üzerine birçok aydın da devreye girdi. 
Hatta meşhur yazar Emile Zola, dönemin cumhurbaşkanına bir açık mektup yazdı. Bu mektup sonraları çok da meşhur oldu. Çünkü bu mektup sonrasında dava tekrar görülmeye başlandı ve Yüzbaşı Dreyfus'un tekrar yargılanmasına karar verildi. 


Bu yargılamada adam beraat edince işler düzeldi mi yani? 

Beraat ettiğini sana kim söyledi? Dreyfus beraat etmedi ki! Tekrar suçlu bulundu. 

E, ne zaman suçsuzluğu ortaya çıktı? 


İkinci yargılamada da suçlu bulundu ancak dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Loubet tarafından 19 Eylül 1899'da affedildi. Fakat ordu yedi yıl boyunca bu davadaki hatasını kabul etmedi. Ancak yedi yılın sonunda 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yani 12 Temmuz 1906'da Dreyfus'un suçsuzluğu kabul edildi. Böylece de tüm hakları iade edildi. 


Ordunun yaptığı da işgüzarlık bile değil, âdeta pişkinlikmiş. Peki, Dreyfus sonra ne yaptı? Orduya geri döndü mü? 


Döndü ve 1918'de 1. Dünya Savaşı'na katıldı. Savaş sonunda da gösterdiği başarılardan dolayı Legion d'Honneur madalyası aldı. Resmi olarak aklandığı günden tam yirmi dokuz yıl sonra yani 12 Temmuz 1935'te yetmiş beş yaşında hayatını kaybetti. 


Kaderin cilvesi dedikleri de bu olsa gerek. Bu arada, sen bu meseleyi Theodor Herzl'e bağlayacaktın! 
Bunu nasıl yapacaksın merak ediyorum doğrusu. 


Deminden beri anlattığım bu Dreyfus Davası, yahudi tarihi için bir dönüm noktası oldu. Çünkü 1894 yılında Paris'teki davayı, otuzlu yaşlarının hemen başında olan genç bir Macar yahudisi gazeteci de izlemekteydi. Bu gazeteci aynı zamanda hukuk mezunu bir avukattı aslında. 


Theodor Herzl orada mıymış? 


Evet, Herzl, genç bir gazeteci ve hukuk mezunu bir yahudi olarak Dreyfus Davası'nı yakından takip etmişti. Ancak Herzl'in dini duyguları, öyle sanıldığı gibi çok güçlü değildi. Herzl, laik hatta yahudi asimilasyonuna sıcak bakan bir aileden geliyordu. Ancak izlediği bu dava sonrasında antisemitizmin asla yok olmayacağı hatta asimile olmanın dahi bir işe yaramayacağına dair düşünceleri kuvvetlendi. Paris'ten ayrılırken tamamen bu düşünceleri taşıyordu senin anlayacağın. İşte Dreyfus Davası'ndan hemen sonra senin başta hayatını anlatırken bahsettiğin o meşhur kitabı Yahudi Devleti'ni yazdı ve Dünya Siyonist Örgütü'nü kurdu. Hayat sürprizlerle doludur anlayacağın. 
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Filistin, Theodor Herzl ve 
Sultan Abdülhamid 


Theodor Herzl ve Filistin meselesini konuşalım mı abi? Böylece mevzu tam olarak aydınlanır. 


Bence de öyle. En azından meselenin bir yönünü hitama erdirmiş oluruz. Böylece Abdülhamid Han'ın Filistin meselesi yüzünden tahtından olduğunu, bu işin içinde Herzl ve onun kurduğu teşkilatın nasıl rol oynadığını da görürüz. Ama bunları konuşurken bir önceki sohbette kullandığımız bazı argümanlara da tekrar değinmek, bazı yerlerde kısa da olsa tekrarlar yapmak durumunda kalacağız. 


Tamam, sabırla bekliyorum anlatacaklarını. 


Belki sohbete Refik Şakir'in bu konuda söylediklerinden başlamak lazım. Hatta onun M. Abdülhamid ve Filistin kitabında değindiği önemli noktaların altını 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çizmekte fayda var. Refik Şakir, Herzl ve avanesinin, 
1897 yılında yahudi siyonist hareketinin başlamasından 
itibaren siyonist yahudilere Filistin yolunu açmaya ve onların orada vatandaş olarak yerleşmelerine izin verilmesi için, Sultan Abdülhamid'i ikna etmeye örgütlü ve düzenli bir şekilde çalıştıklarını söyler. Herzl, Filistin meselesinde daha çabuk mesafe katedebilmek için emperyalist devletlerle ve özellikle de İngiltere ve Almanya ile ilişki kurmuştu. Osmanlı Devleti'nin mali yönden had safhada sıkıntıda olduğu da zaten bilmekteydi. Ortada böylesine net olarak görülen bir bilgi olunca Theodor Herzl ve yardakçıları da Osmanlı Devleti'nin düştüğü mali sıkıntıyı sömürmek için faaliyet gösterdiler. 
Fakat Sultan Abdülhamid Han, bu faaliyetler karşısında gevşeme ve zayıflık göstermedi ve Herzl'in bu konudaki isteklerini reddetti. Hatta Theodor Herzl'e şunları söylediğini de biliyoruz: “Bay Herzl'e, bu konuda başka bir adım atmamasını öğütleyiniz. Ben, bu toprakların bir karışından bile vazgeçmem. Zira bu topraklar benim değil milletimindir. Milletim bu topraklar uğruna savaştı ve orayı kanlarıyla suladı. Yahudiler milyonlarını saklasınlar. İmparatorluğum parçalanınca ancak o zaman Filistin'i bedelsiz olarak almaya güçleri yeter. 
Fakat bu parçalanmanın önce bizim vücudumuzdan başlaması gerekir. Ben, kaydıhayat şartıyla vücudumuzun parçalanmasına muvafakat etmeyeceğim.” 


Abdülhamid Han'ın, bu kadar keskin ve net bir şekilde Herzl ve siyonistlerin tekliflerini reddetmesi, aslında yahudilerin gerçek niyetlerini bilmesinden kaynaklanıyordu değil mi? Neticede Filistin'den yerleşmek için toprak talep eden yahudiler, zaten Osmanlı topraklarında yaşıyorlardı. Neden illa Filistin ve oraya toplu bir göç isteniyordu? 


Birincisi, Abdülhamid Han, senin de dediğin gibi meselenin gerçekte nereye varacağını, siyonistlerin gizli gayelerini biliyordu. Bu, öyle tahmin falan da değildi! 


O halde neydi bu adamların derdi? 


Bu, bir dert mi yoksa bir hedef mi adını tam koyamıyorum. Ama siyonist yahudilerin hedefi bir ikamet yeri ya da sadece bir vatan toprağı elde etmek değildi. 
Bu gayet açık... Sultan da bunu farketmişti. Çünkü dertleri ya da hedefleri sadece bir yurt edinmek olsaydı, bu, kendilerine zaten Osmanlı Devleti'nin herhangi bir yerinde veriliyordu. Emperyalist hedeflerinin gerçekleşmesi için istedikleri Filistin hariç, Osmanlı Devleti'nin diledikleri yerinde ve istedikleri şekilde vatandaş olma imkânına sahiptiler. Ama mesele başkaydı. Siyonistler daima, “Filistin bizim unutamadığımız vatanımızdır. 
Sadece Hail ve Mesir isimleri bile milletimize nisbetle tek bir nara gibidir. Celalet sahibi sultan, Filistin'i bize verirse buna mukabil biz de Türkiye'nin bütün mali problemlerini tasfiye edecek vaatte bulunmayı öneriyoruz. Avrupa bununla Asya'ya karşı bir kale meydana getirecek ve biz, Berberiler'e karşı ileri medeniyeti koruma rolü oynayacağız” diyorlardı. 


Aslında işin kökeninde vaat edilmiş topraklarda kurulması planlanan bir yahudi devleti vardı. Bu da bilinen bir şeydi diyorsun. 

Herzl'in kaleme aldığı Yahudi Devleti isimli kitaptan bahsetmiştim hatırlarsan. Adam, bu kitapta yahudilerin Filistin'de kutsal kitaplarda anlatıldığı şekli ile bir devlet 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kurma düşünü kaleme almıştı ve kitabını 1896 yılında yayımlamıştı. Bu amacı gerçekleştirmek için daha önce de dediğim gibi papayla, Alman kaiseri Wilhelm'le, Avrupa'nın çeşitli prensleri, politikacıları ve nihayet söz konusu bölgenin kontrolünü elinde tutan Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han ile görüşüyordu. Ortada çok da gizli bir şey var mı, bilemiyorum! Ancak Herzl'in bu planlarına ve faaliyetlerine sevinen siyonistler dışında bir grup daha vardı. 


İlginç! Kim bu grup abi? 

Tabii ki Ortodoks yahudiler... Onlar, Mesih gelme- den kurulacak bir yahudi devletine kesinlikle karşıydılar. Bu hareketi laik/sosyalist ve yahudi inancı ile geleneklerine aykırı bir sapkınlık olarak görmüşlerdi. Bugün için halen bu görüşü savunanlar mevcut. Yani onları siyonist gruptan ayırmak gerekiyor. Meseleyi toparlayacak olursak; Herzl, Sultan Abdülhamid'e Filistin'de kendilerine bir yurt verilmesi konusundaki ilk teklifi, dostu olan Polonyalı aristokrat Phillip de Nevlinsky vasıtasıyla yapmıştı. Ancak senin de hatırlayacağın gibi bu girişimden bir sonuç alamaması üzerine 1896'da İstanbul'a bizzat kendisi gelmişti. Pâyitahta bu tarihten sonra dört defa daha gelecek ve 1902'ye kadar Yıldız Sarayı ile bağlantısını kesmeyecekti. Theodor Herzl, İstanbul'a 
1896 ve 1898 yıllarında yaptığı ilk iki seyahatte, Sultan 
Abdülhamid'in yakın çevresi ile temas kurdu. Yıldız Sarayı'nda padişahın huzuruna ise 1901'deki üçüncü seyahati sırasında, 19 Mayıs 1901'de kabul edildi. 


“Devlet-i Âliye'nin satılık tek bir karış toprağı yoktur” sözü bu görüşmeden sonra mı söylendi? 
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Evet, ama Herzl, Sultan Abdülhamid'e daha sonra, 
16 Şubat 1902'de bir mektup gönderdi ve bu görüşme- 
nin ayrıntılarını hatırlattı. Herzl mektubunda, “Majesteleri, memleketinde yaşayan yahudilere gösterdiği âlicenaplığı mazlum ve mağdur durumda bulunan diğer yahudilere de göstermekte, onları bir peder gibi himaye altına almakta ama toplu olarak bir yerde yaşamaları yerine, değişik bölgelerde bulunmalarına izin vermektedirler” diye yazdı. 


O zaman biraz önce senin dediklerini bu mektup doğruluyor. Zaten Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde devletin izin verdiği yerlerde istedikleri gibi rahatça yaşıyorlarmış. Bu kadar hoşgörüye rağmen böyle bir teklifle sultanın huzuruna çıkmaları da gerçekten ilginç... 


Herkesin hareket ederken bir motivasyon kaynağı vardı. Elbette Herzl ve etrafında toplanan siyonistlerin de böylesi bir motivasyonu vardı. Herzl, yahudilerin başkanı ve etkili bir gazeteci sıfatıyla 1901'in Mayıs ayında sultanla buluşmak üzere İstanbul'a çağrılmış, düşünsene! 


Bu adamların motivasyon kaynağı neydi? 


Herzl ve teşkilatının isteğini hatırla. Yahudilerin Osmanlı Devleti'ne giderek burada yerleşmelerinin hoş karşılanması için tasdikli bir beyannâme çıkarılmasına karşı sermaye sahibi bazı yahudiler tarafından uzun vadeli borç verilerek Türk hükümetini baskı altına alan ve devletin iç işlerine karışan yabancı devletlerin alacaklarını birleştirme teklifinde bulunuyorlar. Adamların hareket noktası bu yani... Doğal olarak kendi niyetlerini, böylesi masum gibi görünen bir isteğin arkasına saklayınca hiçbir şeyden kuşkulanılmayacağını düşünüyor- 


67 


lar herhalde. O yüzden de Osmanlı sultanından rahatça toprak talebinde bulunabiliyorlar, karşılığında da borçlarınızı ödeyelim diyebiliyorlar. 


Sarayın cevabı mâlum tabii! 


Sultan Abdülhamid Han'ın danışmanlarından İzzet Paşa, Theodor Herzl'i borçları birleştirme konusunu görüşmek üzere çağırıyor. Sonra da ona yahudilerin, “Osmanlı tâbiiyetini kabul etme şartı ile gidebileceklerini, bunun haricinde toplu olarak bir yere yerleşmelerine izin verilmeyeceğini” söylüyor. 1902'de yapılan görüşmede de Herzl'e, yerleşmek üzere Osmanlı İmparatorluğu'na gelen yahudilere başlangıçta Filistin'e yerleşme izni verilmeyeceği ve hükümetin zaman zaman yerleşim yerlerini tesbit edeceği tebliğ edildi. Fakat o, bu teklifi de kabul etmedi. Hükümetin bu tutumu dolayısıyla Herzl'in umdugunu bulamaması ve dolayısıyla ancak Osmanlı'nın parçalanmasından sonra yahudilerin Filistin'e yerleşebilmek imtiyazını elde edebilecekleri meydana çıktı. Böylece iki taraf arasındaki görüşmeler de kesilmiş oldu. 


Galiba, Abdülhamid Han'ın izlediği bu siyaset neticesinde siyonistler, sultan tahtta olduğu sürece Filistin'de istedikleri şeyi gerçekleştiremeyeceklerini anlayıp onu tahttan indirmeyi düşündüler bu kez. 


Denedikleri her yolda karşılarına aynı isim çıkıyordu. Hatırlarsan Herzl, Neue Freie Presse gazetesinin temsilcisi olarak ve Üstat Marilnig'in aracılığıyla yaptığı iki görüşmede de sultanı ikna edemedi. Aksine İstanbul'da sefârette çalışan Marilnig'in dediği gibi sultan, “Yahudilerin, Türkiye'ye yapacakları sınırlı göçlerin dışındaki bütün göç planı tekliflerini reddetti ve ecnebi yahudilerin toplu olarak gelişlerinin önüne her türlü engeli koydu.” Bu saatten sonra ne yapabilirlerdi sence? Weizman hatıralarında Filistin yollarının kendilerine kapalı oldugunu bildiklerini yazar. Hatta halihazırdaki yahudilerin de sultan tarafından dışarı atılması ihtimalinden bahseder. Yine biz biliyoruz ki Abdülhamid Han, bu bölgede arazi satışını yasaklamıştı. Weizman da bu konuya değinerek, “Türk kanunları arazi satın almaya engeldir. 
Ve eğer nizami olmaya çalışsaydık korkardık. Gizlilik yoluna girdik. Böylece yahudiler Filistin'e yerleştiler, atılmadılar ve arazi satın aldılar, bazan süret-i haktan görünerek bazan da rüşvetle. Çünkü Türk idaresi bozulmuştu. İşte böyle bir düzenin gölgesinde ilk siyonist yerleşim bölgesi kuruldu” diyor. 


Demek ki süreç böyle gelişti. Herzl, sultanı tahttan indirmek için her şeyi yapar artık! 

Detayları var elbette ama kabaca bir resim çizersek, siyonistler, yahudilerin Filistin'e yerleşmeleri hususunda Sultan Abdülhamid'den resmi bir muvafakat elde etmekten ümitlerini kestikten sonra, sultanın hayatına kastetmeye karar verdiler. Kendilerine göre her yol denenmiş ama netice alınamamıştı ve bu da son çareydi. 


Adamlar kafalarına koydukları şeyi yapmak için her şeyi göze almışlar yani. 


Onları anlarım ama bizim içimizden Herzl ve siyonistlere akıl veren bazı isimler var ki onları anlamam mümkün değil işte. 


Kimden ve hangi meseleden bahsediyorsun abi? 
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Bazı siyonist kaynakları, Osmanlı'nın Viyana'daki temsilcisi Ali Nuri Bey'in, yahudilerin yerleşimi ve bir yahudi devleti kurulabilmesi için Herzl'e garip bir plan teklif ettiğini kaydediyorlar. Bu mesele Refik Şakir en-Nedşe'nin I. Abdülhamid ve Filistin kitabında da geçiyor. Ali Nuri Bey diyor ki: “Herzl, iki gemi ile boğaza açılacak. Yıldız Sarayı'nı bombardıman edecek! Sultan Abdülhamid'e kaçması ya da saklanması için fırsat verilecek ve yerine yeni bir sultan tayini hazırlığı yapılacak. 
Fakat bütün bunlardan önce yahudilere Filistin'e yerleşip orada vatan kurma imtiyazı verecek geçici bir hükümet kurulması da gerekecek.” 


Bu planı, bu topraklarda yaşayan bir müslümanın yapmış olması mümkün mü? Bunu yahudi yapabilir ancak! 

İşin daha da garipleşiyor. Nuri Bey'in, yapılmadığı takdirde siyonistlerin Filistin'de gerçekleştirmek istedikleri şeyin imkânsız olduğunu söylediği bu planın garipliğine rağmen Herzl üzerinde çalışmış ve doğuracağı sonuçları düşünmüş. 24 Şubat 1904'te Theodor Herzl, daha güvenli olan diğer planlar başarısızlıkla sonuçlandığı takdirde bunu uygulamaya da karar vermiş. 
Fakat aynı yıl 19 Nisan'da Ali Nuri Bey'e telgraf çekerek, açığa çıkarsa Osmanlı Devleti içerisinde meydana gelecek bir yahudi katliamı olmasından korktuğu için bu planın kabul edilemeyeceğini özür dileyerek bildirmiş. Bu siyonist lider, Osmanlı sultanını Filistin'de bir yahudi devleti kurmaya razı etmede başarısız olunca Yahudi Yerleşim Cemiyeti çalışmalarını gayri kanuni yollarla Lübnan bölgesinden toprak satın alma şekline çevirmeye, yapılan çalışmaların da saklı kalmasını temin için ise bozuk olan bölgesel idareye rüşvet vermeye yöneldi. Herzl, bunu şu sözleriyle ifade eder: “Yahudi Yerleşim Cemiyeti, sanırım Sersek isimli Rum asıllı bir aileyle Filistin'deki doksan yedi köyün satışını görüşüyordu. Bu Rumlar Paris'te yaşıyorlardı. Mallarını kumarda kaybetmişlerdi. Bambis'in söylediğine göre de Filistin'in “e 3'ünü teşkil eden mülklerini 7 milyon franka satmak istiyorlardı. Arjantin'den ayrılan Yahudi Yerleşim Cemiyeti, Filistin'den başka bir yere katiyen yatırım yapmadı.” 


Herzl, plan üzerinde çalışıyor, sonra da yahudilere zarar verebilir diye vazgeçiyor. Acaba Ali Nuri denen adam hiç mi bu plan sonrasında sultan tahttan indirilince koca devletin hali ne olur diye düşünmedi? 


O dönemde Abdülhamid Han'a karşı düşmanlık birçok kişinin gözlerini kör etmişti. İlk hedef sultanın tahttan indirilmesi idi. Sonrasını hiç düşünmüyorlardı. 


Peki, 2. Abdülhamid bu konuda neler söylüyor? 


Hatıratında siyonistlerin Filistin'e sahip olmak için kendisi ile yaptıkları görüşmeler hakkında yahudilerin mason locaları ile yardımlaşıp onlardan elde ettikleri yardımları yahudilerin Filistin'e yerleştirilmelerinde kullanmak istediklerini dile getiriyor. “Bana çok miktarda para teklif ettiler. Fakat ben kabul etmedim ve bu planı şiddetle reddettim” dedikten sonra sözlerine şunları ekliyor: “Siyonistlerin lideri Herzl, yahudilere çiftlik kurma fikri ile beni ikna edemedi. Çünkü ben biliyordum ki onlar bağımsız bir devlet kuracaklardır. Bununla yahudi meselesi son bulmuştu. Belki de halkı açısından Herzl haklıydı. Zira onlar için toprak istiyordu. Fakat 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o, zekânın tek başına yeterli olmadığını bilmiyordu.” 
Sultan Abdülhamid, siyonist hareketin başlamasından itibaren bütün planlara karşı çıktığını iyi bildiğini ifade ettikten sonra, “Siyonistler, sadece ziraat yapmak için Filistin'den toprak istemiyorlardı. Kendilerini dış ülkelere karşı temsil edecek bir devlet kurmak istiyorlardı. Onlar benim kendilerinin bu niyetlerini bilmediğimi zannediyorlardı. Yahudiler şunu bilsinler ki bu kötü niyetleri devam ettiği sürece bizim imparatorluğumuzun fertleri de kendileri için nice kötü düşünceler besleyecektir! 
Bâbıâli de kendilerine aynı nazarla bakmaktadır. Ben, kendilerine Filistin'de bir devlet kurma fikrinden vazgeçmelerini haber veririm. Çünkü ben, kendilerinin bu konuda en büyük düşmanı olmaya devam edeceğim.” 


Cennet mekân sultan meseleyi özetlemiş. 
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Abdülhamid Han'ın 
Filistin Mücadelesi 


Senin son anlattıklarından benim anladıklarım şunlar oldu: 2. Abdülhamid'in emperyalist ve siyonistlerin planlarına karşı takındığı sert tavır emperyalist devletlerde “Sultan tahtta olduğu sürece siyonist planın gerçekleşmeyeceği ve Filistin'in yahudileşmeyeceği” kanaatinin hâkim olmasına neden oldu. Bu kanaat oluşunca da sultanı tahttan indirmeye karar verdiler. Bir nevi sultanın tahttan inmesine yani hal'edilmesine neden olan şey Filistin davasındaki tavizsiz tutumu oldu. 


Gayet doğru anlamışsın. Refik Şakir de aynen senin 


dediklerini diyor zaten. 


Bir şey daha soracağım. Abdülhamid Han'ın, tahttan indirilme konusunda kendi yazdığı metinler olduğunu hatırlıyorum, yanılıyor muyum? 
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Yanılmıyorsun. Refik Şakir II. Abdülhamid ve Filistin kitabında bu konuya değiniyor. Sultan Abdülhamid'in kendi el yazısıyla yazılmış olan tahttan indiriliş sebebini kitabına almış: “Bu İttihatçılar, mukaddes Filistin topraklarında bir yahudi devleti kurulması için bana sürekli olarak baskı yapıyorlardı. Buna rağmen ben onların bu teklifini katiyen kabul etmedim. Sonunda 150 milyon altın İngiliz lirası vermeyi vaat ettiler. Bu teklifi de kati 
şekilde reddettim ve şu kesin cevabı verdim: “Siz bu 150 
milyon İngiliz altın lirası üzerine ilave olarak dünya dolusu altın da verseniz kati surette sizin teklifinizi kabul etmeyeceğim. Ben, milletine ve Muhammed ümmetine otuz seneden fazla hizmet ettim. Yoksa Osmanlı halifesi ve sultanı olan müslüman ecdadımın tarihinin sayfalarını kirletemem. Sizin bu teklifinizi kati surette reddediyorum. Benim bu kati cevabımdan sonra da tahttan indirilmem hususunda ittifak ettiler ve bana Selânik'e gönderileceğimi tebliğ ettiler. Bu son tekliflerini kabul ettim.” 


Daha önceki sohbetlerimizden birinde bunu nakletmiştin. Ama bu tahttan indirme işi sadece yahudilerin işi değildi herhalde. İçeride de bu işe destek verenler ve sultanın tahttan indiğini görmeyi dört gözle bekleyenler vardı değil mi? 


Olmaz olur mu hiç? Abdülhamid Han'ın izlediği siyaseti anlatırken ne demiştim sana hatırla! Bu siyaset, emperyalist devletlerin siyaseti ile açıktan açığa çatışıyordu. Neticede emperyalist Avrupa, kendi siyasetleri- nin sekteye uğramaması, siyonist çalışma ve gayretlerin olumlu sonuçlarının alınmasını temin etmek için içerideki yerli işbirlikçi konumunda bulunan ihtilalci Jön 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Türkler eliyle otuz üç yıllık Abdülhamid saltanatının sonunu getirdiler. 


Yani Abdülhamid Han'ın saltanatı Jön Türkler eliyle son bulunca siyonistler, Filistin meselesinde daha hızlı sonuca mı ulaştı? 


Sultanın tahttan uzaklaştırılmasının ana nedeni ya da bardağı taşıran son damla Filistin meselesiydi. Sultan, bu konuda hiçbir şekilde taviz vermiyor, toprakları ve sınırları muhafaza etmeye olağan üstü çaba harcıyordu. Jön Türkler ihtilali başarılı olup sultan tahttan indirilince, siyonistlerin Filistin'in yurt edinmesinin önü açıldı. Yedi yıl Amerikan Siyonist Teşkilatı başkanlığını yapan Prof. Ridşar Gothail'in dediklerini hatırla. Gothail, Jön Türkler'in ihtilal yaparak idareyi ele almasını değerlendirirken yahudilerin kalplerinin daha bir hızlı çarptığını söylüyor, tabii siyonist olanların. Daha önce de dediğim gibi Filistin'de bir yahudi devleti olmasını kabul etmeyen Ortodoks yahudiler de vardı. Ama Gothail siyonistti ve bu durumdan da gayet memnundu. 


Halen Prof. Ridşar Gothail'in ne dediğini söylemedin. 


“Siyonistlerin kalbinin çarpmasına neden olan Jön Türkler'in gelmesi ve 1. Dünya Harbi'nin başlaması arasında geçen zaman zarfında (1908-1914) imparatorluğun başkenti ve imparatorluğa bağlı diğer Arap vilayetlerinde siyonist çalışmalar hız kazandı ve yükselme kaydetti” diyor. 


Şimdi taşlar yerine oturdu. En azından bu konuda kafamdaki düşünceler berraklaştı. 
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Tabii bu konunun daha birçok detayı var. Ben sana kaba hatları çizdim sadece. Unutma, neticede üstat Necip Fazıl'ın dediği gibi “Abdülhamid Han'ı anlamak her şeyi anlamak olacaktır.” 
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Bir Lider Portresi: 
Anadolu Insanının Babası 
Abdülhamid Han 


Abdülhamid Han üzerine konuşurken onun siyasi dehası, yöneticiliği, liderlik yönü ele alınıyor. 
Gerçi biz daha işin bu kısımlarını konuşmadık ama meseleye giriş babında Abdülhamid Han'ın neden bu kadar önemli bir kişi olduğundan biraz bahsetsek olur mu? Böylece bu konudan Abdülhamid Han'ın kişiliğine ve liderlik özelliklerine de bir geçiş yapmış oluruz. Ne dersin abi? 


O halde en sondan başlayayım. En son dediğim de cennet mekân Sultan Abdülhamid Hanın cenazesi... İlber Ortaylı'nın, Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı kitabından kısa bir alıntı yapayım. Meseleyi özetleyen bir yapısı var ve benim de çok hoşuma gidiyor bu anlatı. Çünkü halkın 


içinden bir kadının yürek yakan feryadı kadar samimi 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bir anlatım bulamazsın. Şimdi gözünün önünde canlandırmaya çalış. “Muazzam cenaze alayı, Ayasofya'dan Sultan Mahmud Türbesi'ne kadar iki sıra asker dizili. 
Divanyolu'nu takip ederek defin mahalline doğru giderken cadde ve caddeye çıkan sokaklar, pencereler, damlar, ağaçlar, türbe duvarları üzüntü içerisindeki halkın hıçkırıkları ile sarsılıyor. Ağlayanlar içinde bulunan bir kadıncağızın haykırışı, otuz üç sene milleti için uğraşan 
bir hakanın mücadelesini özetler: Ekmeği 10, kömürü 5 
paraya veren sultan, bizi bırakıp nereye gidiyorsun?” bu ifadelerdeki samimiyet insanı yakaladığı zaman anlarsın ki kim ne anlatırsa, ne yalan söylerse söylesin Abdülhamid Han, Anadolu insanının yani tebaasının babası idi. 


Bu ifadeyi daha önce de duymuştum. Gerçekten insanın etkilenmemesi elde değil. 


Şimdi buradan hareketle Sultan Abdülhamid Han'ın neler yaptığına bakarsak aslında kişiliği ve karakteri hakkında da az çok bilgi sahibi oluruz. Hani eskilerin ifadesiyle “Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” meselesi. Sultan Abdülhamid Han, tahta çıktığı ilk günlerde ne yaptı mesela? 


Rus harbinden perişan halde çıkan bir orduyu kısa sürede en mükemmel şekilde teçhiz etti derim mesela. Sonra İngilizler ve Ruslar'ın muhtemel deniz taarruzlarına karşı, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını tahkim etti ki bu çok daha önemli bir meseledir. Zira Çanakkale cephesindeki başarımızın sırrı buradadır. 
Yani sultan ileriyi gören bir kişiydi. O tahkimler yapılmasaydı 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde işimiz çok zordu. 
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Tebrik ediyorum! Senden beklemediğim kadar iyi bir performans sergiledin ve beni şaşırttın. Başka neler var aklında, söyle bakalım. 


Mesela devletin iç ve dış borçları vardı. Seninle de konuşmuştuk bu meseleyi. Hatta Filistin meselesinde Herzl ve siyonistler devletin bu borç zaafını bildikleri için kullanmak istiyorlardı. Sultan Abdülhamid Han, kendi devrinden öncekiler de dahil olmak üzere Osmanlı Devleti'nin borçlarının büyük kısmını ödemişti. 


Devam et, gayet güzel gidiyorsun. 


Açtığı okullar, inşa ettiği kurumlar ve imar ettiği tesislerle eğitim, bayındırlık ve alt yapıda bir devrim yaptığı zaten herkesin mâlumu... Bunun yanında o dönem Osmanlı Devleti'ne baktığımız zaman dört bir yanı yangın yerine dönmüş bir memlekette hayati bir dokunuş yaparak ilk profesyonel istihbarat teşkilatını kurmuştu. Zaten bu istihbarat ağı sayesinde de düşmanlarının hamlelerini önceden öğrenip kendi hamlelerini belirliyordu. Böylece de devleti otuz üç sene yönetmişti. 


Neden Abdülhamid Han bu kadar önemli dedik ve sen de bazı cevaplar verdin. Birkaç tane de ben söyleyeyim. Mesela sultanın, dost olsun düşman olsun tanıyan herkes tarafından kabul edilen diplomatik aklını unutmamak gerek. Bu akıl sayesinde mezhep ve milliyet ayrılıklarını körükleyerek Osmanlı ruhunun menbaı olan Balkanlar'ı elde tutmayı başarmıştı. Hatırlayacağın gibi daha sonra iktidara gelen İttihat ve Terakki Cemiyeti, bu konuda onun kadar akıllı davranamadıkları için Balkan savaşlarını başımıza bela etmişler ve devletin daha erken çökmesine zemin hazırlamışlardı. 
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Evet, sultanın en etkilendiğim hamlelerinden biri de budur. 


Sonra kendi planlarıyla İngiliz, Alman, Fransız ve Ruslar'ı birbirine düşürerek Osmanlı'nın parçalanmasını geciktirmişti. Bulgar, Ermeni, Rum ve Sırp komitacılarla gafil hürriyetçilerin ve elbette siyonistlerin entrika ve faaliyetlerine göğüs germiş, saltanatı boyunca bu zihniyette olanlarla savaşmıştı. Bugün olduğu gibi o gün de içimizde bazı iş birlikçi yerli ajanlar vardı. Bunlar yabancı elçiliklerin kapısı önünde yatar ve sultan hakkında en galiz iftiraları dile getirirlerdi. Abdülhamid Han, bunları bildiği halde sabrederdi. 


Gerçekten, neden bizdeki bu dış destekli yerli iş birlikçilerin nesli tükenmiyor abi? 


Kötü, iyinin imtihanıdır, unutma. İyinin, iyi olduğunu anlamak için kötüye de ihtiyaç var. Şimdi bütün bir hayatını devleti ayakta tutma ve geleceğe hazırlama davasına adayan ve tüm mücadele sürecinde çok namuslu ve dindar bir adam olduğu için, asla kan dökmeyen Sultan Abdülhamid Han varken Hüseyin Avni Paşa da Midhat Paşa da olacaktı. Böylece sultanın gerçekten neler yaşadığı ve kimlerle mücadele ettiği anlaşılsın, kıymeti bilinsin. 


Bu açıdan bakmamıştım ben, belki de haklısın. 


Konumuza dönersek, Abdülhamid Han, dağılmak üzere olan devleti otuz üç yıl sırf zekâ ve hamiyeti ile ayakta tutan ve aslı astarı olmayan iddialarla tahttan indirildikten sonra Rus çarının Rusya, Alman imparatorunun Almanya davetini reddederek vatanında sürgün hayatı yaşamayı tercih etmişti. Kendisinden önceki devirlerin ağır yükünü omuzlarında taşıdığı halde en 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güvendiği adamların ihanetine uğramıştı. Bu ihanetle saltanatı elinden alındı, ancak ileri görüşlülüğüyle yetiştirdiği mükemmel kurmaylar Milli Mücadele'nin temellerini attı. İşin bu kısmını da ıskalamamak gerek. Anadolu'da yakılan bağımsızlık ateşi ve ruhu onun eseridir. 
Onun yetiştirdiği kadrolar Milli Mücadele'yi verdi. 


Sen böyle diyorsun da abi, tüm bunlara rağmen körpe beyinlere “katil, kanlı, müstebit, cahil, korkak ve kızıl sultan” olarak tanıtıldı yine de. 


Kim, ne derse desin! Biz şunu biliyoruz ya o bize yeter: Sultan 2. Abdülhamid Han, mavzerdeki son kurşun, siperdeki son çığlık, secdedeki son duaydı. Şimdi birileri iftira atsa ne olur? Biz yine biliyoruz ki onun bize bırakğı büyük miras; yaşamının zarafetinde, davranışlarının manasında ve icraatlarının hikmetinde ortaya çıkıyor. 


Müthiş ifadeler! 


Şimdi bu kadar iş yapmış, icraatta bulunmuş, halkı için hayatını, geleceğini, ailesini hiçe saymış bir kişinin hakkında konuşurken elbette “İnsan Abdülhamid'den”, “Baba Abdülhamid'den” ve “Lider Abdülhamid'den” çıkaracağımız dersler olmalı. Bu derslerle de âtiye yapacağımız uzun ve meşakkatli yürüyüşte yönümüzü tayin edecek bir pusula, önümüzü aydınlatacak bir meşale ve tüm kilitleri açacak bir anahtar olmalı. 


O zaman Abdülhamid Han'ın kişiliğini, liderlik özelliklerini hatta bilinmeyen yönlerini konuşabiliriz. 


Evet, konuşabiliriz. Çünkü bugünkü sohbette sınavı başarıyla verdin. 
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Sultan 2. Abdülhamid Han'ın 
Karakter Ozellikleri 


Bugün, Sultan Abdülhamid'in kişilik özellikleri hakkında konuşalım abi. Bunu hemen hatırlatıyorum ki konuşacağımız meseleye hazırlanıp geldiğimi de arada belirtmiş olayım. 


Madem hazırlanıp geldin o zaman sen anlat ben de dinleyeyim. 


Sen meselenin çerçevesini çizecek, güzergâhı belirleyip detaylara gireceksin, ben de acizane arada bildiğim yerlerde sana ek yapacağım. Anlaşmamız da bu şekildeydi zaten. 


Peki, o zaman ben Abdülhamid Han'ın sadeliğin- den ve temizliğinden anlatmaya başlayayım. İlk olarak Tahsin Paşa'nın Yıldız Hatıraları'ndan yola çıkalım istersen. Bu arada Ziya Şakir'in Sultan Hamid'in Son Günleri 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ve Mustafa Armağan'ın Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı kitaplarından ve Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'nden küçük detayları aktaracağım. Sonra ikide bir araya girip de kaynak sorma. Konuşmanın akışı bozuluyor. 


Tamam söz, araya girmemeye çalışacağım. 


Tahsin Paşa'nın anılarına genel olarak bakarsak Sultan Abdülhamid Han'ın konuşma üslubunun gayet sakin ve kelimeleri tane tane telaffuz ettiğini görürüz. 
Güler yüzü ve tatlı dili ile insanların gönlünü rahatlıkla alan sultan, kesinlikle asık suratlı değildi. Tebessüm eder ama kahkaha ile gülmekten hoşlanmaz, hatta kahkaha ile güldüğü hiç görülmezdi. Tabii, su gibi gurur dolu değil ama asil bir yürüyüşü olduğunu söyleyen Tahsin Paşa, Abdülhamid Han'ın gayet nazik ve şeffaf olduğunu da yazar. Çok hassas bir yapısı olan sultan, kalp kırmaktan âzami derecede sakınır, zekâsı ve gönül alıcı tarzıyla tüm misafirlerinin gönlünü okşardı. 
Yine paşaya göre, bu misafirlerin en çok dikkatini çeken nokta sultanın sadeliği olurmuş. Buna bağlı olarak da giyimi zarif, sade ve temizdi. Yaşına uygun intizamlı giyinmeye çok dikkat eder, üzerinde rütbe gibi şeyleri taşımaktan hoşlanmaz, boynunda sadece “Hanedan-ı ÂLi Osmân” nişanı taşırmış. Kış ve yaz, önü iki sıra düğmeli, ince veya kalın yumuşak kumaşlardan yapılmış uzun palto giyer, sağlığa en müsait olan kumaşları tercih edermiş. Giyim ve kuşamın önemli olduğunu, zarif olduğu kadar temiz ve itinalı giyinmenin hayatta bir intizam ifade ettiğini söyleyerek, kıyafetteki düzensizligin fikir dağınıklığından ileri geldiğine inanırmış. Yine bir başka kaynak olarak zikrettiğim Ziya Şakir'in Sultan Hamid'in Son Günleri kitabında verdiği detaylı bilgilere 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bakarsak Abdülhamid Han'ın ceketinin altına giydiği gömleğin düğmelerini boğazına kadar düğmelediğini görürüz. Sade ve temiz olmak şartıyla intizamlı giyinmeye âzami dikkat ettiği için de insanların karşısına mutlaka düzgün şekilde çıkarmış. Kanepe üzerinde diz üstü oturduğunda veya namaz kıldığında kırışan elbiselerini diğerleri ile değiştirir, özellikle sık görüşmeleri olduğu günlerde birkaç kez kıyafet yenilediği olurmuş. 
Vefat ettiğinde bile üstünde günlük elbiseleri olduğunu söyleyen Ziya Şakir, kimsenin karşısına gömleğiyle dahi çıkmadığını nakleder. Mustafa Armağan da Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı kitabında, sultanın, ceketinin mendil cebine incecik bir kordonla saatini koyduğunu, mendilini ise daima sol kolunun içine sıkıştırdığını, boyun bağlarını mutlaka çoraplarının rengine göre taktığını, sürekli beyaz gömlek giydiğini yazar. Burada ince bir de detay veren yazar tüm bunların şaşaadan uzak şekilde sadelik içerisinde yapıldığını söyler. Etrafında Avrupa malı giymekle övünen paşalarına, “Ben sizin kadar lüks değilim, benimki Hereke malı” diyerek ince bir gönderme yapar ve hem sadeliğini hem de yerli malı kullandığını vurgularmış. Temizliğe düşkün olduğu için daima elinde gezdirdiği atkinson marka kolonyası- nın küçük şişesini kısa zaman içinde bitirirmiş. 


Gözümün önünde canlandı desem yalan olmaz. 
Ama biraz fazla detaylı olmadı mı sence de? Hani itiraz ettiğimden değil, yanlış anlama. Ama bu kadar detaylı gidersek diğer konuları nasıl konuşacağız? 


Detaylı da olsa senin işin dinlemek, benim işim de anlatmak. Hem ben, şimdiden detaylı anlatayım da 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sonradan gelip dizilerden öğrendiğin bilgilerle Abdülhamid Han detayı çizme bana. 


Dizi ve filmlerden tarih öğrenilmeyeceğini biliyorum artık. Sen merak etme! 

Konumuza dönelim istersen. Otuz üç yıl boyunca Osmanlı tahtında oturan Abdülhamid Han'ın haşin ve sert bir mizaca sahip olduğu düşünülse de bu, gerçek değildir. Sultan, ahlâken haşin değildi, hele merhametsiz iddiaları tamamen hayal mahsulüdür. Onun hayatı ile ilgili detaylara, küçük ayrıntılara girdiğin zaman sen de göreceksin ki sultan, fakirlere yardım eden, hasta ve çaresizlerin imdadına yetişen, hayır ve iyilikte bulunan müşfik bir insandır. 


Arşiv belgelerine baktığımızda sultanın fakir halkın babası olduğunu da görürüz. İktidarı boyunca fukarayı kollamak adına ekmek fiyatlarının 5 para dahi zamlanmasının önüne geçilmesi için mücadele vermesi bu iddiamızın delilidir. Halkın kışlık yakacak ve et ihtiyacıyla bizzat ilgilenir, hatta fiyatların yüksek tutulmasına engel olurdu. Aciz ve muhtaç insanlar için yardım kampanyaları düzenler, muhtarlar ve mahalle imamları vasıtasıyla düşkünlerin tesbit edilmesini sağlar, bu konuda öylesine hassas davranır ki aş evlerinde pişirilen çorbaların içinde bulunan pirinç miktarının az olmasına bile müdahale ederdi. Mesela Evkâf-ı Hümâyun hazinesinden destek olarak doyurucu miktarda çorba ve aş pişirilmesini sağlarken, ev sahibi tarafından kirayı ödeyemediği için sokağa atılan Ümmü Külsüm adlı fukara kadına bizzat sahip çıkarak Dârülaceze'ye yerleştirilmesini emretmişti. İşte bu detay da bize sultanın halkla irtibatlı olduğu, sarayda yaşayıp, halkın derdinden bihaber olmadığını gösteriyor senin anlayacağın. 


Bu, biraz da vefa duygusuyla ilgili galiba... Mesela saray hizmetlilerinden olup ihtiyarladıktan sonra yardıma muhtaç hale düşen bir hanıma 150 kuruş maaş bağlayarak vefa gösterdiğini okumuştum. 


Bu dediğin de Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgelerinde geçen bir detay. İhtimal sen, oradan alıntı yapan ikincil bir kaynaktan okudun. Seni destekleyici bir misal de ben vereyim. Sol bacağını kaybeden yirmi altı yaşındaki Ermeni genç Onnik'in başvurusu üzerine belin- den bir korseyle bir protez bacak takılması için sultan, kendi kesesinden ödeme yapmıştı. Arşiv belgelerine girdiğimiz zaman, aynı hassasiyeti dilekçe ile başvuru- da bulunan ve hünkârdan yardım isteyen Fitnat, Server ve Saliha isimli kadınlara da gösterdiğini görüyoruz. 


Gerçekten bu kadar küçük detaylara dikkat etmesi insanı şaşırtıyor. 


Bu daha ne ki! Mustafa Armağan'ın anlattıklarına bakınca Abdülhamid Han'ın, sünnet düğünlerinde fakir çocuklara birer çeyrek altın göndermeyi ihmal etmediğine şahit oluruz. Mezun olan öğrencileri de unutmaz, kitap yardımı yapar, Üsküdar'da itfaiyeci olan Mehmed Efendi'nin kızının hastalığı için yardım kampanyası düzenler, borçları yüzünden hapse düşenleri kurtarmak için elinden geleni yapar. 


Saray dışında olan bu kadar meseleye vukufiyeti insanı hayretlere düşürüyor. 
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O zaman sana daha ilginç bir örnek vereyim. Hacca gitmek üzere İstanbul'a gelen ve paraları çalınınca çaresiz kalan Doğu Türkistanlı müslümanlardan Zühre Hanım ile kızı Zübeyde'ye hac farizalarını yerine getirmek üzere ödenek aktarılmasını sağlar. Bir de muhtemelen senin bildiğin bir yönü daha var. Türkistan'dan hacca giden müslümanların İstanbul'daki menzili olan Özbekler Tekkesi'nin tahsisatını artırır. 


Galiba bunu, dervişanın ve hacı adaylarının çekebileceği sıkıntıların önüne geçmek için yapmıştı. 


Doğrudur. Kızı Ayşe Sultan'ın anlattıklarına da biraz kulak verelim istersen. Mesela Ayşe Sultan, babasının tevazu içinde kalarak büyüklük gösteren, gayet nazik ve terbiyeli bir insan olduğunu, kibar ve şefkatli olmaya her şartta itina gösterdiğini, sadece tebaasına değil mâbeyincilerine, emrinde çalışanlara, sefirlere, vezirlere gayet doğru, muntazam ve âkılane sözler söylediğini aktarır. Huzuruna çıkanların, kendisiyle görüşenlerin, ondan etkilendiklerine dair ayrıntıları çeşitli hatıra kitaplarında okuyabilirsin. 


Biz, kendi arşivlerimizden sultanın bu hasletlerini öğreniyoruz da Batılı kaynaklara baktığımızda onlar her nereden bulup buluşturuyorlarsa Abdülhamid Han'ı anlatırken sert bir diktatör, kanlı bir idareci olarak lanse ediyorlar. 


Batılı kaynakların meselenin bu boyutunu görmemeleri, hatta bilerek atlamaları bana çok manidar gelmiyor. Sen, neden şaşırıyorsun anlamadım? Theodor Herzl ve Filistin meselesinde Abdülhamid'in uyguladığı siyaset yüzünden emellerine ulaşamayan ve sultandan rahatsız olan düşmanları onun meziyetlerini mi anlatacaklardı? Onlar nasıl anlatırsa anlatsın, biz Sultan Abdülhamid Han'ın en sıkıntılı anlarda, büyük buhranlar yaşadığı zamanlarda bile rakiplerini öldürtüp kurtulmak yoluna gitmediğini biliyoruz. Kanı ve kan dökmeyi kötü gördüğünün ve mümkün mertebe bu fiili işlemekten uzak durduğunun onlarca örneği mevcuttur. Prof. Dr. Haluk Selvi'nin Sultan'a Suikast eserinde anlattığı; yumuşak, sabırlı ve merhametli biri olduğu, tahta geçişinden yirmi dokuz yıl sonra Yıldız'da cuma selâmlığında canına kasteden Ermeni teröristlerin idam cezalarını ömür boyu hapse çevirmesi de bunun ispalıdır. Kısacası Sultan Abdülhamid Han, emri altında olanlara, ilim ve sanat erbabına, yabancılara, halktan fakirlik ve sıkıntı içinde olanlara daima iyi davranmıştı. 


Şimdi sultanın vefatıyla ağlayan, dövünen kadınları daha iyi anlıyorum. Mesele sadece ekmeği ya da kömürü ucuz vermek değilmiş. Burada daha farklı bir şey var. 


Sana bu konuda bir örnek vereyim de bu bahsi noktalayalım. Üstat Necip Fazıl'ın Ulu Hakan Abdülhamid Han Kitabında anlattığı bir mesele var. Konumuza tam uyuyor gibi geldi bana. Bir akşam Aksaray taraflarında- ki bir postaneden sultana arzedilmek üzere telgraf çekilir. Telgrafı çeken bizzat telgraf memurudur. Karısının hamile ve doğurmak üzere olduğunu ve doğumun da zor olabileceği belirtilerek hiçbir vasıtasının olmadığını, bu nedenle “Merhamet-i Şahane”ye sığındığını belirtir. 
Telgrafı baştan sona okuyan sultan, mâbeyin memuru- na gerekenin yapılması emrini verir. Emir yerine getirilir. Sabaha karşı mâbeyin memuru, mâbeyin tabiplerin- den biri ve bir yâver, gönderildikleri yerden dönerler. 
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Saray bahçesinden geçerken padişahın oturmayı âdet edindiği sade ve basit odada ışığın yandığını görürler. 
Sultanın geceyi orada geçirdiğini ve belki de uyumak- ta olduğunu düşünerek, kendisini rahatsız etmemek için ayaklarının ucuna basa basa yürümeye başlarlar. 
Halbuki yanılıyorlardır. Hünkâr uyumamıştır. Onları pencereden seyrederken gelmelerini işaret eder. Merakla neticenin ne olduğunu çocuğun doğup doğmadığını sorar. Aldığı cevap kendisini duygulandırır: “Evet, efendimiz! Biraz evvel dünyaya geldi. Nur topu gibi bir erkek çocuk oldu. İsmini de “Abdülhamid” koydular!” 


Bir de sultanın münzeviliğinden bahsediliyor, sen ne diyorsun bu konuda? 


Benim ne dediğimin bir önemi yok, önemli olan kaynakların ya da arşiv belgelerinin ne dediği. Mesela M. 
Metin Hülagü'nün Bir İnsan Olarak Sultan 2. Abdülhamid eserine baktığımızda Sultan Abdülhamid'in ruh dünyasının en mühim detaylarından birinin münzeviliği olduğunu görürüz. Yetiştiği şartlar tesiriyle olsa gerek, düşünce ve kanaatlerini hemen dışa vuran biri değildir. 
Muhatabını sonuna kadar dinler ve gerçek görüşünü kendine saklardı. Bir manada içine kapanık ve yalnızlığı seven bir karakter ortaya koyduğu söylenebilir. En azından bu anlattıklarımız üzerinden biri bu çıkarımı yapabilir. Bu, yanlış da olmaz bana göre. Burada sultanın daha önce söylediğimiz yönünü de hatırlamakta fayda var. Muhatabını dinleyip görüşünü kendine saklar ama buna rağmen konuştuğu kişiyi dikkatle dinleyip güzel sözlerle mutlaka kalbini kazanmasını da bilirdi. 
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Abdülhamid Han'ın insanda hata olmayacağına inandığını okumuştum bir yerde. Bu doğru mu, var mı böyle bir şey? 


Bu dediğin M. Metin Hülagü'nün, Bir İnsan Olarak Sultan 2. Abdülhamid kitabında geçer. Orada, Abdülhamid Han'ın, hata dediğimiz şeyin gayri ihtiyari olabileceğine inanmadığı belirtilir. Çünkü Abdülhamid Han'a göre; insanda hata olmaz. Hata ya kasten olur yahut dikkatsizlik neticesinde meydana gelir. Ona göre kasten yapılan hatalar cezalandırmayı gerektirici bir kabahattir. Dikkatsizlik neticesinde vuku bulan hataların kabahati ise o dikkatsizliği yapana aittir. Dikkatsizliği mazeret babından saymaz yani. 


Ne yalan söyleyeyim, bu anlattıklarından biraz korktum. İnsan hata yapar, dikkatsiz davranır bana göre. Olur arada böyle şeyler. 


Ne güzel söyledin bak! Sana göre olur, ama Sultan Abdülhamid'e göre olmaz. Burada bahsettiğimiz kişi, bir gördüğü insanı bir daha kolay kolay unutmayan, birine verdiği emri seneler sonra bile rahatlıkla hatırlayabilen dikkatli bir karakterin sahibi. Neticede bu kadar hassas olan bir insanın böyle düşünmesi de onun açısından gayet doğal değil mi? 


Bu mevzu beni aşar abi. O yüzden ben hemen hafızası hakkında sana bir şeyler sorayım. Çünkü son cümlende söylediklerin kuvvetli bir hafızanın göstergesidir. 

Kızı Ayşe Osmanoğlu'nun Babam Sultan Abdülhamid kitabında naklettiği bir olay aslında sultanın hafızasının ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Selânik'teyken 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muhafız askerlerden biri sultanın dikkatini çeker. Askeri, dikkatli bir şekilde süzdükten sonra kendi kendine “Hakkı” diye söylenir. Sultanın gençlik yıllarının arifesinde gördüğü çocuk büyümüş, asker olmuştur. Hemen Cevher Ağa'yı yanına çağırarak, “Ben bu çocuğu tanıyorum. Ben, bir kere gördüğümü asla unutmam. Eminim ki bu çocuk odur. İmparator bana ilk defa misafir geldiği vakit Talimhane Köşkü'nde genç askerlere meç talimi yaptırmış, misafirlerime göstermiştim. Bu çocuk o Zaman pek gençti. Fevkâlade kılıç kullanıyordu.” 
Cevher Ağa, uygun bir yolunu bularak Yüzbaşı Hakkı Efendi'ye durumu anlatır. Hakkı Efendi de hayretle, “Evet, benim. Fakat nasıl oluyor da beni hatırlıyor? O zaman çok gençtim. Bugün ise kırk yaşındayım. Saçlarım ağarmış, aradan yıllar geçmiş. Doğrusu hafıza kuv- 


vetine hayran oldum” der. 


Peki, sultanın tutumluluk meselesi nedir? 


Sultan Abdülhamid Han'ın hayatı boyunca ön plana çıkarılacak bir özelliği de mali konulardaki titizligiydi. Bir ömür tutumlu bir tavır sergilediği herkesin mâlumudur. Neticede sultan, israfın haram olduğuna iman eden ve hayatını buna göre şekillendiren biridir. 
Şahsi alışverişini yapan ağalara bile tek tek hangi malı kaça aldığını sorarmış. Hatta mutfak harcamalarını bile tek tek kontrol edermiş. Cimri olmadıktan sonra sen de istediğin kadar tutumlu ol. Zaten yaptığı yardımları, hayır ve hasenatları saymaya kalksak bitiremeyiz. O nedenle sultanın tutumluluğunu cimrilik gibi göstermeye çalışanların eli böğründe kalır. 
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Yıldız suikastındaki bombalı saldırıda ortaya koyduğu korkusuz tavrı da insanı etkileyen özelliklerinden biri... Şahsen beni çok etkilemişti. 


1 dakika 42 saniyelik bir süreyle tuzaktan kıl payı 
kurtulan ve kulakları sağır eden bir patlama yaşayan hünkârın, arabasına binerek dizginleri eline alıp hiçbir şey olmamış gibi tebaasını selâmlayarak olay mahallinden ayrıldıktan sonra Çit Köşkü'nde olağan görüşmelerine devam etmesi başka nasıl açıklanabilir ki? 
Bir de nice ev, han, cami ve medreseyle beraber Kapalı Çarşı'nın yıkılmasına kadar giden ve “Büyük Zelzele” diye anılan 1898 depremindeki sarsıntı Dolmabahçe Sarayı'nı da etkilediği zaman gösterdiği cesaret de unululmamalı. Söz konusu olay esnasında Muayede Salonu'nda bulunan sultan, devlet erkânı, subaylar, paşalar, yüzlerce yerli ve yabancı temsilciyle toplantı halindeydi. Dehşet verici sarsıntı birkaç tonluk avizeyi beşik gibi sallarken kahraman paşalar, cesur subaylar, ömrünü savaşlarda geçirmiş gaziler birbirlerini çiğneyerek dışarı fırlamış, bu esnada tam avizenin altında bulunan Sultan Abdülhamid Han yerinden bile kıpırdamamıştı. İstifini bozmadan Kur'ân-ı Kerim'den bazı âyetler okumuş, büyük bir vakar ve tevekkül içinde sarsıntının bitmesini beklemişti. Orada bulunan İngiltere büyükelçisinin kızının onun hakkında hatıra defterine yazdığı şu soru gerçekten düşünmeye değer: “Korkak denilen padişah bu mudur?” Tabii bu hadiseyi Dorina L. Neave'nin Eski İstanbul'da Gördüklerim kitabından okumak lazım. Detay her zaman iyidir, kişiye küçük ama önemli ipuçları verir. Tüm bunları, Sultan Abdülhamid Han'ın ruh dünyasına ne kadar yaklaşabilirsek onun saltanat hayatı boyunca neyi, neden ve nasıl yaptığını anlayıp hakkındaki iddiaların hangilerinin iftira olduğunu daha kolay anlayabilmen için anlattım. 


Anlıyorum abi. Herhalde konuşmadığımız bir şey kalmadı. 


Belki sultanın şakacılığından küçük bir bahis açarsak her şey tamam olur. Zira Sultan Abdülhamid, özellikle Batılı tarihçiler tarafından despot bir karakter olarak anlatılmaya çalışılıyor. Ancak onun pek bilinmeyen özelliklerinden biri de şakacılığıydı. Tebessüm etmeyen, asık suratlı, iç dünyasına kapanık biri olarak anlatılan sultanın böylesine neşeli bir yanı da var yani. 
Bu şakaların kurbanı olan isimlerden biri de Sadrazam Ahmed Vefik Paşa'dır. Sadrazamın evinden başka bir yerde uyuyamadığını bilen sultanın ona muziplik olsun diye “emr-i padişah” çıkartarak sarayda kalmasını emrettiği, o geceyi saray odalarında geçirdiği için ipek yorganların hışırtısı içinde uyuyamayan sadrazamın halini diğer paşalara anlatarak latife yaptığı, nedense tarih kitaplarımıza pek girmez. 
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Zamanını Aşan Bir Lider: 
2. Abdülhamid Han 


Bugün sohbetin girizgâhını ben yapayım istersen. 
Sultanın bir lider olarak portresini anlatmak istiyorum. 
ln azından onun neden bu kadar önemli olduğu sorusuna verilebilecek bazı cevapları buradan devşirebiliriz. 
Nihayetinde bir tahtta oturmak kişiyi lider yapmıyor. 
Kişi de belli meziyetlerin ve yeteneklerin olması lazım. 


Anladım abi. İstersen konuya girebiliriz. 


Öncelikle önemli gördüğüm bir meselenin altını çizeyim. Son dönem yakın tarihimizin hem kilit karakterlerinden hem de kilit isimlerinden biri olan Sultan Abdülhamid Han'ın liderlik özelliği üzerinde durulması gereken önemli hususlardan biridir. Gerek siyasi, gerek teknolojik, gerekse sanayi tarihimizin mühim simalarından olan sultanın nasıl bir lider olduğu sorusuna 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vereceğimiz cevaplar “zaman ilerledikçe insan kadrosu içinde bir nur gibi parlayacak” olan sultanın bilinmeyenlerine de ışık tutacak. Sadece bu boyutuyla bile meselemiz bu kadar ehemmiyetlidir. 


Ben zaten konuştuğumuz konuların ne kadar önemli olduğunu biliyorum. 


İlk olarak sultanın çalışma azmi ve iş disiplinine bakmakta fayda var. Çalışkanlığı ve disipliniyle ünlenen sultanın her gün neredeyse 16 saat kendisini işine verdiğini biliyoruz. Bir kişinin, böylesine yorucu bir çalışma temposuna dayanabilmesi, ciddi bir düzen, iyi bir plan ve ona uyacak sağlam bir irade gerektirir. İşte Abdülhamid Han da bu noktada gayet intizamlı bir çizgi çizer. Her işini saate bağlar, düzgün ve yeknesak bir gün geçirmek için sabahları erken kalkar, mutat olarak banyosunu yapar, saçlarını tarar ve namazını kıldıktan sonra banyo dairesinde bulunan bir kanepenin üzerinde güneş doğuncaya kadar tesbihatını yapar. Ardından bahçeye çıkıp sabah yürüyüşü yaptıktan sonra çalışma ofisine geçer. Sabah kahvaltısı gayet sade ve basittir. 
Akabinde masasına geçerek kahvesini içip başkâtibi is- 


ter. Yaklaşık 11.00'e kadar evraklarla uğraşır. İşleri za- 


manında takip etmek en büyük özelliklerinden biridir. 


Onun kontrolünde yapılan müracaatlar intizam içeri- 


sinde tetkik edilir ve hiçbir kâğıt parçasının kaybolmasına, hiçbir muamelenin kontrolden kaçmasına ve hele işlerin sürüncemede kalmasına müsaade edilmez. Başkâtiplik dairesine girip çıkan işleri bizzat kendisi kont- 


rol eder. Aynı zamanda getirilen ve gönderilen evrakla- 


rın kayıtlarına çok büyük hassasiyet gösterir. Kendisine 


arzolunan şeylerle, kendisinin verdiği emirlerin kayıp | 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ve tahrif olmamasına çok dikkat eder. Bununla birlikte fevkalâde kuvvetli hafızası ile kontrol tedbirlerini sıkı bir şekilde temin eder. Saat 11.30'da öğle yemeğini yer, ardından bir şezlong üzerinde 15-20 dakika kadar kaylüle yapar. Öğleden sonra tekrar mesaisi başlar. Üst düzey yöneticileri bu saatte kabul eder. Çoğunlukla akşam yemeğinden sonra bir bahçe gezintisi daha yapar. İşin yoğun olduğu zamanlarda tekrar ofisine dönerek gece yarılarına kadar çalışır. Sultan, dizlerine kadar inen uzun bir gömlek giyip yatmaya hazırlandığında bile, acil bir şey olması durumunda mutlaka uyandırılmasını hatırlatır. Böyle bir durumda dış kapıdan içeriye bir tezkere gönderilir ve harem ağasına verilir. O da kapıyı vurarak sultanı uyandırır ve durumu arzeder. Tahsin Paşa kaleme aldığı hatıratında bazan duruma göre gelen işlere 1 bilemediniz 1,5 saat ayıran sultanın ertesi gün yine aksatmadan erken kalktığını ve güne devam ettiğini kaydeder. Hatta patrikhane meselesi ile ilgili bir rapor geldiğinde, “ Bizim için hiç uyumamak daima müteyakkız olmak farz-ı ayın olmuştur” dediği yazar. 
Bu arada sen bir şey sormadın? 


Sormaya fırsat mı bıraktın! Gayet seri bir şekilde anlatıyordun ve ben de araya giremedim. 


O zaman ara vermeden devam edeyim. Mustafa Armağan'a göre, Sultan 2. Abdülhamid Han, eğitim ve kültür alanında bir taklit çağı olan Tanzimat'ın bütün şamatasına rağmen gerçekleşmeyen “kültür ihtilalini” yapan idareci olarak tarih sayfalarındaki yerini alır. Sultanın içinde bulunduğu siyasi ve sosyal durumları da göz önüne alırsak onun hangi zorluklar içinde, ne kadar büyük işler başardığını görmek daha kolay olur. 
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Mesela dönem itibariyle pâyitahtın işgali tehlikesi en belirgin olanlardan bir tanesi değil mi? Sonra İstanbul'un geçirdiği o büyük ve yıkıcı deprem var. 
Bir de Ermeni patırtısı, Yunanistan'a karşı girişilen Tesalya Savaşı, Filistin üzerindeki siyonist emeller, Balkanlar'da Rum, Sırp ve Bulgar komitacılar... 


Sen bu saydıklarına bir de derdini anlatamadığın aydınların ve tüm bunların arasında ayakta tutmak zorunda olduğun bir devlet ve devleti emanet edeceğin yeni kadroların yetişmesi hususu gibi mühim meseleleri ekle. Böylesi bir ateş çemberinin içinde hatta tam ortasında neler başardığını o zaman daha iyi anlarsın. 


Biraz önce anlattığın disiplinli ve düzenli çalışma meselesini hatırlayınca pek de şaşırmıyorum aslında. 
Böylesine düzen ve iş disiplini olunca demek ki insan birçok zorluğun üstesinden gelebiliyor. 


İş disiplini ve düzenli çalışma önemli elbette ama asıl bunları bir lider olarak yapmak daha da önemli. 
Neyi, nerede ve ne zaman yapacağını bilmek, nasıl yapacağın konusunda hiç sıkıntı çekmemek gibi hasletler de sultanın dehası ile ilgili. Sadece çalışarak kazanan biri değildi yani. Bunların yanında başka meziyetleri de vardı. Tabii insan üstü gibi bir portre de çizmiyorum, yanlış anlama. Zor zamanlar, zor kararların alınmasını biraz daha kolaylaştırır. Ortaylı'nın tabiriyle “imparatorluğun en uzun yüzyılının” ve “en zorlu döneminin” padişahından bahsediyoruz burada. Yüzündeki her çizgide yürüdüğü bu kavisli, meşakkatli yolun çizgilerini görebilirsin. Bir de onun hayata geçirdiği kültür hamlelerinde kendisini destekleyen en mühim dayanak noktası yine şahsının entelektüel birikimi ve kimliği olmuştur. 
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Bu kısmı biraz açarak ilerlesek olur mu? Entelektüel birikimi ve kimliği dediğin zaman sadece bir iddia olarak kalıyor ortada. Bir iki örnek verirsen hem mesele benim zihnimde daha iyi şekillenir hem de söylediğin şeyler iddiadan ispata geçmiş olur. 

Sultan Abdülhamid Han'ın, Avrupalı devlet adamlarını sarayına davet ettiği bilinir mesela. Yine en yakın arkadaşlarından birkaçı gayri müslimdir; banker Yorgo Zarifi, özel doktoru Mavroyeni ve diğerleri... 


Tam olarak istediğim cevabı aldığımı söyleyemeyeceğim ama bu tabloda başka bir detay dikkatimi çekti. Bu saydıklarına göre sultan, sadık ve güvenilir olması şartıyla müslüman olmayanları da yakınında tutmuş demek ki. 


Bu hususta onun taassup sahibi olmadığını, devrinde yaşayanlar ve yakınında çalışanlar bilirdi zaten. 


Ben de öğrenmiş oldum. 


Senin daha bilmediğin ne yönleri var sultanın. Zamanla konuşacağız hepsini. Şimdilik onun her türlü maddi ilerlemeye, atılıma ve yeniliğe açık bir hünkâr olduğuyla devam edelim. Bütün bunların yanında ise gayet dindar biridir. 


Bu söylediğin denklem günümüz müslümanlarına da ışık olacak bir denge unsuru aslında. Zira bugün için en büyük sorunlarımızdan biri de din ve dünya arasında denge kuramayışımız bence. 


Sultan Abdülhamid zamanında gaz, elektrik, demiryolları, otomobil gibi yeniliklerle tanıştığımızı hatırlatıp konuyu değiştirmiş olayım. Bu arada sultanın ista- 


99 


tistik denilen şeye tutku derecesinde bağlı olduğunu ve rakamların gücüne inandığını biliyor muydun? 


İlk defa senden duydum. 


Samuel Cox ismini daha önce duydun mu? 


Hayır, duymadım. Önemli bir adam mı? 


Nereden baktığına bağlı... Samuel Cox Amerika'nın ilk nüfus sayımını gerçekleştiren adamdır. Sultan Abdülhamid Han da Samuel Cox'un İstanbul kon- 


solosu olmasını istemişti. 


Tahta çıktığı dönemde yanlış hatırlamıyorsam Amerika'yla diplomatik ilişkiler hususunda mesafeli bir siyaset izlemişti sultan. Bu tavrı çok ilginç geldi bana. 


Genel olarak Amerika ile diplomatik ilişkileri senin de dediğin gibi mesafeli bir çizgideydi. Ancak buna rağmen Cox'u konsolos olarak İstanbul'da görmek istedi. 
Çünkü Sultan Abdülhamid, böyle davranarak kendisinden enformasyon desteği almak istiyordu bence. 


Gerçekten çok zekice bir hamleymiş. O zamana kadar görülmemiş hamleler yapmış resmen. 


Sultanın yaptığı önemli hamlelerden bir tanesi de bir yandan eğitim, bilim ve yargı konularında reformlar yaparken bir yandan da halktan uzaklaşma yoluna gitmiş olan bürokratların egemenliğini kırmasıydı. Ayrıca halifelik kimliği altında yeni bir yönetim cazibesi oluşturmayı başarabilmişti. Ki bu göründüğü kadar kolay bir şey değildi. Bir de bu cazibe etrafında bir meşruiyet halkası kurduğu gerçeğini düşün! | 
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Yaşadığı zamanın şartları hesaba katıldığında anlattığın bu hassas hamleleri yaparken yanından geçip giden zamanı yakalamış âdeta. 


Sultanın sıra dışı özelliklerinden bir tanesi de zamanın akışına yabancı kalmaması ve o gün gelişen olaylardan haberdar olmasıydı. Bir de Pasteur meselesi var. 


Pasteur meselesi? 


Lolus Pasteur, 1885'te kuduz aşısını bulduğunda Sultan Abdülhamid, bu gelişmeden haberdar olur olmaz derhal bir kuduz hastanesi kurmuştu. Bununla yetinmeyerek “Evliya” lakabıyla tanınan Miralay Dr. 
Hüseyin Remzi Bey'i, Zoiros Paşa ve veteriner Hüseyin Hulki Beyle birlikte Paris'e, Pasteur Enstitüsü'ne eğilime gönderdi. Üç yıl sonra Hüseyin Bey geri döndügünde ülkemizdeki ilk bilimsel aşı kitabını kaleme aldı. 
Bir başka örnek de verem mikrobunu ve bir süre sonra tüberkülin ilacını bulan Dr. Robert Koch'un kapısını ilk çalanlardan biri olmasıdır. Koch, kendisine gelen heyeti ayakta karşılamış ve bundan çok onur duymuştu. 


İşin bu kısmından haberim yoktu. Yayıncılık tarihimiz açısından Sultan Abdülhamid'in döneminin önemini biliyordum ama bu kısımları atlamışım demek ki. 


Yayıncılıkta yaptıkları da önemlidir tabii. İktidarı süresince basılan 4000 kitaptan 200 kadarı dini içerikli kitaplardı. Bunların dörtte biri yani 1000 kadarı bilimsel eserlerden oluşuyordu. Aslında onun saltanat dönemi bir edebiyat ve bilim dönemidir desek abartmış olmayız. Mesela devrin edebiyatçılarıyla olan ilişkileri sadece Nâmık Kemal Bey'le sınırlı değildi. Mizancı Murad, Ahmed Midhat Efendi ve Muallim Nâci de Sultan Abdülhamid ile çalışan zirve ediplerimizdendi. Bir de bu meselelere bir bütün içinde bakmak lazım. Sadece bir kısmını görüp diğer kısmını görmemek bize sağlıklı bir analiz yapma imkânı vermez. 


Her gece kitap okumadan uyumadığını duymuştum. İşin bir de kütüphane kısmı var ki o tarafı beni hep şaşırtmıştır mesela. 


Seni şaşırtan kısmı merak ettim doğrusu. 


Sultanın kitaba olan ilgisi, merakı mâlum... Ama Yıldız Sarayı'ndaki kütüphanesinde, yabancı dillerde Türkiye hakkında yazılmış ve özel olarak tercümesi yapılıp telif hakkı ödenmiş eserler, roman ve hikâyeler, coğrafya ve seyahatnâme koleksiyonu ve Avrupa'da çıkan bütün önemli gazeteler mevcutmuş. Bu kitapların yaklaşık 6000'e vardığını biliyorum. Yine kütüphaneciliğimizin modern anlamdaki kurucusu olarak sultanı gösterenler de var. 


Evet, bu söylediklerin çok doğru... Aksi bir durum olsaydı sultanın tarih, siyaset ve hukuk alanında sahip olduğu geniş bilgi neyle izah edilecekti? Zaten çocukluğundan itibaren o dönemin âlimlerinden musiki, hat, Arapça, Farsça, Osmanlı edebiyatı ve tarihi ve diğer İslâmi ilimleri tahsil etmişti. Sonra birçoğumuzun bildiği bir başka özelliği de roman okumaya olan merakı idi. En çok da polisiye yani dedektif romanları okurdu. 
Ama seyahatnâme okuduğunu da biliyoruz. Hatta saraydaki tercümanlara özel olarak çevirttiği romanların yekünü bir kütüphane dolduracak kadardı neredeyse. 


Victor Hugo ve Conan Doyle hayranlığı da bu romanların etkisiyle oluşuyor galiba. 
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Evet, özellikle Doyle'un eserlerini takip edermiş. 
Bir de matbaa ve yayın işlerine olan merakı vardı. Avrupa'dan modern matbaa makineleri getirtmiş bazı divanları burada bastırmıştı. Benim en dikkatimi çeken de Sahih-i Buhâri'nin en sağlıklı baskısını yine Abdülhamid Han yaptırmıştı. 


Peki, Abdülhamid Han'ın en çok bilinen tarafı hangisi diye sorsam ne dersin? 


Bu sorunun kişiden kişiye değişen birkaç cevabı olmakla birlikte benim açımdan dindarlığıdır. Hatta Necip Fazıl Kısakürek'in Ulu Hakan Abdülhamid kitabında üstat, bütün Osmanoğulları içinde Abdülhamid çapın- da dindar bir padişah bulunup bulunmadığının sorulmaya değer bir keyfiyette olduğunu düşünür. Ki ben de bu kanaatteyim. Yine üstadın eserinden öğreniyoruz ki son mazlum padişah ve Abdülhamid'in küçük kardeşi Sultan Vahdeddin, saray kadrosundan Fuat Türkgeldi'ye şu sözü söyler: “Benim sülalemde akıllı, dahi, mecnun, idareli, tutumlu, sefil, müsrif her tip mevcuttur fakat bir tane bile dinsiz yoktur.” 


Tasavvufla ilgisi, mürşidlerle olan yakınlığı da bu özelliğinden kaynaklanıyor demek ki. 


Eğer maksadın Abdülhamid Han'ın bir tarikata mensup olup olmadığı konusunda soru sormaksa hemen cevaplayayım. Necip Fazıl, aynı eserinde bu konuya değinir ve Sultan Abdülhamid'in tasavvuf intisabı hakkında çeşitli rivayetlerin varlığını dile getirir. Sonrasında da, “Bazılarına göre Abdülhamid Nakşi, bazılarınca da Şâzeli'dir. Nakşiliğini iddia edenlerin sebepleri arasında bu tarikatın büyüklerine gösterdiği fevkalâde 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saygı, Şâzeli olduğunu savunan iddialar arasında da saray civarında oturttuğu ve ikrama boğduğu Şâzeli tarikatından Şeyh Zâfir'e sevgisi rol oynar. Fakat Abdülhamid'inne Mevlevi 3. Selim ne de Mehmed Reşad gibi tarikata açık intisabı bahis mevzuu değildir. Bu nokta sultan tarafından da asla zâhire çıkarılmadığı için elde hiçbir vesika bulunmamasına rağmen bazı ipuçlarından seziliyor ki Ulu Hakan 2. Abdülhamid Han, aciz ve naçiz bir Nakşi dervişi idi” der. 


Kesin delil bulunmuyor demekle birlikte yine de Nakşi olduğuna inanıyormuş üstat. Ben de Şeyh Zâfire bağlı olduğunu düşünüyordum. 


Bu konuda belli bir tarihi vesika olmadığı için kesin bir sonuca varamıyoruz. Önemli olan sultanın gayet dindar bir mümin olduğudur. Necip Fazıl'ın deyimiyle Abdülhamid düşmanları onun dinsiz olduğunu iddiaya kadar gittikleri halde din düşmanımız Avrupalı, hususi ile İngiliz ne çapta bir din bağlısı olduğunu açıkça itiraf mecburiyetinde kalmıştı. Joan Haslip isimli İngiliz muharriri, Abdülhamid'e dair eserinde şöyle diyor: “Hiçbir yabancı devletin tazyiki, Abdülhamid'in, Kur'an'ın ve şeriatın emirlerine uygun olmayan bir reformu yapmaya ve imtiyazı vermeye asla mecbur edemezdi.” 


Buna rağmen onun dinsizliği ile ilgili yalan yanlış rivayetler ortalıkta bir hayalet gibi dolaşmıştı ama. 

Bir yalanı defalarca tekrarlarsan elbet inanan birileri çıkar. Abdülhamid Han için İttihatçılar'ın mektep kitaplarına kadar soktukları iftiralara bakarsan sultan, insanlardan ayakları dibinde yere kapanıp kendisine secde etmelerini isteyen bir Nemrud'dur. Halbuki Necip Fazıl'ın anlattığına göre Sultan Abdülhamid Han, kendisine secde ettirmek gibi sadece küfür olan bu hareketi asla yapmamak şöyle dursun, odasına herhangi bir hademe girdiği zaman bile ince bir tertiple ayağa kalkacak kadar Allah korkusu çeken insandır. 


Tezvirat, her zaman hızlı gider ama çabuk düşer. 
Neticede bu oluşan bu tezvirat, hakikatin ortaya çıkmasıyla kaybolup gittiler. 


Ona dinsizlik suçu atanlara ne diye cevap verecekti bu millet? Koskoca Osmanlı padişahı ve müslümanların halifesi Sultan Abdülhamid, “Beş vakit namazını kılar, düzenli olarak Kur'ân-ı Kerim, Buhâri-i Şerif, Şifâ-i Şerif ve Delâil-i Hayrât okurdu” mu diyeceklerdi? Gençlik yıllarının başında Şâzeli tarikatına intisap ettiğine dair bilgilerin varlığını da göz önüne alalım. Bir de buna yine bu gençlik yıllarında daima namazını camilerde kılmaya çalıştığını ekleyelim. Ortaya çıkan tablo onun nasıl bir insan olduğunu gözler önüne seriyor zaten. Ramazanlarda özellikle Süleymaniye Camii'ni tercih ettiği biliniyordu. Ayrıca Yahya Efendi Tekkesi'nin büyük şeyhi olan Abdullah Efendi vasıtasıyla Kadiri tarikatına girdiği de söylenir. 


Abdestsiz bulunmamaya özen gösterdiğini okumuştum ben de. Öyle ki sabah kalktığında abdest almaya bile abdestsiz gitmeyeyim diye başucunda bir tuğla bulundurur ve onunla teyemmüm alarak abdest almaya gidermiş. 

Sultan II. Abdülhamid Han'ın Liderlik Sırları isimli eserde bu konuda Mâbeyin başkâtibi Esad Bey'in anlattığı bir olay vardır ki gerçekten de çarpıcıdır: Bir gece yarısı, çok mühim bir haberin imzası için padişahın kapısını çalar. Fakat kapı açılmaz. Bir müddet bekledikten sonra tekrar çalar, yine açılmaz. Acaba bir emr-i Hak mı vâki oldu diye endişelenir. Biraz sonra tekrar çaldığında, kapı açılır. Sultan Abdülhamid Han, elinde havlu ile yüzünü kurulamaktadır. Tebessüm ederek şöyle der: “Bu vakitte çok mühim bir iş için geldiğinizi anladım. Daha ilk kapıyı vuruşunuzda uyandım. Abdest aldım. Onun için geciktim. Ben bu kadar zamandır bu milletin hiçbir evrakına abdestsiz imza atmadım. Getir imzalayayım.” 


Evet, bu çok bilinen ama buna rağmen yine de göz ardı edilen bir bilgi. 


Meselenin bir de sosyal hayat boyutu var. Tanzimat'ın estirdiği Batılılaşma rüzgârıyla müslüman çocukların eğitimi için Avrupalılar'dan edinilen dadı âdetine sert şekilde karşı çıkardı. Sütanası ismiyle müslüman hanelerine alınan bu kadınların ahlâkının da çocukların ahlâkına sirayet edeceğini söylerdi. Aynı şekilde çocukların hıristiyan mekteplerine gönderilmemesini ister, bu okullara giden müslüman kızların ahlâkının değişmesine engel olmaya çalışırdı. Hatta bu tür taklitçi hayat tarzının samimi hıristiyanlar tarafından bile alay konusu yapıldığını açıkça ifade ederdi. İslâmiyet'in ruhuna aykırı olan ve özgürlük kılıfına giren bu tip davranışları gayri meşru, sefaletperestlik ve başıbozukluk olarak niteler, iç güvenlik görevlilerinin bu tip hadiseler karşısında uyanık olup müdahale etmesini emrederdi. Bu anlattıklarım arşiv vesikalarında mevcut olan bilgiler. Yani sultanın İslâm hassasiyeti sadece kendi dindar yaşamıyla sınırlı değildi. Tebaasını da düşünen, onların da dini ve dünyevi hayatlarına ehemmiyet veren bir insandı. 
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Şu, meşhur “çarşafı yasaklama” mevzuu neydi peki? 


Soru çok doğru olmamakla birlikte arşivlere bakıldığında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Müslüman kadınların bazılarının giydiği çarşaf ve feracelerinin örtünmeye uygun bir halde bulunmayıp, çarşafların âdi entari, feracelerin kolsuz ve gömleksiz, yaşmakların da ince ve uygunsuz bir şekilde giyilmesini yasaklamıştı. Yasaklanan şey buydu yani! Bir de Heybeliada'da ikamet eden bazı müslüman kadınların bu hassasiyete dikkat etmediğini, açık saçık şekilde, şurada burada hatta gazino ve otel bahçelerinde oturduklarının tesbit edilmesi üzerine, tedbir alınmasını da buyruk vermişti. Bir ufak detay daha verelim: Bazı memurların da İslâm şiarına yakışmayan hareketlerinden menedilmesini salık vermişti. 


2. Abdülhamid'in, Batı medeniyeti ile ilişkileri kesmediği; iyi, güzel, doğru ve gerekli olanın alınması ve uygulanması için ciddi bir reform politikası uyguladığı tezine katılıyor musun? 


Bu mesele biraz uzun aslında... Ama kısaca anlatmak gerekirse Sultan Abdülhamid, Sultan Abdülaziz Han'ı tahtından eden gelişmelerin arkasında olduğuna inandığı İngiltere'ye karşı her zaman mesafeli bir tutum sergilemişti. Onun nazarında ne yaparlarsa yapsınlar İngiltere çeşitli desiselerle tahttan padişah indiren bir ülkeydi. Sultan, İngilizlerden ziyade Almanlar'ı daha sıcak bulurdu. Nitekim bu duygular da karşılıksız degildi. Bu dönemde yazılan seyahatnâmelere baktığımızda Alman seyyahların da bu sıcaklığa dair ifadeler kullandığını görürüz. Mesela; Hans Barth, yazdıklarında özellikle Anadolu insanının sıcakkanlılığına vurgu yapmıştı. Sözde Türk barbarlığı hususunda Avrupa'da koparılan yaygaraları da reddeden Barth, Türkler'in yüce gönüllüğünü uzun uzun anlatırken Osmanlı vergi sistemine de olumlu atıflarda bulunur. Ayrıca Wolfgang von Oettingen, Türkler'i sevimli, sadık ve iyilik sever olarak tanıtır. Hugo Grothe'nin benzetmesi ise daha ilgi çekicidir: “Şark dünyasının Almanları!” 


Bu yakınlık nedeniyle mi Almancılık iddiası ortaya atılıyor? 


Almanlar'a karşı duyulan bu yakınlığı, Almancılık ve onların politikalarına ram olma olarak anlayanlar da var elbet. Ama bana sorarsan işin iç yüzü hiç de öyle değil. Nihayetinde 2. Abdülhamid, köklerine son derece bağlı olan bir Osmanlı padişahıdır. Tahsin Paşa'nın hatıralarında naklettiği gibi, Arap, Boşnak ve Arnavutlar'la Söğüt-Domaniç yaylalarının Türkmenler'inden oluşan saray muhafızlarının içinde bile en çok Karakeçililer'e itimat ettiğini biliyoruz. Sultan, Söğütlü Ertuğrul Alayı olarak isimlendirilen ve gelen misafirlere bile akrabalarım diye tanıttığı bu civanmertlerin payansız sadakatlerinden emindi. Öyle ki gece yatağına yattığında kapısı- nın önünde bekleyen askerin bu alaydan bir er olması, bu itimadın ve muhabbetin göstergesiydi. 


Abdülhamid Han'ın eğitim anlayışında da bu dini düşüncenin rolü var mıydı? 


Belki de bütün düşüncesi, eylemleri, idealleri İslâm'a olan bağlılığından besleniyordu desek abartmış olmayız. Abdülhamid Han açısından ülkeyi kalkındıracak tek unsur eğitim, eğitimin temeli de yine İslâm'dı. Osmanlı Devleti'nin bekasının ve güçlenmesinin Müslümanlık bilincinin yükselmesine bağlı olduğunu, yeterli din eğitiminden mahrum insanların sadece şahsi menfaatleri tatmin için çalışan egoistlerden oluşacağını ve memleketin de bundan zarar göreceğini söylerdi. Yeniden canlanmak için bize lazım olan şeyin Avrupa medeniyetini taklit değil, gücümüzün esası olan İslâmiyet'e dönmek olduğunu biliyordu. Devlet-i Aliyye'nin bir din ve iman ülkesi olduğunu ve öyle de kalacağını söylüyordu. Sultana göre, eğer din anlayışı yıkılırsa imparatorluğun sonu gelmiş demekti. Şu ifadeler de yine sultana aittir: “Yeniden canlanmak, eski kuvvetimizi bulmak, eski büyüklüğümüze erişmek istiyorsak bize bu kudreti vermiş olan, Avrupa'nın sözüm ona medeniyetini taklit etmek değil, bilakis kudretimizin esası olan İslâmiyet'e dönmektir. Bizi yükselten, dinimize karşı duyduğumuz büyük aşktır. 
Dinimizin ilerlemeye mani olduğunu söylemek gülünçtür ve hakikate gözünü kapamak demektir!” 


Gerçekten farklı bir kişiliği varmış. Usta bir binici olması, kürek çekmesi, yelken kullanması, kılıç ve tabanca kullanımında da mahir olması insanı şaşırtmıyor değil. Bunların üstüne bir de silah koleksiyonu yapmış gençliğinde. Padişah olmadan uğraştığı bu meşgalelere bakınca neredeyse saltanata hazırlanmış diyor insan. 
Çünkü bunlar öyle sıradan şeyler değil bana göre. 


Sadece bunlar değil ki sarayda resim ve musiki salonu, fotoğraf ve marangoz atölyeleri en çok bulunduğu yerlerdi. Marangozluğa özellikle meraklıydı ve Avrupa'dan getirttiği yeni sistem birçok aletin bulunduğu geniş bir marangoz atölyesi vardı. Pek çok sedefli ve oymalı eşyalar da yapmıştı. Hatta 1897'deki Osmanlı-Yunan Harbi'nde yaralanan gazilere birer tane kendi eliyle imal ettiği baston bile hediye etmişliği vardı. Bir de resme merakı vardı. Manzara ve çiçek resimlerinden hoşlanır ve portre çizerdi. Fotoğrafçılığa da meraklıydı. Döneminde neredeyse bütün imparatorluğun fotoğrafını çektirmişti. Tiyatro ve konserleri sever; cuma, çarşamba ve pazar akşamları hususi tiyatrosunda bir temsil veya konser verdirirdi. Musikişinas bir tabiatı da vardı. 
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Sultan Abdülhamid'in Emriyle 
Tokatlı Mehmed 
Nasıl Deli Mehmed Oldu? 


Abi bugün hangi meseleyi konuşacağız? 


Bugün, bizzat Abdülhamid Han'ın dahil olduğu ilginç bir cinayet soruşturmasını konuşalım diyorum. 
Hem önceki sohbetlerin ağırlığını da biraz hafifletmiş oluruz, ne dersin? 


Vallahi, nasıl desem çok iyi olur. 


Madem öyle, anlatacağım şu polisiye olaya dikkat kesil de Sultan Abdülhamid'in meseleleri ne kadar yakından takip ettiğini ve uhdesine aldığı işleri nasıl sonuna kadar takip ettiğini gör. 


Can kulağıyla seni dinliyorum. 
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Ziya Şakir'in Sultan Abdülhamid kitabında naklettiği bir olay bu anlatacağım. Beyoğlu caddelerinin çok kalabalık olduğu bir günde, tam Ağa Camii'nin önünde birdenbire arka arkaya üç el silah patlamış. Ardından şapkalı ve uzun boylu bir adam acı bir feryatla yere yuvarlanmış. Koca bir Karadağ tabancası bulunan genç bir adam da Sakızağacı sokağına saparak kaçmaya başlamış fakat orada bulunan tulumbacı kahvesinde oturan birkaç kabadayı bu genç firarinin önüne geçmişler, ayaklarının arasına iskemleler atmışlar falan derken genç adamı yakalamışlar. 


Bu arada o kurşunları yiyen arkadaş ne oldu? Âkıbetini söylemeden mevzuu derinleştirmeye başladın da. 


Sabret, sırayla anlatıyorum işte. Senin merak ettiğin şapkalı adam, üç kurşunu yedikten sonra kanlar içinde yere serilmiş, hiçbir ifade veremeden ölmüştü. Gerek bu adamın kanlı cesedi ve gerek yakalanan genç Galatasaray Karakolu'na nakledilmiş. Evvela ölen adamın üzeri aranmış. Ceplerinden bir Rus pasaportu ile Rusça mektuplar ve şifre tarzında yazılmış rakamlar bulunan birtakım kâğıtlar çıkmış. 


Bak işe! Adam Türk değilmiş ha! 


Evet, adam Rus vatandaşı çıkınca haliyle derhal Rus Sefârethanesi'ne haber verilmiş ki maktulü teşhis etmek için birileri gelsin. Sefârethaneden gelen adamlar evvela maktulün hüviyetini söylemekte tereddüt etmişlerse de sonra üstlerinden aldıkları talimat üzerine, “Evet, bu adamı tanıyoruz. Bizim tebaamızdandır. Bir ay kadar evvel ticaret için İstanbul'a gelmişti. İşleri fena gitti. 
Bugün yarın Rusya'ya dönecekti. Adı, Pol Varkof'tur” 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demişler. Zabıta memurları, maktulün cesedini sefâret memurlarına teslim etmişler ve katili sorgulamışlardı. 
Katil, adının Tokatlı Mehmed olduğunu söylemiş ve şöyle ifade vermişti: “Ben, Taksim'de Çopur Mihran'ın arabalığında at uşağıyım. Öldürdüğüm adama gelince, on beş günden beri bizim ahıra gelir, gider. Her sabah bir at kiralayarak akşama kadar gezer. Akşam üzeri gene hayvanı getirerek ahıra terkeder. Dün sabah gene geldi fakat çok telaşlı idi. Acele at istedi fakat hayvanlar henüz yemini kestirmemişlerdi. Biraz oturup beklemesini işaret ettim. Fakat o buna razı olmadı ve kendi dilince bağırıp çağırmaya başladı. Sonra da benim suratma bir tokat patlattı. Bu tokadın acısı ciğerime çöktü, bana çok acı geldi, bir köşeye çekildim ve akşama kadar ağladım. Gece de sabaha kadar uyuyamadım. Bu harekete dayanamayacağımı anlayınca arkadaşlardan birinin tabancasını aldım ve beni haksız yere döven bu adamı bildiğiniz şekilde hakladım.” 


İşin içinde iş olmasa, bir tokada üç kurşun sıkmak meseleyi biraz abartmak olmuyor mu, diye sorardım aslında. 


Biraz daha sabırlı olursan öğreneceksin zaten. Zâbıta meclisi reisi, neden hükümete şikâyet etmediğini sorunca Tokatlı Mehmed, acı bir tebessümle gülerek cevap vermiş “Hükümete şikâyetten ne çıkar, herif ecnebi. 
Hem de zengin. Memlekette ecnebilerin yaptığı her şey yanına kâr kalıyor. Hele de zengin olursa” demiş. 


Tam olarak neyi kastettiğini anlamadım ama... 


O dönem kapitülasyonlar vardı ya, yabancılar özellikle de zengin olanların yaptıkları böyle ufak tefek suçlar genelde ceza almaları için yeterli olmuyordu. Tokatlı Mehmed'in kastettiği de buydu yani. 


Vay be! İnceden güzel eleştiri yapmış. Resmen kamu spotu! 


Her neyse, sonuçta Tokatlı Mehmed hapsedilmiş fakat o devrin zeki zâbıta memurları gerek Mehmed'in ifadesinden ve gerek maktulün cebinde bulunan şeyler- den bu işin esrarengiz bir yönü olduğunu hissetmişlerdi. 
Aynı günde de Rus Sefârethanesi'nden Hariciye Nezâreti'ne şiddetli bir takdir verilmiş ve Rus çarının, tebaasın- dan muteber bir tüccarı katleden adamın en kısa zamanda, en şedit ceza ile cezalandırılmasını istediği iletilmişti. 


Desene, mesele birdenbire ehemmiyet kazanmış. 


Hem de nasıl ehemmiyet kazanıyor, hemen saraya aksediyor olay. Buradan anla işin ciddiyetini. Neticede Rus çarı devreye giriyor. Ancak hadise, âdi bir zâbıta vakası mahiyetinde görünüyorsa da maktulün şahsındaki belirsizlik dikkat çekiyordu. Sultan Abdülhamid, olaya müdahil oluyor ve tahkikat evrakını saraya istiyor, sonra da bizzat gözden geçiriyor ve nihayetinde Zaptiye Müşiri Hafız Paşa'yı huzuruna çağırıyor. “Paşa! Bu işin içinde bir hayli iş var. Evvela bu Tokatlı Mehmed'in adı “Deli Mehmed” olacak. Bu adam, derhal doktorlara muayene ettirilerek bir deli raporu alınacak, sonradan maktul hakkında inceden inceye tahkikata girişilecek. 
Bilhassa her gün sabahtan akşama kadar atla nereler- de gezdiği, kimlerle temas ettiği tahkik edilecek” emrini veriyor. Tokatlı Mehmed, o günden itibaren cinnet alametleri gösteriyor haliyle. Kendisini muayene eden hekimler, bu adamın vakit vakit nükseden bir cinnete 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müptela olduğuna dair rapor veriyorlar. Artık Tokatlı Mehmed oluyor sana “Deli Mehmed.” 


Peki, öldürülen şapkalı Rus hakkında tahkikat yapılmıyor mu? Belli ki adamda kaçak göçek bir şeyler var. 


Tahkikat emrini padişah vermiş, yapılmaz olur mu hiç. Ölen Rus'un adı Pol Varkof imiş. Şahsına gelince, bir hafta süren tahkikat şu neticeye varmış: “Varkof, çarın yâverlerinden ve çar ordusu istihkâm zâbitlerindendir. Rütbesi miralaydır. Her gün ata binerek Boğaziçi'ne gider; Büyükdere, Sarıyer, Kilyos, Akpınar sırtlarında gezermiş. Böylece de Boğaz'ın Rumeli sahilindeki tabyalarıyla arazinin şeklini tetkik edermiş.” 


Bildiğin casus çıktı adam! Belki de Bizim Tokatlı Mehmed de alelâde bir adam değildir. Teşkilât-ı Mahsüsa üyesidir. 

Ben sana olmuş, yaşanmış ve zabıtlara geçmiş tarihi bir hadiseden bahsediyorum. Sen, hemen üçüncü sınıf polisiye film senaryosuna döküyorsun işi. Ne Teşkilât-ı Mahsüsa'sı, uydurup durma! Zâbıta, Pol Varkof denen bu adamın hüviyetini ortaya çıkarabilmek hususunda cidden büyük bir maharet gösteriyor. İlk ipucu da bir kadının ifşası ile ele geçiriliyor. Bu adam, gündüzleri sabahtan akşama kadar at üzerinde gezdiği gibi geceleri de geç vakitlere kadar sefahat âlemlerinde dolaşıyor, bilhassa o tarihte Beyoğlu'nun en meşhur kokotların- dan olan Kordonlu Eftelya'nın evinde vakit geçiriyor, avuçlar dolusu para sarfediyormuş. Zâbıta, bu bilgiyi elde edince hemen Kordonlu Eftelya'yı, Galatasaray Zâbıta Merkezi'ne getiriyor ve sorguya alıyor tabii. 
Kadın verdiği ifade arasında, “O, bir gece çok sarhoş- 


115 


tu. “Sen bana öyle bakma. Rusya'ya gel de beni orada sırmalı elbiselerimin içinde gör. Ben miralayım ve çarın yâveriyim. Yakında Rusya'ya döneceğim fakat aradan çok geçmeden bizim ordu ile geleceğim” dedi. Ben, bu sözlere ehemmiyet vermedim çünkü sarhoştu” diyor. 


Çok bir şey dememiş gibi görünse de bu bilgi bizim zâbıtanın işine yarıyor değil mi? 

Yaramaz olur mu? Eftelya'nın bu ifadesi, daha önceki bilgilerle birleştirilince meselenin bütün karanlık noktaları aydınlanmış oluyor. Bu arada da çarın sefiri General Ignatiyef, takrir üzerine takrir gönderiyor; katilin behemehal idam edilmesini çar namına talep ediyor. 


Şimdi onları soracaktım. Nerede kaldı bu adamlar diye. 


Sonuçta tahkikat bitmiş fakat maktulün hüviyeti hakkında elde edilen mâlumat son derece gizlenmişti. 
Hükümet aldanmış gibi görünerek maktul hakkında sefârethane tarafından verilen mâlumatı kabul etmişti. 
Katil mahkemeye sevkedilmiş, mahkemede sefâret tarafından gönderilen bir avukatla tercümanlar da bulunmuş, kısa süren muhakeme de neticeye varmıştı. 


Her halde Rus çarı istedi diye Deli Mehmed'i asmayacaklar değil mi? 


Mahkeme şu karara varıyor: “Katil delidir ve bu cinayeti de bir sinir buhranı esnasında icra etmiştir. On beş sene hapsine ve bu hapis müddetini de Trablusgarp Kalesi'nin zindanında geçirmesine karar verilmiştir.” 


İyi de adamın ajan olduğu ve Osmanlı Devleti'nin aleyhine çalıştığı gün gibi ortaya çıkmışken on beş yıl 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hapis, hem de Trablusgarp'ta, çok değil mi? Normalde Deli Mehmed'e madalya vermeleri gerekir bana sorarsan. 


Sana soran yok. Sen, dinlemene bak. Daha mesele bitmedi ki. Ertesi gün Deli Mehmed, Trablusgarp zindanına sevkedilmek üzere kuvvetli bir muhafaza altında Sirkeci İskelesi'ne indiriliyor, gösteriş ile bir vapura bindirilerek Trablusgarp'a gönderiliyor. Fakat aradan on beş gün geçmeden valiye şifreli bir emir geliyor. Sakın soru sorma, dinle! Şifreli emirde aynen şunlar yazıyor: “Bir Rus tacirinin katli maddesinden dolayı on beş sene hapis cezasına mahküm olarak ceza müddetini geçirmek üzere Trablusgarp hapishanesine gönderilen Deli Mehmed isimli şahsın maluliyetine mebni cezası aff-ı âliye mazhar olmuştur. Ancak bu af keyfiyeti gayet ketum tutulmak iktiza ettiğinden, merkumun bir üslub-ı hakimane ile hapishaneden çıkarılarak İstanbul'a uğratılmadan memleketine izamı ve meselenin ketumiyet ile dikkat edilmesi için kendisine lâzım gelen tedbiratın icrası ehemmiyetle tavsiye olunur.” Şimdi anladın mı meseleyi? Sultan Abdülhamid'in ne yapmaya çalıştığını farkettin mi? 


Hem anladım hem de Sultana bir kez daha hayran oldum. Tam yapılması gerekeni yapmış. 


Daha bitmedi. Sen biraz önce dedin ya “normalde adama madalya vermelilerdi” diye. İşin bir de o kısmı var. Deli Mehmed, sessiz sedasız tahliye edilip İzmir yoluyla memleketine gönderiliyor. Ancak işin en tatlı tarafı, farkında olmayarak memleketine büyük bir hizmette bulunmuş olan bu adama ayda 300 kuruş da maaş tahsis ediliyor. İşte Sultan Abdülhamid Han, meseleyi öyle bir 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hallediyor ki ne Deli Mehmed mağdur oluyor ne de Osmanlı, muhtemel bir Rus savaşının içine düşüyor. İşte sultanın siyasi zekâsı burada yine karşımıza çıkıyor. 
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Bağdatlı Süleyman Bey'den 
Mahmud Şevket Paşa'ya 
Genetik Ihanet 


Sultan Abdülhamid'in saltanatı boyunca içinden geçtiği ateş çemberi gerçekten insanı hayrete düşürüyor. Böylesine bir ortamda tahta çıkmak, böylesi bir süreci yönetmeyi göze almak akıl kârı değil. Hele de otuzlu yaşların hemen başında bunu kabullenmek! O büyük sultan bunu nasıl kabul etmiş, bu süreci nasıl böyle ustaca yönetmiş şaşmamak elde değil. 


Bu dediklerin doğru ama esas mesele sultanın uğradığı ihanetler. Öyle devlet görevlileri ve paşaları vardı ki sultanın himmetiyle hayat bulmuşlar, onun ihsanlarıyla adam olmuşlar, ama sonra efendisine ihanet edip yediği kaba pislemişler. Esas onlara ne diyeceğiz? Ya da şöy-İe sorayım: Senin çizdiğin tabloda Sultan Abdülhamid Han'ın nasıl zorlu bir süreçten geçtiğini gördük. Böylesi 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bir zaman diliminde bir de en yakınında yer alan ya da senin ihsanınla paşalığa kadar çıkan insanlar seni sırtın- dan vuruyorsa buna ne denir? Veya ne demeliyiz? 


Bu anlattığın düpedüz ihanet... Bunu yapana da hain denir. Ama halen kimi kastettiğini anlayabilmiş değilim. İstersen meseleyi aç da ben de çayları söyleyeyim. Böylece sohbet başlamış olsun. 


Kaba cümlelerle çerçevesini çizdiğim kişi Mahmud Şevket Paşa'dır. Kendisini hiç sevmem ama bu benim şahsi kanaatim değil. Yaşadığı dönemde onu seven var mıdır diye merak ederim. Bugün seveni çok, o ayrı mesele. 


Bugün, bu adamın sevgilileri de kimmiş? Böyle haini kim sever ki? 


Ben, adamın portresini çizeyim de sorunun cevabını sen oradan çıkarırsın artık. Önce babası Bağdatlı Süleyman Bey'den başlayacağız. Daha sonra Mahmud Şevket Paşa'ya geçeceğiz. Hatta Çırağan Vakası'nın sonuçları üzerinden yola çıkacağız. Yani bir iki adım geriye çekileceğiz ki daha ileriye atlayabilelim. 


Yine meselenin etrafından dolanıp sonrasında can alıcı noktaya gideceğim diyorsun. Olur,. benim için hiç sorun değil. 

Ali Suâvi'nin darbe teşebbüsü yani Çırağan Vakası'nı, harp içinde bulunulduğu için Mustafa Paşa başkanlığındaki Divân-ı Harb muhakeme etmişti. Bu muhakeme neticesinde yalnız Hafız Nuri Efendi idama mahküm olup cezası Akkâ'da müebbet kürek mahkûmluğuna çevrildi. Filibeli Ahmed Paşa, Hafız Ali Efendi ve Hacı Mehmed Efendi sırasıyla Kütahya, Ankara ve 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Kastamonu'da ve ömür boyu ve hapsolunmalarına lüzum görülmeden sürgüne hüküm giydiler. Üsküdarlı Nuri Bey üç yıl Rodos'ta, İzzet Paşazâde Süleyman Bey ile Kethüdazâde Süleyman Bey ise gene üçer yıl Sakız'da hapsedileceklerdir. Esad Efendi üç ay hapis yatacak ve Basiret gazetesi sahibi Ali Efendi ise ömür boyu Kudüs şehrinde oturacak, şehirden dışarı çıkamayacaktı; ayrıca gazetesi kapatılıyor ve 25 altın ödemeye mahküm oluyordu. On yıla mahküm Pazarcıklı Ahmed hasta olduğu için affedildi. Beş yıla mahküm Pazarcıklı Molla Karahasan ise firar ettiğinden cezası yerine getirilemedi. Filibeli Şevki ve Filibeli Salih dörder, diğer otuz zavallı Rumeli göçmeni üçer yıl hapse mahküm oldular. Temyiz kâtiplerinden Hakkı Efendi üç yıl ceza aldı. Sultan Murad'ın kilercibaşısı Çankırılı Ali Ağa, aşçıbaşısı Bolulu Hasan Ağa, Şehzade Selâhaddin Efendi'nin babası Ali Efendi ve yardımcısı Ahmed Ağa, aileleri ile beraber ömür boyu oturmak ve hapislerine lüzum görülmemek üzere memleketlerine sürüldüler. Çankırı, Bolu vs. 


Meseleye bayağı temelden girdin abi. 


Bu anlattıklarımın bir nedeni var. Şimdi, Ali Suâvi bu kadar adamın başını yakmıştı ama bu kadar mahküm arasından tabir câizse cımbızla seçip sana anlatacağım Sakız hapishanesinde üç yıl hapsine hükmedilen Bağdatlı Kethüdazâde Süleyman Fâik Bey'dir. 


Şimdi anladım. Mahmud Şevket Paşa'nın babası olan adam bu... Demek Çırağan Vakası'na karışıp ceza almış! 


Evet, tâ kendisi... Bu Süleyman Bey, Bağdat'ta doğmakla beraber Arap asıllı değildi. Çerkez ve daha kuvvetli ihtimalle Gürcü olduğu ileri sürülüyordu. Ancak Kuzey Kafkasya halklarından olan Çeçenler'den olması ihtimali de vardı ve en kuvvetli ihtimal olarak bu da görülüyordu. Bu Süleyman Bey, Kuzey Kafkasya'dan göç eden veya köle olarak getirilen Tiflis doğumlu Talip adında birinin oğludur. Bağdat valilerinin sarayında Türk olarak, Türkçe öğretimi tahsil ettirilerek 1826'dan önceki Osmanlı sistemine göre yetiştirilmişti. Devlet görevlisi ve Bağdat valisine kethüda olmuş, iyi Arapça ve Türkçe öğrenmiş, Türkçe'yi ana dili kabul etmişti. 
Basra mutasarrıflığına yani valiliğine kadar yükselmiş, devletin yüksek memurlarından biri olmuştu. Çırağan baskınına karıştığı zaman açıktaydı ve İstanbul'da memuriyet bekliyordu. Gözlüklü ve şişmanca idi... 


Araya şöyle ilginç ve insanı şok eden bilgiler sıkıştırıyorsun ya, çok hoşuma gidiyor! 


Konumuzdan uzaklaşmayalım. İşte bu Süleyman Bey'in 1857 yılının ilk aylarında Bağdat'ta iken Ayşe Hanım'dan bir oğlu olmuştu. Suâvi Vakası sırasında yirmi bir yaşında olan bu çocuğun adı Mahmud Şevket'tir. Ve vaka sırasında İstanbul'da Harp Okulu'nda öğrenciydi. 


İlginç! Yanlış hatırlamıyorsam o yıllarda İngiltere, Almanya, Rusya gibi birbirinden farklı rejimlerle yönetilen büyük devletlerde babası hükümdara karşı, hükümdarı tahtından etmek isteyen bir suçla mahküm olan bir çocuk derhal askeri okuldan atılırdı. 
Bu adama kimse ilişmemiş anlaşılan. 


Dediklerin harfi harfine doğru... Ama Osmanlı'ya gelince her şey değişiyor. Çünkü Osmanlı saf ve temizdir. 
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Babasının suçu yüzünden oğlunun zarar görmesine çok üzülürdü. O yüzden babanın yaptığı hatanın faturasını oğluna kesmezdi. İdam ettiği adamın oğlunu sadrazam yapardı. Yanılıyor muyum? 


Gayet güzel tesbitler. Hatta şöyle bir ilave yapayım, idam ettiği adamın oğlunu sadrazam yapar dedin ya, tarihte de bunun birçok örneği mevcuttur. 


Bu bilgileri merhum Yılmaz Öztuna'nın Bir Darbenin Anatomisi kitabından okumuştum. 


Bir de Yılmaz Öztuna'nın I. Abdülhamid, Zamanı ve şahsiyeti isimli bir eseri daha var. Onu da tavsiye ederim. Çok iyidir. 


Hemen not alıyorum abi. İlk fırsatta alıp okuyacağım. 


Konumuza dönersek... Mahmud Şevket Efendi, kimsenin kendisine karışmaması ve babasının günahının bedelinin şahsına yüklenmemesi neticesinde ve Çırağan Vakası'ndan kısa süre sonra yüksek dereceyle Harbiyye'yi bitirdi ve kurmay sınıflarına ayrıldı. Sınıfın birincisi olarak Mekteb-i Erkân-ı Harbiye-i Şâhâne'den 
2 Temmuz 1882'de kurmay yüzbaşı rütbesiyle diploma aldı. Yirmi beş yaşını yarılamış idi ve Ali Suâvi'nin tertiplediği Çırağan Vakası'nın üzerinden dört yıl geçmiş, babası bir yıl önce cezasını tamamlayıp Sakız'dan dönmüştü. Sakız'dan Bağdat'a gitmiş, orada da ölmüştü. Mahmud Şevket Efendi, Almanya'ya da gönderildi. 
Çok iyi Almanca, Fransızca, Arapça ve Farsça öğrendi. 
Girit'te bulundu. Fakat daha çok İstanbul'da görevlendirildi. 1884'te kolağası yani kıdemli yüzbaşı, 1886'da binbaşı, 1889'da kaymakam yani yarbay, 1891'de otuz dört yaşında miralay yani albay oldu. Sonra dokuz yıl 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Almanya'da görevlendirildi. Hatta bir ara Fransa'da kaldı. Oralardaki Türk subaylarının stajlarında ve yeni silahları öğrenmelerinde başlarında bulundu. 


İyide bu adam ne zaman general olacak? Tüm rütbeleri saydın, paşa demedin hâlâ. 


Osmanlı'da, seraskerin imzası ile alınabilecek son rütbe albaylıktı. General olabilmek için Osmanlı düzeninde padişahın tasdiki ve imzası şarttı. Herhangi bir tarafını beğenmediği albayı generalliğe yükseltmemek padişahın hakkıydı. Takvimler 1895 yılını gösterdiğinde Sultan 2. Abdülhamid Han'ın önüne, Miralay Mahmud Şevket Bey'in sicil dosyası konuluyor. Serasker Rıza Paşa, bu subayın generalliğe yükseltilmesini padişahın takdirine sunuyor. Sultan Abdülhamid, sicili tetkik ediyor tabii. Bakıyor, otuz sekiz yaşında bir albay. 
Çok da iyi yetişmiş. Aslında bu genç subaya yabancı da değil, kendisini tanıyor ve görevlerini takip ediyordu. 
Adamın tek bir kusuru var: Babası. Abdülhamid Han da babasını gayet iyi tanıyordu. Ali Suâvi Vakası'na katılmış, kendisini devirmek istemişti. 


O zaman neden bu adamın paşalığını onaylıyor ki? Ben olsam direk emekliye sevkederdim. 


Onu sen yapardın ama sultan böyle yapmıyor. 
Onun tarihten gelen bir geleneğe bağlılığı var. Atalarından, dedelerinden ve gelenekten gördüğü tavrı devam ettiriyor. Padişahı devirmek gibi bir suçu işleyen adamın oğluna, bu suçu teşmil etmek bir Osmanoğlu için küçüklük sayılırdı. O da yapması gerekeni yapıyor ve evrakı imzalıyor. Miralay Mahmud Şevket, oluyor sana Mahmud Şevket Paşa. 18 Mayıs 1901'de, kırk dört yaşında ferik yani korgeneral, Nisan 1905'te birinci ferik yani 
orgeneral oluyor. Bir yıl Hicaz'da hizmet görüyor. 1908 
Meşrutiyeti ilan edildiği zaman elli bir yaşında, Sultan Abdülhamid'in hemen ileriki günlerde müşir rütbesi vermeyi kararlaştırdığı bir generaldi. 


Abdülhamid Han da adama devamlı rütbe veriyor. 


Sultan Abdülhamid, Mahmud Şevket Paşa'yı üç buçuk yıldır merkezi Üsküp olan Kosova eyalet valisi olarak Makedonya'nın en hassas bir kesiminde kullanıyordu. Padişah, kendisine Birinci Mecidi ve Murassa' Osmâni nişanları vermişti. O dönemde Abdülhamid Han'ın itimadına mazhar generallerden sayılıyordu. 
Sultan Abdülhamid'e sürü ile jurnal takdim etmiş generallerden biriydi. 


Demek ki jurnalciliği de varmış. 


İşte Meşrutiyet'in ilanından daha bir yıl geçmeden Hareket Ordusu adı verilen ve Türkler'in azınlıkta bulunduğu bir Balkanlı eşkıya sürüsünün başında, Sultan Abdülhamid”i 31 Mart âsilerinin elinden kurtaracağını ilan ederek Selânik'ten çıkan bu Mahmud Şevket Paşa'dır. 


Sultan Abdülhamid'i Türklük için en karanlık ve pis, dış ve iç emellere bilerek ve bir kısmını da bilmeyerek alet olup tahtından indiren kuvvetin başında bulunan da bu Mahmud Şevket Paşa değil mi? 


Evet, o kısmı da doğru. Ama Sultan Abdülhamid'in, hırs içinde emir bekleyen bir orduya emir vermemesindeki asaleti ve vatanseverlik derecesini takdir edemeyen de gene bu Mahmud Şevket Paşa'dır. Otuz üç yıl sonra Hüseyin Avni Paşa'yı tekrarlayıp aynı meşhur role çıkan, Sultan Abdülhamid tahtta olsaydı asla çıkamayacak Balkan Harbi faciasına sebep olan, 550 yıllık Türk yurdu Rumeli'nin kaybı ve Türk sınırının Adriyatik'ten Meriç'e çekilmesiyle neticelenen olaylar silsilesinin baş halkasını elinde tutan da bu Mahmud Şevket Paşa'dır. 


Yanlış hatırlamıyorsam bu Mahmud Şevket Paşa, Hüseyin Avni Paşa'nın Dolmabahçe Sarayı'nı yağma ettirdiği tarihte on dokuz yaşındaydı ve o hadiseyi görmüştü. Kendisi de gidip Yıldız Sarayı'nı yağmalatmıştır. 


Aynen dediklerin oldu. Dünden bugüne portresini çizdiğimiz bu adamın, bu tavrı seni şaşırtmamalı zaten. 
Hüseyin Avni Paşa'ya benzetilmesi de isabet olmuş. En az onun kadar kaypak bir adamdı çünkü. 


Neyse, 1909 Yıldız Sarayı yağmasında olanlara gelirsek... Milyonlarca altın değerinde hazineler Balkanlı çapulcularının eline geçti bu olayda. Saray, papağanları- na kadar yağmalanmıştır. Hatta Sultan Abdülhamid'in ecnebi hükümdarlarından aldığı nişanlarına, sultanların feracelerine kadar soyulup soğana çevrilmişti. 


Harâmiler bile bu kadar ileri gitmezdi herhalde. 
Bunun daha da ilerisi ne olur bilmiyorum. 


Daha ilerisi midir bilmem ama Yıldız Sarayı'nın yağmasında Sultan Abdülhamid'in altın arabası bile levhalar halinde parçalanıp bölüşülmüştü. Ve bu milletin serveti “millet” adı kullanılarak işkembelere indirilmişti. 


Bu adamın daha önceki döneminde milletin hayrına yaptığı bir şey var mıydı peki? 
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Fransızca'dan dilimize logaritma cetveli çeviriyor. 
Ayrıca askerlikle ilgili birkaç eser yazıyor. Ama arada unuttuğum bir ya da iki eseri de olabilir. 


Peki, Mahmud Şevket Paşa suikastını kimler, nasıl yaptı? 


2. Abdülhamid Han tahttan indirilmiş, odönemde İttihâd-ı Muhammedi ve Ahrar fırkaları kapatılmış ve muhalefet bütünüyle susturulmuştu. Kısacası İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin iktidarı ele geçirdiği ve baskılarını artırdığı yeni bir dönem başlamıştı. Dönemin kısa bir resmini vermek gerekirse, uzun süren bir sıkıyönetim sürecinde Meşrutiyet, Mahmud Şevket Paşa'nın Harbiye Nâzırlığı'nda şahsi diktatörlüğe dönüşmüştü ve ordu içerisinde siyaset, bir veba salgını gibi yayılmıştı. 
Bir de ordunun asıl vazifesini ihmal etmesi ve siyasetle meşgul olması, Harbiye nâzırı olan Mahmud Şevket Paşa'nın hatalı kararları; askeri, siyasi ve ekonomik sebeplerle birleşince Ege'deki On iki Ada ve Trablusgarp'ın kaybı kaçınılmaz olmuştu. Dönemin ilk hareket planın- da atılan naraları hatırla: “Hürriyet” ve “Eşitlik”. Adamlar bu vaatlerle iktidara gelmişlerdi. Ama şiddetli baskı, cemiyet içerisinde ayrışmaya yol açtı ve Arnavutluk'ta çıkan isyanı bastırmak üzere gönderilen muhalif subaylar “Halaskâr Zabitan” adlı bir siyasi grup oluşturarak Said Paşa sadâretindeki İttihatçı hükümeti düşürdü. 
Mahmud Şevket Paşa'nın Harbiye nâzırlığı da böylece sona erdi. 1913 yılına gelindiğinde imparatorluk büyük askeri ve siyasi gailelerle karşı karşıya kaldı. 1. Balkan Savaşı, ordu içerisinde yayılan siyaset ve birbirini çekememezlikler sebebiyle ağır bir yenilgiyle bitti. Bu arada Adnan Şenel'in Selânik İçinde Salâ Okunur romanını 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okursan bu anlattıklarımın bir kısmı orada detaylarıyla bulursun. Devam edelim. Edirne'nin bile Bulgar işgali- ne uğradığı bu dönemde iktidara yeniden sahip olmak isteyen ve başını Talat ve Enver paşaların çektiği İttihatçılar, hükümete karşı 23 Ocak 1913'te Bâbıâli Baskını'nı gerçekleştirdiler. Bu baskında Halaskâr Zâbitân grubunun başkanı vaziyetindeki Harbiye Nâzırı Nazım Paşa öldürüldü. Kâmil Paşa hükümeti zorla istifa ettirildi ve İttihat Terakki Cemiyeti bu sefer tam anlamıyla iktidara geldi. İktidarın başındaki isim ise “31 Mart”ın “Fâtih”i (!) ve artık sadrazam olan Mahmud Şevket Paşa'ydı. 


Demek ki iktidar mücadelesi daha bitmemiş. 


Bahsettiğimiz, devletin var olmak ile olmamak arasında mücadele ettiği bir dönemdi. O yüzden iktidar mücadelesi bitmedi. Cemiyete karşı gelişen muhalefet, Mahmud Şevket Paşa'yı iktidarın önemli bir dayanağı olarak görüyordu. Sadrazam da cemiyete karşı gün geçtikçe başına buyruk hareket ettiği için öldürülmesine karar verildi. Zaten Halaskâr Zâbitân'ın, intikam için benzer bir baskınla İttihatçılar'ı devirme planları vardı. Netice- . 
de onların liderleri diyebileceğimiz bir isim de suikasta kurban gitmişti. Bu gruptan Kürt Şerif Paşa, Gümülcineli İsmail, müdür Muhib, Miralay Fuad, Yüzbaşı Kâzım, Pertev Tevfik, Kemal Midhat beylerin başını çektiği bir komite, Prens Sabahaddin Bey'i başa geçirmek düşüncesi etrafında suikast amacıyla bir araya geldiler. 


Suikast bir kişinin işi değildi yani. 
Suikastlar bir kişinin işi olmaz zaten. 11 Haziran 


1913 tarihinde, suikast ekibi seçildi. Bu grup, kendilerinden olan Topal Tevfik, Ziya, Nazmi, Şevki, Mehmed 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Ali, Abdullah Safa, Abdurrahman isimlerindeki yedi tetikçi ve şoförleri Cevad Bey'i bu iş için görevlendirdiler. Bu kişiler de Beyazıt Meydanı civarında bir otomobil içinde beklemeye başladılar. Olay günü Sadrazam Mahmud Şevket Paşa olacaklardan habersiz, Harbiye Nezâreti'nden öğlen otomobiliyle yanında başyâver Eşref, yâver İbrahim, şoför İsmail Hakkı ve uşağı Kâzım beyler olduğu halde Bâbıâli'ye gitmek için hareket etti. 
Tramvay hattında yapım çalışmasının sürdüğü dar yol, “Saraylı Hanım” ismindeki birinin cenaze alayı yüzünden iyice sıkıştığı için Mahmud Nedim Paşa'nın içinde bulunduğu otomobil, tetikçiklerin olduğu noktaya yakın bir yerde durdu. Bu sırada tamir bahanesiyle üç saattir çeşme yanında bekleyen tetikçiler aradıkları fırsatı yakalamış oldular ve yanlarında bulunan silahlarla ateş etmeye başladılar. İlk kurşunlardan biriyle Mahmud Şevket Paşa yanağından yaralandı. Yâver İbrahim Bey ise, onun kadar şanslı değildi ve hemen oracıkta hayaunı kaybetti. Suikastçılara karşılık veren Uşak Kâzım Ağa yaralandı. Tam bu sırada Topal Tevfik denen şahıs, otomobilin basamağına çıkarak pencereden Mahmud Şevket Paşa'nın beynini üç dört kurşunla parçaladı ve arkadaşları ile araca binerek sur dışına kaçtılar. Başyâver ve şoför saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Mahmud Şevket Paşa ise kısa süre önce ayrıldığı Harbiye Nezâreti'ne geri götürüldü ve Şürâ-yı Askeri Dairesi'nde tedavi altına alındı. Fakat yakın mesafeden ve kafasına üç dört el ateş edilmiş olduğu için kurtulması mümkün görünmüyordu. Zaten yarım saat sonra da öldü. 


Bu suikastla devlet içinde bazı dengeler değişti mi? Suikastın İstanbul'da yankısı nasıl oldu? 
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Mahmud Şevket Paşa, o dönemin en güçlü aktör ve isimlerinden biri idi. Haliyle bu suikast da İttihat Terakki Cemiyeti'ni zorladı. Ama işin bir başka boyutu daha vardı. Mahmud Şevket Paşa'nın ölümü o dönemde Osmanlı siyasetindeki bütün grupların işine gelmişti. 
Yazılanlara bakılırsa, İstanbul Muhafızlığı ve Emniyet Müdürlüğü'nce hazırlığı haber alınan suikast için cemiyetin girişimiyle hiçbir tedbir alınmamış. 


Bu işten yani bu ölümden cemiyetin ne çıkarı oldu ki? 


Şöyle ki birincisi sadrazamın öldürülmesi ile cemiyet onun üstünlüğünden böylece kurtulmuş oldu. 
İkincisi İttihatçılar bu olayı, kendi muhaliflerini bütünüyle sindirmek için kullandılar. Neticede olayla ilgisi olduğuna inanılan kişiler ve suikastı tertip eden katiller de dahil otuz yedi kişi o zaman yargılandı. Yargılama sonucunda on iki kişi Beyazıt Meydanı'nda idam edildi. Benim bildiklerim bu kadar tabii. Daha bu konunun detayı ve derinliği var. Gerçi bu olayın her yönü halen aydınlatılabilmiş değil. Ama İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar ve İsmail Hâmi Danişmend'in İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi kitaplarına, bir de dönemin gazetelerine bakarsan meselenin daha detaylı yönlerini bulabilirisin. 


Biz buraya nereden geldik? Abdülhamid Han'ı konuşacağız dedik. Sen Mahmud Şevket Paşa'ya getirdin mevzuu, sonra işin içine suikast girdi. Derken konu uzayıp gitti. Galiba bu sefer ana konudan çok ayrıldık. 


Konudan hiç uzaklaşmadık. Birincisi, Mahmud Şevket Paşa dediğin kişi, Sultan Abdülhamid'in hal'edilmesine sebep olan olaylar zincirinin en önemli aktörlerinden 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biridir. İkincisi sultanın, hayatı boyunca yardım ettiği, ihsanını, keremini esirgemediği bir isimdir. Böyle bir adamın hem özel hem de siyasi hayatını kısaca da olsa analiz ederek Abdülhamid Han'ın nasıl bir kurtlar sofrasında mücadele ettiğini ve yakınında yer alan bazı isimlerce nasıl ihanete uğradığını görmüş olduk. O yüzden daha önce Sultan Abdülaziz Han'ın hal'edilişi ve katledilmesini, Midhat Paşa'nın bu işteki rolünü konuştuk. Bu yaşanan süreç Abdülhamid Han'ın tedbirli ve dikkatli bir siyaset yürütmesine neden olmuştu. Belki de Midhat Paşa'yı kişiliği ve karakteri üzerinden tekrar konuşmak gerekecek. Hatta Hüseyin Avni Paşa'dan da bahsetmemiz lazım. Çünkü bu isimlerin ihanetiyle katledilen Sultan Abdülaziz, sonraki Osmanlı devletinin siyasi hayatında yeni bir dönemin başlamasına neden olmuştu. Onun katlinde parmağı olan insanlar yüzünden Abdülhamid Han, devlete tam anlamıyla hâkim olabilmek için strateji geliştirmiş, sıkı bir istihbarat ağı kurmuş ve bazı mecburi yasaklar getirmişti. Sonradan bunlar, sultanın devrinin “istibdat devri” diye anılmasına neden oldu. 


Meseleyi çok güzel özetledin abi. Son bir soru soracağım sana. Mahmud Şevket Paşa'ya ait olan ve arama motorlarına düşen bir ses kaydı varmış. Ben dinlemedim ama o konuşmada Sultan Abdülhamid'e bayağı bir laf dokunduruyormuş. 


Evet, böyle bir kayıt var. Ses de paşaya ait bildigim kadarıyla. En azından şu ana kadar kimse çıkıp da, “Hayır, bu paşanın sesi değil” demedi. Hareket Ordusu kumandanı olarak gelen paşa, 31 Mart Vakası esnasında yaptığı konuşmada Sultan Abdülhamid'i fütursuzca eleştirip hakaret ediyor. 
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Neler söylüyor konuşmasında peki? 


Arkadaşlar diye başlıyor ve, “Yüz binlerce şühedanın kanı pahasına kazanılan meşrutiyetimizi mahvedip yerine yine istibdadı kurmak üzere İstanbul'da, o köhne Bizans'ın burcunda ikamet eden baykuş, insan kanı emmekten, öksüz yetimlere göz yaşı döktürmekten zevk alan haris, 600 senelik muhteşem, muzaffer bir milletin tarihini, ecdadının namusunu lekeleyen o insan kıyafetindeki canavar, İstanbul'da avcı taburlarını kandırmış. 
Para mukabilinde namuslarını satan o alçaklar da emirlere itaat eden diğer askerleri zorla isyanlara iştirak ettirmişler, orada ne kadar hamiyetli kardeşler, ne kadar genç mektepli zâbitler varsa tamamı birer süret-i kat'iyyede şehid ediliyorlar. 


İşte, bu şühedanın içinde Âsâr-ı Tevfik zırhlısı kaptanı Ali Kabüli Bey de var. İstanbul'un namuslu kişileri pencerelerden bile bakmaya cesaret edemiyorlar. Hilafet merkezi kan ağlıyor. Pâyitaht bizden, ordudan, imdat bekliyor. Vatan gidiyor, millet mahvoluyor. Ne duruyoruz? Bizde cesaret, bizde hamiyet yok mu? İşte ben, bütün servetimi ordunun iftihar etmesi için gereken masraflara, hayatımı da vatana feda ediyorum. 
Hürriyetin elde edilmesi için benimle beraber İstanbul'a gidecek içimizde çok kahraman var. Öyle ise ordu marşı çalarak ileriii!” diyerek bitiriyor. Gerçi sana ağır gelmesin diye ben konuşmayı günümüz diline yaklaştırdım. 
Netice itibariyle birileri bu konuşmayı takdirle alkışlıyor. Bana kalırsa da bir ihanet vesikasından başka bir şey değil bu konuşma. Hele Sultan Abdülhamid ile ilgili dedikleri hezeyandan ibaret. 
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Karanlıkta Habis Bir Ruh: 
Hüseyin Avni Paşa 


Ali Suâvi'yi, Midhat Paşa'yı hatta Mahmud Şevket Paşa'yı konuştuğumuz zaman hep bir isim karşımıza çıkıyor. O da Hüseyin Avni Paşa! Senin de hiç sevmediğini bildiğim bu zatı konuşsak olur mu? Çünkü Sultan Abdülaziz'in hal'edilmesine ve ardından da katline karışan Avni Paşa, bir yönden de Sultan Abdülhamid'in tahta çıktıktan sonraki süreçte uyguladığı siyasetin ana eksenini belirlemede payı olan biriydi. 

Hüseyin Avni Paşa'yı bizim için önemli kılan mesele, senin dediğin gibi hem Sultan Abdülaziz'in hal'edilmesi hem de katlindeki rolüdür. Ama bunun yanında karakteri ve devlet işlerindeki basiretsizliği, rüşvetçiligi, ahlâksızlığı gibi diğer durumlar da göz önüne alınmalı. Abdülhamid Han, amcasının şehadetine giden süreci çok iyi gözlemlemiş ve orada aktif rol oynayan Avni 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Paşa ve Midhat Paşa gibi devlet adamlarının, devletin başına ne gaileler açabileceğini görmüştü. O nedenle Avni Paşa gerçekten önemli ve Abdülhamid Han konuşulduğunda kenarda kalmaması gerekiyor. 


O zaman konuşalım şu Hüseyin Avni Paşa'yı. 


İlk önce kısaca hayatına bakalım. Sonrasında diğer özelliklerine değiniriz. Sultan Abdülaziz Han'ın tahttan indirilip şehid edilmesine sebep olan sadrazam ve seraskerlerden olduğunu bildiğimiz Hüseyin Avni Paşa, 
1820 yılında Isparta Gelendost'ta doğmuş. Bildiğimiz 
kadarıyla babası Müezzinoğlu Ahmed'dir. On beş yaşında İstanbul'a gelmiş, burada bir müddet medresede okuduktan sonra takriben 1837 yılında on yedi yaşında 
iken Harbiye'ye girmiş. 1838'de imtihanla onbaşı, 1839 
Temmuzunda çavuş, sonra başçavuş, 1842'de de mülâzım yani teğmen rütbesini almış. 1849 yılında da kurmay yüzbaşı olarak mezun olmuş. 


Çok sıra dışı bir yükselmesi yok yani, anladığım kadarıyla. 


Şimdilik öyle görünüyor. Devam edelim, 1852 yılında binbaşı rütbesi ve “bey” unvanı alarak Harbiye'ye taktik öğretmeni oluyor. 1853'te yarbay rütbesiyle Şumnu'ya, sonra Sofya'ya gönderiliyor. Burada gösterdiği başarı üzerine miralaylığa terfi ediyor. Kars muharebesinden sonra mirlivâlığa (tuğgeneral) yükseltiliyor. 
1855 yılında paşa olan Hüseyin Avni, Kırım Harbi'ne 
katılıyor. Kırım, Tuna ve Kafkas cephelerinde harbe katıldıktan sonra 1862'de ferikliğe terfi ediyor. 


Korgeneral miydi bu ferik dediğin rütbe? 
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Evet. Hüseyin Avni Paşa, Sadrazam Fuad Paşa'nın himayesinde hızla yükseliyor aslında. Harbiye kumandanı ve Şürâ-yı Askeri reisi, daha sonra 1863 yılında müşir yani mareşal rütbesiyle Birinci Ordu kumandanı ve serasker oluyor. Normal gibi duruyor değil mi yükselişi? Ama dikkat ettiğinde, bir himaye eden olmadan basamakları bu kadar seri çıkmak zordur. 


Ben, az çok okuma yapmıştım paşa hakkında. 
Orada dikkatimi çeken bir şey vardı. Kaba, görgüsüz ve laubali bir kişiliğe sahip olduğu ve bir cuma selâmlığı merasimi sırasında Sultan Abdülaziz Han'ın zevcelerinden birine sözle sarkıntılık yaptığı anlatılıyor. 
Zaten bunun üzerine de vazifesinden azledilmiş. 


Bu, 1865'te yaşanan bir hadisedir ve doğrudur. Zaten ileride karakterini konuşunca sen de anlayacaksın ki bu adam bu tarz işleri yapacak tıynette biridir. Bu azledilme olayından sonra belli bir süre açıkta kalıyor, daha sonra 1867'de Girit, ardından da Teselya valiliklerine tayin ediliyor. 1868'de Fuad Paşa'nın tavsiyesiyle Âli Paşa tarafından tekrar seraskerliğe getiriliyor. 


Yine aynı isim; Fuad Paşa. Demek ki Fuad Paşa, kabahatlerine rağmen onu himaye etmiş. 

Öyle, ama 1871'de Mahmud Nedim Paşa sadrazam olunca Hüseyin Avni Paşa'yı seraskerlikten tekrar azle- diyor ve Isparta'ya, memleketine sürüyor. 


Sürseler ne olacak ki? Paşayı yine birileri gelip affedecek, değil mi? 


Dediğin gibi oluyor zaten. On bir ay sürgünde aklıyor, zorunlu ikamet yani. Sonra affediliyor ve 1872'de Aydın (İzmir) valiliğine görevlendiriliyor. 1873'te de Bahriye nâzırlığına getiriliyor. Yeniden hızlı bir yükselişle aynı sene içinde tekrar serasker oluyor. 13 Şubat 1874'te seraskerlik uhdesinde kalmak üzere sadrazamlığa geliyor. 
1875'te sadrazamlıktan ve seraskerlikten azledilip tekrar geldiği yere yani Aydın (İzmir) valiliğine gönderiliyor. 
Valilikten affını isteyen Hüseyin Avni Paşa, Fransa'daki kaplıcalarda tedavi olma talebinde bulunuyor. İsteği kabul edilen Hüseyin Avni Paşa, tedavi bahanesiyle Avrupa'ya gidiyor. Fakat Paris ve Londra'da hükümet ileri gelenleriyle ilgili görüşmeler yaptığı hakkında çeşitli söylentiler çıkıyor. Sultan Abdülaziz'in hal'i konusunda İngilizlerle anlaştığı ileri sürülüyor. Bunun üzerine Avrupa'da daha fazla kalması sakıncalı bulunarak geri çağrılıyor ve Konya valiliğine tayin ediliyor. Fakat saraydaki taraftarlarının gayretiyle Konya'ya gitmekten kurtuluyor. 
İstanbul'a döndükten sonra 21 Ağustos 1875'te üçüncü defa seraskerliğe getiriliyor. Ancak birkaç gün sonra kendisine muhalif olan Mahmud Nedim Paşa'nın sadârete gelmesi üzerine bu görevinde fazla kalamayıp, tekrar azledilerek 1 Ekim 1875'te Selânik valiliğine gönderiliyor. 


Allah aşkına başka adam mı yok? Âl-i Osmân'da devlet adamı mı kalmamış diye insanın sorası geliyor. 


İşin renkli kısmı şimdi başlıyor aslında. Midhat Paşa'nın medrese talebelerine gizlice para dağıttırması ve talebelerin ayaklanması üzerine bakanların değiştirilmesine lüzum görüldüğünden, Hüseyin Avni Paşa da 13 Mayıs 1876'da son olarak seraskerlik makamına getiriliyor. 


Gerçekten asıl macera şimdi başlıyormuş. Ayrıca işin içinde Midhat Paşa'nın adı geçince de insan huylanmıyor değil! 
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Şimdilik Hüseyin Avni Paşa'ya dikkat et, diğer isimler şu an için onun kadar önemli değil. Az önce söylediğim gelişmeler neticesinde ordunun idaresini fiilen eline alan Hüseyin Avni Paşa, şahsen kin duyduğu sultan Abdülaziz Han'ı, tasarladığı üzere, tahttan indirmeye karar verdi. Bu hususta meşrutiyet taraftarı görünen Şürâ-yı Devlet reisi Midhat Paşa ile adam yokluğu sebebiyle sadâret makamını işgal eden, dirayetsiz, basiretsiz ve koltuğunu kaybetmemek için Hüseyin Avni Paşa'nın dümen suyunda hareket eden Sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa ve Müfsid İmam lakabı ile tanınan padişahın istememesine rağmen Mütercim Rüşdü Paşa'nın zoru ile meşihat makamına getirilen Şeyhülislâm Hayrullah Efendi ve Kayserili Ahmed Paşa, Askeri Şüra reisi Müşir Redif Paşa, Askeri Mektepler Nâzırı Süleyman Paşa, Donanma kumandanı Mirlivâ Ârif Paşa, Kazasker Ahmed Hulüsi Efendi, “Abdülaziz'in hal'i için çarşaf kadar fetva veririm” diyen Fetva Emini Kazasker Filibeli Kara Halil Efendi de Hüseyin Avni Paşa'nın yanında yer aldılar. 


Adam yıllardır bugünü beklemiş gibi vakit kaybetmeden hemen kadroyu kurmuş. 


Zaten Hüseyin Avni Paşa'nın en büyük özelliği kindar olması ve kendisine yapılan olumsuz hiçbir şeyi unutmaması. 30 Mayıs 1876'da Abdülaziz Han'a karşı hazırladığı darbe planını ilk olarak Midhat ve Sadrazam Mütercim Rüşdü Paşa'ya açıyor. Süleyman Paşa, padişahı bir suikasttan korumak bahanesiyle 300 kadar Harbiye talebesi ile Suriye'den gelmiş olan ve Türkçe bilmeyen bazı Arap bölüklerini peşine takarak Dolmabahçe Sarayı'nı kuşatıyor. Ârif Paşa da donanmayı sarayın önüne getiriyor. Sultan Abdülaziz Han tahttan 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indirilerek veliaht Murad Efendi, Sultan 5. Murad Han unvanıyla padişah yapılıyor. 


Adamın planı saat gibi işliyor demek ki. 


İlk başta öyle oluyor. Padişahı tahttan indirdikten sonra, Hüseyin Avni Paşa'nın emri ile Sultan Abdülaziz'e eza ve cefa ediliyor ve Topkapı Sarayı'na naklediliyor. 2 Haziran 1876 günü ise, “Sultan 5. Murad Han'ın iradesiyle” denilerek, Fer'iye Sarayı'na götürülüyor. 
Sultan Abdülaziz, Hüseyin Avni Paşa ve Kayserili Ahmed Paşa'nın yetkisine bırakılıyor. 


Bunlar sultana neler yapmaz ki? 


Sultan, o andan itibaren sıkıntılı günler geçiriyor zaten. Hüseyin Avni Paşa uzun zamandır sarayda casusu olan Fahri Bey'i kendi arzularını yerine getirme işinde kullanıyordu. Cezayirli Mustafa Pehlivan, Yozgatlı pehlivan Mustafa Çavuş ve Boyabatlı Hacı Mehmed Pehlivan'ı Fer'iye Sarayı'na bahçıvan yaptırıyor. 
Fahri Bey'le bu pehlivanlar, sultanın kaldığı odaya girip, uzun bir mücadeleden sonra sultanın bileklerini kesiyor ve pencereden atlayıp bahçeye kaçıyorlar. İntihar süsü verilmek istenen suikasttan sonra, pencereden koparılan perdeye sarılan Sultan Abdülaziz'in cesedi Feriye Karakolu'na taşınıp neferlerin yattığı ot minderler üzerine atılıyor. Düşün! Burada yatan cenaze Osmanlı Devleti'nin padişahına ait... Hadiseyi daha önce planlayan Hüseyin Avni, güya olayı duyar duymaz hemen Kuzguncuk'taki yalısından Fer'iye'ye geliyor, Abdülaziz Han'ın intihar ettiği şeklindeki ölüm raporunu imzalamayan iki doktordan birini hemen Trablusgarp'a 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sürüyor. İşi şansa bırakmak istemiyor zira işin sonunda kendi kellesi de var. 


Ama onun kellesi de her şeye rağmen gidiyor değil mi? 

Tabii ki gidiyor. Ama süreç nasıl işliyor onu anlatmaya devam edeyim. İkinci doktor Ömer Bey'in cenazeyi tamamen muayene etmek istemesi üzerine, “Bu cenaze Ahmed Ağa, Mehmed Ağa değildir, bir padişahındır. Onun her tarafını açıp size gösteremem” diyerek baştan ayağa kadar bir muayenenin yapılmasına mani oluyor. Bunun üzerine hazır bulunan beş doktor, Hüseyin Avni Paşa'nın emriyle, cesedin sadece kollarını muayene ederek ve kendilerine gösterilen kanlı bir makasa bakarak bir rapor veriyorlar. Bu raporun da tam istediği gibi olmadığını söyleyen paşa, on dokuz imzalı başka bir rapor daha düzenletiyor. Bu rapor da isteğe uygun görülmediğinden üçüncü bir rapora ihtiyaç duyuluyor. 
Nihayet Hüseyin Avni Paşa ve adamlarının istediği şekilde bir rapor veriliyor! 


Sen, nasıl böyle sakin sakin anlatıyorsun? Ben, Hüseyin Avni Paşa'yı yakalasam dilim dilim doğrarım, Üç raporla da yetinmeyip ısmarlama rapor alıyor. 
Sonra ne yapıyor peki? Soruşturmayı da kendisi mi yürütüyor? 

Daha fazlasını yapıyor aslında. Ismarlama rapor- dan sonra, hiçbir soruşturmaya gerek görmüyor ve Abdülaziz Han'ın cesedi, esef verici bir şekilde Topkapı Sarayı'na götürülüyor. 5 Haziran günü cenazesi büyük merasimle kaldırılarak, babası Sultan 2. Mahmud Han'ın Çemberlitaş'taki türbesine defnediliyor. 
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Deli olmamak elde değil. Bari şu paşanın ölümünü anlat da bir nebze de olsa içim soğusun. 


Ben de tam o kısma geldim zaten. 15 Haziran 1876 
gecesi Midhat Paşa'nın konağında Hüseyin Avni Paşa dahil diğer paşalar toplanıyorlar. Sultan Abdülaziz Han'ın kayınbiraderi olan yirmi altı yaşındaki Erkânıharp Kolağası Hasan Bey, ki biz onu Çerkez Hasan olarak da biliyoruz, Abdülaziz Han'ın intikamını almak üzere silahlanıyor. Midhat Paşa'nın konağına gidiyor. 


İçeriye, öyle elini kolunu sallayarak girebiliyor mu? 
Yoksa kendisine yardım eden birileri mi var içeride? 


Resmi üniformalı olduğu için toplantı salonuna silahlı bir şekilde rahatça giriyor. Serasker Hüseyin Avni Paşa'yı ve Hariciye Nâzırı Reşid Paşa'yı vurarak öldürüyor. 


Yani birinin ölümüne sevinilir mi bilmem ama bu ikisinin vurulmasına sevindim. Cenazesi ne oluyor peki? 

Hüseyin Avni Paşa'nın cenazesi ertesi gün Süleymaniye Camii haziresinde Âli Paşa'nın kabrinin ayakucuna defnolundu. Yaralı olarak yakalanan Çerkez Hasan Bey de ertesi gün Beyezıt Meydanı'nda idam edildi. 


Bak bu olmadı işte. Genç adama neden kıydılar ki? Normalde ona madalya vermeleri lâzımdı. 


Hayat böyledir işte. Gerçekler acıdır çoğu zaman. 
Çerkez Hasan Bey, genç yaşta idam ediliyor ama en azından kötü anılmıyor. Ya Hüseyin Avni Paşa? Merhum Yılmaz Öztuna, Sadrazam Ali Paşa'nın ayakucuna gömülmesinden dolayı, “Halbuki Âli Paşa'nın ayağının tırnağı değildi” diyor. 
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Hoca son derece haklı abi... 


Sonra, Hüseyin Avni Paşa için muhteşem bir mezar taşı dikiliyor. Dostu, eski Zaptiye Nâzırı Hüsnü Paşa'nın söylediği şiir bu taşa kazılıyor. Bu manzume de Avni Paşa'nın askeri taktiğe ait bir telif kitabı ile askerliğe dair Fransızca'dan üç tercüme kitabı bulunmasına kadar her şey yazılıyor. Yine Yılmaz Öztuna güzel bir yorum yapıyor ve, “Diğer şairler, Avni Paşa'nın ölümünden ne kadar sevinç duyduklarını anlatan şiirler yazmışlardır ki şüphesiz bu da her fâniye nasip olmaz” diyor. 


Çok doğru demiş. Bir de sen bana bu adamın karakterini anlatacaksın. Bence hiç gerek yok. 


Her şeyin eğrisini de doğrusunu da konuşmak lazım. Hüseyin Avni Paşa, Murassa” Osmâni ve Mecidi nişanları ile birçok yabancı devletin nişanlarını almıştı. 
Avni Paşa, bilgili, otoriter, cesur bir askerdi diye anlatulır. Gerçi büyük bir harbe girerek zafer kazanmış değildi. Fakat birçok askeri harekâtta başarılar elde etti ve hiçbirinde de mağlup olmadı. 


Bu kadar eleştiri ve saldırı neden o halde? Milletin bir bildiği yok muydu? 

Ona yapılan eleştiri ve hücumlar kötü asker olduğu için değildi ki! Nefsini ve şahsi duygularını devletin her türlü menfaatinin üstünde tutması, bu yolda hiç kimseyi harcamaktan çekinmemesi yüzünden hücuma uğruyordu. Merhamet ya da vicdan denilen şey onda yoktu. 


Paşayı tanıyanlar, hakkında neler söylüyor peki? 
Onların dediklerine bakalım öyle karar verelim o zaman. 
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Onları da nakledeceğim ama ben başka bir şeyden bahsediyorum. Mesela Müşir Süleyman Paşa, Avni Paşa hakkında, “Karakter bakımından bencil ve müstehzi, her işinde istibdada sapan inatçı bir adamdı. Bir makama gelince, ilk işi, sevmediği insanları alçaltmak olurdu. En büyük zevki bu idi” diyor. 


Peki, Sultan Abdülhamid onun hakkında bir şey demiyor mu? Neticede amcasının öldürülmesinde başrolü oynamış. 


Senin de bildiğin gibi, Sultan Abdülhamid Han, her şahsı tanıyan, her şeyi araştıran bir yapıdaydı. Yıldız Mahkemesi hazırlık sorgusu için padişah olduğu halde yazılı ifade vermiş ve şunları söylemişti: “Büyük Rus harbi belasının başlangıcı bilindiği gibi Hersek sancagımızda ecnebi devletlerce çıkartılan isyandır. Sultan Abdülaziz, sancağa derhal asker sevkini istedi. Hüseyin Avni Paşa bu emre itaat etmedi. Halbuki bir fırka asker göndererek bu mesele oracıkta bitirilebilirdi. Öyle olmadı, milletler arası mesele haline getirildi. Zaten Balkanlar'ı karıştıran devletlerin (Rusya ile Avusturya) maksadı bu idi. Hersek hadisesinden cesaret alan bu devletler bunun üzerine Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan'da isyanlar çıkartıp işi büyüttüler. Sultan Murad cinnet halindeydi. Avni Paşa, padişahın oğlu Selâhaddin Efendi'yi saltanat nâibi ilan edip kendisi devlete hükmetmek sevdasındaydı.” 


Peki, Hüseyin Avni Paşa, bu işlere kalkışırken bir tane aklı başında adam çıkıp da “Arkadaş sen ne yapıyorsun? Bu düpedüz cinayettir, sonunda senin de kellen gider” demedi mi? Uyarmadı mı kimse kendisini? 
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Uyarsalar sanki laf mı dinleyecek? Ama Sadrazam Rüşdü Paşa verdiği ifadede, “Sultan Abdülaziz'in hal'edilmemesi için Hüseyin Avni Paşa'yı ihtar ettim. leş fena olur dedim ama dinlemedi. Hakikaten iş fena oldu. Sultan Murad, daha cülüsun ilk günü garip haller göstermeye başladı. Halk, tahttan indirmenin şahsi garazlara dayandığını her yerde söyler oldu. Avni Paşa aleyhindeki dedikodular ayyuka çıktı. Bir musibete uğramamak için sadâretten istifa etmeyi düşündüm ama olmadı” diyordu. 


Mesela yine Korgeneral Selâmi Paşa da ifadesinde, “Avni Paşa, korgeneral olduğum halde beni oturtmazdı. 
Ben de ayakta emir telakki ederdim. Halbuki diğer askerler korgeneralleri oturtarak emir verirlerdi” diyor. Bu anekdotta paşanın karakteri hakkında az çok ipucu veriyor bize. Ama esas İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın tesbitleri önemli. Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar isimli devasa eserinde diyor ki: “Avni Paşa'nın son derece kibirli, azametli, fevkalâde kindar, hırslı ve tamahkâr, inatçı, gaddar ve fesada düşkün, şehvetine mağlup, af ve merhamet duygularından mahrum, emsalsiz ve görülmemiş derecede garazkâr olduğunda kendisini pek yakından tanıyanlar müttefiktirler. Pespâye bir baba ile annenin sulbünden gelmiş, çocukluğu sefalet içinde geçmiştir. 
Bunlarda şüphesiz şahsi kusuru yoktur ama tahsil ve terbiye gördükten, cehaletten aydınlığa çıktıktan sonra da karakterini değiştirmedi. Yaratılışındaki ve mezhebindeki kötülük ruhunun aydınlanmasına mani oldu. Kötü huylarını bırakmadı. Hz. Ali'nin, “Sefillerin çocuklarına ilim öğretmeyiniz; onlar tahsil edince yüksek işler isterler; istediklerine erişince şerefli insanları alçaltmaya itina ederler” manasındaki sözünün gerçeğin tâ kendisi olduğuna Avni Paşa misali kâfidir. Nitekim Fuzüli de, “Kılma 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ehl-i zulme tâlim-i maârif zinhâr der. Ölümünden sonra, yabancı basın, “Osmanlı kavimleri kendisinden memnun değillerdi, onun için ölümüne kimse teessüf etmedi” şeklinde yorumlar yaptı.” 


İbnülemin'in lafını sakınmayan bir ilim deryası olduğunu biliyordum. Burada da üstat gerçeği tüm çıplaklığıyla ortaya dökmüş. 


Bir güzel tesbit de 19. asrın en büyük tarihçisi ve hukukçusu olan Cevdet Paşa'dan gelmiş. Cevdet Paşa, “Avni Paşa, Sadrazam Şirvânizâde Rüşdü Paşa'yı Tâif'te zehirletti. Sadrazam Müşir Esad Paşa'yı da onun zehirlettiği pek çok söylendi. Sultan Abdülaziz'i de zehirletmek istedi ancak muvaffak olamadı. Tarsus müftüsü Ahmed Hilmi Efendi'yi de zehirli şerbetle -Sultan Abdülaziz hakkındaki tasavvurunu valide sultana söylememesi için- öldürdüğü bilinmektedir. Sadrazam Mahmud Nedim Paşa'yı Çeşme'ye sürdükten sonra orada zehirleteceğini söylemesi üzerine Midhat Paşa, “Bunu yapamazsınız, muhalefet ederim ve eğer böyle bir fiili irtikâp ederseniz bütün dünyaya katil olduğunuzu ilan ederim, ispata da muktedirim” demiş ve vazgeçirmiştir.” 


Demek cinayetleri de varmış! Bir de bu adam devamlı üst düzeylerde görev almış. Aklım almıyor bu hadiseleri! 


Yılmaz Öztuna'nın dediği gibi, “Görüyorsun degil mi, Borgialar devrinde, Rönesans Roması'nda değil Tanzimat Türkiyesi'ndeyiz.” Entrika, suikast, hile, hur- da, cinayet, yalan dolan... Ne ararsan var... 


Aklıma gelmişken, bahsettiğin hazırlık sorgusun- da Midhat Paşa ifade vermedi mi? 


144 


Vermez olur mu? O, ifadesinde, “Evet, Hüseyin Avni Paşa'nın Mahmud Nedim Paşa'yı zehirletmek istediği doğrudur. Kayserili Ahmed Paşa'yı da ikna etmiş. Fakat ben mani oldum. Gerçekten Avni Paşa da, Ahmed Paşa da fena adamlardı. Avni Paşa, cezasını çekmiştir. Bunu o zaman Rüşdü Paşa'ya da söylemiştim, belki hatırlar. 
Avni Paşa, aynı zamanda büyük meblağlarda rüşvet almıştır. Biri Mısır Valisi İsmail Paşa'dan aldığı rüşvettir ki ona istediğinden geniş imtiyazlar tanıyan ferman temin etmiştir” demişti. 


Avni Paşa'nın bir rüşvetçiliği eksikti, onu da öğrendim. Biraz daha konuşursak daha ne herzeler yediği ortaya çıkacak. 


Hırsızlık, rüşvet bahsi açıldı mı Cevdet Paşa'dan da bilgi almak gerekir. O da, “Büyük hırsızlıkta Avni Paşa, Mahmud Nedim Paşa'dan ileri idi. Avrupa'dan satın alınan silahlar için yapılan mukavelelerde büyük meblağlar almıştır” diyor. Yine Âtıf Bey de, Amerika'dan 600.000 Martini tüfeği alınan partide Avni Paşa'nın, Azaryan vasıtasıyla hatırlı para kazandığını, bu Azaryan denen adamı Avni Paşa'nın kardeşi gibi sevdiğini, onun da paşa gibi şişman ve hırsızlıkta birbirlerine ortak olduklarını, meşhur Krupp fabrikalarından da çok para aldıklarını söylüyor. 


Peki, Ebüzziya Tevfik Bey'in, Hüseyin Avni Paşa için “Mısır Hidivi İsmail Paşa, yağlı kuyruktu; epey sızdırmıştır” dediği doğru mu? 

Bu ifade Ebüzziya'nın Yeni Osmanlılar Tarihi'nde geçer. Sen nereden bulup okudun? 
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Okumadım. Bir keresinde mevzuu olmuştu ama Mısır hidivinin, Avni Paşa'nın değil. O zaman biri demişti, oradan aklımda kalmış. Hiçbir devlet görevlisi yolsuzluk yaptığından şüphelenmemiş mi? Ne bileyim açığa alıp soruşturma açmayı düşünmemişler mi? 


İbnülemin Mahmud Kemal'in anlattığına göre Mahmud Nedim Paşa, ilk defa sadrazam olunca Hüseyin Avni Paşa'nın devlet hazinesinden 10.000 keseden fazla yani 10 milyon altın çaldığı hakkında aleyhinde tahkikat açtırmış. Ama sonrasında Mahmud Nedim Paşa görevden düşünce bu tahkikat da durdurulmuş haliyle. 


Neden ki? Yoksa başka odaklarla gizli bir ilişkisi mi var? 


Mesele çok basit aslında; İbnülemin, bu kadar büyük meblağın Avni Paşa tarafından tek başına çalınmasının mümkün olmadığını, başka devlet adamlarına da mutlaka hisse vermiş olduğunu söylüyor. Bence de akla yatkın bir yorum. Bu arada Avni Paşa'nın Mahmud Paşa'ya düşmanlığının sebebi de bu olaydı. Anlatılanlara göre şehvetine çok mağlup olan paşa, ırz düşmanı, birtakım kötü kadınları konağına getirten, geceleri içki âlemleri yapan biri imiş zaten. 


Bunlara artık şaşırmıyorum. Bu adamdan her şey sâdır olur. 

Aynı dönemde yaşayan büyük tarihçilerden Sürey- ya Bey de Avni Paşa'nın; kelimenin bütün manası ile ırz düşmanı bir canavar olduğunu söyler. Ben bunu Yılmaz Öztuna hocadan okudum. Yine hocanın yazdıkları arasında Mahmud Celâleddin Paşa'nın söylediği sözler var. 
O da Avni Paşa için şehvetine düşkün, namus hissinden 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uzak, milletin haklarını çiğnemekte tereddüt bile etmeyen bir sefih olarak bahseder. General Halil Sedes de, “Avni Paşa devrine yetişen paşalardan dinledim. Gece yarılarına kadar kumar oynar ve oynatırmış” diyor. 


Hiç kimse Avni Paşa'nın arkasından iyi konuşmamış demek ki. 


Cevdet Paşa, askeri bilgisinin tam olduğunu ancak mülki işleri hiç bilmediğini söyler. “Rüşdü ve Midhat paşaları aradan çıkarıp kendisi diktatör olmak sevdasındaymış. Zaten korkunç ve kötü huylu bir adamdı” diye de ekliyor. 


Ne kadar ilginç, Avni Paşa'yı ortadan kaldırıp millete hizmet eden Çerkez Hasan hakkında kimse bir şey demiyor. 

Çerkez Hasan'ın hakkını verenler de var. Mesela Ebüzziya Tevfik, “Avni Paşa, diktatör olmak istedi. 
Cenâb-ı Hak mağfiret etsin Çerkez Hasan'ın yaptığı güzel iş buna mani oldu” demişti. Sonra Süleyman Nazif Bey de, “Çerkez Hasan'ın tabancasından çıkan kurşunlardan Hüseyin Avni'ye isabet edeni, memleket için musibet olmamış bilakis hayır ve isabet olmuştur” diyor. 


En azından bir iki kişi çıkmış. Bana bu da yeter. 


Daha çok ifadeler ve tanıklıklar var. Özellikle Yılmaz Öztuna hoca bunları derlemiş. Ben anlatmaktan yoruldum sen oradan okursun artık. Böylece sohbeti noktalayalım. 


Hüseyin Avni Paşa Hakkında Söylenenler 
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Âtıf Bey: Avni Paşa, gürültü çıkarmaksızın padişahı tahttan indirdikten sonra bıyığını balta kesmez oldu. 
Askerin ve kuvvetin elinde bulunduğunu görünce alçak tabiatı icabı olan kibir ve gururu bir kat daha arttı. 


Ali Fuat (Türkgeldi): Avni Paşa, gayet azamet taslar, inatçı ve kindar idi. Niyetinden dönmek ve kin bağladıgı bir kimseyi affetmek ihtimali yoktu. Mahmud Nedim Paşa sadrazam olunca Hüseyin Avni Paşa'yı sürdü ve suistimallerini açığa çıkartmak için tahkikat komisyonu kurdurdu. Onu intikama sevkeden sebep budur. 


Sultan 2. Abdülhamid Han: Sultan Abdülaziz'i hal'etmek fikri en evvel Serasker Hüseyin Avni Paşa'ya gelmişti. Midhat Paşa ile diğer haľ erkânı Hüseyin Avni Paşa tarafından bu işe âdeta sürüklendiler, karıştırıldılar. Seraskeri, padişaha düşman yapan sebep bir aralık rütbe ve nişanları alınarak doğduğu memlekete sürülmesiydi. Bu şekilde doğduğu yere sürülerek rezil edildiğine kani oldu. Eline geçen ilk fırsatta intikamını aldı. 
İsraflar falan hep yalandır, bahanedir. 


Yusuf Akçura: Avni Paşa, değerli iktidar sahibi adamları çekemez, onların kuyusunu kazardı. Henüz kırk dört yaşında ve mirlivâ (tümgeneral) rütbesinde bulunan Mustafa Celâleddin Paşa'yı, 1870'te sırf kitaplarıyla şöhret yaptı diye emekliye sevketmişti. 

Cevdet Paşa: Hüseyin Avni Paşa ile Midhat Paşa'dan her türlü hareket beklenirdi. Rüşdü Paşa ise ağır ve tedbirli olup saltanat makamına bağlıydı. Gerçi riyakârdır. Fakat riyası ile yıllardır herkesi aldatmaya muvaffak olmuştu. 


Hukukçu Abdurrahman Adil Bey: Hüseyin Avni Paşa, sadrazam iken hükümet Fransa'dan bir istikraz 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işinde hata yaparak 1 milyon frank (50.000 altın) hazine kaybına sebep oldu. Dikkate şayandır ki Sultan Abdülaziz'i müsriftir diye fetva alıp hal'etmiş olan Hüseyin Avni Paşa, 1 milyon franklık bir zarar ve zayiatın bile Sultan Abdülaziz'i kızdıracağını bildiği için durumu arzetmekten çekilmiş ve meseleyi örtbas etmiştir. 
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Osmanlı'nın Megaloman Sadrazamı: 
Midhat Paşa 


Sultan Abdülhamid Han konuşulduğunda unutulmayacak isimlerden biri hiç kuşkusuz Midhat Paşa. 
Gerçi bu meseleyi daha önce de irdelemiştik seninle ama bu kez farklı bir tarafını konu edinmek istiyorum. O yüzden bir soruyla başlamam lazım. Midhat Paşa'yı bu kadar önemli kılan nedir abi? Abdülhamid Han'a olan muhalefeti, meşrutiyet taraftarlığı, yenilikçi yapısı ya da sürgünde boğularak öldürülmesi ve cinayetin sultanın üzerine yıkılması diye özetlesem doğru tesbitlerde bulunmuş olur muyum? 

Söylediklerinin belli noktalarda doğruluk payı var. 
Ama bu meseleye nereden baktığımızla ilgili yine... 

Şu an için genel bir resim çizmeye çalıştım. O yüzden Midhat Paşa hakkında en genel geçer yorumların özetini yaptım sana. 
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Genel bir değerlendirme yapmak için dahi az çok paşanın hayatını, yaptığı icraatları, döneminde birlikte çalıştığı kişileri, onunla görüşen insanları ve onların paşa hakkındaki fikirlerini bilmen gerekiyor. 


O halde seni merak ve sabırla dinliyorum. 


Kısaca hayatını resmedip işe başlayayım, sen de her zaman ki gibi çaylarımızı söyle. Asıl adı Ahmed Şefik olan Midhat Paşa, 18 Ekim 1822'de İstanbul'da doğdu. 
Çocukluğunu İstanbul'da ve babasının nâib olarak bulunduğu Vidin ve Lofça'da geçirdi. Özel eğitim gördü. 
1834'te Divân-ı Hümâyun Kalemi'nde görev aldı. Burada kendisine Midhat mahlası verildi. Daha sonra Arapça ve Farsça öğrendi. 1854'te Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa tarafından Rumeli'de yaygınlaşan isyan ve eşkıyalık olaylarını bastırmak gibi, yerine getirilmesi güç bir işle görevlendirildi. Bulgaristan'da düzeni sağladıktan (1857) sonra, Avrupa'nın başlıca kentlerini kapsayan altı aylık bir inceleme gezisine çıktı. Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa'nın ikinci sadrazamlığı sırasında, 1861'de vezir rütbesiyle Niş valiliğine atandı. Başarılı reformlarından dolayı Sultan Abdülaziz tarafından, uygulamaları doğrultusunda genel bir reform programı hazırlamakla görevlendirildi. 1869'da vali olarak bulunduğu Bağdat'ta da başarılı reformlar yaptı. Temmuz 1872'de Abdülaziz tarafından Mahmud Nedim Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirildi. Fakat saraydan bağımsız bir tutum izlediğinden, bu makamda yalnızca üç ay kalabildi. 1873 başlarında Adliye nâzırlığına getirildi. 
Eylül 1873'te Selânik valiliğine atanarak merkezden uzaklaştırıldı. 1875'te yeniden Adliye nâzırı olduysa da Sadrazam Mehmed Nedim Paşa'yla görüş ayrılığı nedeniyle üç ay sonra istifa etti. 2. Abdülhamid tarafından 
17 Aralık 1876'da sadrazamlığa atandı. Ancak saraya 
karşı tutumundan rahatsız olununca 5 Şubat 1877'de sadrazamlıktan alındı ve ülkeyi terketmesi istendi. Bir süre Avrupa'da kaldı, ertesi yıl Girit'e dönmesine izin verildi, Aralık 1878'de Suriye valiliğine atandı. 1881'de, Abdülaziz'in öldürülmesine karıştığı için Mütercim Mehmed Rüşdü Paşa ile birlikte sorguya çekilmesi kararı alınınca korkarak İzmir'de Fransız Konsolosluğu'na sığındı. Ama kısa bir süre sonra hükümetin güvence vermesi üzerine teslim oldu. Tâif'e sürüldü ve üç sene sonra orada öldü. Midhat Paşa'nın hayatını en kaba hatlarıyla böyle özetleyebiliriz. 


İyi de burada çok detay yok. Yani sarayla ters düşme ve parlamenter sisteme yakınlık gibi bir iki küçük ipucu var, başka da bir şey yok anlattıkların arasında. 


Ben, bir şey var demedim ki zaten. Kabaca hayatını anlattım sadece. Uzun bir sohbetin ilk halkasını oluşturacak olan esas meseleye şimdi gireceğiz. İlk olarak şuradan başlayalım: Midhat Paşa, Tanzimat devlet adamları arasında farklı bir kuşağı temsil ediyordu. Hariciye'den ya da Tercüme Odası'ndan gelen biri değildi. 
Çok kısa bir yurt dışı tecrübesi vardı. Arapça ve Farsça biliyor, tamam; ama Fransızca'yı geç yaşta ve belli bir seviyede ancak öğrenebilmişti. 


Peki, Batı'nın etkisinde miydi? 


Fikir kaynakları açısından doğrudan Batı etkisi taşıyan biri olmadığı yazılır, çizilir. Yine kaba çizgilerle verdiğimiz hayatında gözden kaçırdığın bir husus var. 
O da takriben elli yaşına kadar Bâbıâli'de yüksek siyasi 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görevlerde bulunmamış, hizmet yıllarının büyük bir kısmını daha çok, merkezde veya taşradaki idari görevlerde geçirmiş olması. 


Bu dediklerin nereye bağlanıyor netice olarak? 


Mesela paşanın en zayıf tarafını diplomasi bilgisinin oluşturduğunu izah etmeye çalışıyorum. Bir de İbnülemin Mahmud Kemal'in tesbitleri var ki gözden kaçırmamak lazım. İbnülemin, paşa için, “Pek az söylemek, söylediğini tartmak, her söze inanmamak, her şey- de lüzumundan fazla teenni ve ihtiyat etmek, nefsine pek o kadar itimat etmemek, sade-dilâne hareketlerden sakınmak” şartlarının hiçbirine riayet etmediğini belirtiyor. Bu tesbitler aslında bize, biraz da paşanın kişiliği ile bilgi veriyor ama mesele derinleştikçe daha net ifadelerle ve tanıklıklarla bunu detaylandıracağım. Bu arada valilik görevinde bulunduğu zamanlarda fikirlerinde ısrar eden, uzlaşmaya yanaşmayan tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Bu da paşanın, ülkenin içinde bulunduğu genel siyasi meseleler karşısında bir vali bakış açısına sahip olduğu yorumlarına neden olmuştu. 


Bu dediğinin nasıl bir sakıncası olabilir ki? 


Valilik kafasıyla ülke yönetilmez demek istiyorum. 
Midhat Paşa'nın atandığı yüksek siyasi görevlerde başarısız olmasının en önemli sebeplerinden birini bu husus teşkil eder. Ne söylemeye çalıştığımı anladın mı şimdi? Bu arada şunu da eklemek lazım ki paşa, valilik görevlerinde başarılı olmuş biriydi. 


Peki, gayri müslim ahalinin güvenliğinin sağlanması, sosyoekonomik bakımdan durumlarının iyileştirilmesi ve yönetimde söz sahibi olmaları halinde 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karma bir genel eğitim sisteminin de yardımıyla Osmanlı vatanseverliği fikrinin hâkim kılınabileceği ve milliyetçilik akımlarının böylece önlenebileceği kanaatini taşıması meselesi doğru mu? 


Doğrudur. Zaten bu sebeple valilik yaptığı yerlerde, bir yandan müslüman ya da hıristiyan bütün tebaanın eşraf vasıtasıyla yönetime katılacağı, böylece sahip çıkacağı bir idare tarzının benimsenmesinin teminine çalıştığı da söylenir. Öte yandan faaliyetlerini asayiş, bayındırlık ve maarif olmak üzere üç alan üzerinde yoğunlaştırmış. 


Demek ki paşa yavaş yavaş ısınıyormuş. Baksana zaman ilerledikçe başarılı işler yapmaya başlamış. 


Neredeyse tek başına bizi düşürdüğü Doksanüç Harbi meselesini ne yapacağız? Sultan Abdülhamid'in tüm ısrarına rağmen bizi bu cenderenin içine soktu ve bu harp Osmanlı Devleti'nin ağır yenilgisiyle sonuçlandı. 
İşte İbnüleminin dedikleri burada yine doğru çıkıyor. 


İbnülemin ne diyor abi? 


Midhat Paşa devlet işlerindeki hareket tarzını, “Fikrince olmaz yoktu, her şey olurdu. Giriştiği bütün işlerde ileriyi geriyi düşünmez, zamanın hükmünü, muhitin gerektirdiğini nazar-ı dikkate almaz, her istediğini yapmak ve yaptırmak isterdi” diyerek açıklıyor. Bu tarz hareketleri sebebiyle de bulunduğu yerde sıkıntıya neden oluyordu. 


Bu yönü, hem sarayla hem de birlikte çalıştığı insanlarla uyumlu çalışmasını zorlaştırıyordu, diyorsun. 


Ekleme yapayım, paşanın bu hali, genel olarak kendi tavrında ısrarcı, gururlu ve kibirli bir idareci ve 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devlet adamı olarak nitelendirilmesine yol açmıştı. Doğal olarak da valiliklerde veya taşradaki görevlerinde gösterdiği başarıyı devletin yüksek kademelerinde yani nezaretlerde ve sadârette gösterememesine neden oldu. 
En azından ben öyle düşünüyorum. 


Peki, 23 Aralık 1876'daki 1. Meşrutiyet onun eseri değil mi? Bu bir başarı olarak görülemez mi? 


Birincisi, başarılı olduğuna inanmıyorum. Çünkü Sultan Abdülhamid, meclisi kapatıp idareyi ele aldıktan sonra devletin sorunlarını tek başına gayet güzel çözmüştü. İkincisi, genel olarak tarihçiler tarafından Midhat Paşa'nın eseri sayılan ve hayatı çok kısa olan bu 1. Meşrutiyet, başarılı bir uygulama ya da deneme idiyse, neden kısa sürede rafa kaldırıldı? Abdülhamid Han, onlara istedikleri imkânı sunmuştu. Ama daha ilk harekette 93 Harbi'ni çıkarıp Çarlık Rusyası ile başımızı derde soktular ve Ruslar Yeşilköy'e kadar gelip dayandılar. Osmanlı, Abdülhamid Han'ın siyasi zekâsı ile bu zor durumdan kurtuldu. Bir de Midhat Paşa hukukçu değildi, bu işlerden de anlamazdı. Meşruti rejim üzerinde düşünmüş ve düşünebilmiş biri de değildi. 


O zaman derdi neydi? Maceraperest bir ruhla mı yapıyordu bunların hepsini yani? 


Paşa, İngilizler'in hayranı idi. Onlardan da destek görüyordu. O dönem dünyanın mukayese kabul etmez derecede en ileri ve üstün devlet olduğunu düşündüğü için, Türkiye'de de İngiltere'dekine benzer bir rejim uygulanırsa, bütün pürüzlerin birden çözüleceğine inanıyordu. Mesela Rüşdü Paşa gibi gayet zeki ve merkezi idarede tecrübeli bir devlet adamı değildi. Yılmaz Öztuna, 2. Abdülhamid Han'ın, not şeklindeki hatıralarında Midhat Paşa için, “Öteden beri meşrutiyet taraftarıydı. 
Lâkin ismi ve bazı kitaplarda methi işitilmiş bir taraftardı. Hiçbir devletin kânün-ı esâsisini tetkik etmiş ve bu bapta esaslı bir fikir edinmiş değildi. Rehberi Nâfia müsleşarı Odyan Efendi idi. Odyan Efendi ise, o zaman bile biz de en mümtaz hukukşinas değildi. Hele memleketi hiç bilmezdi. Zannederim bu hukuksuzluk, Midhat Paşa ile Tâif Kalesi'ne kadar beraber gitti” dediğini yazar. 


Şimdi mesele açığa çıktı. 


Daha bitmedi. Bu işlerde o kadar acemi idi ki oluşl(urdukları anayasada, imparatorluktaki her milletin kendi dillerini resmi olarak kullanabileceklerini maddesini koymak istedi. Bereket ki bu feci madde 2. Abdülhamid Han tarafından kaldırıldı ve Türkçe'nin tek resmi dil olduğu zikredildi. Sonra hükümdarın bütün nüfuzunu ortadan kaldırmak için anayasayı, büyük Avrupa devletlerinin müşterek kefaleti altına koymak istedi. Yine Abdülhamid Han devreye girdi ve Osmanl'nın istiklalini tamamıyla ortadan kaldırabilecek olan bu maddeyi de çıkardı. 


Desene, bunlar devleti batırmak için ellerinden geleni yapıyorlar, Sultan Abdülhamid de bu iş bilmez adamların elinden devleti kurtarmaya çalışıyor. 


Hindistan nâzırını ikinci derecede adam sayan ve ancak İngiltere kraliçesi, veliahdı, başvekili ve Hariciye nâzırı ile şahsını eş tutan Midhat Paşa'dan bahsediyoruz. Bizi Doksanüç Harbi'ne sokarken de savaşa başladıktan sonra İngiltere'nin Osmanlı yanında, Rusya'nın karşısında yer alacağından şüphe etmiyordu. 
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O meselede teminat almış olamaz mı? Neticede sen demiştin İngilizlere hayran ve İngilizler'in desteklediği bir adam diye. 


Bu hususta en küçük bir teminatı bile yoktu. Kendince bir çıkarım yapıyordu, bütün mesele bu aslında, Kendisini, büyük devlet adamı, cins bir zekâ olarak görüyordu. Kırım Savaşı'nda öyle oldu, Türkiye harbe girdikten sonra İngiltere ile Fransa'nın da aynı şeyi yaptığını, bir gençlik hatırası şeklinde düşünüyordu. “Şimdi tarih neden tekerrür etmesin?” kabilinden bir hülya işte. 
Halbuki Kırım Savaşı'ndaki o istisnai durumu sağlayan en önemli etken Reşid Paşa'nın siyasi zekâsı ve uzun yıllardan beri bunun zeminini hazırlamasıydı. Kendisi neyin zamanını ve zeminini hazırlamıştı acaba? Hem o zaman ve zemini hazırlayacak zekâ kendisinde var mıydı? 


Eleştirilerin çok sert değil mi? 


Ben Reşid Paşa'yı çok seven biri değilim. Ama ortada yapılan bir iş ve o işin içinde de bir fikir var. 2. Abdülhamid Han'ı; Bâbıâli'de toplanan büyük meclisi, Tersane Konferansı'nın tekliflerinin reddetme kararını tasdik mecburiyetinde bıraktılar. Konferans dağıldı. Büyük devletlerin büyükelçileri bile, birer maslahatgüzar bırakarak İstanbul'dan ayrıldılar. Türkiye, Rusya tehlikesi karşısında yapayalnız kaldı. Bu durumda Midhat Paşa ve diğer savaş isteyenlerin artık akıllarının başlarına gelmesi gerekiyordu. En azından aklı başında olanlar bunu bekliyorlardı, ama öyle olmadı. Midhat Paşa, eski fikrinde ısrar etti. Savaşı ve sonucunu konuşmaya gerek var mı? 


Doksanüç Harbi'ni ve açtığı yarayı, o büyük göç dalgasını az çok biliyoruz. Hakikaten meselenin bu kısmı tam bir faciadır. 
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Düşünsene, Lord Salisbury bile paşaya mektup yazıyor ve bir dostu sıfatıyla bu işe kalkışmamasını, sonuçlarının çok fena olacağını söylüyor. Elin İngiliz'i, “Uzaktan bir cisim yaklaşıyor” diye uyarıyor ama bizimkiler inadına, “Hani, nerede?” demeye devam ediyorlar. Sonra da birileri çıkıyor halen, “Vay efendim, Midhat Paşa neden sürgüne gönderildi?” diyor. 


Bu sürgün meselesi nasıl oldu? 


5 Şubat 1877'de 2. Abdülhamid, Midhat Paşa'yı yalnız azletmek ile yetinmedi, İstanbul'da hatta Türkiye'de kalmasını bile tehlikeli gördü. Sultan Abdülaziz'in tahtlan indirilmesinde birinci derecede rolü vardı. Sultan Abdülaziz'in ölümü hadisesine sesini bile çıkarmayan, 
2. Abdülhamid'in hukukunu, şahsiyetini önemsemeyen Midhat Paşa ile iş birliği yapabilmenin imkânı yoktu. 


Bir şey soracağım. Midhat Paşa önüne arkasına bakmadan her yerde rastgele konuşan, devlet sırlarını ifşa eden bir adamdı, deniliyor. Doğru mu bunlar? 


Ben doğru olduğunu okudum. Paşanın, her gece rakı sofrasında en gizli devlet sırlarını ifşa ettiği, bu sırların ertesi gün bütün İstanbul'da öğrenildiği biliniyor. 
Hatta bu içki meclislerine Ziya Paşa ve Nâmık Kemal de katılıyordu. Midhat Paşa, burada yaptığı sohbetlerde hayallerini dile getiriyormuş. Bir defasında da cumhuriyet ilanından, 3. Napolyon gibi önce cumhurbaşkanı, sonra da imparator olacağından bahsetmiş. 


Yuh artık! Aklı başında bir adam bunu yapar mı? 
Hadi söyledin diyelim, bunun yeri içki masası mı olur? 
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Adam o kadar rahat ki “Niye Âl-i Osmân olur da Âl-i Midhat olmaz!” bile diyor. Sen düşün gerisini. Konuşulan orada kalmıyor tabii, ertesi gün bu sözü herkes duyuyor. Meşru bir hanedanın düşürülmesini düşünmek ve konuşmak, demokrat monarşide bile çok ağır. 
bir suçtur. Ama bu onun son vukuatı değil ki. Hususi | asker yazmaya kalkışması meselesi var ki bu durum Sultan Abdülhamid'in bile sabrını taşırıyor. 


Hususi asker derken neyi kastediyorsun? 


“Millet askeri” adıyla müstakil bir ordu teşkil edecek ve bu ordu da direk Midhat Paşa'nın şahsına bağlı bulunacaktı. Hıristiyan ve müslümanlardan gönüllü yazılanlar, başkumandanları Midhat Paşa lehine işler yapıp İstanbul'da huzuru bozuyorlardı. O dönemde Ziya Paşa ile Nâmık Kemal de bu millet ordusunu destekliyorlardı. 2. Abdülhamid, sadrazamı, bu gönüllülerin seraskerliğe başvurarak Birinci Ordu'ya yazılmaları hususunda ikaz etti. Ancak Midhat Paşa'nın teşvikiyle bu gönüllüler, “Bâb-ı Seraskeri maiyetinde askerliği kabul etmeyiz, biz milletin askeriyiz” şeklinde nümayiş yaptılar. 


Bu anlattığın basbayağı Yeniçeri Ocağı'nın tekrar- dan canlandırılması! Buna cesaret edip hayata geçirebilmesi de çok ilginç. 

Bu uygulamayla Midhat Paşa, şahsına ve devlete bağlı olmak üzere iki bağımsız silahlı kuvvetler teşkil etmeye girişti. Zaten Midhat Paşa'yı görevinden azlettiren ve bununla da yetinmeyip Türkiye dışında sürgüne mahküm eden olay bu “millet askeri” meselesiydi. Yılmaz Öztuna, bu mesele için, “Meşrutiyetçilerin demokrasiyi nasıl anladıklarını göstermek bakımından da bu 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olay, Türkiye tarihinde garibin ötesinde, bir örnek teşkil eder” der. 


Paşa nasıl geldi? Uzun süre sadârette de kalmamış. Bu desteği ve gücü nereden buluyor anlamadım. 


Paşa, hem Sultan Abdülaziz'in hem de 5. Murad'ın tahttan indirilmesinde önemli bir aktör. Bilhassa iki padişahı tahtından indirdikten sonra tipik bir megaloman olarak karşımıza çıkan Midhat Paşa, sürgüne gönderilirken, “Teessüf ederim ki İstanbul'a avdetimde, ne şevketli efendimizi bu saraylarda ve ne de mülkü yerinde göremeyeceğim” diyor. Sanki daha önceki öngörülerinin çoğu çıkmış gibi bir de giderken bunları söylüyor işte. 


Bu işin başka boyutları da var mı? 


Nasıl bir boyut? Anlamadım soruyu. 


Sürgüne gönderilmesinin. Yani sadece birkaç meseleden dolayı mı yollanıyor sürgüne? 


Var elbette. Mesela Midhat Paşa'nın sultana karşı kullandığı lisanı, görevden düşmesinin başlıca sebepleri arasında sayanlar da vardır. Artık çığırından çıkmış bir megaloman haline gelmişti paşa. Sultan ile nasıl konuşması gerektiğine dair en küçük kuralları bile göz ardı ediyordu. Bir keresinde hükümdarın yüzüne karşı cüretkâr ve saygısızca sözler söyleyince sultan, onu huzurundan çıkarmıştı. 


Anlattığına göre bu hususta 2. Abdülhamid'in bir kusuru olmadığı ortada. 


İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın tabiriyle, “önünü ardını gözetmez, yaptığı işi düşünmez bir adam 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olan” Midhat Paşa, milli geleneklere aykırı davranışlar» da da bulunmuştu. 


Bosna-Hersek meselesini mi kastediyorsun? 


Evet, sadece bu örnek bile onun ne kadar iş bilmez, diplomasiden, bürokrasiden anlamaz bir adam olduğunun göstergesidir. Bosna-Hersek eyaletinde Türk bayrağındaki ay yıldızın yanına bir haç ilave edilmesini emretmiş, bunu da tatbik ettirmiştir. Böylece eyaletteki hıristiyan isyanını durduracağı hezeyanına kapılmıştı. Ama isyanı durdurmak şöyle dursun, üstüne bir de müslüman Boşnaklar'ı müteessir etti. Sonuçta Midhat Paşa'dan mühr-i hümâyunu, Mâbeyn-i Hümâyun Müşiri Büyükamiral Said Paşa aldı. Paşa da İzzeddin vapuru ile arzusu üzerine İtalya'da Brindisi”ye çıkarıldı. Hatta üzerinde para olmadığını söylemesi üzerine de kendisine 500 altın verildi. Sürülürken, “Eğer beni buradan sürerseniz memleket mahvolur” demeyi de ihmal etmedi. 


Şaka gibi! Paşa gerçekten kelimenin tam anlamıyla megalomanmış. 


Dahası da var, kendisi sürüldüğü için ihtilal olacağına o kadar çok inanıyordu ki Çanakkale Boğazı'ndan geçerken, İstanbul'da ihtilalin başlayıp başlamadığını soruyordu. Ama Midhat Paşa sürüldü diye İstanbul'da tek bir itiraz sesi dahi yükselmedi. Zaten onu yakından tanıyan, onunla yıllarca çalışmış olan isimler onun hiç de lehinde şeyler söylemezler. Bu da onun hakkında bize belli bir fikir verir. 


2. Abdülhamid Han: “Midhat Paşa, ne yaptığını bilmezdi ve yaptığı işin zamanını, yani zamanı olup olmadığını takdir edemezdi.” 
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Sadrazam Âli Paşa: “Okur yazar bir devlet adamıdır. Bir işin nereye doğru gittiğini asla kestiremez.” 


Vak'anüvis Kazasker Lütfi Efendi: “Midhat Paşa gözünü budaktan sakınmazdı. Cesurdu. Rüşvet alıp vermekten çekinmezdi. Eğlenceye düşkündü. Büyük servet edinmişti.” 


İbnülemin Mahmud Kemal İnal: “Hiçbir şeyi gizlemeye tabiatı müsait değildi.” “Son derece mağrur, bencil ve kendini beğenmişti. Ruh asaletinden ve yüksek duygulardan tamamen mahrum bulunduğunu yalnız düşmanlarından değil, dostlarından ve taraftarlarından da işittik.” 


Midhat Paşa: (Kendisi hakkında) “İhtimaldir ki siyasi hayatımda ben, birçok hatalar etmiş olayım ve şüphesiz ki etmişimdir de.” 


Çorluluzâde Mahmud Celâleddin Paşa: “Çok cüretkâr idi. Hiçbir işi ve fiili yoktu ki şahsi menfaatine bağlamasın... Kendini çok beğenirdi.” 

Süleyman Nazif Bey: “Odyan Efendi, Aleko Paşa gibi kötü müşavirleri vardı ve bunların kötü tavsiyelerini dinlerdi ve onlara kanardı. Bu Vezir Aleko Paşa, son derece hain ve Türk düşmanıydı ve çok Türk kanının akmasına sebep olmuş, keyiflenmişti. Osmanlı Devlet'nden kovulmuş, yıllarca Avrupa'da serserilik ettikten sonra orada ölmüştür.” 


Küçük Said Paşa: “Midhat Paşa'nın siyasi ehliyeti yoktu. Üstelik karakter bakımından iyi adam değildi. 
Babası Eşref Efendi, Bağdat valiliğine giderken oğlunu uğurlamak için İstanbul'da oğlunun konağına gelmiş ve dostlarından birini kendisine tavsiye etmişti. Midhat 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Paşa kalabalık içinde babasına, “Eşek herif, sen benim işime karışma!” demiş, herkes donup kalmıştı. Bunu çok kişi hatırlar. Zaten insanları çok iyi tanıyan Âli Paşa, “Midhat Paşa'nın sadrazamlık nöbeti gelirse devlet harap olur” demiştir. Zira Şürâ-yı Devlet reisi yaparak kabinesini aldığı zaman Âli Paşa'yı çok hayal kırıklığına uğratmıştı. Midhat Paşa, hem mağrur hem gafildi. Bu iki sıfatı dolayısıyla felakete uğradı.” 
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Gök Sultan Abdülhamid Han ve Hüseyin Nihal Atsız 


Sultan Abdülhamid Han'ı seven olur, sevmeyen olur anlarım da iftira atmak da neyin nesi oluyor? İşte bunu bir türlü anlayamıyorum. 


Ben, senden bir adım daha ilerideyim. Bir insan, nasıl olur da Sultan Abdülhamid ile ilgili bu kadar belge ve şahitlik ortada iken onun düşmanı olur, anlayamıyorum. 
Bu akıl kârı değil. Mücadelesi, hayatı, icraatları ortada... 
Böylesi bir sultana düşman olmak, sevmemek -hangi saikle olursa olsun- kabul edilemez benim açımdan. 


Ya, o devirde yaşayan ve günün şartlarını bilenler nasıl bu gaflete düşüyor? 


O da ayrı bir garabet. Mesela Peyami Safa... Babası İsmail Safa'nın sürgünde vefat etmesi dolayısıyla ölene 


165 


kadar Sultan Abdülhamid'e düşman olan meşhur romancımız... 


Peyami Safa'nın bu düşüncede olduğunu bilmiyordum. İstersen bugünkü sohbette bu konuyu konuşalım. En azından ben de meseleyi tam olarak kavramış olurum. 


Peyami Safa'yı ve Hüseyin Nihal Atsız'ı konuşalım ve iki isim arasındaki farkı ve tarihi meselelere yaklaşımlarındaki liyakati görelim. 


Atsız, Abdülhamid Han'ı mı savunmuş? 


Neden şaşırıyorsun ki? Atsız'ın bazı fikirleri eleştirilebilir ancak, bu konuda Peyami Safa'ya fark atmış, ilim namusu ve ciddiyeti ile konuyu ele almış, gerçeklerden hareketle ve insaflı yaklaşımıyla manzarayı çok güzel resmetmiş. 


Şimdi iyiden iyiye meraklandım. Dinliyorum seni. 


Peyami Safa, Sultan Abdülhamid Han hakkında ileri geri birkaç lakırdı edince Hüseyin Nihal Atsız da Ocak dergisinin 11 Mayıs 1956 yılındaki sayısında cevabi bir makale yazmıştı. Burada Atsız'ın cevabı üzerinde durmak lazım. Zira meselenin dört bir yanını ele alıp Abdülhamid Han'ı ve içinde bulunduğu durumu çok güzel özetleyip ona atılan iftiralara gerekli cevapları vermiş. 


Atsız, söz konusu makalesinde ne diyor? 


Hüseyin Nihal Atsız'a göre, Sultan Abdülhamid Han, toplumun en büyük haksızlığa uğramış tarihi şahsiyetlerinden biridir. Kendisinden önceki devirlerin ağır yükünü omuzlarında taşıyan, en güvenebileceği 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adamların ihanetine uğrayan ve dağılmak üzere olan bir imparatorluğu otuz üç yıl sırf zekâ ve hamiyeti ile ayakta tutan bir padişahtır. İşte böylesine büyük olarak gördüğü ve kabul ettiği Sultan Abdülhamid “katil, kanl, müstebit, kızıl sultan, cahil ve korkak” olarak tanıtılmış, daima aleyhinde işleyen bu propagandanın tesiriylede böyle tanınmış talihsiz bir insandır ona göre. 


Gayet doğru tesbitler. 


Bence de. Atsız, daha ilkokul sıralarında belirli bir propagandanın tesirinde kalarak büyütülen nesillerden bahseder mesela. Burası meselenin can damarıdır. Çünkü o asılsız ve kara propaganda yalanlarının bir nesle nasıl benimsetildiğini görmüş ve böylesine hain bir propagandaya kapılmış nesilleri çok da kabahatli bulamamıştı. Sadece onlara meselenin gerçeğini anlatmaya çalışıyordu. 

Yazılarında bunun örneği var mı? 


Olmaz mı? Bir neslin zihnine Sultan Abdülhamid'in nasıl kötü biri olarak kazındığını anlatıyor. Örnek olarak verdiği paragrafta, 


“Öğren yavrum ki, On Temmuz bayramların en büyüğü, Esir millet böyle bir gün zincirini kırdı, söktü. 

Ondan evvel geçen günler, bilsen yavrum ne siyahtı. 
Milletin her iyiliğini düşünecek padişahtı; 

Hâlbuki o zaman sultan, insan değil, canavardı, 

Canlar yakar, kan dökerdi, millet ondan pek bizârdı!” 


ifadeleri vardı. 


Bu iftiralara cevaben ne diyor? 
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“Bu gibi saçmalar, kim bilir hangi kırılası kalemlerle yazılarak okuma kitaplarına geçiyor, körpe beyinlere Sultan Hamid düşmanlığı aşılıyordu?” diyor. 


Bu düşmanlığı aşılayanlar olarak kimi gösteriyordu? 


İlk olarak İttihatçılar, yani hürriyet kahramanları(!) 
yani Sultan Abdülhamid'in otuz üç yıl ayakta tuttuğu imparatorluğu on yılda dağıttıktan sonra memleketten kaçan kişiler... Onların ardından Ermeniler, Rumlar ve yahudileri sayıyor. Yabancıları işe karıştırarak Türkiye'yi batırmak için Osmanlı Bankası'nı basan, Anadolu'da kargaşalık çıkaran ve Avrupa'nın gık demesine meydan vermeden Sultan Abdülhamid tarafından tepelenen Ermeniler'i gösteriyor. Sonra, Balkanlar'a saldırıp karışıklık çıkarmak ve yine yabancıların da işe karışması ile Türkiye'yi parçalamak isterken Sultan Abdülhamid tarafından 1897'de tepelenen Yunanlıları... Ve elbette Filistin'de bir “Yahudistan” kurmak teşebbüsleri Sultan Abdülhamid tarafından önlenen yahudiler. 


Senin daha önce parça parça anlattıklarını tek cümlede resmetmiş resmen. 


Öyle yapmış. Ama onun Abdülhamid Han savunması bu kadar sığ değil. Sultanı anlamak için tahta çıktığı zamanın iyi bilinmesi gerektiğini söylüyor ve Sultan Aziz'in son zamanlardaki çöküntü sırasında, memleketi yürütmek için beliren iki akımdan liberalizmi 5. Murad, muhafazakârlığı Sultan Abdülhamid'in temsil ettiğini ekliyor. 


Bu liberaller kimler? 


Bunlar daha önce anlattığım Sultan Abdülhamid muhalifleri. Bu kişiler, İngiltere ve Fransa'ya bakarak 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parlamento ile her şeyin düzeleceğine inanıyorlardı. 
Muhafazakârlar ise, 30 milyonluk imparatorlukta 10 
milyon Türk'ün hâkimiyetini sağlamak içim mutlak idareye lüzum görüyordu. Masonlar, Sultan Murad'ı da mason yapmışlardı. Gerçek yüzünü Sultan Murad'a göstermeyen masonluğun arkasında ise Yahudilik ve Avrupa emperyalizmi vardı. 


İki farklı cephe ve iki farklı çözüm önerisi yani. 


İlk Meşrutiyet meclisindeki hıristiyan mebuslar, Türkiye'nin bir an önce parçalanması için Ruslar ile savaşa şiddetle taraftar olmuşlardı. Ve gerçekten de neredeyse imparatorluk dağılacaktı. Sultan Abdülhamid, bunu gördükten sonra, meşrutiyeti devam ettirseydi, elbette ki yanlış bir iş yapmış olurdu. Hüseyin Nihal Atsız'a göre, müslüman olmayan mebuslarla birlikte, dışarıdan körüklenen milliyetçiliklere set çekmek üzere meclisi kapatması, Sultan Abdülhamid'in en büyük başarısı ve hizmetidir. 


Bu meclis kapatılmasaydı ne olacaktı? 


Aynı soruyu Atsız da soruyor. Devletin içinde bulunan, sayıları 20 milyonu bulan ve Türk olmayan bütün unsurlara karşı, 10 milyon müslüman Türk'le bu devlet nasıl ayakta tutulacaktı? Bütün yabancı unsurlar birleşerek Osmanlı İmparatorluğu'nun Avusturya-Macaristan gibi federatif bir devlet olmasını isteseler, bunun önüne nasıl geçilecekti? Osmanlı'nın iç işlerine karışmak için fırsat gözleyen Avrupa devletlerini kışkırtmak üzere demokratik nümayişler yapılsa, bu ne ile önlenebilecekti, gibi cevabı kendi içinde olan sorular soruyordu. 
İşte Atsız da Sultan Abdülhamid'in, meclisi kapatarak 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bütün bu tehlikeleri önlediğini hatta tahtından indirilmeseydi daha da önleyeceğini söylüyor. 


Meseleye doğru yerden bakınca demek ki her şey görülüyor. 

Mesela Atsız; Sultan Abdülhamid'in, 1877-1878 savaşından yenilerek çıkan Osmanlı ordusunu, o zamanın en mükemmel silahlarıyla, mavzer tüfekleriyle silahlandırmasının, denizci devletlerin ve Ruslar'ın denizden yapmaları mümkün taarruzlara karşı, İstanbul ve Çanakkale boğazlarını tahkim etmesinin ne kadar büyük bir hizmet olduğunu da yazıyor. Hatta 1. Dünya Savaşı'nda İngilizlerle Fransızlar'ın, 18 Mart 1915 saldırıları- nın da bu istihkâmlarla durdurulduğunu okuyucusuna hatırlatmaktan geri durmuyor. Sonra mükemmel kurmaylar yetiştirmesini, 1914-1918 arasındaki savaşlarla İstiklal Savaşı'nı bu subayların idare ettiğini, Sultan Aziz'in, Ruslarla çarpışıp Kırım'ı kurtarmak için hazırladığı donanmanın, denizcilik tekniğinin değişmesi karşısında değerini kaybettiğini hatırlatıyor. “8-10 mil giden gemilerle artık iş görülemezdi. Bunları kadro dışı ederek iki zırhlı ile iki kruvazör aldı. Büyük Osmanlı borçlarının üçte ikisini ödedi. Pek çok okul açıldı. Pek çok yol ve köprü, ayrıca hastane ve çeşme gibi hayrat yaptırdı. Görülmemiş bir haber alma şebekesi kurdu. 
Yabancı elçilerden bile casusları vardı. Avrupa'da kuş uçsa haberi oluyor, aleyhimizdeki kararları önceden öğrenerek tedbirini alıyordu” diyor. Bunların yanında hilafeti, Osmanlı hanedanından almak için Mısır'da kurulan gizli bir derneğin üyelerinden birinin Sultan Abdülhamid'in adamlarından biri olduğunu söylüyor. 
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Pes vallahi! Sultan Abdülhamid'e hayran olmamak elde mi? Atsız dademek ki bu yüzden seviyor sultanı. 


Siyasetteki başarısını da atlamıyor. Balkanlılar'ın mezhep ve milliyet ayrılıklarını körükleyerek birleşmelerine engel olmasını ve İngiliz, Alman ve Ruslar'ı da birbirine düşürerek aleyhimizde birleşmelerini engellemesini takdirle anlatıyor. Bunları yaparken de sultanın vezirlerinden, paşalarından kimseye güvenmemekte ne kadar haklı olduğunu zamanın gösterdiğini, koca vezirlerin, hiç sıkılmadan, yabancı elçiliklere ve konsolosluklara sığınmış olduklarını hatırlatıyor. 


Midhat Paşa'yı mı kastediyor? 
Başka kim olabilir ki? 


Ben de öyle tahmin etmiştim. 


Sultanın portresine de değinen Atsız; onun çok namuslu ve dindar bir adam olduğu için asla kan dökmediğini, Midhat Paşa'yı öldürttüğü hakkındaki söylentinin iftira olduğunu, Midhat Paşa'dan şüphe ettiğini, paşanın Sultan Abdülaziz'i öldürtmüş olduğuna inandığını, buna rağmen dindar bir insan olarak, kan dökmekten bütün hayatınca çekindiği için, Midhat Paşa ile arkadaşlarının idam kararlarını müebbet hapse çevirdiğini anlatıyor. Midhat Paşa'yı öldürttü diyenlere de, “İsteseydi idam kararını imzalayamaz mı idi? Buna hangi kuvvet engel olabilirdi? Bunu yapmayarak sonra, Tâif'te suikasta girişecek kadar az zekâlı mı idi?” diye soruyor haklı olarak. 


Çok haklı. Atsız, üç soruyla meseleyi açıklığa kavuşturmuş. 
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Memleketi doğrudan tehdit eden Moskof emperyalizmi ile batıdan tehdit eden Avrupa emperyalizmi ve onun temsilcisi İngiltere'ye karşı devleti savunan, azınlıklar ve gafil hürriyetçiler ile de uğraşmaya mecbur olan Sultan Abdülhamid'in güneyden gelen siyonizme de göğüs germesini atlamıyor. Sultanın, Osmanlı İmparatorluğu'nu, soyumuzun düşmanı Moskoflar'la hilafetin düşmanı İngiltere'ye, devletimizin düşmanları siyonizme ve azınlıklara, rejimin düşmanı hürriyetçilere karşı savunmak meselesi ve vazifesi olduğunu da söylüyor. Hatta bunun için, kendisinin devlet başkanı kalmasının gerekli olduğunu, kendisi çekilirse, devletin tutunamayacağı hakkındaki düşüncenin doğruluğunun da çok geçmeden gerçekleştiğinin altını çiziyor. Yorumların ve cevapların isabetini görüyorsun değil mi? 


Evet, görüyorum ama Peyami Safa meselesi henüz tam olarak vuzuha kavuşmadı. 


Biraz sabret. O konuya da geleceğim. Atsız deminden beri izah ettiğim şeyleri anlatarak aslında Sultan Abdülhamid'in ne kadar zor bir dönemde, ne kadar zor bir iş başardığını söyleyerek sultanın sahip olduğu büyük bir davanın varlığından bahsediyor. Sonra da, “şimdi bu kadar büyük bir davanın karşısında, Peyami Safa'nın ileri sürdüğü İsmail Safa'nın sürgün edilmesi gibi hadiselerin ne ehemmiyeti olabilir?” diye soruyor haliyle. 


Peki, İsmail Safa ne istiyordu? Abdülhamid Han onu neden sürmüş? 


Peyami Safa'nın dediğine göre babası İsmail Safa Bey “hürriyet” yani “meşrutiyet, serbest seçim” istiyordu. Atsız da tam buna karşı çıkıyor ve, “Yani Arnavut, 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Ermeni, Rum, Bulgar, yahudi ve Sırp'ın Türkiye'nin kaderi hakkında söz sahibi olması... Şimdi akıl, anlayış, vicdan ve milli şuur sahibi olarak düşünelim: Böyle bir sonuca razı olunabilir mi?” diyor. 


İsmail Safa Bey'in sürgünde ölmesinden dolayı Peyami Safa, sultanı suçluyor haliyle. 


Aynen öyle... Atsız da diyor ki “Sultan Abdülhamid sürgün ettiklerine aylık bağlıyordu, Anadolu'nun en sağlam havalı yerlerinden biri bulunduğu, ahalisinin dinç ve gürbüz yapısı ile belli olan Sivas'ta İsmail Safa'nın ölmesi Sultan Abdülhamid'in kabahati mi? Verem olan İsmail Safa, İstanbul'da kalsaydı, ölmeyecek miydi?” 


Peyami Safa'nın bu cevabı kabul edeceğini hiç sanmam. Neticede babası ölmüş. 


Onun da hakkını veriyor ama yazıda. Babasına karşı beslediği sevgi dolayısıyla, Peyami Safa'nın bazı özel düşünceleri olmasının tabii olduğunu söylüyor. Onun kabul etmediği, her gün binlerce kişiye seslenen bir yazarın, Sultan Abdülhamid gibi büyük bir padişahı, Osmanlı sultanlarının en cahili ve kanlısı diye göstermeye kalkmasıydı. Bunun neresi doğru, diye soruyor sadece. 


Bu konu biraz çetrefilli geldi bana. 


Konuştuğumuz tüm konularda fikir birliğine varacağız diye bir şey yok zaten. Ama Atsız'ın, “Bu dünyada herkes birçok şeyin cahilidir. Yeter ki kendi işinin cahili olmasın” diye bir cümlesi var ki çok hoşuma gider. Meseleyi de özetliyor aslında bu söz. 


Ben, tam olarak anlamadım. Bu sözle Peyami Safa'yı mı eleştiriyor? 
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Hayır. Buradan hareketle kendi işinin ehli oldugunu bin bir delille ispat eden Sultan Abdülhamid'in asla cahil olamayacağını vurguluyor. Peyami Safa'nın cahil göndermesine cevap veriyor senin anlayacağın. 
Padişahın yüksek okul hatta lise diploması olmadığını fakat özel öğretmenlerden ders aldığını, içinde yetiştiği büyük ve muhteşem hanedandan çok cevherli şeyler öğrendiğini, ressam, hattat ve musikişinas olduğunu, Doğu ve Batı dillerinden bazılarını bildiğini hatırlatıyor. 
Kurduğu çok değerli Yıldız Kütüphanesi'yle, açtığı pek çok okulla ve yazdırdığı ilmi eserlerle Türk kültürüne hizmet ettiğini söylüyor. Sonra, “Sultan Abdülhamid Han'ın katil olduğu yalan, kızıl sultan olduğu iftiradır. 
Avrupalılar'ın ve Ermeniler'in yakıştırdığı kızıl sultanlıgı benimsemek, onların emellerine hizmet etmek olmaz mı?” diye yine sert bir soru soruyor. 


“Kızıl Sultan” lafına bizim gibi o da çok kızıyor demek ki. Dediği gibi bu cümle baştan ayağa iftiradır zaten. 

Atsız, bunları anlattıktan sonra, “Sultan Abdülhamid, kızıl değil “Gök Sultan'dır. Herkeste bulunması mümkün ufak tefek kusurlarını şişirip erdemlerini inkâr etmekle ne Türk tarihi ne de Türk milleti bir şey kazanır” diyor. 


Demek ki “Gök Sultan” sözü ona ait. Bak işte bunu da bilmiyordum. Bu arada İsmail Safa ile ilgili bir soru sormuştum, ama arada kaynadı galiba. 


Ne sordun ki? 


Padişah onu neden sürdü diye sormuştum. 
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İsmail Safa, İngiliz-Boer Savaşı'nda, İngilizler'in başarılı olması üzerine elçiliğe giderek tebrik ediyor. Bunun üzerine de Sultan Abdülhamid tarafından Sivas'a sürgün ediliyor. 


Bu kadar mı? 


Evet, bu kadar... Belki senin için yeterli değil ama o dönemde İsmail Safa, İngilizler'in nasıl bir Türk ve müslüman düşmanı olduğunu bilmese de geniş haber alma imkânları ile her şeyi bilen Sultan Abdülhamid, memleket aydınlarının düşman elçilikleriyle temasına müsaade etmiyordu. En azından Hüseyin Nihal Atsız, bu konuda padişahın haklı olarak İsmail Safa'yı sürdügünü söylüyor. 


Ben, pek ikna olmadım açıkçası. 


Atsız'ın Peyami Safa'ya verdiği gibi cevap verecegim sana: “Şimdi insafla düşünülsün: Hiçbir sebep yokken, sırf yurtlarındaki elmas madenlerini zaptetmek için, bir avuç Boer'e büyük ordularla saldıran İngiltere'yi tebrik etmek hangi hürriyetçilik anlayışının sonucudur? O günkü İngiltere'yi Boerler'i yendi diye tebrik etmekle, bugünkü Moskoflar'ı Finler'e karşı başarıların- dan dolayı alkışlamak arasında ne fark vardır?” Şunu da unutmamak lazım, o dönem Tevfik Fikret ve arkadaşları bu savaşta işgalci İngiltere'yi desteklerken İngilizler'in oraya medeniyet götürdüğünü söylüyorlardı. 
Bunu, sultana rağmen yapıyorlardı bir de. 


Merhum Gök Sultan Abdülhamid Han, bütün hayatında devleti ayakta tutmak için yaşadı. Siyasi dehası ile Avrupa'yı ve Moskof'u oyalıyor, bir yandan da yaptırdığı demiryolları ve açtığı okullar ile devleti kuvvetlendirmeye çalışıyordu. Bu mesele uzar gider böyle. 
Burada kısa bir durum değerlendirmesi yapıp nokta koymak lazım. Sultan Abdülhamid ile onun düşmanları olan hürriyetçileri ölçüştürmek için yalnız şu noktaya bakalım: Hürriyet kahramanları diye geçinenler, hürriyeti yok edip yüzlerce masumu astıktan sonra, savaşa soktukları devlet yenilince hırsızlar gibi kaçtılar. Oysa Atsız'ın dediği gibi söylersek gök sultanımız ne yaptı? 
Bir tek siyasi idam yapmadan, en korkunç siyasi güçlükleri atlatarak otuz üç yıllık saltanatında devleti ayakta tuttuktan sonra tahtından indirilirken, Moskof çarının Rusya'ya davetini, Selânik'ten Alman gemileriyle İstanbul'a gelirken de Alman imparatorunun davetini reddederek vatanında sürgün ve mahpus gibi yaşamayı tercih etti. İşte sadece bu detay bile gök sultan hakkında bize birçok şeyi anlatıyor aslında. 


Atsız'dan hiç beklemediğim kadar güzel tesbit ve cevaplar... Hatta sorduğu sorular o kadar isabetli ki meseleye çok vâkıf olduğu da belli. 


Nihal Atsız'ın çok güzel bir ifadesiyle meseleyi kapatalım o halde: “Türkiye dört sınırında yangınlar olan bir ev. Sultan Abdülhamid, o yangınların eve bulaşmaması için hızla koşarak ateşe su serpen, kum döken ve keçe kapatan bir savunucu idi. Bu koşuşmaları sırasında yoluna çıkan bir iki çocuğa çarpıp düşürdüyse suç onun değildir. Çünkü yurdun çevresindeki yangınlar göğe yükseliyor ve gök sultan, alevleri içeri sokmamak için didiniyordu.” 
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Boer Savaşı ve 
Osmanlı Aydınının 
Sultan Abdülhamid Düşmanlığı 


Aklıma bir mesele takıldı. Sormadan edemeyecegim. Atsız'ın, Sultan Abdülhamid Han ile ilgili yazısı üzerinden yaptığımız sohbette, Peyami Safa'nın babası İsmail Safa Bey'in, Sultan Abdülhamid Han tarafından Sivas'a sürgün edilme sebebinin, Boer Savaşı dolayısıyla İngilizleri kutlaması olarak belirtmiştin. 


Evet, hatta sen de, “Bir fikir beyanından adam sürgün edilir mi?” diye sormuştun. 

Hiçbir şeyi unutmuyorsun. Sözü Boer Savaşı'na getirmek istiyorum. Bu savaş hakkında bilgi verir misin? 


Tabii ki. Önce şuradan başlayalım, 1. Dünya Savaşı'nda Britanya ordusunda görev yapan birçok subayın geçmişine baktığın zaman, Boer'de görev yaptığını anlatan övücü cümleler bulursun. O zaman şunu sormak lazım, “Peki, neresiydi bu Boer?” 


Ya dane olmuştu orada? 


Boer Savaşı 1889-1902 arasında Güney Afrika'da yaşanmıştı. Tarih kitaplarını açtığın zaman bu savaşın, İngiliz-Boer Savaşı olarak üstünkörü anlatıldığını ve öylece bırakıldığını görürsün. Oysa Boer Savaşı dediğimiz hadise aslında, sömürgeci İngilizler'e karşı direnen Transvaal Cumhuriyeti'nin verdiği efsanevi bir mücadeleydi. Devletlerini, topraklarını, elmas ve altın madenlerini kaptırmak istemeyen Boerler, İngilizler'in hiç beklemedikleri bir gerilla direnişi sergilemişlerdi. Güney Afrika'daki savaş süresince İngilizleri birçok yerde yenilgiye uğratmayı başarmışlardı. Ancak bu beklenmeyen zaferler, ceberut İngiliz'i daha da zalimleştirdi. 
Boerler'in evleri yakılıp yıkıldı, eşleri çocukları öldürüldü, toplama kamplarında şeytanın bile aklına gelmeyecek işkenceler gördüler. Bilinen rakamıyla 100.000 
yerli yaşamını yitirdi. Güney Afrika'ya yaklaşık yarım milyon kişilik askeri yığınak yapan Britanya İmparatorluğu, topraklarını savunan Boerler'i modern silahları ile sonunda yenilgiye uğrattı. 


Yine aynı şey! Klasik bir kolonizatör hareketi. 
Sömürmeye git, dirençle karşılaşınca da her yeri yak, yık, tarumar et, soran olursa da, “Medeniyet getirmeye gelmiştik” de. Yanılmıyorsam bu bahsettiğin coğrafyada binlerce müslüman da vardı değil mi? 


Elbette vardı. 
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Peki, Afrika'nın güneyinde, içlerinde binlerce müslümanın da bulunduğu Boerler'e karşı Osmanlı aydınının tutumu ne oldu? 


Zaten işin can alıcı noktası da orası! Bu olay aslında, Osmanlı toplumunda okullar açan, devlet daireleri- ne sızan, basını elinde bulunduran Batılılar'ın, tüm bu faaliyetleriyle neleri başardığına dair tipik ve çarpıcı bir örnektir. Arasak tarasak bundan daha iyisini bulamayız yani. Sen, şimdi Osmanlı aydının tutumunu sordun ya! İşte, Batı'nın ifritten kollarıyla şuurlarını kuşattığı Osmanlı aydınlarından bir kısmı, içinde kendi dindaşlarının da bulunduğu Boerler'e karşı İngilizler'in yaptığını şöyle yorumladılar: “Eğer İngilizler Boer Savaşı'nı kaybederse bu, İslâm birliği siyaseti güden ve İngiltere karşıtı faaliyetler yürüten Abdülhamid”'in işine gelir. O halde biz İngilizler'i desteklemeliyiz!” 


Yuh artık! Bir kişiye olan düşmanlık, insanın hakikate olan bakışını bu kadar mı köreltir? 


Tarih, okunmasını becerebildiğin zaman sana bugünün ve yarının ipuçlarını verir. Dün Abdülhamid Han'a yapılanlar bugün de yapılmıyor mu? Senaryo aynı, sadece figüranlar değişiyor. O yüzden artık şaşırmayı bıraksan iyi olur. 


Bu dediğin nasıl oldu, nasıl yaptılar bunu? 


Şöyle ki eski elçilerden Ali Galib Bey'in Rumelihisarı'nda bir evi vardı. Orada bir toplantı tertip ettiler. 
Bu toplantıya da İsmail Kemal, Hüseyin Siret, Peyami Safa'nın babası İsmail Safa ve Ubeydullah katıldı. Sonra bu aydınlarımız oturup İngiltere büyükelçisi Sir Nicholas O”Conor'a hitaben bir mektup kaleme aldılar. Bu arada desteklerine kılıf bulmayı da ihmal etmediler. 
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Gerçi, “Minareyi çalan kılıfı hazırlar” derler de acaba bu arkadaşların bulduğu nasıl bir şey? 


Onu da söyleyeyim; “İngilizler Kırım Savaşı'nda bize destek olmuşlardı. Bu nedenle İngiltere'nin bu savaşta zafer kazanmasını umarız!” Ucuz bir kılıf senin anlayacağın. Fakat bu isimler, kaleme aldıkları mektupta gerçek niyetlerini de yazmadan edemediler: “Abdülhamid/”in İngilizler'e karşı planladığı düşmanca siyasete millet iştirak etmemektedir.” 


Daha sonra mektubu ne yaptılar peki? 


Osmanlı aydınlarına sundular tabii ki. Buradaki amaç da destek bulmaktı. Şimdi sen sorarsın, kimlere sundular, kimler imzaladı diye. Ben hemen cevap vereyim, kimler imzalamadı ki? Recaizâde Ekrem, Sâmi Paşazâde Sezai, Mehmet Cavid, Mehmet Rauf, Ahmed Kemal, Tevfik Fikret ve Hüseyin Cahit gibi yirmi dokuz aydın (!) Sonrası ne oldu dersen onu da söyleyeyim. Güney Afrika'da oluk oluk kan akıtan İngiltere'nin İstanbul'daki büyükelçiliğinin kapısını çaldılar. Dilekçelerini bizzat Sir O'Conor'a elden verdiler. Tevfik Fikret'in söyledikleri inanılır gibi değildi: “Sayın büyükelçi, sizler büyüklük göstererek Boerler'e medeniyet götürmek istiyorsunuz; ama ne onlar, ne de bizim yaşlı bunak (2. 
Abdülhamid) bunu anlamaz!” 


Bunu söyleyen şu meşhur şairimiz Tevfik Fikret ha! Şaşırdığımı saklamayacağım. 


Meselenin başka bir boyutu var. O da Tevfik Fikret ve oğlu Haluk! İlerleyen yıllarda bizim papaz olarak tanıyacağımız Haluk Fikret... Aslına bakarsan oğul Haluk, Tevfik Fikret tarafından doğumundan itibaren 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özenle yetiştirilmişti. 1909 yılında, on dört yaşındaki oğlunu, elektrik mühendisliği eğitimi alması için İskoçya'nın Glasgow kentine göndermişti. Kendince, oğlunun faydalı bir birey olması arzusunu “Haluk'un Vedâ” ve “Promete” adlı şiirlerinde açıkça dile getiriyordu. Ne var ki Haluk, babası Tevfik Fikret'ten dini bir eğitim almamıştı. Bunun verdiği boşluk ile yanına yerleştirildiği hıristiyan ailenin etkisi altında kalarak Hıristiyanlığı seçti. Haluk, işi daha da ileri götürdü ve 
1913 yılında Amerika'ya gidip ailesine izini kaybettirdi. 
1916'da Michigan Üniversitesi'nde makine mühendisliginden mezun olduktan sonra ülkesine hiç dönmeyen Haluk Fikret, 1943 yılından sonra kendisini tamamen Hıristiyanlığa adadı. 1965 yılında da Orlando Park Lake Presbiteryen Kilisesi rahibi iken hayatını kaybetti! 


Konumuzla çok ilgili değil gibi geldi bana anlattıkların. 


Aslında konumuzla da alakası var. İçinde yaşadığı toplumun iyiliğini düşündüğünü iddia eden mâlum güruhun en önde koşanlarından olan meşhur “Sis” şairimiz, daha kendi oğluna gereken özeni gösterememiş, onu kurtlara yem etmiş, bu vesileyle de hem dünyasını hem de ahretini yıkmıştı. Ve Fikret'in en çok nefret ettiği kişi de Sultan Abdülhamid'dir bana göre. Ülke ve halk için tehlikeli gördüğü koca sultan, milleti için neler yapıyor, bir de Fikret neler yapıyor? Kıyaslaman için anlattım bunları. 


Haklısın galiba... En azından Sultan Abdülhamid Han'ın değeri, milletine ve inancına olan bağlılığı bu örnekle daha belirgin bir hale geliyor zihnimde. 
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Bu mesele çok uzar. Sana, Boer Savaşı ile ilgili iki ilginç simayı örnek olarak vereyim ve böylece bu sohbeti bitirelim. Hem bizim hem de dünya kamuoyunun, sonradan çok yakından tanıyacağı bu iki sima da Boer Savaşı'na, daha doğrusu katliamına katılmıştı. Birinci simamız Morning Post gazetesi için çalışan genç bir savaş muhabiriydi. Bir süre Boerler'e esir düşmüştü. Sonra Pretoria'dan kaçarak Boerler'le savaşan İngiliz kuvvetlerine katılmayı başardı. Bu firar onu, ülkesinde milli bir kahraman haline getirdi. Hem de çok kısa bir sürede oldu bu! Sonrasında, 1900 yılında ailece yakın oldukları Muhafazakâr Parti'den İngiltere Meclisi'ne seçildi. 1. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale Boğazı'nı deniz harekâtıyla geçmeyi teklif eden kişi, işte bu genç gazeteciydi. 


Winston Churchill mi? 


Tâ kendisi. Boer Savaşı'ndaki rolü sebebiyle kendisinden hiç hazzetmem. 


Bu arada ikinci bir sima daha olacaktı. Yine tanıdık bir isim galiba. 


Senin çok yakından tanıdığın bir isim. Hatta bu savaşta daha doğrusu katliamda asker olarak bulunmuş bu simayı seninle daha önceleri konuşmuştuk. Bu tanıdık simamız, o dönemde Güney Afrika'da bulunan ve buradaki Hintliler'in vatandaşlık hakları için de mücadele eden bir aktivistti. Hintlilerin istediği hakları alabilmesi için İngilizler'e yanaşıyordu. İleriki yıllarda herkes onu şiddet karşıtı bir pasif direnişçi olarak tanıyacaktı ama o, başçavuş rütbesiyle İngiltere saflarında bu katliama katılmıştı. 


182 


Tamam, bildim. Mohandas Karamçand yani Mahatma Gandhi! Savaşsevici diye anlatmıştın hatta. Ben de, bu “Boer Savaşı” bir yerlerden tanıdık geliyor ama nereden diyordum. Demek ki Gandhi'denmiş. Filmini yapıp kahramanlaştırmalarından huylanmam lazımdı zaten. İngiliz, binmeyeceği ata nal çakar mı? 


İngilizler konusunda haklısın ama bu konuda en çok Sultan Abdülhamid Han haklıydı. Kızılderililer'in güzel bir sözü var ya, “Durgun suda kavga eden iki balık görürsen bil ki oradan beş dakika önce bir İngiliz geçmiştir” diye. Meseleyi özetlemişler bu sözle. Sözün özü şu; Peyami Safa, elbette babasının ölümüne üzülebilir; oğlu, evladı neticede. Ama nasıl İsmail Safa onun babası ise Sultan Abdülhamid Han da bu milletin, bu ümmetin babasıydı. Meseleye bir de bu açıdan bakmak lazım. İsmail Safa, kalkıp İngilizler'e şükran bildirirse sultan da onu sürer. Nihal Atsız, yaptığı eleştirilerde son derece haklıydı. Hem adamların kaleme aldıkları metinleri gördün. Orada padişah için kullandıkları ifadeleri de okudun. Bunlar az şeyler mi? 


İlk duyduğumda itiraz etmiştim ama bu ikinci sohbetten sonra, az bile etmiş diyorum. Abdülhamid Han'ın hal'edilmesinden sonraki süreci, İngilizlerle olan politikasını da göz önüne alınca sultan sonuna kadar haklıymış. 
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2. Abdülhamid'in 
Bilinen ve Bilinmeyen Yönleri 


2. Abdülhamid Han'ın devlet yönetimindeki başarısının sebepleri üzerinde düşününce, güçlü ve karizmatik kişiliğinin etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz? 

Elbette, neticede insanın kişiliği ve karakteri ne kadar güçlü ise yaptığı işlerdeki başarısı da o denli çok olur. Korkak, çekinken, geç hamle yapan birinin devletin başkanlığından ne beklenebilir ki? O yüzden insanın yaptığı iş ile karakteri arasında bağlantı mutlaka vardır. 
Aksini iddia etmek gerçeğe sırtını dönmek olur. Mesele Abdülhamid Han gibi bir siyasi dahi olunca bu sorunun cevabı elbette yüzde bin evettir. İçinde yaşadığı dönem, dönemin şartları, çevresindeki kadrolar, o kadroları dolduran insanların karakterleri, şahsiyetleri... 
Bunların hepsi hem sultanı hem de o dönemde gelişen olayları anlamak için elzem olan bilgilerdir. Aksi halde neden Ali Suâvi, Hüseyin Avni Paşa, Midhat Paşa, Mahmud Şevket Paşa gibi isimler Sultan Abdülhamid konuşulduğunda gündeme geliyor, meselenin ana aksı üzerinde konuşma konusu yapılıyor? 


Bunun sebebi nedir peki? 


O dönemde Sultan Abdülhamid'in etrafını saran insanlar neredeyse hain, hırslı, ihtiraslı kişilerdi. Karakterleri bozuk adamlardı yani. Dış güçler sultanı tahttan indiremeyince, içeriden bazı hain ve gafil kişileri bulmuşlardı. Eğer bu isimler hain ve gafil olmasalardı, dış güçlerin oyunlarına kanmayıp ikbal ve servet kaygısıyla iş yapmayıp sultana destek çıksalardı Osmanlı'nın durumu ne olurdu bir düşün? 2. Abdülhamid Han, tahttan düşer miydi? O tahtta kalsaydı Batılı devlet adamlarının da dediği gibi Balkan savaşları ve 1. Cihan Harbi çıkar mıydı? Bunların hiçbiri olmazdı. Olsa bile Sultan Abdülhamid”'in tahtta olduğu Osmanlı Devleti bu harplere girmezdi. Çünkü otuz üç yıllık saltanatında sadece Yunanlılarla savaştı. Öyle savaşı seven bir lider değildi ki! 


İyi de Doksanüç Harbi onun zamanında çıkmıştı ama. 


Evet, onun zamanında çıkmıştı ama savaş kararını o almamıştı. Meşrutiyet vardı ve sultan ne dediyse dinletemedi. Midhat Paşa ve avanesi bu savaşa girdiklerin- de İngilizler'in kendilerini yalnız bırakmayacaklarına, arka çıkacaklarına inanıyorlardı. Neticede Kırım Harbi'nde öyle olmuştu. Yine öyle olacaktı onlara göre. Bir ipe binlerce hülya dizdiler kısacası. Padişahı da bu savaş kararını onaylamaya mecbur bıraktılar. Netice hezimet olunca da sultan, meclisi kapattı ve idareyi ele aldı. 
Dediğim gibi o dönemin devlet adamları olan Mahmud 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Paşa, Midhat Paşa ve diğerleri karakterli adam olsalardı hem devletin hem de siyasi düzenin çehresi çok daha başka olurdu. 


O halde Sultan Abdülhamid Han'ın bildiğimiz, bilmediğimiz yönlerine, kişilik özelliklerine bakmamız gerek diyorsun yani. 


Her zaman meselelere bütüncül bakmalısın. Parça bütünün habercisidir. Bütün hakkında fikir sahibi olmak istiyorsan parçadan haberdar olmak zorundasın. Yoksa eksik anlar, yanlış tahlil eder ve hatalı kararlar verirsin. 
Mesela Sultan Abdülhamid özel hayatında nasıl bir insandı? Bu sorunun cevabını net olarak verdiğin zaman, onunla ve kişiliğiyle ilgili birçok saçma sapan iddiaları araştırmadan reddedebilir ya da kabul edebilirsin. Sultanın dindar bir insan olduğunu, ibadetlerinden asla taviz vermediğini biliyoruz. Şimdi kalkıp bir akl-ı evvel, “Sultan her gün bir bardak içki içerdi” dese buna inanacak mısın? Dini bütün bir insanın yapacağı iş mi bu? Böyle saçma bir iddiayı araştırmaya bile gerek görmez, reddeder ve kıymetli vaktini daha faydalı işlere ayırırsın. 


Şimdi mesele zihnimde daha iyi oturdu. Mesela çok merhametli olduğuna dair yerli ve yabancı devlet adamlarının ifadeleri var. O zaman sultan için söylenen “Kızıl Sultan” ifadesi koca bir yalan. 


Ne diyorlar; “kan dökücü, zalim, kızıl sultan.” Bunların kara propaganda olduğunu bilmek için allame olmaya gerek yok. Biz, sultanın hayatını ve kişiliğini okuduğumuz, onu tanıyanların tanıklıklarına baktığımız zaman son derece merhametli, şefkatli, yufka yürekli ve bağışlayıcı bir karaktere ve ahlâka sahip olduğunu 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görüyoruz. Hatta siyasi hayatı boyunca kendisinin en büyük düşmanlarını bile çoğu defa bağışladığını biliyoruz. En basit örneği Yıldız suikastıdır. Suikasta karışanlara mahkeme idam kararı veriyor ama sultan onları affediyor ve cezalarını müebbede çeviriyor. Madem kan dökücü bir adam neden siyasi rakipleri eline düştüğü her defasında onları affediyor? 


Çok haklısın. Düşününce bunları buluyor insan. 
Otoriter ve dengeli bir kişiliğe sahip olmasının da devlet yönetiminde etkileri vardı değil mi? 


Sultanın en belirgin özelliklerinden biridir otoriter ve dengeli olması. Yoksa dış politikada izlediği “denge siyaseti”, devleti kurtarmak için içte ve dışta aldığı koruyucu tedbirleri nasıl izah edeceksin? Elbette bazı durumlarda şartlar insanı belli şekillerde davranmaya iter, ama karakterinde olmayan, kişiliğinde bulunmayan bir şeyi insan nasıl yapar? Abdülhamid Han da batmaya başlamış bir devletin en tepesindeki kişi olarak, devletini ve milletini her geçen gün daha fazla içine çeken kaostan kurtarmaya, savaşlardan yorulan, fakirleşen halkını refaha çıkarmaya çalışıyordu. Yani gemisini kurtarmak için uğraşan bir kaptandı. Bu noktada da dengeli bir politika benimsemişti. Bunu da otoriter bir şekilde yaptı, çünkü zamanın şartları ve içinde bulunduğu durum bunu gerektiriyordu. 


Batı dünyası ile olan ilişkileri de çok ilginç değil mi? Yani, son dönemde belki de onun kadar dışarıyı takip eden, gelişmelerden haberdar olan ve yeniliklerden uzak kalmamaya çalışan bir padişah daha yoktur. Yanılıyor muyum? 
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Yanılmıyorsun. Zannedilenin aksine yeniliğe ve gelişime açık, son derece “reformist” bir padişahtı diyebiliriz onun için. Mesela, kendi dönemi içinde Batı'daki ilmi ve teknolojik gelişmeleri, icat ve keşifleri yakından takip ediyor, imkânlar dahilinde bu gelişmeleri halkının hizmetine sunmaya çalışıyordu. Eğitim, kültür, sağlık, ulaşım ve bayındırlık alanında pek çok reform gerçekleştirmesi bunun en güzel örneğidir. Hatta şunu rahatlıkla söyleyebilirim, onun zamanında yapılan reformlar, Osmanlı'nın son devrinde görülen en büyük reformlardı. Bazı yorumcular modern Türkiye'nin inşasında bu reformların yer aldığını da söylerler. 


Bizde, yiğide hakkını pek vermezler. O dediğini belki birkaç aykırı tarihçi yapmıştır. Genel olarak Abdülhamid Han hakkında o kadar okuma yaptım bu dediğin meselelere rastlamadım. Aksine tedbirli olmasından yola çıkarak kuşkucu olduğu ve bu yüzden istibdada yöneldiği gibi olumsuz yorumlar yapıyor yazarlar. 


Tamam, zamanında sultanın hakkını veren olmadı. 
1950'li yıllara gelene kadar onu övenlerin sıkıntı çektiğini biliyoruz. Ama benim bahsettiğim başka... Sultanın gayet tedbirli, temkinli hatta uyanık olması bir gerçektir. 
Bu karakter özelliklerini alıp “vehimli derecede kuşkucu idi” denirse ben de itiraz hakkımı kullanırım hemen. 
Şimdi en insaflı adamlar bile bu vehim meselesinde onun hakkını gasp etmekte bir beis görmüyorlar. Ama aynı ilim adamlarına dönemi, o dönemin şartlarını, devletin içinde bulunduğu durumu, iç ve dış düşmanları, yapılmak istenen ve başarısız olan suikast girişimlerini sorsan ne diyecekler? Bu kadar olumsuz bir ortamda kuşku duymamak neyle izah edilir acaba? Bunların art niyetli yaklaşımlar olduğunu düşünüyorum şahsen. 
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Bu vehimden dolayı herkese kuşkuyla bakan ve sert davranan bir adam portresi çizmeye çalışıyorlar. 
Aslında bu, farklı bir iddianın üzerine temellendirilmek istenen zeminini oluşturma çabasından başka şey değil. Yani ben de senin gibi düşünüyorum. 

Hatırat kitapları ortada. İsteyen herkes okuyabilir. 
Abdülhamid Han'ın saray dışında son derece yumuşak, halim selim, hikmetli konuşan biri olduğu biliniyor. Bunu ilk kez ben demiyorum ki! Vehminden dolayı milleti kırıp geçirdiğini iddia edenlerin kaynağı nedir acaba? Düşmanıyla bile konuşsa etkileyici kişiliğiyle, tevazuuyla, nezaketiyle onları etkileme ve kendisine hayran bırakma kabiliyeti vardı. Mesela karşısına gelip de konuşmak istendiğinde ister devlet adamı ol, ister sıradan vatandaş ol, seni kırmaz, lafını kesmez, sonuna kadar dinler, düşüncelerini sonuna kadar söyleyebilmen için imkân verirdi. Hatta karşısında edepsizlik yapanlara ceza bile vermezdi. Midhat Paşa bunun en canlı örneğidir. Kaç defa patavatsızlık yapmış, sokakta bir adamla bile konuşulmayacak şekilde sultanın karşısında kelam etmişti. Ama sultan, her defasında affetmiş, en sonunda da huzurundan kovmuştu. Midhat Paşa bunu bir başka devlet başkanına yapsa başına ne gelirdi sen düşün? 


Sultan Abdülhamid'in kimseye “sen” diye hitap etmediği, saray çalışanlarına nazik bir dille isteklerini söylediği de hatıratlarda geçiyor. Hatta çocuklarına bile “sen” diye hitap etmezmiş. 


Düşün artık, böylesine baba şefkati taşıyan bir insanın, ona atılan iftiralarla ne ilgisi olabilir? Vehminden baskıcı olduğuna yol bulan iftiracılar buradan bir de sultanın korkak olduğu hükmüne ulaşırlar. Korkuları yüzünden bu vehimlere kapılmış güya! Hiç alakası yok, tam aksine Sultan Abdülhamid son derece cesur biri idi. Hem de tahmin edilemeyecek derecede... Onun zamanında olan meşhur İstanbul depreminde yerinden bir santim bile kıpırdamayıp paniğe kapılmamış, zelzelenin sonuna kadar beklemişti. Ya da Ermeniler'in Osmanlı Bankası saldırısında herkes suikast oluyor endişesiyle sağı solu telaşeye verirken sultan, metanet içinde cuma selâmlığına çıkmıştı. 


Sultan Abdülhamid, François Georgeon'un da tesbit ettiği gibi, sömürgecilik ve emperyalizm döneminde iktidara gelmiş, düvel-i muazzamanın Osmanlı'ya karşı saldırgan tutumuyla karşı karşıya kalmıştı. “İmparatorluk çağı” denilen Avrupa emperyalizminin dünyanın hemen her yerine yayıldığı, büyük devletlerin arasında gerilim ve rekabetin tırmandığı, milliyetler sorununun ağırlaştığı, ekonomik kalkınma ve toplumsal sorunların şiddetlendiği bir dönemde hüküm sürüyordu. İçeride gayri müslim yapılar ve yeni muhalefet hareketleri, özellikle de Jön Türkler, otoritesine sınırlar getirmişti. 
İşte böyle bir ortamda zekâsını silah, ferasetini zırh olarak kullanan bir sultan için cesur değildi, korkaktı itha- mı, çocuk kumpanyalarında bile gülünmeyecek kadar kötü, hatta âdi bir espriden başka bir şey değildir. 


Haklısın, bunları okumuştum ama beni en çok etkileyen bombalı suikast girişimindeki tavrı olmuştu. 


O, başlı başına konuşulması gereken bir konu aslında. Bomba patladığı an paniğe kapılmaması, arabasına binip atları kendisinin kullanması, telaşa kapılan görevlileri teskin etmesi... Bunlar hep onun cesaretinin göstergesi. Bir de sultanın en belirgin vasıfları arasında 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hafızasının kuvveti vardır ki sarayda yanında çalışanların hepsi onun bu yönünü dile getiriyor. Hem hafızası kuvvetliydi hem zeki ve çabuk kavrayışlı hem de hazırcevaptı. Acele kararlar almayan, uzun ve derin düşünen, karşısındakinin görüşlerini iyice anlamadan, devlet adamları ve ulemanın görüşünü almadan bir konu hakkında fikir beyan etmez ve hüküm vermezdi. Bazan bu derin düşünmesi o kadar uzun sürerdi ki ondan cevap bekleyen yabancı devlet görevlileri yorulurlardı. 


Peki, şu pintilik iftiralarına ne demeli? O konuda da bir iki kelam etsen hiç fena olmaz. Zira hal' fetvasında bunun tam tersini dile getiriyor ve müsrifliğin- den dem vuruyorlar. 


Bu durum, bir düşüncenin ne kadar acıklı hale düşülebileceğinin en bariz göstergesidir. Saltanatı boyunca onu pintilikle, cimrilikle suçluyorlar ama iş hal” meselesine gelince devletin parasını savurmakla! Şimdi bu iddianın neresini ciddiye alacağız ve bu yalanın neresini düzelteceğiz, sen söyle? Düşmanlarının söylediklerinin tam aksine sultan, özel hayatında olduğu gibi devlet idaresinde de israftan son derece kaçınır, her zaman dengeli bir harcama siyaseti izlerdi. Hatta kendi şahsi alışverişini yapan ağalara tek tek aldıkları malların fiyatını sorar, sarayın mutfak harcamalarını bizzat kontrol eder, pahalı bulduğu harcamalar için de daha uygununun olup olmadığını sorardı. O bahsedilen suçlamaların nedeni de onun bu dikkatli ve dengeli mali tutumuydu. Devletin borçları başını almış gitmişken ilk iş olarak vergilere zam mı yaptı? Hayır, sarayın masraflarını kıstı, kendi şahsi parasından cülüs masraflarını karşıladı, belli borçları ödedi. 
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Sultanın at sevgisinden bahsedilir. Bu konuda bir şey biliyor musun? 


Atı kim sevmez ki? Üstat Necip Fazıl'ın da Ata Senfoni isminde bir kitabı var. Sultan Abdülhamid de atları çok severdi. Hatta eski ABD Başkanı Grant onu ziyarete geldiğinde iki tane at hediye etmişti. Bu atları ABD başkanı özel bir gemiyle götürmüştü. Gösteri müsabakalarına katılan atlar birincilik kazanmışlardı. 


Sherlock Holmes romanlarını okuduğunu öğrenince çok şaşırmıştım. Bu kadar hengâme arasında nasıl fırsat buluyor ve okuyordu anlamadım doğrusu. 


Şaşıracak bir şey yok ki bunda. Hepimizin sevdiği ve ilgilendiği şeyler vardır. Sultan Abdülhamid Han da polisiye romanları çok sever ve bazılarını da özel olarak Türkçe'ye çevirtirmiş. Mesela sütkardeşi Esvapçıbaşı İsmet Bey'in bu romanları kendisine okuduğu biliniyor. 
Zaten Sultan Abdülhamid Han'ın en bilinen yönlerin- den biri de kitaplara olan sevgisiydi. Hatta döneminin en zengin kütüphanelerinden birini Yıldız Sarayı'nda kurmuştu. Muhteşem bir kütüphane oluşturduğu gibi hükümdarlığı sırasında kitap yayınını ve yabancı eserlerin tercümesini de teşvik etmişti. Batılı anlamda halka açık ilk genel kütüphane olan bugünkü Beyazıt Devlet Kütüphanesi de onun döneminde açılmıştı. İlk toplu ve yoğun kataloglama, neşriyatın, matbaa açmanın ve kitap telifinin devletçe teşviki yine onun zamanında yapılmıştı. Kitapla böylesine içli dışlı olan bir insanın da özel olarak polisiye eserleri sevip okuması gayet doğaldır. 


Bu konu hakkında da bir iddia var. Kimi araştırmacılara diyorlar ki, Abdülhamid Han vesveseli imiş 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ya, o yüzden de bu polisiye romanları okuyor ve oradaki entrikaları öğrenip kendisini muhtemel tehlikelerden uzaklaştırmayı ve düşmanlarını alt etmeyi amaçlıyormuş. 


Duydum, duydum da bunun gibi saçma bir iddiayı ilk kez duydum. Bunu iddia eden arkadaşlara sultanın hangi romanları okuduğunu sormak lazım... Çünkü sultanın okuduğu tesbit edilen polisiye romanlarda entrikaya çok nadir rastlanır. Bunlar sadece müthiş bir zihin faaliyeti içinde olan sultan için bir dinlenme, bir kaçış zevkinden başka bir şey değildi. Buradan, bu sonucu çıkaranlar sultanın fotoğraf tutkusundan ne sonuç çıkaracaklar merak ediyorum doğrusu. Düşmanlarını fişliyordu falan mı diyecekler? 


Ben bu fotoğraf tutkusu meselesini bilmiyorum. 


Sultan Abdülhamid Han, yaklaşık 35.000 karelik fotoğraf albümü yaptırmıştı. Bu albüm vesilesiyle de Türk fotoğrafçılığına muazzam bir katkı sağlamıştı. Bir de bu zengin koleksiyondan seçilmiş albümleri ciltleterek İngiltere, Almanya ve Amerika devlet başkanlarına hediye göndermiş. Benim de bildiğim bu kadar. Merak ettiysen detaylar için kaynaklara bakarsın. 


Ben, işin o kısmını hallederim. Ama sen bana, şu Ermeni suikastçıyı sultanın kendisine nasıl bağladığını anlatır mısın? 


Çok uzatmadan anlatayım. Yıldız Camii'nde 21 
Temmuz 1905'te, Ermeni tedhişçilerinin düzenlediği suikast girişimi mâlumun. Sultan, Allah'ın yardımıyla yara almadan bu saldırıdan kurtulmuştu. Ama caminin etrafında, tabir câizse kan gövdeyi götürmüştü. Hatta 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üstat Necip Fazıl'ın Ulu Hakan kitabında naklettiği bilgilere bakarsan, parmaklıklar üstünde kopuk insan ve at uzuvları, baltayla doğranmış gibi parça parça cesetler yüzünden korkunç bir manzara varmış. Cesareti üzerine konuşurken anlatmıştım sana gerçi, sultanın nasıl davrandığını. Hatırlıyorsun değil mi? 


Hepsi aklımda... Kargaşa ve panik ortamında Sultan Abdülhamid Han, vakar ve sükünetini korumuş, etrafındaki devlet ricalinden olan adamları yatıştırmış, sonra da gayet sakin adımlarla saltanat arabasına gitmiş ve patlamadan ürken atların dizginlerini tutup hemen Yıldız Sarayı'nın yolunu tutmuştu. 


Gerisini de ben tamamlayayım istersen. Suikast sonrasında yürütülen soruşturma neticesinde suikastın elebaşlarından olduğu tesbit edilen Belçikalı sosyalist Charles Edward Jorris'in de aralarında olduğu on bir kişi yakalandı ve yargılandı. Yargılama sonucunda bu adamlar idama mahküm edildiler. Ama senin de tahmin edeceğin gibi Sultan Abdülhamid, elebaşı sosyalist Jorris'i ve diğerlerini affetti. Daha sonra bu adam Abdülhamid Han'ın sadık bendelerinden biri olarak hizmetine alındı. Vesikalara bakarsak adamın cebine 500 
altın harcırah konulup Avrupa'ya gönderilmiş. 


Gerçekten çok ilginç... Acaba dünya tarihinde bunun başka bir örneği daha mevcut mudur? Kendisine saldırı düzenleyen bir teröristi affeden ve sonra da adamı maaşla işe alan bir devlet başkanı! 


Bu konuda mâlumatım yok ama daha önce böyle bir hadisenin vuku bulduğunu sanmıyorum. 
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Kişiliği, özel dünyası derken hep siyasi zekâsı, dehasına atıf yapıyorsun... Bu konuya da bir değinsek nasıl olur? Mesela sıra dışı projeleri buna örnek midir? 


Zeki, zamanını okuyan, çağın gelişmelerinden uzak kalmayan bir kişiliği olan sultanın elbette sıra dışı projeleri olacaktı. Mesela Haliç'e ve Boğaziçi'ne köprü yaptırmayı tasarlaması, bu konuda projeler hazırlatması örneklerden birkaçıdır. Abdülhamid Han, Fernidan Arno- den adlı Fransız mimarına bir, Boğaziçi Demiryolu Kampanyası'na iki tane Boğaz köprüsü projesi yaptırmıştı. 
Bugün, o dönemde hazırlattığı projelerin belge, çizim ve resimleri elimizde. Yani, belgesi olmayan bir şeyden, bir hayalden bahsetmiyoruz. Bir de Yemen demiryolu fikri vardı ve onu da projelendirmiş, fizibilitesi hatta ihalesi bile yapılmıştı. Ama o da diğer projesi gibi hayata geçemedi. Çünkü İtalyanlar, Yemen'in Cibana Limanı'nı topa tutunca proje zorunlu olarak iptal edildi. Fakat yerli bir girişim olan Hicaz demiryolu projesi hayata geçti. 


Kıtaları aşan şu Japon dostluğu ne olacak peki? 


Bu müstakil olarak konuşulması gereken bir konu aslında... Derin ve detaylı çünkü. Ama şunu söyleyeyim, Sultan, Rus-Japon Savaşı'nı yakından takip etmiş, hatta Japonlar'ın Rusya karşısında sadık bir müttefik olabileceğini öngörmüştü. Birkaç yıl içinde dostluk bağları kurulmuş, Japon veliahdı sultanı ziyarete bile gelmişti. İa- de-i ziyaret için Japonya'ya gönderdiği Ertuğrul gemisi dönüş yolunda elim bir faciaya uğrayarak batmıştı. 


Usta bir marangoz, çok iyi bir nişancı imiş aynı zamanda... 
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Abdülhamid Han, Yıldız Sarayı'nda kendisine bir marangozhane yaptırmıştı. Hatta burası için bazı son model aletler aldığı da bilinir. İşte bu marangozhanede ince zevkinin nişanesi olacak enfes masalar, dolaplar, sehpalar, paravanalar, sandalyeler yaptığı biliniyor. Yıldız yağmasında bunların bir kısmı yok edildi tabii. Usta bir nişancı olması da en çok bilinen özelliklerinden biri zaten... Gençlik yıllarında nişan alarak tahtaya adını yazdığı, havaya attığı para ve madalyaları ortasından deldiği bilinir. Ondaki bu silah tutkusu, Yıldız Sarayı'nda, çoğu kendisine hediye olarak gelen kıymetli silahlardan bir silah müzesi kurmasına neden olmuştu. Ama bu güzelim koleksiyon da yine Yıldız yağmasında eşkıyaların eline düşmüş ve yağmalanarak darmadağın edilmişti. 


Yıldız yağması seni çok kızdırmış ama ben şu opera meselesini soracağım. Gerçekten sultan opera dinliyor muydu? Yani, pek inandırıcı bir iddia değil gibi geliyor bana, belki de ben inanamıyorum... 


Sultanın, Yıldız Sarayı'nda günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış tek Osmanlı saray tiyatrosunda opera ve tiyatro oyunları sergiletip seyretmeyi sevdiği söylenir. Hatta yazılır, çizilir. Sarayın sevimli küçük sahnesinde güzel operalar vasat bir derecede oynanıyordu diyorlar. Orkestranın başında da sultanın piyano muallimi, dünyaca ünlü İspanyol asıllı Fransız Fernando de Aranda bulunuyordu. 


Peki, hangi oyunları seviyormuş? Bu mütevazi tiyatroda hani operalar oynamış merak ettim doğrusu? 


Sultanın en sevdiği operalar La Traviata, Karmen, Aida, Faust ve Maskot'tu. La Traviata, Giuseppe Verdi'nin bestelediği Francesco Maria Piave'nin librettosunu yazdığı üç perdelik bir opera eseridir. Alexandre Dumas'nın 1848 yılında yazdığı Kamelyalı Kadın romanını temel almıştır. Karmen ise Fransız besteci Georges Bizet'nin dört perdelik opera eseri. Bu eserin de ana konusu Merimee'in Carmen adlı kısa romanından alınmış. Aida, 19. yüzyılın en önemli opera bestecisi sayılan Giuseppe Verdi tarafından bestelenmiş dört perdelik bir opera. İtalyanca librettoyu Fransız Augusto Mariette tarafından yazılmış bir senaryodan uyarlayarak, Verdi için, İtalyan şair ve yazar Antonio Ghislanzoni yazmış. 


Aklıma gelmişken sultan, Victor Hugo'ya ayrı bir ilgi duyarmış. Doğru mudur? 


2. Abdülhamid Han'ın biraz önce sana anlattığım meşhur kütüphanesinde Victor Hugo'nun iki romanının sultan için yapılmış iki çevirisinin yazma nüshaları bulunduğu biliniyor. Bu romanlardan biri Rıza Bey'in çevirdiği Bug Jargal, diğeri ise Gülen Adam adlı eser. Sultan Abdülhamid'in, Hugo'yu bir yazar olarak çok begendiği için olsa gerek ölümü üzerine ailesine bir taziye telgrafı çektiği biliniyor. 


Sanıyorum sultanın kişiliği ve bazı az bilinen özellikleri ile aslında onun dünyasına girerek neyi, neden ve nasıl yaptığını anlamaya çalışıyoruz. 


Evet. Özel hayatından saraydaki devlet hayatına kadar her şeyini belli ölçüler içinde bilmek, onu anlamakta bize yardımcı olacaktır. Mesela kendisini saraya hapse- den Sultan Abdülhamid Han'ın, halk arasında çok sevilmesinin bir nedeni de onun yardım sever olmasıdır. Oysa daha önce sultan için cimri dediklerini konuşmuştuk 


198 


değil mi? İşte kişiliği ve özel hayatında gördüğümüz bu meziyetleri, aslında ona ne kadar çok haksızlık yapıldığı ve iftira atıldığının da bir göstergesidir. Halka hediyeler dağıtması ile meşhur olan bir sultan için neler söyleniyor! 
Toplu sünnet törenleri düzenleyip çocuklara birer çeyrek altın gönderiyor, mezuniyet törenlerinde öğrencilere hediye kitaplar yolluyor, yoksul halka kömür dağıtıyor, her yıl çocukluğundan itibaren biriktirdiği şahsi hazinesinden bir miktar parayı, borcunu ödeyemediği için hapse düşenleri kurtarmaya tahsis ediyor... Ama nasıl oluyorsa tüm bunlara rağmen cimri, pinti oluyor! Bunu da kim söylüyor? Bankadaki şahsi parasını ölüm tehdidi ile almaya çalışan bir güruh! Gel de inan şimdi buna! 


Tarihi meselelerde kimsenin belgeye, vesikaya falan baktığı yok ne yazık ki! Öyle olsaydı Sultan Abdülhamid Han'ın hakkı hiç yenmezdi. İdeolojik peşin hükümlerin ortalıkta dolaştığı bir meydan olmuş tarih. İlim, belge, hakikat... Bunlar kimsenin umurun- da değil. Tarih, bir gün cennet mekân sultana hakkını vermek zorunda kalacak. 
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Yahudi, Mason ve Abdülhamid Han 
Düşmanı Karanlık Bir Adam: 
Emanuel Karasu (Carasso) 


Abdülhamid Han konuşulduğu zaman, dönemi ve olayları anlamak için bazı isimleri özellikle konuşuyoruz ya... Bu isimler arasında Emmanuel Karasu yok mu? Şu ana kadar adı pek geçmedi. Bildiğim kadarıyla sultanın hal” meselesinde önemli bir aktörmüş. 


Abdülhamid Han ve onun saltanat dönemi tartışılıyorsa nasıl Theodor Herzl atlanmayacak, unutulmayacak bir isimse Karasu da aynı konumdadır. Şu ana kadar konu ona gelmediği için konuşmadık. Karasu gibi perde gerisinde olup da esas aktör olan isimleri konuşmak lazım. 


Meselenin karanlık taraflarını bu kişiler teşkil ettiği için mi özellikle konuşmak gerek diyorsun? 
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Elbette. Bu adamlar yağmur yağdığında ıslanmazlar, damlaların arasında yürürler. Böyle kişilerin hayat hikâyeleri, yaptıkları ve yapmadıkları şeyleri konuşup meselenin karanlık yönlerini aydınlattığımız zaman resmin tamamını görebilir ya da anlamlandıramadığın kesimlerin resmin bütünündeki yerini anlayabilirsin. 


Öyleyse ben her zamanki gibi çayları söyleyeyim, sen de Emanuel Karasu bahsini anlatmaya başla. 


Bu uzun bir mesele... Çünkü Karasular'ın akrabaları, aile ilişkileri, dış bağlantıları ve dünden gelip bugüne uzanan bağlantıları var. 1492 yılından başlayalım. 
O tarihte İspanya, yahudilerin ya Katolik olmalarını ya da ülkeyi terketmelerini istemişti. Bu arada katliamlara da maruz kalıyorlardı. Endülüslü müslümanlar da bu dönemde aynı sıkıntıları çekiyorlardı. İspanya'yı yurt tutmuş olan bu yahudiler, ülkeyi terketmek zorunda kalınca Osmanlı Devleti onlara kucak açmış ve 2. Bayezid tarafından bu topraklarda can güvenliği içinde yaşamak üzere gemilerle taşınmışlardı. İşte o zaman kabul edilen ailelerden biri de bu Carasso ailesiydi. 2. Bayezid, onlara yurt olarak gösterilen bölgelerden birine yerleşmelerini istemişti. Bu aile de Selânik'e yerleşti. Büyük bir yahudi tüccar ailesi Carassolar, 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında kendilerine “Karasu” adını seçmişlerdi. 


Bu normal bir isim edinme değil mi? Yoksa altında başka bir hinlik mi var? Kamuflaj olmak gibi... 


Belki öyle, belki sosyal baskı hissetmemek için, o kısmını karanlık, ama şurası bir gerçek ki dünün Karassolar'ı, sonrasının Karasular'ı zamanla önemli konumlar elde ettiler. Bu aileden olan ve bizim için en önemlisi 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diyebileceğimiz kişi Emanuel Carasso veya sonradan Türkleştirdikleri haliyle avukat Emanuel Karasu efendidir. 1862 yılında Selânik'te doğdu, sonradan Selânik mebusu, İttihat ve Terakki ile Jön Türkler'in kurucu ve yöneticilerinden oldu. 


Peki, ne özelliği vardı bu zatın? Sadece avukat mıydı yoksa başka işler de yapmış mıydı? 

Karasu, Osmanlı'da masonluğun kurucusu ve organizatörü olarak görülür. Bunun yanında çok başarılı bir avukat ve komisyonculuk yönü de vardı. Hatta anlatılanlara bakılırsa Emanuel Karasu'nun gizli olarak İtalyan vatandaşlığına sahip olduğu da söylenir. Osmanlı'da hukuk eğitimi aldığını söylemiştik. Eğitiminin ardından Selânik'te avukatlık yaptı. Selânik'teki Makedonya Risorta Mason Locası'nın üyeleri arasında yer alıyordu ancak bazı kaynaklara göre kurucusu ve sonraki başkanıydı. O dönemde masonik localar ve bazı gizli cemiyetler, Selânik'te devrimci radikal görüşlere sahip ve aralarında Talat Paşa'nın da bulunduğu Jön Türklerle aynı hisleri taşıyanların buluşma yeriydi. Karasu da Selânik'te avukatlık yaparken İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne üye olmuştu. Hatta bu cemiyetin müslüman olmayan ilk üyelerindendir. 


Emanuel'in mebusluk hikâyesi de böylece başlamış oluyor galiba. 

Şöyle ki İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1908 yılında 2. 
Meşrutiyet'in ilanında ve daha sonrasında Osmanlı Devleti'nin idaresinde yetkili olunca Karasu da Selânik'ten Meclis-i Meb'üsan'a girme imkânına kavuşuyor. 
Sultan 2. Abdülhamid'e Nisan 1909'da, hal'edildiğini 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bildiren meşhur dört hainden biriydi aynı zamanda. 
Zaten bizde de genel olarak bu yönüyle bilinir. 


Kimdi bu mahşerin dört atlısı? 


Birincisi Ermeni Aram Efendi, sonra Arnavut Esad Toptani ve Ahmed Hikmet Bey. Bu ihanet şebekesi Abdülhamid Han'ın huzuruna çıkarak “Seni millet azletti” deme küstahlığında bulundular. Sonraki süreçte bu Karasu Efendi, 1912'de Selânik'ten mebus olarak seçildi. Karasu, Balkan Harbi'nde Selânik kaybedilip Yunanistan'a geçince 1914 yılında bu kez İstanbul'dan mebus oldu. Türkiye'nin değişik Müsevi kuruluşlarının birlikte iş birliği yapması için çalışmalarda bulundu. 
Türk yahudilerinin önce Türk, sonra Müsevi olduklarında 1srarcıydı. Bir anlatıma göre Osmanlı Filistini'nde olası bir siyonist yerleşimine karşı çıktığı da söylenir. 
Selânik'in enternasyonal bir şehir olmasına çalışan komitenin bir üyesiydi. Mondros Mütarekesi sonrasında İtalya'ya giderek Trieste şehrine yerleşti ve 1934 yılında aynı yerde öldü ama cenazesi oradan alınıp Türkiye'ye getirildi ve Arnavutköy'de bulunan Yahudi Sefarad Mezarlığı'nda gömüldü. 


İnsanın aklına, yurt dışında vefat edip de bizim topraklarımıza defnedilmelerine izin verilmeyen hanedan ailesinin üyeleri geliyor. 


Konuyu dağıtmadan devam edeyim ben. Karasu, Osmanlı son döneminin karanlık şahıslarından biriydi demiştik. Öyle ki o dönemi doğru anlamak için ısrarla bu ismin üzerinde durmamız gerekiyor. Cumhuriyet dönemi kaynaklarında Osmanlı Yahudiliği'ne hizmet ettiği yazılsa da bu en basit ifade ile yalandı. İttihatçı 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önderleri, Filistin'e yahudi göçünün açılması konusunda ikna eden kişi de tâ kendisiydi. 


İyi de biraz önce demedin mi, “Osmanlı Filistini'nde bir siyonist devlet kurulmasına karşıydı” diye? 


Bir iddiaya göre, diye de not düşmüştüm. Ben önce okuduklarımı söyledim şimdi de kendi fikrimi belirttim. 
Karasu'nun İttihatçı liderleri ikna eden isimler arasında olduğuna inanıyorum, aksi belgelenene kadar. Kendisi 1898'de Sultan Abdülhamid'den toprak koparmaya çalışan siyonistlerin arasında yer alıyordu. Aynı zamanda Sultan Abdülhamid'e tahttan indirildiğini beyan eden heyetin başındaki isimdi. Bizim resmi tarihimiz yazmaz ama 1911-1912 Türk-İtalyan Savaşı'nda Arap mücahidlerle birlikte İtalyanlar'a tüm bölgeyi dar etmiştik. Sadece Bingazi'de 80.000 kişilik bir gerilla merkezi kurulmuş, İtalyanlara baskın vererek ganimet aldığımız silahlar ile müthiş mücadeleler verilmişti. Öyle bir istihbarat ağı kuruldu ki oradaki savaşçılarımıza 5000 km. mesafeden günlük Hacı Bekir lokumu bile gönderiyorduk. Halifenin damadı olarak tanıtılan Enver Paşa'nın etrafında örgütlenen direniş öyle bir aşamaya gelmişti ki bir Osmanlı şehzadesinin başına geçeceği, Osmanlı'ya bağlı olan bir Afrika-İslâm Devleti'nin temelleri atılmaya başlanmıştı. 


Tam burada devreye, kökü İtalyan mason localarına kadar giden Emanuel mi girdi yani? 


Evet. Israrla, barış yapılmazsa Osmanlı'nın zor durumda kalacağından bahsediyordu. Hatta İttihatçıların arasındaki itibarını kullanarak barış komisyonunda Türk tarafını temsilen arabulucu olarak görev bile yaptı. Ama asıl görevi Türk tarafını Trablusgarp inadından vazgeçirmekti. 


Emanuel, İtalyan ajanı olmasın! 


Benim söylememe gerek kalmadan sen söyledin. 
İşin garip tarafı şu ki Emanuel, 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde İttihatçılar'ın içine sızan yahudi/siyonist şebekenin etkisi ile Mehmetçiğe gıda sağlamakla görevli olan genel ambarların başına müfettiş olarak geçirildi. 
Şimdi sana anlatamayacağım kadar sayısız yolsuzluk yaptı. Askerlerimiz bazı cephelerde açlıktan kırılıp şehid düşerken bu arada, bu beyefendi müthiş bir servetin sahibi oluyordu. 


Bu adam ne zaman yakamızdan düştü? 


1919'da Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı zaman görevi artık sona ermişti. Ya da kendisi böyle olduğuna inanmış ve ait olduğu yere İtalya'ya giderek Trieste şehrine yerleşti. 


Yerleşti diyerek meseleyi yumuşatmıyor musun? 
Türkiye'de karıştığı birçok karanlık ve kirli ilişkilerle edindiği servetini daha rahat yemek ve göze batmamak için belki de kaçtı. 

Ben de aynen senin düşündüğün gibi düşünüyorum. Bu arada kaçtıktan sonra 1934 yılında kalp krizi geçirerek öldü. Şimdi sana çok ilginç bir şey anlatacağım. 


Ne anlatacaksın? 


Carasso ailesi ilginç bir aileydi. Mesela deminden beri konuştuğumuz bu Emanuel Carasso'nun bir yeğeni vardı; adı da Isaac Carasso idi. Kendisi bir doktordu. Balkan savaşlarında Selânik düşünce Barselona'ya gidip yerleşti. Burada iç hastalıkları ve sindirim sistemleri üzerine çalışmaya başladı. Batı Avrupa'da birçok gencin mustarip olduğu bir hastalık keşfettiğinde, bir Türk gıdası olan yoğurdun buna iyi geldiğini farketti. 
Selânik'te çocukluğunda yoğurt tüketerek aynı hastalığı çok kolay atlattıklarını hatırlayınca hemen işe koyuldu ve önce bu yoğurtları küçük kaplarda eczanelerde sattırmayı başardı. Daha sonra satışlar hiç tahmin etmediği kadar iyi gidince markalaşmaya doğru gitti. Şimdi sıkı dur, bu adamın iki kızı bir de Daniel isminde oğlu vardı. Isaac Carasso, oğlunun isminin Katalan dilinde- ki söylenişinden esinlenerek kendi markasına yeni bir isim koydu: Danone! 


Vallahi pes! Nerelerden buluyorsun getiriyorsun bu bilgileri anlamıyorum. Konumuzla doğrudan ilgili değil fakat meseleyi öyle bir anlattın ki şaşırmamak elde değil. Bu arada hastalığın adını söylemedin! 


1. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da yokluk ve yoksulluk dönemi başlamıştı. Doğal olarak dönemin İspanya'sı da bu durumdan nasibini almıştı. Savaş şartlarında da en çok ilaç sıkıntısı çekiliyordu. O günlerde Barselona'da çocuklar arasında salgın halde ve öldürücü bağırsak hastalıkları yani bildiğin ishal patlak vermişti. Doktor olmasına rağmen Carasso'nun da elinden bir şey gelmiyordu. 1919'da, Selânik'te gün aşırı evlerine bir tepsi kaymaklı yoğurt aldıklarını o zaman bu şartlar altında hatırlamıştı. Selânik'te bağırsak hastalıklarının tedavisinde, günde üç öğün birer kâse yoğurt yediklerini ve böylece birkaç gün içinde sağlıklarına kavuştukları gözünün önünde yeniden canlandı. Doktor 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Selânik'te yaşamıştı ve yoğurdun nasıl yapıldığını da biliyordu. Hemen kolları sıvadı ve bu işe girmeye karar verdi. Carasso'nun ürettiği yoğurtların etkisi hasta çocuklar üzerinde çok çabuk ortaya çıktı. Sonra birilerinin akıl vermesiyle ya da kendi keşfiyle Paris'teki Pasteur Enstitüsü'nden fermante edilmiş laktik asit getirterek yoğurdun ömrünü uzattı. Böylece herkesin bildiği pastörize yoğurt da doğmuş oldu. 


Bence bu mesele için tam burada nokta koyabiliriz. Yoksa sohbet Sultan Abdülhamid'den çıkıp yahudi ticaret zekâsının inceliklerine ya da o şirketin bugünkü uzantısına kadar gidecek. 
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Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın 
Bilinmeyen Yönü 


Bugün, Sultan Abdülhamid Han ile ilgili ne konuşacağız? 


Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'yı genel hatlarıyla deöerlendireceğiz. Paşa, Sultan Abdülhamid ve İttihat Terakki devrinde ikişer defa sadâret makamına gelmişti. 
Ama ben, en çok Abdülhamid devri üzerinde duracağım. Böylece sultanın nasıl devlet adamlarıyla çalıştığını, koca imparatorluğu kimlerle ve nasıl idare etmek zorunda kaldığını bir nebze de olsa görmüş olacaksın. 


Madem öyle direk meseleye girelim ve nerede, ne zaman, neler yaptığıyla ilgili çok zaman harcamayalım. Ne dersin bu teklifime? 


Meseleyi çok uzatacak değilim zaten. Ama biyografisini özetlemem lazım. Yoksa konuya tam hâkim olamazsın. Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa, 1832 yılında Lefkoşa'da doğdu. Arapça, Farsça, Yunanca ve Fransızca gibi yabancı dillere vâkıftı. 1845 yılında Mısır'daki Elsine Medresesi'ne girdi. Medrese, kendisi mezun olmadan önce askeri okula çevrildi. Mezuniyeti sonrasında Avrupa siyaseti üzerine uzmanlaşmaya başladı. Hatta pek çok Avrupa başkentinde görev de yaptı. 1860 yılında, Osmanlı sadrazamı ve kendisi gibi Kıbrıs asıllı olan Mehmed Emin Paşa tarafından Kıbrıs'a vakıflar genel müdürü olarak atandı. 
Doğu ve batıdaki pek çok vilayette ve devletin çeşitli kademelerinde görev yaptı. 1877'de vezirlik rütbesi aldı ve Halep valiliğine getirildi. 1880 yılında Evkaf nâzırı olarak atandı. 1885 yılında Bulgar ayaklanmasını bastırması beklentisiyle sadrazam yani başbakan tayin edildi. 


Bu anlattıkların gayet düz bir çizgide gidiyor. Hiçbir dalgalanma ve başarı emaresi görmedim ben. Mesela Sultan Abdülhamid Han, neden bu paşayı sadrazam olarak atadı? Benim göremediğim ne yeteneği vardı? 

Hayat çizgisi sana çok düz görünmüş olabilir ama Kâmil Paşa, Avrupa siyaseti, azınlık ve yurttaşlık hakları konusunda zamanına göre iyi bir bilgi birikimine sahipti ve meseleye hâkimiyeti inkâr edilemezdi. En azından o zaman için paşayı değerlendirenlerin yoru- mu bu meyanda. Mâlum, Osmanlı'nın 1839 Tanzimat ve 
1856 Islahat fermanları doğrultusunda oluşturmaya çalıştığı, özellikle gayri müslim nüfusa yönelik haklar ve özgürlükler siyasetinin geliştirilmesi düşüncesi vardı. 
Bu iş için de en uygun isim yine Kâmil Paşa oluyordu. 
Ancak paşa beklentileri karşılayamamıştı ve bu nedenle de 1891 yılında Sultan Abdülhamid tarafından görevinden alınmıştı. Ancak 1895'te, bu kez Ermeni meselesini 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çözmesi beklentisiyle yeniden sadrazam olarak atandı. 
Bu meselenin çözümü için sıklıkla Fransız ve İngiliz büyükelçileri ile fikir alışverişinde bulunuyordu. Biraz da bundan dolayı olsa gerek paşanın adı “İngiliz hayranı” olarak anılmaya başlanmıştı. 


Bari bu kez meseleyi çözebildi mi? En azından ikinci görevinde başarılı olmuştur değil mi? 


Ermeni meselesini çözmek için sadrazam olmuştu ama işe yanlış yerden başlamıştı. Sadâret koltuğuna oturduktan bir süre sonra Sultan Abdülhamid'e Ermenilerin hak ve özgürlüklerinin genişletilmesini öngören öneriler sununca sultan bu durumdan rahatsız oldu haliyle. Paşaya da bir seçenek sundu ve Halep, Aydın, Konya vilayetlerinden birini seçmesini isteyerek kendisini bir kez daha görevden aldı. Kâmil Paşa da kendi isteğiyle Aydın'a vali olarak atandı. 


Yani meseleyi yine çözemedi. Peki, Kâmil Paşa hakkında çıkan mâlum “İngiliz hayranı” lafları ne oldu? 


Kaynaklara bakınca gördüğüm şey şu ki görevden alınması İngiltere'nin kendisine olan sempatisini artırmış. Bu arada şunu da ilave edeyim: Abdülhamid Han, 
2. Meşrutiyet'i ilan etmek zorunda bırakılınca, Kâmil Paşa üçüncü kez sadrazam olarak atanmıştı. 


Hani iki defa göreve gelmişti? 

Buradaki geliş direk sultan ile ilgili değil. 2. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte İttihat ve Terakki'nin gücü artmış ve bazı tercihleri de onlar yapmıştı. O yüzden Kâmil Paşa'nın bu sadâreti bence cemiyetin tarafına yazılmalıdır. 
Zaten çok da sürmedi ve cemiyetle ters düştü paşa. 
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Hem adamı yukarı taşıyor hem de neden ters düşüyorlar? 

Çünkü İttihatçılar, Kâmil Paşa'yı baskı altına almaya çalışıyor, fakat Kâmil Paşa da bu baskılara karşı direniyordu. Onların her dediklerini kabul etmiyor, hal böyle olunca da arada bir uyumsuzluk ortaya çıkıyordu. Netice itibariyle 1909“un Şubat ayında Meclis-i Meb'üsan'da bir güven oylaması yapıldı. Bu oylama Kâmil Paşa'nın aleyhine sonuçlandı ve hükümeti düşürüldü. 


Oyun içinde oyun var diyorsun yani. 


Yorum yapmamaya gayret ediyorum şu an. Şubatta Kâmil Paşa'nın hükümeti düşürüldükten hemen sonra da Abdülhamid Han tahttan indirilmişti. Dönem de biraz karışıktı senin anlayacağın. Belki on yılda, yirmi yılda olabilecek gündemler, birkaç günde ya da haftada oluyordu. 


Peki, paşa görevden alınınca ne yaptı? Kıbrıs'a gidip emekliliğinin keyfini çıkarmadı herhalde! 


Hemen emekli olmadı. Zaten bir kez daha sadâret görevine getirildi. Ama burada görevden alındığı zaman seyahate çıktı ve İngiliz Kralı 5. George ile dostane ilişkiler kurdu. 


Sonra sorsan, “İngiliz hayranı diye hakkımızda tezvirat oluşmuş” diyecek. 


Zaten bu gezi ve sonrasında İngiliz kralı ile oluşan dostluk nedeniyle hakkındaki “İngiliz hayranı” suçlamaları daha da alevlendi. O zaman epey bir konuşuldu bu mesele. Fakat yine de 1912 yılında, yanılmıyorsam ekim ayında, dördüncü kez sadrazam olarak atandı. Ancak bu 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görevi de 1913 yılında son buldu. Çünkü İttihatçılar'ın hiç hazzetmediği bir isimdi ve cemiyetin devlet içerisinde sahip olduğu gücün artması nedeniyle 1913 yılında, Enver Paşa tarafından ölümle tehdit edilip istifaya zorlandı. İşte o zaman doğduğu topraklara, Kıbrıs'a geri döndü ve kasım ayında vefat edene kadar orada kaldı. 


Anlamadığım bir şey var! Sen şimdi bu paşayı bana neden anlattın? Hayat hikâyesinde ilginç bir yan yok. Sonra Sultan Abdülhamid ile olan münasebeti ve çalışma dönemi de hiç ilgi çekici değil. 

Ben, paşanın kısaca hayat hikâyesini anlattım sadece. Esas anlatacaklarım bundan sonra başlıyor. Senin anlayacağın bu anlattıklarım şimdi anlatacaklarımın bir girizgâhı idi. 


Madem öyle söz sende, devam et lütfen. 


On dakikadır hayatının belli dönemleri üzerinde durduğumuz Kâmil Paşa'nın ilginç özelliklerine gelelim. Osmanlı Devleti'nin son döneminde tam dört kez başbakanlık koltuğunda oturan paşa, yönetim kadrosu içine çöreklenen, Londra'ya bağlı anlayışın ana damarlarından biriydi aslında. 


O yüzden mi “İngiliz hayranı” deniliyordu kendisine? 

Bu kadarla kalmıyor mesele. Sadece İngiliz kralıyla ya da büyükelçisiyle iyi ilişkiler geliştirdiği için yapılmıyordu bu yakıştırmalar. Kâmil Paşa, her zaman “Asılacaksan İngiliz sicimiyle asıl” sözünü yaşayan ve yaşatan bir hayat anlayışına sahip oldu. Siyasi çizgi olarak 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hayatı boyunca İskoç mason localarına bağlı olan Reşid Paşa'nın yolundan gitti. 1913 yılındaki Bâbıâli Baskını sonrasında Enver Paşa'nın silahla tehdit etmesi sonucu görevinden istifa edip Osmanlı içindeki etkisini ve yetkisini yitirip memleketi Kıbrıs'a gitmesi en çok İngilizler'i üzmüştü. 


Şimdi bazı taşlar yerine oturuyor. Senden son bir “mason” hamlesi ya da “yahudi” bir köken sürprizi bekliyorum. 


Paşanın, Kıbrıs Arap Camii'nde bulunan mezar kitabesi, 1927 yılında Kıbrıs'ın İngiliz Valisi Sir Ronald Storrs tarafından yaptırılmıştı. Mezar taşına yazdırılan “A Great Turk and Great Man” yani “Büyük Türk ve Büyük Şahsiyet” sözü de bölgeye yerleşme mücadelesi veren İngilizler'in istediği Türk profilini özetliyor aslında. 


Gerçekten nereden, ne çıkacağı belli olmuyor. 
Ama bir İngiliz büyükelçisi, adamın mezar taşını yaptırıp bu dediğin sözü de taşa yazıyorsa oturup düşünmek lazım. 


Sana ilginç bir iddiayı da nakledeyim o zaman. 
Mehmed Kâmil Paşa, çok ilginç kökene hatta torunlara ve yeğenlere sahipti. Tüm kaynaklarda Türk asıllı olduğu yazılsa da İngiltere'nin 1930 yılındaki Ankara büyükelçisi Sir Percy Loraine'e göre kendisi Kıbrıs asıllı bir Musevi imiş. Ama dediğim gibi bu büyükelçinin sözü. 
Mehmed Kâmil Paşa'nın Musevi olduğu iddiası üzerinden devam edecek olursak, iki de bir başbakanlık makamına getirilmesi karşısında ünlü şair Eşref'in onun hakkında yazdığı dörtlük çok daha enteresan bir hal alıyor: 


214 


Agop Paşa'yı lütfet padişâhım, sadrazam yap! 
Deninin (alçağın) üstüne varsın gelen de bir deni olsun. 


Sadaret mührünü memnü (yasak) ise vermek müselmâna Yahudiden usandık, bir zaman da Ermeni olsun! 


Şair Eşref'i ve nüktelerini çok severim. O bile şiirin arasına yahudi imasını sıkıştırıyorsa bu benim için bir delil olarak yeter. 


Oradaki ifade bir alay da olabilir. Bunu hemen Kâmil Paşa'nın Yahudiliğine yorma. Son bir bilgi daha vereyim sana da belki daha çok şaşırırsın. Son dönem Türk tiyatrosunun ve sinemasının en renkli ve komik isimlerinden biri olarak bilinen Kıbrıs kökenli sanatçı Zeki Alasya, Mehmed Kâmil Paşa'nın yeğeni olur. 


Ciddi misin? 
Gayet ciddiyim. 


Zeki Alasya'nın birkaç röportajını okumuştum yıllar önce. Mason olduğunu söylüyordu. Bir de yakın zamanda tarihi Emek sineması üzerinden tartışmalar yaşanırken yaptığı o radikal çıkış aklıma geliyor. 
“Emek Sineması'nda namaz kılınacaksa hiç açılmasın!” demişti. Gerçi sonradan bu açıklamadan dolayı pişman olduğunu da söylemişti. Ama genetik olarak bazı şeyler miras bırakılıyormuş demek ki. 


Sultan Abdülhamid Han'ın, otuz üç sene boyunca devleti ayakta tutmak için kimlerle çalışmak zorunda kaldığını görüyorsun. Ne kadar büyük işler başardığını da buradan çıkar. Belki de sadece bu yüzden üstat Necip Fazıl Kısakürek'in “Abdülhamid Han'ı anlamak, her şeyi anlamak olacaktır” sözünün üstünde daha çok durmalıyız. 


Bu dediklerin üzerinde ciddi olarak düşüneceğim. 
Bu sohbet zihnimi açtı gerçekten. Konu detay ve basit gibi dursa da Sultan Abdülhamid Han'a ve dönemine bakış açımı genişletti. 
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Sultan Abdülhamid Han ve Yıldız Suikastı 


Abdülhamid Han'a karşı düzenlenen Yıldız suikastı hakkında konuşalım mı? Neredeyse birçoğumuzun bildiği ama detaylarını gözden kaçırdığı bir suikast diye düşünüyorum. 


Yıldız suikastı, senin dediğin gibi genel çerçevesi bilinen ancak detayları atlanan bir olay. Öncesi ve sonrasıyla da çok önemli bir suikast aslında... Tabii bu konuyu konuşurken çok da geri gitmeye gerek yok, 1905 
yılında yaşananları az çok konuştuk. Dönemin ne kadar karışık olduğunu, Batılı devletlerin, Sultan Abdülhamid Han'ın panislâmizm hareketinden ve hilafetin gücünden faydalanmak için yaptığı siyasi girişimlerden ne kadar rahatsız oldukları da mâlum. 
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Burada Ermeni komitacılarının ya da teröristleri- nin rolü ne o zaman? Batılı devletlerin maşası durumunda mıydılar? 


Meseleyi enine boyuna konuşunca bu sorunun cevabını kendin bulacaksın zaten. O yüzden sohbetin başında hemen peşin cevaplar ve hükümler vermeyelim. 
Bırakalım muhabbetimizin doğal akışında her şey yavaş yavaş şekillensin. Hem böylece detayları da gözden kaçırmamış oluruz. 


Tamam, o zaman sen konuya giriş yap. 


Abdülhamid Han, İngiliz ajanlarının Arap milliyetçiliğini yaymak, halifeliğin Araplar'ın hakkı olduğu iddiasıyla Mısır hidivini halife yapmak konusundaki gayretlerini biliyor ve bu gayretlerin başarıya ulaşmaması için de bunlara, panislâmizm politikası ile karşı koymaya çalışıyordu. O dönemde müslümanlar arasında birliği sağlamak için dini propaganda yapmaya da başlamıştı. Bu konuda tarikat şeyhlerinden ve nüfuzlu kabile reislerinden faydalanmaya gayret gösteriyor, en önemli ve tecrübeli yöneticilerini, Anadolu ve Suriye başta olmak üzere, müslümanların çoğunlukta olduğu vilayetlere gönderiyordu. Halifelik makamından faydalanarak panislâmizm düşüncesini yaymaya çalışıyordu. 


Burada bir şey söylemem gerek, yanılıyorsam beni düzelt. Halifelik sıfatını Osmanlı padişahları arasında Sultan Abdülhamid Han kadar çok kullanan bir başka padişah yoktu. Hatta halifelik sıfatının verdiği güçle Güney Afrika ve Japonya gibi Osmanlı'dan coğrafya olarak çok uzak ülkelere din âlimleri göndererek İslâmiyet'in oralarda da yayılması için çalıştığını biliyorum. 
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Bu konuda haklısın. Hem halifeliği onun kadar etkili kullanan bir başka padişah yoktu hem de Uzak Doğu'daki ülkelerle ve oralarda yaşayan müslümanlarla onun kadar hiç kimse ilgilenmemişti. Ancak bu, daha önceki padişahların bu meselelere ehemmiyet vermediğinden değildi. Halifelik Osmanlı'ya geçtiği zaman zaten devlet çok güçlüydü ve bu değeri kullanmasına gerek kalmıyordu. Mesele Uzak Doğu olunca Çin bahsine girmemek olmaz. Abdülhamid Han'ın, Çin'deki tesiri o kadar büyük oldu ki Pekin'de onun adına bir İslâm üniversitesi açıldı ve kapısında Türk bayrağı dalgalandı. Sonra, Şam'dan Mekke'ye kadar uzanan Hicaz demiryolunu inşa ettirdi. Araplar arasında başlattığı yoğun propagandalarla, ortak düşmanın, İslâmiyet'in de düşmanı olan Batı emperyalizmi olduğunu ve buna karşı mücadele edilmesi gerektiğini göstermeye çalıştı. İşte bu çalışmaların kısa sürede etkisi görülünce, Batılı diplomatlar bunu “İslâmiyet yeniden hortluyor!” şeklinde ülkelerine rapor etmeye başladılar. Bunun üzerine Batılı büyük devletler gayri müslimlere eşit muamele yapılmadığı iddiasıyla Osmanlı Devleti üzerindeki baskılarını artırdılar. 


Buraya kadar anlattıkların Yıldız suikastına giden sürecin kaba bir resmi sanırım. 


Evet, suikasta giden süreç böyle başladı. Batılı devletlerin, azınlıklar üzerinden Osmanlı'nın iç işlerine yaptıkları müdahaleler büyük diplomatik bunalımlara ve gerginliklere sebep oldu. Bundan dolayı Sultan 2. 
Abdülhamid Han, Makedonya ve Lübnan meselesinde olduğu gibi geri adım atmak zorunda kaldı. Ama bazı konularda sonuna kadar direnmeye devam etti. 
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Hangi konulardı bunlar? 


En başta Ermeni meselesi geliyordu. Berlin Antlaşması'nın 61. maddesine göre, Anadolu'da Ermeniler'in yaşadığı vilayetlerde ıslahat yapılacaktı. Sultan 2. Abdülhamid Han, bunun Ermeni muhtariyetini doğuracağını ileri sürerek, “Ölürüm de 61. maddeyi uygulamam” demişti. Başta İngiltere olmak üzere Batılı büyük devletlerin tehditlerine rağmen bu konuda kesinlikle taviz vermedi. Doğu vilayetlerinde nüfus çoğunluğunun müslümanlarda olduğunu, Ermeniler için özel ıslahat yapılamayacağını ileri sürdü. Bu konuda en ufak bir taviz veren sadrazam ve nâzırları da derhal görevinden alıyordu. Bu tutarlı ve sert politikaları sonucunda Ermeni teröristlerin hedefi oldu. İşte suikastın düğmesine tam olarak bu gelişmelerden sonra basıldı. 


Berlin Antlaşması dedin ya... Ben onu tam olarak anımsayamadım. Ayastefanos Antlaşması'nın yerine imzalanan antlaşma mıydı bu? 


1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı yani Doksanüç Harbi sonrasında imzalanan Ayastefanos Antlaşması'nın şartlarının Osmanlı Devleti için çok ağır olduğunu biliyorsun. Bu antlaşmanın yerine, İngiltere, Avusturya-Macaristan, Fransa, Almanya, Rusya ve Osmanlı Devleti arasında imzalanan antlaşma Berlin Antlaşması'ydı. 
Berlin'de toplanan kongrede alınan kararlar, İngiltere ve Avusturya-Macaristan'ın çıkarları dikkate alınarak imzalandı. Bu antlaşmaya göre Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsızlıkları şartlı olarak kabul edildi. 
Girit, Osmanlı Devleti'ne bırakıldı. Rusya, Doğubayazıt ve Eleşkirt'i Osmanlılar'a bıraktı. Bulgaristan bağımsız bir prenslik olacak ve özel şartlarla Osmanlı Devle- 


220 


tne bırakılan Doğu Rumeli ve Makedonya vilayetleri üçe bölünecekti. Osmanlı Devletinin Rusya'ya ödemesi gereken savaş tazminatı 802.500 franka indirilerek taksite bağlandı. Bosna-Hersek, Avusturya-Macaristan'a bırakıldı. Ermenilerle ilgili madde de işte burada yer alıyordu. Önceki antlaşmaya göre bu daha makul sayılıyordu. Ama yine de Osmanlı için birçok tehlikeler içeren maddeleri vardı. Az önce de söylediğim gibi Ermeni meselesi o tehlikelerin en başında geliyordu. Sultan Abdülhamid de bunu bildiği için antlaşmanın 61. maddesini ne olursa olsun uygulamayacağını söylüyordu. 


Şimdi mesele daha berraklaştı. 


Konuya devam ediyorum. Ermeni meselesi üzerinden Osmanlı'yı sıkıştırmak isteyen Batılı devletler ve onların iş birlikçileri olan Ermeni komiteleri, bazı planlar yapmıştı. Bu planlar çerçevesinde de önceden tesbit edilen şehirlerde ortaya çıkarılacak isyanlarla Batılı devletlerin Osmanlı'ya müdahalesinin önü açılacaktı. 
İşte Erzurum, Merzifon, Kayseri, Yozgat, Sason, Zeytun ve Van'da çıkarılan isyanlar bu oyunun birer parçasıydı, ama her şey onların istedikleri gibi gitmiyordu. Buradan bir sonuç elde edemeyeceklerini çok geçmeden anlayan Ermeni komiteleri, 1903 yılında Cenevre'de gerçekleşen bir toplantıda Avrupalı güçlerin Ermeni meselesi hususunda Osmanlı'ya direk müdahale yapabilmesi için başkent İstanbul'da büyük karışıklığın çıkması gerektiğini konuştular. Aynı husus Ocak 1904'te Bulgar komitacıların da katılımıyla gerçekleşen Sofya toplantısında yeniden gündeme geldi. Yapılan tartışmalar sonrasında, istedikleri gibi büyük karışıklıkların çıkması için ciddi bir olayın patlak vermesi gerektiği tezi üzerinde durdular. 
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Buradaki “büyük bir olay” dedikleri şey Yıldız suikastı mıydı? 


Tam olarak değil. Öncelikle Ermeni komiteleri bir araya geldikleri zaman “büyük bir olaya” ihtiyaçları olduğu konusunda uzlaştılar. Sonrasında ise bu “büyük olayın” ne olacağı meselesi konuşuldu. İşte burada çarpıcı hatta sarsıcı bir fikir ortaya atıldı. Bu teklif, kongre- ye İstanbul temsilcisi olarak katılan Kristofor Mikaelyan isimli biri tarafından yapıldı. “Sultana suikast!” 


Adam delice bir fikir ileri sürmüş ve diğerleri de bunu hemen kabul mü etmişler? Suikastın başarısız olması halinde kendilerini nasıl bir sonun beklediğini düşünmemişler mi? 


Adamlar güç zehirlenmesi yaşıyorlardı. Neden korksunlar ki? 


Güç zehirlenmesi derken neyi kastediyorsun! 
Çok iyi teşkilatlanmış, tam donanımlı ve usta terörist miydi bunlar? 


İşin o kısmını da anlatacağım ama benim kastettišim şey başka. Neredeyse tüm Batılı devletler Ermeni komitacılara destek veriyordu. Bu kadar güç ve destekle başarısız olma ihtimalini akıllarına bile getirmemişlerdir. O yüzden bu sarsıcı ve delice teklif herkesin onayıyla kabul edildi. Hemen işe başlayan teröristler, suikast hazırlıkları yapmak için 1904 Ekiminde, İstanbul'daki Mikaelyan'ın yanına iki komitacı atadılar. 


Bunların kim olduğu ve isimleri belli mi? 


Konstantin Kabulyan ve Mikaelyan'ın kızı olarak tanıtılacak olan Robina Kayn. Hepsi birlikte Beyoğlu'ndaki Moraviç apartmanında bir daire kiraladılar. Ama ekip bu kadarla kalmadı elbette. İlerleyen günlerde bu üçlüye Amerikan menşeli Singer fabrikasına makine teknisyeni olarak yerleştirilen Belçikalı anarşistlerden Edvard Jorris de katıldı. 


Suikastın esas planlayıcısı kimdi? 


Samuel Fayn kod adını kullanan Kristofor Mikaelyan isimli Rus Ermenisi suikastın esas adamıydı. Suikastta, saat ayarlı bomba kullanacaklardı ve bu bombayı patlatma işini de yine bir başka Ermeni olan Edvard Jorris üstlenmişti. 


Tezgâhı en ince ayrıntısına kadar planlayıp her türlü önlemi de aldılar yani. 


Her şeyi düşünmüşlerdi. Viyana'da Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft firmasına özel olarak yaptırılıp parçalar halinde deniz yoluyla İstanbul'a soktukları bir faytona 80 kilo patlayıcı maddeyle 20 kilo demir parçası yüklediler. Patlayıcı yüklü arabayı da, padişahın her zaman cuma namazlarını kıldığı Yıldız Camii'nin önüne getirip, arabasının yanına çektiler. “Cehennem Makinesi” adı verilen ve bombayı istenilen zamanda patlatacak olan araç ise Fransa'dan getirtilmişti. 


Tam bir ortak yapım iş olmuş. 


Bu Ermeni komitacılarının derdi belliydi. Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan kurmaya çalışıyorlardı. Ermeni komitacıları, karşılarında en büyük engel olarak gördükleri 2. Abdülhamid'i öldürme işinde kararlıydılar ve plan da buna göre yapılmıştı. Bu çalışmanın başka bir nedeni de vardı. Onu da gözden kaçırmamak lazım... 
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Neydi o detay? 

Bu komitacılar, planladıkları suikast işinde yeteri kadar tecrübeli değillerdi. O yüzden de Avrupa ve Rusya'daki uluslar arası anarşistlerle ilişki kurmuşlar, onlardan Sultan Abdülhamid'in öldürülmesi konusunda yardım ve destek almışlardı. İşte az önce isimlerini saydığım ve özel olarak İstanbul'a gelen Belçikalı ünlü anarşist Jorris bunlardan biriydi. Sadece Ermeni olduğu için seçilmemişti. Jorris, göze çarpmamak için Singer şirketine memur olarak girmiş, padişahın cuma selâmlıklarını büyük bir dikkatle izlemeye başlamıştı. Abdülhamid Han, cuma günleri Yıldız Camii'nden çıktıktan sonra, 1 dakika 42 saniyede arabasının yanına gidiyordu. Birkaç cuma selâmlığını gözleyen Jorris, bu sürenin hiç değişmediğini, padişahın bir saat düzeni içinde bu yolu, daima 1 dakika 42 saniyede aldığını görmüştü. 


Bu işi yapanlar toplamda kaç kişiydiler? Tabii bilinenleri kastediyorum. 


Bu örgüt oldukça genişti. Jorris'in yanında, Rusya'dan gelen Kristofor Mikaelyan ve kızı olarak tanıttığı Robina'yı söylemiştim. Ayrıca Nişan Minasyan, Mıgırdıç Serkis Garibyan, Karabet Ohanesyan, Vahram Sabun Kendiryan, Silviyoriçi, Sari Torkom, Trase Yuvanoviç bu suikast örgütünün belli başlı üyeleriydiler. 


Suikastın amacı padişahı öldürüp sonra da kaçıp gitmek miydi? Yoksa bu planın bir devamı da var mıydı? 


Kendilerine göre kusursuz bir plan yapmışlardı. Padişahın öldürülmesi de bunun ilk ayağıydı. Sonrasında da Galata Köprüsü, Tünel, yabancı banka ve kurumlar havaya uçurulacak, böylece yabancı devletlerin işe 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karışmaları kesin olarak sağlanacaktı. Filibe şehrinde Ermeni komitacıları büyük bir toplantı yapmışlar, bu toplantıya Slav ve siyonist örgütler de katılmıştı. Hatta Pro-Armenin gazetesi başyazarı Pirkiyar da bu toplantıda bulunanlar arasındaydı. 


Bu suikast bildiğin küresel bir komplo gibi duruyor ve bizim bildiğimiz ise devede kulak... 


Sohbet bittiğinde göreceksin ki ortada öyle sıradan bir suikast yok. Senin de dediğin gibi küresel bir komplo var. 


Tüm dikkatimle seni dinliyorum. 


Bu küresel komplo ekibinin beyni Mikaelyan, en tehlikeli üyesi ise Jorris'ti. Onun çabalarıyla Tedarik ve İcraat Komitesi adı altında yeni bir İstanbul yapılanmasına gidilmişti. Yaklaşık kırk kişilik bir ekip kuruldu. 
Yer altında etkin olan Sırp, Bulgar ve Rum komitacılarla temasa geçildi. Paris'te siyonistlerle bağlantı kurularak basın desteği için söz alındı. Avrupa başkentlerinin kafelerinde Rum, Ermeni, Sırp, Bulgar ve siyonist komitacılarla aynı masayı paylaşan ve yabancı büyükelçilere sürekli sultanı şikâyet eden Jön Türkler pek ortalıkta gözükmez ama Abdülhamid Han'ın ölmesini herkesten çok istedikleri de bir sır değildi. Akabinde suikast planının ayrıntılarına geçildi. Kiristofor Mikaelyan, kızı rolünü oynayan Robina Kayn ve Madam Sofi Liparis, Yıldız'daki cuma selâmlıklarını izleyerek incelemeler- de bulundu. Yaşlı komitacı Mikaelyan, biraz önce dediğim şeytani bir ayrıntıyı tesbit etmişti: Abdülhamid 
Han, her defasında binek taşından arabaya bindikten 1 
dakika 42 saniye sonra çıkış kapısına ulaşıyordu. Vakit kaybetmeden Viyana'ya giden komitacılar oradaki Nes- 


225 


selsdorfer firmasından bir fayton sipariş ettiler. Üretim kodu Nesselsdorfer- 1.1.1.2.3. olan araç sürekli kılık degiştiren Silviyoriçi tarafından parça parça ve gümrük memurlarına rüşvet verilerek sınırdan geçirilmişti. 


Plan, görünüşe göre tıkır tıkır işliyor. 


Faytonda kullanılan yöntemin aynısı patlayıcı malzemeler için de kullanıldı. İstanbul gümrüğünden alınan araba ve patlayıcılar, Tedarik ve İcraat Komitesi üyelerinin ev ve iş yerlerine saklandı. Mıgırdıçyan'ın kardeşi Ohanesyan, yeğeni Hovsep ve seyis Yervant, Nesselsdorfer marka faytonu Şişli'de bir ahıra götürerek monte ettiler. Ayrı ayrı seferlerde sınırdan sokulan toplam 148 kilo “milinit” patlayıcısı ise Silviyoriçi'nin dairesinde, Avusturya Hastanesi'nde ve onun kapıcısı olan Arakel'in Azapkapı'daki evinde, Beyoğlu'nda yer alan Cercle d'Orient adlı kulübün, Krocker Otel'in, Voyvoda Han'ın ve Cons apartmanının mahzenlerinde saklandı. Daha sonra 100 kilo yük alacak şekilde tasarlanan faytonun arkasına yapılan dikdörtgen bir hazneye 80 kilo patlayıcı madde ve parça tesiri olsun diye 20 
kilo demir parçası yerleştirildi. Fransa'dan getirilerek ismine “machine infernale” yani “cehennem makinesi” denilen düzenek de, 100 kiloluk hazneye bağlanarak zaman ayarı 1 dakika 42 saniye olarak belirlendi. 


Suikast için her şey hazır artık. 


Aynen öyle... Tarih 21 Temmuz 1905... Cuma namazı yeni bitmiştir. Sultan Abdülhamid Han, selâmlığa katılan erkân ile birlikte Yıldız Camii çıkışına doğru yürür. Bu esnada kendisine hizmet eden görevlilerin kısa iltifatlarla gönüllerini alırken birden karşısında Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi belirir. Aslında devre hâkim olan kritik süreç düşünülerek cami çıkışı ile avlu kapısı arasında sultanı oyalamak pek hoş karşılanan davrarışlardan değildir. Lâkin buna rağmen kendisini nazik bir ifadeyle karşılayan sultanın naif tavrından cesaret alan şeyhülislâm, meramını tane tane anlatmaya başlar. 
Kimse farkında değildir ama cehennem makinesinin 
harekete geçmesi için öngörülen o mâlum 1 dakika 42 
saniyelik süre dolmuştur. Önce Yıldız Camii'nin avlusu, sonra Beşiktaş, ardından Üsküdar ve hatta Kadıköy derken tüm İstanbul daha önce hiç duymadığı korkunç bir gürültüyle sarsılır. Ermeni komitacıların hazırladığı zaman ayarlı bomba patlamıştır. Bombaya yakın olanların organları, kolları, bacakları, parmakları bombaya uzak olan avludaki kalabalığın üstüne doğru yağar. 
Şoktan ilk kurtulanların feryatları, parçalanan vücutlara, at leşlerine ve en son avlunun yeşil parmaklıklarına çarparak dalga dalga etrafa yayılır. Dışarıdaki kalabalık göz bebeklerinden belli olduğu üzere hâlâ olayın şokunu yaşarken olay mahallinden kaçmaya çalışan birkaç kişi bacaklarının koptuğunu ancak farkeder. Tüm camları kırılan ve panjurları kopan Yıldız Camii'nin duvarları kıpkırmızı bir renge bürünür. Etraftaki halk, yabancı misafirler, şerbetçiler, arabacılar, seyyarlar, şatafatlı üniformaları içinde askerler ve göğüsleri envaiçeşit nişanlarla dolu olan sivil görevliler sağa sola kaçışırken soğukkanlılığını koruyan tek kişi, tüm yaşananları sultan mahfilinden izleyen Abdülhamid Han'dır. 


Önce şuursuzca koşturan bu kitleyi durdurmak için iki elini birden kaldırdı. Biraz bekledi ve sonra davudi sesiyle herkesi uyardı. Arabasına yöneldi ve dizginleri eline aldıktan sonra sağ elini tekrar havaya kaldırarak 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ahaliyi selâmlamaya başladı. Az önce kaçışan kalabalık sultanın ne yapmak istediğini hemen anladı. Bir anda avludan bomba sesini bastıran kısa bir dua, gür bir haykırış duyuldu: “Padişahım çok yaşa!” 


Avludan yıldırım gibi çıkan ve asla soğukkanlılığını yitirmeyen Abdülhamid Han, her cuma olduğu gibi yine Çit Köşkü'nde elçileri kabul etti. O gün ve hatta ertesi sabah ziyarete gelen yabancı konuklarla ilgilendi. Dünyanın dört bir yanından gelen geçmiş olsun telgrafları, kendisini ziyadesiyle memnun ederken kurmaylarından bu saldırının faillerinin bir an önce yakalanmasını istemeyi de ihmal etmedi. Bunun üzerine Tahsin Paşa tarafından suikastla ilgili arzedilen ilk aydınlatıcı belge, Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü ile Beşiktaş Belediyesi'nin ortaklaşa hazırladığı rapor oldu. 
Bu rapora göre; bu hain saldırıda üç askerimiz şehid olurken yirmi üç vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 
Toplam yaralı sayısı ise elli sekizdi. Doktorlar, yaralılardan dokuz tanesinin durumunun ağır olduğunu belirtmişti. Yaralılar Yıldız, Etfal ve Gümüşsuyu hastanelerinde müşahede altında tutulmaktaydı. Her zamanki gibi tüm ayrıntıları dikkatle okuyan Abdülhamid Han, şehid olan askerlerin aileleriyle özel olarak ilgilendi. 
Yaralı vatandaşlar için hiçbir fedakârlıktan kaçınılmamasını tekrar tekrar tembihledi. 


Olayın detaylı araştırılmasını istedi dedin ya, kendisi de bunu yakından takip etti değil mi? 


Elbette. Tophane Fen Heyeti başkanı Hurşid Paşa'dan olay yeri inceleme raporlarının teknik ayrıntılarını dinledi mesela. Anlatılanlara bakıldığında mesele düşünüldüğünden çok daha vahimdi. Kaybedecek vakit yoktu. İvedi biçimde Necip Melhame Paşa'nın başkanlık edeceği muhakkik bir komisyonun kurulmasını emretti. Ancak Yıldız'da çalışmalarına başlayan heyet bir türlü mesafe alamadı, çünkü heyete bir yol haritası çizecek ciddi bir bulgu yoktu. 


Abdülhamid Han/ın istihbarat teşkilatı çok meşhurdur. Onlar bu işin üstüne gidip bir şeyler bulamadılar mı? 


Olayın üstünden fazla zaman geçmeden patlama- nın yaşandığı Beşiktaş hattını mercek altına almıştı Yıldız İstihbarat Teşkilatı. Zaten ilk önemli veriye de onlar ulaştı. Bu; o tarihe kadar benzeri görülmemiş bir araba lastiğiydi. İnceleme derinleşince bu lastiğin ait olduğu arabaya dair kalıntılara ulaşıldı. Parçalardan birinde “Nesselsdorfer” yazısıyla “1.1.1.2.3.” rakamlarından oluşan bir kod olduğu görüldü. Böylece suikastın gizemine dair ilk ciddi ipucu ele geçirilmiş oldu. Bu bilgi, Yıldız istihbaratını, zaman ayarlı bombanın yerleştiri!- diği arabanın yapıldığı firmaya ulaştırdı. Ardından satn alanlar, akabinde gümrük geçişleri ve son olarak İstanbul yapılanması derken tüm ayrıntılar sıralandı. Soruşturmalar, baskınlar ve tutuklamalar birbirini izledi. 
Birkaç ay içinde kanlı eylemin ve ardından tasarlanan kaos planının tüm ayrıntıları netleşmişti. 


Bir iki delil dikkatli gözlerden kaçamayınca, gerisi resmen çorap söküğü gibi gelmiş. Helâl olsun! 


Her zaman böyle olmaz mı? Arkada küçük bir detay bırakırsın ama bilerek ama bilmeyerek... Sonra bu detay seni baştan ayağa yakan bir yangına dönüşür. 
Burada da olan şey buydu aslında. Yıldız İstihbarat 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Teşkilatı, olayın üstüne gidince bazı militanlara ulaştı ve onları ele geçirdi. Bunlardan da bazılarının yaptığı itiraflar birçok kişinin yakalanmasını sağladı. Ele geçen eylemcilerden biri olan Hacı Nişan Minayan, sorgusu sırasında izin isteyerek girdiği tuvalette teneke ibrikle bileklerini keserek intihar etti. Madam Sofi, Mıgırdıç ve Mikaelyan'ın kızı rolündeki Robina yurt dışına kaçmayı başardı. Bunların dışında olayla alakası olan onlarca kişi yargı önüne çıkartılarak idama mahküm edildi. 


Ama her zamanki gibi bu idam cezaları, idama karşı olan Abdülhamid Han tarafından ömür boyu hapse çevrildi değil mi? 

Söylediğin gibi oldu. Sultanın bu konudaki tavrı netti. İdama karşıydı ve tüm cezaları ömür boyu hapse çevirdi. Daha suikast olmadan seyis Yervant Frankolyan, Arnavutköylü Jorj Petri, Madam Sofi, arabacı Mıgırdıç, Matmazel Robina kıyafet değiştirip, bir kısmı denizden bir kısmı karadan yurt dışına kaçmayı başarmışlardı. Suikastçılardan Hacı Nişan Minasyan ise sorgusu sırasında gittiği tuvalette, teneke ibrikle bilek damarlarını ve karnını yırtarak intihar etti. Fakat bu saldırının en tehlikeli adamı olan Edvard Jorris yakalanmaktan kurtulamadı. 


Bak işte buna sevindim. 


Arabanın parçaları arasında bulunan “Nesselsdorfer” kelimesiyle “1.1.1.2.3.” rakamı, olayın aydınlanmasını sağlamış, yakayı ele veren ve konuşmamakta direnen Edvard Jorris de her şeyin ortaya çıktığını görünce, mecburen bütün bildiklerini anlatmıştı. Jorris için esas garip gelişme bundan sonra oldu. Sultan Abdülhamid Han, canına kasteden Jorris'i de diğer suikastçılar gibi 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affetmişti. Ama bu kadarla kalmamış onu kendi hizmetine almıştı. Jorris de Abdülhamid Han'la görüşmüş ve çok geçmeden onun gizli ajanı olarak 500 altın harcırahla Avrupa'ya dönmüştü. 


Bu zekâya karşı insan ne yapabilir ki? Ne kadar büyük bir devlet adamı olduğunu bir kere daha göstermiş Sultan Abdülhamid Han. Peki, Jorris hizmet etmiş mi gerçekten? 

Bildiğim kadarıyla hizmetinde kusur etmemiş. Batı dünyasında Osmanlı Devleti aleyhinde olan işleri sultana ulaştırmış. Belki de dünya tarihinde bir ilk olarak, bir suikastçı, suikast düzenlediği kişi tarafından affedilmiş, üstüne üstlük yüklü bir harcırahla da işe alınarak ödüllendirilmiş. 
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Sultan Abdülhamid Han ve 
Haliç'te Çürüyen Donanma Yalanı 


Sultan Abdülhamid Han denildiğinde, ilk olarak eleştirilen taraf ne oluyor? Muhalif seslerin itirazı en çok hangi konularda yükseliyor? Bugün bu meseleleri konuşalım mı? 


Olur, konuşalım. Benim gördüğüm Sultan Abdülhamid Han dendiğinde hemen “donanmayı Haliç'te çürütmesi” eleştiri konusu oluyor. Bilen bilmeyen herkes bu meselede eleştiriye başlıyor. Mâlum, bizdeki bilgiler genelde yüzeyseldir ama buna rağmen hadisenin her cephesini biliyormuş edasıyla hüküm vermek meşhurdur. 


O zaman bu donanma meselesini ele alalım. 


Önce sana da sorayım. Sen bu konuda bir şeyler biliyor musun? 
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Sultan Abdülhamid Han'ın denizciliğe düşman olduğu iddiasını duydum zamanında. Ama benim bildiklerim genel anlamda aleyhte şeyler. 


Sen onları kısaca söyle ki ben de bu iddialar üzerinden konuyu açıklığa kavuşturayım, bildiklerimi anlatayım. 


Benim okuyup duyduklarıma göre Abdülhamid Han, amcası Sultan Abdülaziz'in hal'edilmesine deniz kuvvetlerinin ön ayak olduğunu düşünüyordu. 
Bu nedenle Sultan Abdülhamid korkmuş, onun zamanına kadar gelen ve muhteşem durumda olan deniz kuvvetlerini aldığı bir kararla bilerek söndürmeye, hatta boğmaya çalışmış. 


Çok güzel. Bak, bu Sultan Abdülhamid ve donanma meselesi hakkında en bilinen galat-ı meşhur ifadelerden bir tanesi. 


O kadarla bitmiyor. Senin deyiminle bu mesele hakkında en bilinen klişe, bana sorarsan “Abdülhamid Han, Donanma-yı Hümâyun'u Haliç'e bağlatarak çürüttü” iddiasıdır. 


Haklısın, bu konudaki en klişe iddia bu. O zaman biz de iki soru sorarak meseleyi konuşmaya başlayalum. Birincisi, Sultan Abdülhamid Han'ın donanmayı Haliç'te çürütme olayı doğru mu? Buna bağlı olarak da acaba sultanın deniz kuvvetlerine bilinen bir düşmanlığı mı vardı? İkincisi, eğer donanmaya karşı bir düşmanlık varsa bu kararın arkasında o dönemin olayları ve şartlarına bağlı olarak bazı özel ya da başka olaylar mı vardı? 


Madem bu soruları sordun, cevaplarını da verirsin artık! 
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Şimdi, Abdülaziz Han döneminde Osmanlı donanması, görünüşte Avrupa'nın üçüncü büyük deniz gücü haline gelmişti. Bunu bir kenara not alalım. Çünkü Abdülhamid Han'ın kendisine muazzam bir donanma bırakıldığı anlatılıyor ya! Önce şu donanmanın kısa bir resmini çıkaralım. Bir defa Sultan Abdülaziz'den kalan donanmadaki gemilerin bir kısmı elden düşme ya da “ikinci el” olarak alınmış devasa büyüklükte idi. Bunlar, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde... 


Yani Doksanüç Harbi demek istiyorsun abi... 


Evet, 93 Harbi... Bu savaşta Karadeniz'de gerçekle- . 
şen bir deniz çarpışmasında küçücük Rus istimbotlarıyla bile başa çıkmakta zorlanmış, “Lutf-ı Celil” gibi bazı gemilerimiz torpidolarla batırılmış, diğerleri ise filikalar indirilip etraflarına dizilmek suretiyle ancak korunabilmişti. Yani senin anlayacağın bizim donanmamızda var olan gemilerin parlak boyalı, yeni, muhteşem armalı, büyük ve gösterişli olmaları hiçbir şeyi halletmeye yetmiyordu. Hatta belli noktalarda bize sorun da çıkarıyordu. 


Zaten düşman olduğun devletler neden sana iyi, sağlam savaş gemisi versin ki? Bunu da bir türlü anlayamam'! Yarın benimle savaşma ihtimali olan devletten, gidip savaş gemisi almam da tuhaf bir durum ayrıca. 


- Bu noktada haklısın. Ben de senin gibi düşünüyorum aslında. Şöyle düşün; bizim gemi üretim alt yapımız yoktu ve buna dönük bir hazırlığımız da o dönem itibariyle bulunmuyordu. Bu durumdaki bir devlet olarak gidip yurt dışından savaş gemisi ya da askeri malzeme, mühimmat veya buna benzer şeyler satın almak, bu hareket mantığıyla donanma kurmaya kalkmak ne 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işe yarayacak? Böyle yaparak donanmamızı ayakta tutmamız mümkün değildir. Bu durum, olsa olsa bizim dışa bağımlılığımızı artıracaktır. İşin bir başka boyutu da Sultan Abdülaziz'in kurduğu donanmanın hızla yenilenmesi gerektiği gerçeğiydi. 


Burada küçük bir ek de ben yapayım. Hem senin dediğin gerçekler vardı önümüzde hem de Doksanüç Harbi'nden yenik çıkmış, Çarlık Rusyası'na milyonlarca altın tazminat ödemek zorunda kalmış ve iflas etmiş, hatta vergilerini Düyün-ı Umumiyye idaresinin topladığı bir hazineye sahiptik. Böyle bir durumda elimizde bulunan gemileri nasıl yenilemeyi düşünüyordu acaba bu iddiayı ortaya atanlar? 


Maksat üzüm yemek değil zaten; asıl amaç bağcıyı dövmek. Donanmayı yenilemeyi geçtim, iflasın eşiğindeki devletle sen, elinde bulundurduğun donanmanın gemilerini yüzdürmeye bile güç yetiremezsin. Gerçeğin bu! Bu masrafı karşılayamayacak durumdasın yani. 


Sen devam et istersen... 


Sultan Abdülhamid Han'ın deniz kuvvetlerini tamamen boş bıraktığını, bu konuda hiç hamle yapmadığını söylemek de doğru bir iddia değil. Abdülhamid Han, saltanatı içinde yine gemiler satın alıyor, mevcut gemileri yeniletiyor, hatta denizaltı gemisi icat edildiğinde onu ilk edinen ülkelerden biri de Osmanlı Devleti oluyordu. 


Peki, sultanın “karacı” olması ve silah yatırımlarını top ve tüfeğe yapmasını nasıl değerlendiriyorsun? 


Ülke gerçekleri diyebilirim buna. Neticede Çanakkale savaşlarında kullandığımız Krupp marka toplarının 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bir kısmı onun devrinde satın alınmış ve Boğazlar'a yerleştirilmişti. Sonradan bu topların ne kadar işimize yaradığını biliyoruz. Hem donanmanın bir tehdit unsuru olarak Haliç'te tutulması, Akdeniz'de dolaştırılmasından daha caydırıcı gibi görünmüştür bana her zaman. 


O zaman Sultan Abdülhamid Han'ın donanmaya düşman olduğuna dair söylenen sözler, birer şehir efsanesine dönüşüyor. 


Elbette. Sultan Abdülhamid Han, iddia edildiği gibi donanmaya düşman olsaydı, Ruslar Ayastefanos Antlaşması'nda bizden bazı gemilerimizi tazminat olarak istediklerinde neden direndi? Donanmaya düşman olan adam ne yapardı? Hazır fırsat ele geçmiş, Ruslar'ın istediği gemileri verip kurtulurdu. 


Peki, donanmadan gemi istendiğinde ne cevap verdi Abdülhamid Han? 


Özet olarak, “Gerekirse canımı veririm” dedi aslında. Ama konuşmasına daha detaylı olarak bakacak olursak “Sadrazam paşaya ve Safvet Paşa'ya ve diğer vekillere yeminle beyan ederim ki Donanma-yı Hümâyun'un elden çıkarılmasına katiyen rey ve rızam yoktur. Her türlü fedakârlığı eder, fakat donanma maddesini esasından reddederim. Ve mucip sebeplerini dahi beyana muktedirim. İcabında donanmayı kaybetmemek için canımı fedaya hazırım” demişti. Bu cevaptan da onun donanmaya karşı bir düşmanlığı olmadığını, aksine bu mesele hakkında farklı düşünceleri olduğunu görebiliriz. 


Şöyle bir tavır ortaya koyan insanı hayırla yâdetmeleri gerekirken, aslı astarı olmayan şehir efsaneleriyle, masallarla milleti kandırmaya çalışıyorlar. 
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Bu mesele hakkında benim söylediklerimin daha detaylı ve daha ciddi incelemeleri zamanında yapılmışt. Hatta Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde bu konuda haddinden fazla tarihi vesika bulunuyor. 


Vesikalarne hakkında? Ben meseleye senin kadar vâkıf değilim, biliyorsun. O nedenle bu meseleyi biraz daha açıklar mısın? 


Olur. Bahsettiğim bu vesikalarda donanma için yapılan harcamalar, donanmanın geliştirilmesi, yeni gemi ve teçhizatın alınması, eskilerin tamir ettirilmesi gibi hususlar çok tafsilatlı bir şekilde kaydedilmiş. Bununla da kalınmayıp Sultan 2. Abdülhamid Han devrinin donanmasına ait yüzlerce fotoğraf, hem Yıldız koleksiyonunda hem de o devrin mecmua ve gazetelerinde yer almaktaydı. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın donanma ve askeriyeye verdiği ehemmiyet, kendisinden önceki devirler göz önüne alındığında denilebilir ki her devrin üstündedir. Buna rağmen hâlâ, donanmayı Haliç'e çektirip orada çürüttü diyenlere ne demek lazım, ona da sen karar ver artık. 


“Donanma limanda, tersanede, Haliç'te durmayacak da nerede duracak? Savaş varsa hareket eder, savaş yoksa tersane önünde, limanda bekler.” Denilmesi lazım olan şey bu olsa gerek. 


Zaten Osmanlı-Yunan Savaşı çıktığında donanmanın hareketini gösteren fotoğraflar elimizde mevcut. Bu vesika ve fotoğraflara baktığımız zaman Sultan Abdülhamid Han ve donanma meselesi hakkında dile getirilen iddiaların asılsız hatta iftira olduğu gün gibi âşikâr. 2. 
Abdülhamid Han, Doksanüç Harbi'nde, donanmasının durumunu tesbit etmek ve gerekli tedbirleri aldırmak 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için donanmayı Haliç'te toplamıştı. İşte bu durumu fırsat bilen bazı sözde tarihçiler, Abdülhamid Han'ı, donanmayı Haliç'te çürütmekle suçladılar. Az önce de dediğim gibi Osmanlı tarihine baktığımız zaman donanmayı ihya faaliyetlerinin en yoğun olarak yapıldığı devirlerden birinin de Abdülhamid Han devri olduğu görünür. Zaten bu söylediğimiz şeyin bir iddia, bir savunma olmadığı, tarihi bir hakikat olduğu kaynaklardan anlaşılır. 


Abdülhamid Han, donanmayı yenileme adına neler yaptı? 


Mesela donanma envanterinde gördüğümüz ahşap olan gemiler, zamanın şartlarına uygun teknolojiye sahip değillerdi. Abdülhamid Han, onların bir kısmını kadro dışı bıraktı ve yerlerine yeni zırhlılar, firkateynler, kruvazörler, torpidolar aldı. Donanmada bulunan gemilerin bir diğer olumsuz özelliği de farklı ülkelerden alınmış olmasıydı. 


Bu niye olumsuz bir özellik oluyor? 


Şöyle ki gemiler değişik ülkelerden alındıkları için birinin yedek parçası bir diğerine uymuyordu. Tamir ihtiyacı ortaya çıktığı zaman da gemi nereden alınmışsa aynı ülkeden yedek parçanın gelmesi bekleniyordu. 


Şimdi anladım. 


Donanmada kullanılmaz hale gelen bazı gemiler, kadro dışı bırakıldı demiştim ya! Gemiler âtıl kalmasınlar diye onlardan mektep, hastane olarak yararlanılmıştı. Ama bunu da kimsecikler görmez ve yazmaz tabii. 


İlk defa senden duydum. Ama gerçekten müthiş bir düşünceymiş. 
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Sonra, donanma mensupları genel olarak yeni teknolojiden haberdar değildi. Onların bilgi eksikliğinin giderilmesi ve yeni teknolojiyi öğrenmeleri ve bilgilerini artırmaları için de çalışmalar yapıldı. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın devrinde Mesudiye Zırhlı firkateyni 1874'te, Hamidiye zırhlı firkateyni 1885'te denize indirildi. 
Necmr-i Şevket Zırhlı korveti ise 1868 tarihinde alındı. 


Ne donanma düşmanı bir padişahımız varmış! 
Sevmediği, nefret ettiği ve korktuğu donanmayı ihya etmiş. Bu resmi tarihin temelsiz, çürük iddiaları beni öldürecek bir gün. 


Mesela, 1886 yılında donanmamıza “Abdülhamid” ve “Abdülmecid” isimli iki denizaltı gemisi iştirak etmişti. Şunu da aklında tut, bu denizaltılar aynı zamanda dünyadaki ilk modern denizaltılardı. Dünyada modern manadaki ilk denizaltı tecrübeleri 19. asrın ikinci yarısından sonra artmaya başlamış, en dikkat çekici çalışmaları George William Garrett isimli bir İngiliz mühendis yapmıştı. Garrett, 1885 yılında İsveçli Nordenfelt fabrikasının desteğiyle modern manadaki ilk denizaltıyı inşa etmeyi başarmıştı. Bu ilk denizaltının Yunanlılar tarafından satın alınması üzerine Sultan 2. Abdülhamid harekete geçerek Nordenfelt fabrikasının, sonraki iki denizaltısını kendisi satın aldı. Nordenfelt tarafından imal edildikten sonra İstanbul'da Haliç Tersanesi'nde monte edilen denizaltıların ilk tecrübeleri de Haliç'te yapıldı. 


Peki, bunlardan o dönem şartlarında nasıl istifade ettik? Neticede çok da yetişmiş ekip yoktu? 


Aslına bakarsan bu iki denizaltıdan, modern denizaltıların ilklerinden olması itibariyle o kadar fazla istifade edemedik. Ama bu denizaltılar bize, Sultan Abdülhamid”'in denizcilik sahasında dünyada meydana gelen gelişmeleri ne kadar yakından takip ettiğini göstermesi açısından çok önemlidir. 1887 yılında bir İngiliz gazetesinde, “Türk hükümetinin birden fazla Nordenfelt denizaltı gemisine sahip olduğu, Türkler'in ikinci Nordenfelt gemisiyle bazı mühim tecrübeler yaparak hatırı sayılır neticeler almış oldukları” ifade edilmişti. Sadece bu durum bile Türk donanmasındaki gelişmelerin Avrupalılar'ca yakından takip edildiğini gösteriyor. Bir tek bizim bazı tarihçiler bu meseleye yabancı kalıyorlar senin anlayacağın. 


O dönemde gemi inşası var mı peki? Hep dışarıdan aldıysak yine aynı dışa bağımlılık hastalığına devam etmişiz demektir. 


Sultan 2. Abdülhamid Han devrinde yirmiden fazla yeni geminin inşa edilip devlet hizmetine alındığı ve eski gemilerden birçoğunun yenilendiğini biliyoruz. Mesela donanmaya katılan bu gemiler arasında Rauf Bey'in meşhur akınını icra ettiği “Hamidiye” ile “Mecidiye”, “Lutf-i Hümâyun”, “Feyza-i Bahri”, “Hudâvendigâr” gibi kruvazörler ve büyük küçük pek çok gemi yer alıyordu. 


Modernize edilen var mıydı? Yoksa, hepsi kötüydü biz de hastane ve okul olarak kullandık, mı diyeceksin. 


Olmaz olur mu hiç! Modernize edilen gemiler olarak Mesudiye, Âsâr-ı Tevfik, Osmâniye, Aziziye, Feth-i Bülend ismindeki gemileri sayabilirim. Bu gemilerden bir kısmı İstanbul'da yenilendi. Bir kısmı da İtalya-Cenova ve Almanya-Kiel'de modernize edildi. Ayrıca donanmanın ıslahı meselesine de el atıldı ve bunun için İngiltere, Almanya ve Amerika'dan deniz subayları getirtilerek istihdam edildi. 


Peki, bu donanma işlerini öğrenmeleri için Avrupa'ya öğrenci de gönderildi mi? 

Abdülhamid Han döneminde Avrupa'ya, denizcilik ilmini öğrenmeleri için yüzlerce bahriye talebesi gönderildi. Sultan gayet iyi biliyordu ki personel olmadan donanma hiçbir işe yaramaz. Bu nedenle de personel yetiştirilmesine ağırlık vermişti. Sadece bu durum bile, Sultan 2. Abdülhamid Han'ın denizcilik sahasındaki gelişmeleri ne kadar yakından takip ettiğini ve bu işe düşman olmadığını, aksine meselenin önemini kavradıgını gösteriyor. Yoksa neden son gelişmeleri takip edip donanma gücünden faydalanmak istesin? 


Nerelere gönderildi bu öğrenciler? 


İngiltere, Fransa ve Almanya gibi ülkelere gönderildi. Bu arada önemli bir husus da şuydu: 1889 yılında ilk defa Ceride-i Bahriyye ve Mecmüa-i Fünün-ı Bahriyye isimli bahriyeye dair iki dergi ve gazete yayın hayatına başladı. Böylece, yeni buluşlardan, gemicilikle alakalı ilimlerden ve denizcilik hususlarından bahsetmek üzere çıkarılacak bu gazete ve dergiyle bahriye subaylarının bilgilerinin artırılmasına yardımcı olunması hedefleniyordu. 1881 yılında “Matbaa-i Bahriyye” ismiyle ilk deniz matbaasının açılması da Sultan 2. Abdülhamid Han'ın himmetiyle gerçekleşmişti. Daha evvel Bahriye Mektebi'nde kurulan ve sonrasında çeşitli binalarda faaliyet gösteren matbaa, bu tarihte müstakil bir binaya taşınarak tam teşekküllü hale getirilmişti. Sultan Abdülhamid Han'ın saltanat dönemi, ilk deniz tarihçilerimizin yetiştiği dönem olmuştu. Süleyman Nutki, Ali Rıza Seyfioğlu, Ali Haydar Emir Alpagut, Saffet Bey, Fevzi Kurtoğlu gibi denizcilik tarihçileri hep o devirde yetişen önemli bazı isimlerdendi. Şunu hatırlatmakta da fayda var, 1897 yılında ilk defa bir Bahriye Müzesi'nin açılması da Sultan Abdülhamid Han devrinde gerçekleşmişti. 


Bugün Beşiktaş'ta bulunan Deniz Müzesi'nin temelini teşkil eden müze değil mi bu? 


Evet, o müze. Kısacası Sultan 2. Abdülhamid Han saltanatında, bahriyenin gelişmesi yolunda pek çok ilke imza atıldı, denizciliğin geliştirilmesi için birçok faaliyette bulunuldu. Şimdi tüm bu hakikatler biliniyorken, böyle bir sultana, “Donanmayı Haliç'e bağlayıp çürüttü, Türk denizciliğinin gelişmesini baltaladı!” gibi asılsız iddia ve iftiralarda bulunmak insaf duygusuyla ne kadar bağdaşır, diye sormak istiyorum. 


243 


Çin'de Okul Açan 
Son İmparator 


Abi, Abdülhamid Han konuşulduğu zaman dikkatimi çeken bir hususu sana söylemek istiyorum. 
Saltanatı döneminde neredeyse el atmadığı iş, girmediği coğrafya, çözmeye çalışmadığı problem kalmamış. Bu kadar enerjiyi nereden buluyor, 24 saat içine bunları nasıl sığdırıyor anlamıyorum. 


Yani diyorsun ki bizim bir günümüz 24 saat onun da bir kısmı uykuyla geçiyor ama sultanın yaptıklarına bakınca onun bir günü 24 değil de 72 saat galiba! 


Evet. Bir de etrafındaki bir avuç adamla bunları yapması beni çok etkiliyor. Lokomotif kendisi, arkasına taktığı bir avuç samimi adamıyla neler başarıyor baksana! 
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Dediğin gibi, etrafında çok kişi var da adam gibi adam sayısı çok az. Genelde sultana ayak bağı olmaya çalışan, projelerini, ne istediğini ve ne yapmaya çalıştığını anlamayan bir güruh, devamlı onun önünde set olmuş ve tökezlemesi için ellerinden geleni yapmışlar. 
Ama yine de çok sıra dışı işlere imza atmış. Elini attığı her işte de her zaman başarılı olmuş. 


İşte o, sıra dışı dediğin işlerden konuşalım bu gün. Hiç bilinmeyen ya da az bilinen yönlerini konuştuğumuz zaman hayranlığım bir kat daha artıyor da. 

Mesela Abdülhamid Han'ın Çin ile ilişkilerini geliştirmesi ve Çin'de bir üniversite açması meselesi var. 
Az çok bilinir bu konu, ama yine de tekrar etmek lazım önemine binaen. 


Ben hiç bilmiyorum. Şimdi senden duydum ve detayları merak ettim hemen. Direk konuya girsen; ne zaman olmuş bu, süreci nasıl gelişmiş, kimleri Çin'e göndermiş sultan? Çok heyecanlandım. 


Telaş yapma, sırayla anlatacağım. Başlangıç tarihimiz 
28 Nisan 1901. O gün Nemçe isimli vapur İstanbul'dan 
sesiz sedasız yola çıkar. Önce İzmir ve İskenderiye'ye uğrar, sonrasında Kızıldeniz'i aşar ve Uzak Doğu'ya yönelir. Tabii bu hadise hemen Batı'nın o bölgedeki ajan ve diplomatlarını hareketlendirir. Bir anda gelişen bu olaya bir anlam veremezler ama telaşlanmayı da ihmal etmezler. Daha vapur Çin'e ulaşmadan Pekin'deki Batılı sefâretler, başkentlerine kriptolu mesajlar gönderirler. 


Adamların karşısında Sultan Abdülhamid gibi bir siyaset dehası var abi. Nasıl telaşa kapılmasınlar, nasıl korkmasınlar. Ben olsam, ben de korkardım. 
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Onlar da senin gibi korkmuşlar ve kâğıda kaleme sarılıp gizli mesajları birbirine ekleyip “İstanbul'daki ‘kurnaz sultan” Çinli müslümanları kendine çekmek üzere yeni hamlelere girişti. Dokuz kişilik temsil heyeti Çin'e geliyor” diye yazmışlar. 


Ne de güzel ifade etmişler! 


Bu adamların övgüsü de yergisi de çok önemsenmemeli. Neyse, konumuza dönersek, Osmanlı temsil heyeti uzun ve meşakkatli bir yolculuk sonrasında Çin'e ulaşır. 
Osmanlı'nın geldiği duyulunca bölgede âdeta bayram havası eser. Şanghay Limanı'na gelen vapuru görmek isteyen Çinli müslümanlar izdihama yol açar. Şaka değil bu söylediğim. Gerçekten izdiham yaşanır Şanghay'da. 


Bu kadar ses getiren bir ziyaret dönemin gazetelerine yansımış mı peki? 

Elbette gazetelere yansıyor ziyaret. Hem de sadece Batılı gazetelere değil, tüm dünya basınına... Bu kritik ziyarete geniş yer veriyorlar o tarihlerde. 


Peki, Çin yönetimi bu ziyareti nasıl karşılıyor? 
Onların Osmanlı heyetine yaklaşımları nasıl oluyor? 


Çin yönetimi, ülkelerine gelen Osmanlı heyetini memnuniyetle karşılıyorlar. O dönemde Çin'i sömüren Batılı ülkeler tedirgin oluyor sadece. Batılılar, bizzat Sultan 2. Abdülhamid tarafından görevlendirilen mirlivâ yani Tuğgeneral Enver Paşa'nın hangi amaçla Çin'e geldiğini merak ediyorlar. 


Enver Paşa mı? Şu bizim bildiğimiz Enver Paşa hani! 
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Senin bildiğin Enver Paşa'nın ilk ismi İsmail Enver... Benim bahsettiğim Enver Paşa ise Hasan Enver Paşa. Babası, Mustafa Celâleddin Paşa idi. Polonya'dan Osmanlı'ya sığınan bir subaydı. Nazım Hikmet'in büyükbabası yani. 


Yeni bir şey daha öğrendim. Arada böyle enteresan bilgiler vermen çok ilginç oluyor inan. 


Farkındayım. Neyse, Enver Paşa; ikinci eşi, iki kâtip, iki âlim, iki asker ve uşaklardan oluşan heyetiyle yaklaşık dört ay süren ziyareti boyunca Batılı ajan ve elçilerin çemberinde kaldı. Çünkü Enver Paşa'nın, akıcı bir Fransızca'sı ve insanları etkileyen bir hitabeti vardı. 
Bu özellikleriyle Çinli müslümanlara ve yabancı elçilere 
2. Abdülhamid Han'ın barış mesajlarını getirmek için geldiğini söylüyordu. 


Her zamanki gibi Batılı ajanlar ve diplomatlar bu açıklamaları hiç inandırıcı bulmamışlardır, değil mi? 


Evet, onlar açısından inandırıcı değildi. Ama onların ne düşündüğünün bir önemi yok bizim açımızdan. Zaten ziyaretin görünen sebebi, Çin'de son yıllarda patlak veren, özellikle sömürgeci Alman ve İngilizler'i hedef alan ayaklanmaları yatıştırmaktı. Mesela 1901'de meydana gelen Boxer isyanında büyük olaylar olmuştu. Örneğin, Pekin'deki Alman Büyükelçisi Kettler, sokak ortasında öldürülmüş ve cesedi sürüklenmişti. O dönemin Alman İmparatoru Kaiser 2. Wilhelm, hususi ilişkisi bulunduğu 2. Abdülhamid Han'dan yardım istemiş ve aralarında müslümanların da bulunduğu isyancıları durdurmak üzere Çin'e birlik göndermesini talep etmişti. 


248 


Abdülhamid Han'ın ne kadar büyük bir sultan olduğu burada da ortaya çıkıyor işte. 


Bence de öyle... Bu arada Çin'i cezalandırmak isteyen bazı Batılı devletler de karma birlik gönderiyorlar aynı dönemde. Ancak Osmanlı, Çin'e askeri birlik göndermeye pek sıcak bakmıyordu. Ama bir taraftan da Batı dünyası ile kurduğu dengeleri de koruması gerekiyordu. Özelikle de Almanlara olan ilişkisi Sultan Abdülhamid Han için önemliydi ve korunması elzemdi. 


Anladım abi. 


Diplomasideki maharetleri ve sıra dışı yeteneği bilinen 2. Abdülhamid Han, parlak bir formül bulmakta gecikmedi tabii. Bu formül sayesinde hem Osmanlı-A|- man ilişkilerini zedelemeyecek hem de Çinli müslümanları İstanbul'a meylettirecekti. Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi'den de onay alarak “Nasihat Heyeti” adı altında dokuz kişiden oluşan bir temsilci grubu kurdurdu ve bu heyetin Çin'e gönderilmesini istedi. Sultan, bu kritik göreve, Yıldız'ın parlak subaylarından Hasan Enver Paşa'yı seçmişti. Onun yanına Kurmay Binbaşı Nazım Bey verildi. Heyette ayrıca yakından tanıdığımız bir isim yer aldı: Mustafa Şükrü Efendi. 


Sen tanıyorsun ama ben bu ismi ilk defa duydum şimdi. Acaba nereden tanıyoruz kendisini? 


Çinli Hoca lakabıyla bilinen Mustafa Şükrü Efendi şair başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'in dedesi olur. 
Çinli Hoca lakabı da kendisine bu ziyaretten sonra verilir. Mahmut Çetin'in Teyze ile Prenses kitabı var. Orada bu mesele detaylı anlatılmış, istersen alıp okuyabilirsin. 
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Beni bir kez daha şaşırttın abi. 


O zaman konuya devam edelim. Devlet hazinesinden karşılanan 500 lirayla yola çıkan ve bir ay süren yorucu seyahatin ardından 1901 yılının Mayıs ayı başında Şanghay Limanı'na ulaşan Türk heyeti, sadece bu kentteki müslümanlarla görüşmekle kalmamış, Çinli müslümanların yoğunlukta olduğu bölgelere de geziler düzenlemişti. Heyet, bu tür buluşmaları fırsat bilip “Müslümanların Halifesi” sıfatıyla 2. Abdülhamid Han adına yazılan ve Çince'ye tercüme edilen beyannâmeler dağıttı. Bununla da yetinmeyip cuma namazlarına iştirak edip sultan adına hutbeler okuttular. 


Bu durumu gören Batılı ajanılar ve diplomatlar telaşa düşmediler mi? 


Batılı elçiler zaten hep telaş içindeydiler. Ama bu gelişmelerden sonra, Osmanlı Heyeti'nin “ayaklanmaları yatıştırma” gibi bir misyonu olmadığını, giriştiği faaliyetlerde Çinli müslümanları Halife Abdülhamid himayesinde toplamaya çalıştığını gördüler. Sonrasında da Enver Paşa ve diğer heyet üyeleriyle teması kestiler. 
Hatta Batılılar bu duruma o kadar içerlediler ki Enver Paşa'yı karşılayan Alman elçisi bile bir daha heyetin yanına uğramaz oldu. 


Kendi ülkelerine kripto mesaj çekme yarışına girsinler işte. Her zaman onlar mı bizi telaşa düşürecek? 


Bunların arasında belki de en çok telaşa kapılan Pekin'deki Fransız büyükelçisi oldu. Büyükelçi, Sultan Abdülhamid Han'ın, Batı dünyasını bir kez daha oyuna getirdiğini düşünerek 4 Haziran 1901'de Paris'e bir mesajı geçti: “Sayın bakan, zat-ı âlileri, mektubuna ek 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olarak, sultan tarafından Çin müslümanlarıyla ilişki kurmak üzere görevlendirilmiş olan Türk heyeti konusundaki genelgeyi bulacaklardır. Şimdiki şartlar muvacehesinde, Alman hükümeti tarafından tavsiye edildiği söylenen konulardaki Bâbıâli'nin niyetlerini öğrenmek- te fayda mülahaza ediyorum. Kouang-Si, Kouang-Tong ve özellikle müslümanların yoğun olduğu Yunnan'da gelişen bir panislâmist hareket tehlikeli olabilir ve ben neye mal olursa olsun, İstanbul'daki elçimizden Enver Paşa heyetinin gayesi hakkında bilgi elde etmeye çalışacağım. Bizim Hindu-Çin'deki sömürgelerimize komşu olan bölgelerde çok sayıda müslüman olması hasebiyle, bu heyet, çok yakından izlememiz gereken panislâmist temayüllerin bir işareti olabilir.” 


Dediğin gibi büyükelçi bayağı telaşlanmış ama bir taraftan da sebebini açıklamış. Oradaki sömürgelerde yaşayan müslümanlardan dolayı telaşa düşmüş. 


Neticede yaklaşık dört ay süren bu kritik sefer sonlanıp Enver Paşa ve heyetinin dönüş zamanı yaklaştıgında maddi sıkıntılar baş gösterdi. Batı karşıtı Ruslar da bu fırsatı kaçırmadılar ve heyetin yardımına koştular. Çin'deki Avusturya Sefâreti de Türk heyetine destek verdi. Enver Paşa, dönüş hazırlığına başladığı günlerde, Rus çarından bir telgraf aldı. Çar, Enver Paşa'yı Rusya'ya davet ediyordu. Tabii bu konuda karar verme yetkisi bulunmadığı için meseleyi hemen İstanbul'a taşıdı ve olumlu cevap alınca Çin'den Rusya'ya geçti. Heyet orada da ilgiyle karşılandı. 


Peki, bu heyetin gidip gelmesinden sonra başka gelişmeler oldu mu? Bir ziyaretle her şey bitmedi değil mi? 
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Sultan Abdülhamid han, Osmanlı'nın, sömürgeci Batı dünyası karşısında, İslâm ülkelerinden alacağı destekle ayakta kalabileceğini hesaplamıştı. O yüzden de bu heyetin ardından Çinli müslümanlarla kurulan bağları geliştirmeye devam etti. Mesela bu amaçla Enver Paşa'nın ardından, en gözde adamı olarak bilinen Muhammed Ali'yi, ki bazı kaynaklara göre en iyi hafiyesidir, 1902 yılında gizlice Çin'e gönderdi. Molla kıyafetiyle seyyah bir âlim gibi Çin'in iç kısımlarında gezen Muhammed Ali, müslümanlarla ciddi bağlantılar kurdu. Arapça ve İngilizce bilmesi bu noktada çok etkili oldu. İkna ettiği müslüman ailelerin çocuklarını İstanbul'a eğitime gönderdi. Muhammed Ali, bir taraftan ihtiyaç sahibi Çinli müslümanlara İstanbul'dan gelen maddi yardımları dağıtıyor, diğer yandan bölgedeki gelişmeleri sık sık yolladığı raporlarla Yıldız'a aktarıyordu. Sultan Abdülhamid Han, bu raporları, odönem için 500 milyonluk bir ülkedeki 60 milyona yakın müslümanı İstanbul'a bağlamak için geliştirdiği stratejilerinde kullanıyordu. Muhammed Ali, o dönemde Çinli müslümanların itibar ettiği İmam Wang Haoren isimli biriyle de temasa geçmişti. İmam Haoren'e, Osmanlı'yı ve Sultan Abdülhamid'in İslâm dünyasında hayata geçirmek istediği projeleri anlatmıştı. 


İmam Haoren da kim? Hakkında bilgin var mı? 


Çin'de, önemli müslüman âlimlerinden biri olarak gösterildiğini biliyorum. 1848-1919 yılları arasında yaşamış, medresedeki eğitim ve öğretimin geliştirilmesi fikrini savunmuş biri. Önceden sadece Arapça eğitim veren Çin'deki müslüman medreselere Çin kültürü ve Çince derslerini ilk dahil eden yenilikçi biri olarak da biliniyor. Hatta Haoren'nun adı Çin tarihinde “köprüleri birleştiren eğitmen” ve “sosyal aktivist” olarak anılıyor. 


Peki, Muhammed Ali, bu imama, Sultan Abdülhamid Han'ın projelerini anlatınca nasıl bir geri dönüş alıyor? Etkileniyor mu? 


Haoren, zaten yenilikçi bir isim. Muhammed Ali, derdini tam izah edince Haoren, hiç görmediği sultanın, Osmanlı'daki modern eğitim seferberliği projelerinden çok etkileniyor. 1906'da talebesi Ma Debao ile bir hac yolculuğuna çıkıyor ve ziyaretinin ardından Mekke'den İstanbul'a geliyor. İstanbul'da saraya kabul ediliyor ve Abdülhamid Han, kendisini çok sıcak karşılıyor. Haoren, İstanbul'da bulunduğu günlerde, Osmanlı eğitim sitemini inceliyor, İslâm konusundaki hassasiyetleri gözlemliyor. Tesbit ettiği farklıkları not almayı da ihmal etmiyor. Çin'e döndüğü zaman da sohbet ve hutbelerinde Osmanlı'dan, Sultan Abdülhamid Han'dan ve Türkler'in Müslümanlığından bahsediyor. Abdülhamid Han, İstanbul'a kadar gelen bu Çinli âlime, o dönemde Çin'de İslâmi eser pek bulunmadığını bildiği için 1000'in üzerinde kitap hediye ediyor. Hatta bu eserleri, ülkesinde bulunan diğer Çinli âlimlerle paylaşmasını istiyor. 
Haoren, İstanbul'da Sultan Abdülhamid ile görüşürken sultan, ona, Pekin'de bir üniversite açma düşüncesinden bahsediyor. İmam Haoren de bu konuda sultana elinden gelen her türlü yardımı sağlayacağını söylüyor. 


Pekin'deki üniversitenin temeli böyle atılıyor demek! 


Evet. Sultan Abdülhamid'in okul açmak için Pekine gönderdiği iki Osmanlı muallimi, İstanbul'daki buluşmanın üzerinden bir yıl geçtikten sonra İmam Haoren'in kapısı çalıyor. Yunnan bölgesindeki müslümanların imamı olan Haoren, muallim Ali Rıza Efendi ile muallim Bursalı Hafız Hasan Efendi'yi Niujie Camii'ne götürüyor. Burada cemaate 10.000 kilometre öteden gelen bu Türk muallimlerin okul açma planlarını anlatıyor. O dönemde Niujie Camii, müslümanların þuluşma mekânıydı. Çinli müslümanlar bu caminin arka bahçesini Türk hocalara vermek istiyorlar. Burada boş tutulan bir bina onarılıyor, yanına iki derslik daha inşa ediliyor. Ancak İstanbul'dan gelen direktife, bölgede müslüman âlime duyulan ihtiyaç gerçeği de eklenince okulun üniversite seviyesinde açılması kararlaştırılıyor. 
Bir yıl süren çalışmaların ardından, 1908'de göz yaşları ve dualarla “Dârü'l-Ulümi'-Hamidiyye” yani “Pekin Hamidiye Üniversitesi” açılıyor. Okul kısa zamanda Osmanlı-Çin ilişkilerinde bir dönüm noktası oluşturuyor ve iki toplumu birbirine bağlayan sağlam bir köprü vazifesi görüyor. Sultan Abdülhamid Han'ın 19. yüzyılın imkânlarıyla, Batı'nın tüm düşmanlığına rağmen, dünyanın öbür ucunda açtırdığı bu eğitim müessesesi, Çinli müslümanları İstanbul'a ve halifeye bağlıyor. 


Bunlar olurken, o çok korkan Paris büyükelçisi korkunç rüyalar görmüyor mu? Hiç sesi soluğu çıkmıyor, deme şimdi! 


Fransız büyükelçisi, okulun açılmasının ardından Çin'de değişen havayı görüyor elbette. Gördüğü atmosferi de Paris'e telgrafla bildiriyor. “1908'de, 2. Abdülhamid adına açılan ve kapısında Osmanlı bayrağı dalgalanan eğitim müessesesinin ardından Çin'de yaşayan müslümanlar yalnız Abdülhamid'den bahsetmekte ve ona övgülerde bulunmaktadır. Şüphe yoktur ki bu 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neticeler İslâm dininin öğrettiği erdem ve faziletin bir neticesidir.” 


Gel de inan şimdi bu Fransız adama! 


İster inan ister inanma ama adam aynen böyle telgraf geçiyor Paris'e. Zaten ortada inkâr edilemeyecek bir gerçek var. O da şu: Hamidiye Üniversitesi'nin açılması o dönem şartları itibariyle çok önemli bir hadisedir. 
Aradan geçen onca zamana rağmen okulun derslikleri Çinli müslümanlar sayesinde ayakta kalmış. 


Okulun âkıbeti ne oldu sonrasında? 


Benim bildiğim kadarıyla 1908'in sonunda tam olarak bilemediğimiz nedenlerden ötürü Osmanlı Devletinin gönderdiği muallimler Çin'den ayrılmışlar. Onlar ayrılınca da üniversiteye o bölgedeki müslümanlar sahip çıkmışlar. Zaman içerisinde hoca yokluğundan üniversiteyi ilkokul olarak kullanmaya başlamışlar. 1949'da Çin'de yaşanan Mao'nun komünist devrimi sonrasında Arapça ve dini eğitime son verildi. O dönem Çin'de sadece Çince eğitime imkân tanındı. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kurdurduğu Hamidiye Üniversitesi'nin bir dersliği, halen faaliyette diye biliyorum. 


Gerçekten hareketi hiç bitmeyen bir aksiyon filmi gibiydi anlattıkların. Çok fazla soru sormaya da gerek kalmadı. Batı dünyasında ve bizde fikir namusunu kaybetmemiş ilim adamlarınca Abdülhamid Han'ın neden “Son İmparator” olarak görüldüğünü anlatan en iyi örneklerden biri buydu sanırım. Mekânı cennet olsun. 
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2. Abdülhamid Döneminde 
Osmanlı-Japonya Ilişkileri 


2. Abdülhamid Han, otuz üç yıl boyunca çok farklı ülkeler ve coğrafyalarla temasa geçmiş. Bunların arasında Japonya, Çin ve Amerika en dikkate değer olanı. 
Biraz da meselenin bu tarafını konuşsak olur mu? 


Elbette konuşalım. Bu vesileyle sultanın bir lider olarak nasıl ileriyi gördüğünü, dünyayı ve dünya siyasetini yakından takip ettiğini de görmüş oluruz. Aslında benim de anlatmayı planladığım bir konu başlığıydı bu. 


O zaman nereden başlayalım abi? 


Japonya'dan başlayalım istersen. Bu konunun iki açısı var hem. Birincisi Osmanlı-Japonya ilişkileri, ikincisi de bu ilişki içinde en önemli hadiselerden biri olan 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Ertuğrul firkateyni meselesi. Senin de bildiğin gibi Sultan Abdülhamid Han dönemiyle birlikte Osmanlı-Japon ilişkileri başlamıştı. Sultanın tahta çıktığı ilk yıllarda, Rus harbinden üç sene kadar sonra bir Japon heyeti İstanbul'a gelmişti. Bu heyetin başkanlığını da Japon imparatorunun akrabalarından olan Prens Herbi yapıyordu. 


Bir dakika abi, bir şeyler eksik oldu sanki. Bu heyet bir anda neden İstanbul'a geldi? Daha öncesinde bir ilişki olmuş muydu iki devlet arasında? 


Mesele şu: İstanbul'a gelen bu Japon heyetin asıl gayesi Avrupa'yı gezmekti. Böylece o dönemde başlamış olan Japon ilerleyişinin temellerini kuvvetlendirmek istiyorlardı. İşte bu seyahat esnasında İstanbul'a uğrama- yı, Türkiye'nin halini de görmeyi ihmal etmemiş heyet. 
Şunu da eklemekte fayda var, resmi bir sıfatı olmadığı için bu heyete, sarayca alaka gösterilmemesi gayet tabii karşılanabilirdi. Ancak yine de Sultan 2. Abdülhamid aksini yapmış ve heyeti, yâverleri ve tercümanlarına karşılatmıştı. Hatta bununla da kalmamış Beyoğlu'nun en iyi otelini heyetin ikametlerine vermiş ve bütün masrafları da kendi üzerine almıştı. 


Heyet resmi değil ve bu sebeple diplomatik olarak Abdülhamid Han, senin de dediğin gibi hiç ilgilenmeyebilirdi. Ama bunu yapmamış ve yine de gereğin- den fazla ilgi göstermiş. Buradan sultanın Japonya'yı takip ettiği, orada yaşanan modernleşme hareketlerinden haberi olduğu gibi bir sonuç mu çıkarmalıyım? 
Yoksa Osmanlı'nın güzel bir misafirperverlik örneği diyerek meseleyi uzatmamalı mıyım? 
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Gayet güzel bir soru sordun. Beni şaşırtıyorsun! 
Sultan Abdülhamid, doğu milletlerinden biri olan Japonlar'ın o dönemde baş döndürücü gelişme hamlelerini büyük bir merakla takip ediyordu aslında. Üstat Necip Fazıl Kısakürek'in Ulu Hakan eserinde de dediği gibi, “Bu vesileyle kendi vatanına ait yükseltme sırların- dan belki onların vaziyetinde kendi eliyle çözebileceği bir mana arıyordu” diyebiliriz. Buradan çıkardığım sonuçla diyebilirim ki Sultan Abdülhamid Han bu bakımdan heyetle alakadar olmuş, Japonlar'ı Yıldız Sarayı'na davet etmiş, kendilerine göz kamaştırıcı bir ziyafet vermiş ve onları yakından tanımak istemiş. 


Heyet de bu ilgiden memnun kalmıştır değil mi? 
Neticede sultan onlarla özel olarak ilgilenmiş, ihtimam göstermiş. 


Şu ana kadar anlattığım şekilde gelişen temaslar sonrasında heyet, ziyaret ettiği Osmanlı sadrazamına iki Doğulu millet arasında siyasi ve ticari münasebetler kurulmasını teklif etti. Bu durum da senin sorunu karşılıyor galiba. Memnun olmasalar neden böyle bir teklifte bulunsunlar değil mi? 


Peki, Japonlar'ın bu teklifini pâyitaht nasıl karşıladı? 


O dönemde başımızda Çarlık Rusyası gibi bir dert vardı. Bu nedenle, Japon heyetinin teklifi Rusya'ya karşı biraz ihtiyatlı olmak şartıyla müspet karşılandı. Necip Fazıl Kısakürek'in Ulu Hakan eserinden okuduğumuza göre, o dönemde pâyitaht, yani 1881'de Türkiye'nin Moskova sefiriyle oradaki Japon elçisi arasında mevzu teşkil eden bir anlaşma projesi, bir müddet Osmanlı hariciyesini meşgul ettiyse de neticede Rusya kaygısı yüzünden, Japonlar'ı siyasi anlaşmaya girilmeksizin ticari bir yakınlık ve ruhi dostluk kurulması kararlaştırıldı. 
Bu kararın bir sonraki adımı olarak da gerektiği anda bu dostluğun hemen ittifaka döndürülebilecek bir mahiyet taşıması münasip görüldü. 


Sonra biz mi Japonya'ya heyet gönderdik? Hani iade-i ziyaret kabilinden... 


Hayır. Bu ziyaretin üzerinden altı yıl geçtikten sonra Japonya'dan ikinci bir heyet geldi pâyitahta. Bu kez heyete mareşal rütbeli Prens Akihito başkanlık ediyordu. Bu prensin bir diğer özelliği de “Güneşin Oğlu” olarak kabul edilen Japon İmparatoru Mikado'nun yeğeni olmasıydı. Küçük gibi görünen aslında gayet önemli bir detay senin anlayacağın... Tabii Sultan Abdülhamid Han, prense ve heyete bu kez daha fazla alaka gösterdi. 
Hatta heyeti Dolmabahçe Sarayı'nda misafir etti ve Yıldız Sarayı'nda dostça karşıladı. 


Çünkü bu kez heyet resmiydi değil mi? 


Evet. Prens, Abdülhamid'e İmparator Mikado'nun gönderdiği en büyük Japon nişanını takdim etti. Sultan Abdülhamid Han ise o zamana kadar hiçbir yabancı devletten nişan kabul etmemişti. Ancak Japon İmparatoru Mikado'nun gönderdiği nişanı kabul etmişti. Bu arada sadece nişan gelmemişti. Prens, beraberinde Mikado'nun hususi bir mektubunu getirmişti sultana. 


Mektupta ne yazıyordu? 


Öyle çok gizli bir şeyler yoktu. Sadece siyasi ve ticari sahalarda iki milletin yakınlaşmasına ait dilekler vardı. 
Başka bir detay varsa da ben bilmiyorum. Ama eldeki 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vesikalarda da sadece bunların olduğu biliniyor. Ancak imparatorun mektubuna hâkim olan üslupta öyle bir eda mevcuttu ki dikkatli gözlerden kaçması mümkün değildi. 


İnsanı merakta bırakmadan bir kerede söylemeyeceksin değil mi abi? Neymiş bu farklı dediğin üslup? 


Japon imparatoru, gönderdiği mektubun üslubun- da Sultan Abdülhamid'e Rusya'ya karşı başı sıkışır sıkışmaz hemen Japon desteğini vaat ediyordu âdeta. 
Bizim dikkatimizi çeken nokta buydu. Zaten Sultan Abdülhamid de hem bu manayı sezdi hem de sezdiğini prense göz işaretiyle bildirircesine hissettirdi. Aynı manaya bağlılığını da prense hesapsız ikramlar ve iltifatlar yaparak gösterdi. Tüm bunları yaparken de dışarıya hiçbir ipucu vermedi. Haliyle Japon prensi de gayet mesut bir şekilde memleketine döndü. 


Peki, bizne zaman bu ziyaretlere karşılık verdik? 

Şimdi o konuya geliyoruz işte. Japon heyeti pâyi- tahttan ayrılınca ortaya çıkan tabloda, “Japon heyetinin ziyaretine mutlaka mukabele etmek şart!” görüşü hâkim oldu. Ancak bu noktada çözülmesi gereken bazı sorunlar vardı. Bu iade-i ziyaret için hangi şehzade gönderilecekti ve beraberinde kimler bulunacaktı? Meselenin bir başka boyutu da böyle bir ziyaretin bütün Avrupa'da, hele Rusya'da müthiş kuşku uyandıracak olmasıydı. Doğal olarak öyle bir hamle yapılmalıydı ki hem Avrupa hem de Rusya mümkün olduğunca kuşkulanmamalıydı. 


Yüzyılın siyasi dehası Sultan Abdülhamid Han var pdyitahtta. Neyi dert ediyorlar ki! O, mutlaka en iyi çözümü bulmuştur. 
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Tam dediğin gibi oldu. Pâyitahtta vezirler, parmaklarını şakaklarına dayamış, bu meseleyi kılçıksız nasıl çözeriz diye kara kara düşünüyorlarken, Sultan Abdülhamid Han, onların aklına gelmeyen ve bulunabilecek formüllerin en ince ve şahanesini önlerine koydu. Sadrazam Kâmil Paşa'yı saraya çağırttı ve emrini verdi: “Japonlar'ın ziyaretine karşılık olarak, siyasi mana taşıyan bir heyet göndermeyeceğiz. Talim ve terbiye vesilesi altında bir mektep gemisi göndereceğiz. Bu gemi, bayrağımızı, Hindistan ve Çin sularında, müslümanların oturduğu adalarda dalgalandıracak. Japonya'ya karşı resmi vaziyeti de esasta sıkı dostluk nişanesi altında bir ilmi tetkik seyahati olacak.” Karar derhal tatbik edildi ve “Ertuğrul” isimli gemi, seçkin bir kadroyla Japonya'ya gönderildi. Gemiye, Bahriye nâzırının damadı Miralay (Albay) Osman Bey kumandan tayin edilmişti. Bu değerli subayın vazifesi, hakikatte, sultanın mektubunu İmparator Mikado'ya vermek, hediyelerini takdim etmek ve fevkalâde murahhas olmak şeklinde tayin edilmişti. 


Demek Ertuğrul firkateyni bu hadiseler gerçekleştikten sonra o meşhur yolculuğuna çıktı. 


Evet. Meseleyi biraz geriden almış olduk ama başka türlü hadiseye tam olarak vâkıf olamazdık. Devam edersek, miralay rütbesi ile yola çıkan “Ertuğrul” kumandanı Osman Bey, gemi Singapur'a varınca, yolda paşalığa yükseltildi. İmparator Mikado'nun huzuruna da paşa olarak çıkmaya hazırlandı. 


Bir dakika abi, araya girmem gerek. Albay Osman Bey, yola çıktıktan sonra paşa rütbesi alıyorsa bunu kısmet diye açıklayamayız değil mi? Mutlaka burada 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da Sultan Abdülhamid Han'ın ince bir siyaseti var. 
Yoksa Osman Bey'i İstanbul'da paşa yapar ve öyle Japon imparatoruna yollardı. 


Haklısın. Avrupa ve Rusya meselesi yüzünden belki de böyle bir hamle yapıldı. Ama neticede bu hadisede bir kere daha gördük ki Sultan Abdülhamid Han, Albay Osman Bey'e İstanbul'da paşalık rütbesini vermeyip yolculuğa başladıktan sonra seyahat esnasında vererek siyasi dehasını konuşturmuş oldu. Bu hamlesindeki bir diğer taktiği de Necip Fazıl'ın işaret ettiği gibi, bütün nazarların Ertuğrul firkateyni üzerine çevrildiği bir anda fazla âlayiş ve seyahat üzerinde hususi bir kıymet belirtmemekti. 


O zaman Ertuğrul firkateyni meselesini başlı başına bir konu olarak ele almak gerekiyor. Zira mesele çok detaylı, anladığım kadarıyla. 


Haklısın, hem uzun hem de gayet önemli bir mesele. Sohbetin bir yerinde araya sıkıştırılacak bir konu değil. O yüzden bu konuyu ayrı bir başlık altında konuşmak lazım. 
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Ertuğrul Firkateyninin 
Japonya Seferi ve Hazin Sonu 


Söyle bakalım, bugün ne konuşacaktık? Programımız belli mi, yoksa ben bir konuya başlayayım mı? 


Programı son sohbetimizde belirlemiştik ya abi! 
Osmanlı-Japon ilişkilerini konuşmuştuk hani. Mesele tam Ertuğrul firkateynine gelmişti de sen de meselenin çok uzun ve önemli olduğunu söyleyip “Araya sıkıştırmayalım. Bunu özel olarak konuşalım” demiştin. Kısacası bugün Ertuğrul firkateynini konuşacağız. 


Madem öyle önce çok kısa bir tekrar yapalım. Avrupa seyahatine çıkan bir Japon heyeti yol üzerindeyken İstanbul'a da gelmiş ve resmi heyet olmamasına rağmen Sultan Abdülhamid Han tarafından karşılanmaları sağlanmıştı. Daha sonra bunu ikinci bir heyet ziyareti takip etmişti, ancak bu seferki heyet resmi bir hüviyetteydi. 
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Japon imparatorunun yeğeni heyete başkanlık ediyordu ve sultana da imparatorun nişan olarak gönderdiği hediye ile birlikte bir mektup getirmişti. 


Bu gelişmelerden sonra da Osmanlı devlet adamlarında Japonya'ya bir heyet göndermek gerektiği konusunda fikir birliği sağlanmıştı. Ama bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlardı. 


Evet, devletin içinden geçtiği kritik bir dönemde Sultan Abdülhamid Han, Avrupa'yı ve özellikle de Rusya'yı şüphelendirmek istemiyordu. Bu yüzden gönderilecek heyete resmi bir hüviyet vermek gerekiyordu. Meselenin bu yönünü dikkatlice düşünen Abdülhamid Han, Bahriye Nâzırı Hasan Hüsnü Paşa'ya 1863 yılında Hudâvendigâr okul gemisinin Trablus ve Tunus'a, 1873 yılında da Muhbir-i Sürür firkateyninin Basra'ya yaptığı seyahatleri hatırlatarak Ertuğrul firkateyninin de bir okul gemisi olarak Japonya'ya gönderilmesini emretti. Ertuğrul'un Japonya'ya gittiği 1889-1890 yıllarının bir özelliği de o dönemin, Avrupa sömürgeciliğinin etkisini iyice artırdığı bir zaman aralığı olmasıydı. Siyasi birliğini geç tamamlayan ve bu yüzden sömürgecilik yarışında geç kalan Almanya, sömürgecilikten pay almak istiyordu. Sultan 2. 
Abdülhamid Han, İngiltere-Rusya ilişkisine karşı denge politikası izlemeye çalışıyordu. Bu yüzden 1870'li yıllarda Avrupa'ya açılmaya çalışan Japonya ile ilişki kurmayı, bu denge politikasının gereği olarak değerlendirdi. 


Yani diyorsun ki Ertuğrul firkateyninin on bir ay süren Japonya yolculuğunun amacı sadece İstanbul ziyaretinin karşılığı değildi. Ben de bu kanaati taşımakla birlikte bu noktada Sultan 2. Abdülhamid 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Han'ın, Ertuğrul'un seyahatiyle iade-yi ziyarette bulunmasının ötesinde, Osmanlı sancağını Kızıldeniz, Hint Okyanusu ve Japonya sularında dalgalandırarak o bölgelerde yaşayan müslüman halkların Osmanlı İmparatorluğu'na olan sempatisini Batı'ya göstermek olduğunu düşünüyorum. 


Dediklerin çok doğru... Bir örnek vermek gerekirse, zamanın Rus sefiri A. I. Nelidov, bir raporunda şunları yazıyordu: “Bu kere gönderilecek olan Ertuğrul firkateyninin asıl amacı, Kızıldeniz ve Arabistan sularında, Osmanlı bayrağının dalgalandırılması, bir de çok sayıda müslümanın bulunduğu Hindistan'da aynı gösterilerin yapılması üzerindeki sultanın emelidir... Ertuğrul firkateyni, Hindistan'ın bazı limanlarında, yerli müslümanların (İngilizler ise onların sultana olan manevi itaatlerini kırmak için durmadan çalışmaktadır) manevi güçlerini ve sultana olan bağlılıklarını artırmak için duracaktır.” 


Bu arada biraz geç kalmış bir soru olabilir ama Osmanlı-Japon ilişkileri ilk olarak ne zaman başlamıştı? 


Hem geç hem de yanlış bir soru oldu. Aslında doğru soru şu olmalı: Osmanlı ile Japonya arasındaki bu dostane ilişkiden Rusya neden zarar göreceğine inanıyor? Hatta Osmanlı, Japonya ile ticari ve dostane ilişki kuracakken neden Rusya'nın tepkisini hesaba katıyor, onu karşısına almamaya çabalıyor? 


O zaman bu soruları cevaplayalım abi. Neticede benim sormak istediğim soru da senin sorduklarına çok yakın. 


Aslında Uzak Doğu ile ilişkilere Osmanlı, 15. ve 16. 
yüzyıllarda büyük önem veriyordu. Ancak o dönemlerde bu siyasetini istediği gibi şekillendirememişti. Bunda dönemin şartları büyük bir etkendi elbette. Fakat 19. 
yüzyıla gelindiğinde Osmanlı, Uzak Doğu siyasetine eğilebilmişti. Sultan 2. Abdülhamid Han devrinde devletin bu alandaki politikası bir anda değişmiş, sömürgeci Batı ülkeleri ve Rusya'ya karşı bir denge siyaseti takip eden sultan, halifeliğin gücünü de kullanarak yönünü Uzak Doğu'ya çevirmiş ve buralarda nüfuzunu artırma- ya çalışmıştı. Uzak Doğu'da önemli bir güç haline gelmeye başlayan Japonya ile dostane ilişkilerin kurulması da yine bu dönemde gündeme gelmişti. 


O zaman şu geç kalan soruyu tekrar sorayım: İki ülke arasındaki ilişkilerin temeli ne zaman atıldı? 


Zaten onu anlatıyorum. Takvimler 1875'i gösterdiğinde, Petersburg'da Japon sefiri ile Osmanlı elçisi Şakir Paşa arasında bir görüşme gerçekleşmişti. İşte bu görüşmede Osmanlı-Japonya ilişkilerinin temeli atıldı diyebiliriz. 


Japon elçisinin adı neydi? 


Japon sefirinin adı Yanagihara Sakimitsu. Ne işine yarayacağını bilmiyorum gerçi, ama sordun diye söyledim. Nerede kaldım? Tamam, ilk temel Şakir Paşa ile Yanagihara Sakimitsu arasında yapılan görüşmelerde atılmıştı ancak bu temel böyle bırakılmamalı ve sağlamlaştırılıp geliştirilmeliydi. 1887'de Japon imparatorluğundan bir prens İstanbul'a gelmişti. Daha önce de anlatmıştım bunları, o yüzden kısa geçiyorum. İstanbul'u ziyaret eden ilk Japon asilzâdesi olan bu prensin, gördüğü yakın ilgiye teşekkür etmek üzere ertesi yıl Japon hükümeti tarafından sultana Büyük Krizantem nişanı- nın verilmesi kararlaştırılmıştı. Buna karşılık sultan da 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Japon imparatoruna bir nişan verecekti. Bu hediyeleri götürmek için Osmanlı donanmasından bir eğitim gemisinin Japonya'ya gönderilmesi kararlaştırıldı. 


Ertuğrul firkateyni de bu görev için seçilen gemiydi değil mi? 

Evet. Ziyaret kararı alınmıştı ama bu iş için bir gemi seçmek gerekiyordu. Osmanlı gemileri içinde de bu seyahate en uygun geminin Ertuğrul olabileceğinde karar kılındı. Ertuğrul'un çıkacağı bu seyahat ile hem Japonya'ya iade-i ziyaret yapılacak ve hem de iki ülke arasında kurulan bağlar daha da kuvvetlendirilecekti. 
Ziyaretin bir de Deniz Mühendis Okulu mezunu talebelerinin yabancı sahilleri görerek bilgi ve tecrübelerini artırmaları gibi bir diğer katkısı olacaktı. 


Dolaylı bir fayda sağlanacaktı yani. 


Biraz dolaylı bir faydaydı, ama Sultan Abdülhamid Han için Osmanlı donanması çok önemliydi. O yüzden de bu seyahat ile yeni mezun öğrencilerin bilgi ve tecrübe kazanmaları az şey değildi. İşte bütün bu gelişmeler esnasında Ertuğrul firkateyninin bu seyahate uygun olmadığı sesleri yükselmeye başlamıştı. Bu itirazlar üzerine Sultan Abdülhamid Han, geminin durumu hakkında etraflı bir rapor hazırlanıp kendisine verilmesini istedi. 
Neticede raporu hazırlayan teknik komisyon, geminin mükemmel bir tamirat gördüğünü, makinelerinin sağlam, kazanının da üç dört yıllık bir yolculuğa uygun olduğunu belirtti. Sonunda Ertuğrul firkateyninin Uzak Doğu'ya seyahati hakkında padişah iradesi çıktı. Geminin kumandanlığına ise Miralay Osman Bey tayin edildi. Gemi yoldayken de paşa rütbesi verildi kendisine. 
Ama bunları konuştuğumuz için detaylara girmiyorum. 


Ertuğrul ne zaman yola çıktı abi? Bir de gemide kaç kişi vardı? 


Geminin mürettebatı toplamda 609 kişiydi. Bunların altmış biri subay ve memur, 548'i er ve erbaştı. Hazırlıklarını bu mürettebatla tamamlayan gemi, 14 Temmuz 1889'da kendisini uğurlamaya gelen İstanbul halkının coşkusuyla karşılaştı. Millet Sarayburnu'na akın etmişti. 
Hatta limanın çevresi arma ve sancaklarla süslenmişti. 
Yolculuğuna başlayan Ertuğrul, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek 26 Temmuz'da Port-Said'e, oradan da Süveyş Kanalı istikametine ilerledi. Daha yolculuğun başında ilk talihsizliğini 28 Temmuz'da Süveyş Kanalı'nda yaşandı. 
Gemide bulunan kılavuza rağmen tekne, Nil'in sığ sularında kuma saplandı. Kanal idaresinin yardımıyla kurtarılan gemi, kılavuz tarafından iskeleye bağlanmaktayken rüzgârın şiddetiyle ayrılarak kıçı sahili buldu ve dümen bodoslaması kırıldı. 


Daha yolun başında bu kadar aksilik yaşanması normal mi? İstanbul, meseleye el atıp gemiyi çekmeyi düşünmedi mi? 

Bu kaza haberi İstanbul'a ulaştığında ciddi bir tedirginlik yaşanmıştı zaten. Hatta kazada ihmal olabileceği bile düşünülmüş ve Albay Osman Bey ikaz edilmişti. Bu arada Bahriye Nezâreti, Ertuğrul ile bu sefere devam edilmemesini ve Osman Bey'in, yanına alacağı birkaç kişiyle posta vapuruna binip Japonya'ya gitmesini teklif etti. 


Peki, bu teklif neden kabul edilmedi? 
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Çünkü geminin tamiratının ne kadar zaman alacağı, kazanın da derecesi hakkında bir fikir verecekti. Gemi havuza girdiği takdirde tamiratının birkaç günde tamamlanacağı öğrenilince bu fikirden vazgeçildi. Eylül sonlarında tamiratı biten Ertuğrul, Singapur'a doğru hareket etti. 24 Eylül'de Cidde'de, 7 Ekim'de de Aden'de demirleyerek kömür ikmali yaptı. 11 Ekim'de Aden'den çıktı ve Bombay Limanı'na vardı. 20 Ekim'de Bombay'a ulaşan gemiyi günde ortalama 20.000, bir hafta içinde ise toplam 150.000'e yakın kişi görmeye gelmişti. Bombay ziyareti, bölge müslümanları üzerinde büyük bir tesir oluşturmuştu. Altı gün sonra halkın ziyaretine son verildi ve ertesi gün çıkılacak sefer için gemi “su, yiyecek ve 
kömür” ikmali yaptı. Buradan hareket eden Ertuğrul, 10 
Kasım'da Kolombo'ya ulaştı. 13 Kasım'da Kolombo'dan ayrılarak Singapur yolunu tuttu ve yaklaşık iki hafta süren bir yolculuğun ardından 28 Kasım'da Singapur'a ulaştı. Uğradığı diğer limanlarda olduğu gibi burada da büyük bir coşku ve heyecanla karşılandı. Mürettebatın karaya çıkışları, başlarında subaylarıyla camilerde cuma namazı kılmaları, giyim kuşamlarındaki intizam ve hiçbir hadiseye sebebiyet vermemeleri büyük bir takdirle karşılanıyordu. Bu arada geminin kumandanı Albay Osman Bey'e tuğamiralliğe terfi ettiği de burada tebliğ edilmişti. Ancak hava şartları gün geçtikçe kötüleşiyordu ve Japonya seferi zora giriyordu. Gemi, Japonya'ya yol alabilmek için uygun havayı kolluyor ancak bunu bir türlü yakalayamıyordu. Ertuğrul, Singapur'da dört aydan fazla demirlemek zorunda kaldı. 


Dönüş yolundaki faciayı bilince insan daha da üzülüyor. i 
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Bu uzun süre demirlemelerin beklenmedik bazı yönleri de oluyordu. Mesela geminin uzunca bir süre daha Singapur'da kalacağını duyan uzak bölgelerdeki müslüman hükümdarlar temsilciler gönderiyorlardı. Sumatra, Cava ve Siyam müslümanları, Felemenkler'in mezalimin- den dolayı Osman Paşa'ya dert yanıyorlardı. Tüm bu yaşananlar Ertuğrul'un ziyaretinin öyle sıradan bir gezi ya da alelâde bir resmi ziyaret olmadığını da bize anlatıyor. 
Osmanlı'nın o kadar uzak ülkelerde bile kurtarıcı olarak görülmesinin, devletin başındaki padişahın halife sıfatına sahip olması ile ne kadar ilgili olduğunu da gösteriyor. 


Peki, bu hesapta olmayan uzun süreli demirlemeler gemiye fazladan masraf çıkarmıyor muydu? O kadar uzakta bu işi nasıl çözüyordu Osman Paşa? 


Elbette bu kadar uzun demirlemeler geminin masrafları artırmıştı. Ama tek sorun bu değildi. Bazı yabancı gazetelerde, Ertuğrul'un bu uzun duraklamalarının sebebi olarak “biten kömürü tedarik için para olmadıgı” şeklinde haberler yayımlandı. 


Gazetecilik dediğin meslek, o zaman da bugünkü gibi yapılıyormuş demek ki. 

Onlar öyle deseler de 3 Mart 1890'da gemi, Singapur'dan hareket ederek bir sonraki durağına doğru yola çıktı. Ancak bu kez de Singapur'dan alınan kömür yetmedi ve Saygon'da yeniden kömür almak zorunda kalındı. Kömür sorunu çözülünce 20 Mart'ta tekrar hareket edildi fakat aksi rüzgârlar devam ettiği için gemi geri döndü ve 8 Nisan'a kadar beklemek zorunda kaldı. 
15 Nisan'da Hong Kong'a ulaşınca kömür ve diğer ihtiyaçları tedarik edip 22 Mayıs'ta Nakasaki'ye doğru yola 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çıktı. Yine hava muhalefeti ve kömür ihtiyacı ile karşılaşan Ertuğrul bu kez de Foçu'da beklemek zorunda kaldı. Foçu'dan Nakasaki'ye oradan da 7 Haziran 1890'da son durağı olan Yokohama Limanı'na ulaşabildi. 


İstanbul'da büyük bir ihtimam gören Japon gemisini biliyorum. Peki, bizim gemimizi, askerlerimizi Japonlar nasıl karşıladı? 

Geminin Yokohama'ya girişi bir film sahnesi gibiydi. Muhteşem bir karşılama yapılmıştı. Selâm topları atılıyor, yaşasın diye çığlıklar yükseliyordu. Ertuğrul'u yakından görmek için âdeta bir yarış yapılıyordu. Osman Paşa, karaya ayak basmasının ardından imparator tarafından kabul edilmiş ve huzura çıkmış, Sultan Abdülhamid Han'ın yolladığı hediyeleri ve nişanı Japon imparatoruna sunmuştu. Üç ay boyunca el üstünde tutulan askerlerimizin Japonya'ya sağ salim varması pâyitahtta da sevinçle karşılanmıştı. Hatta Osman Paşa, bu başarılı seyahatten dolayı tebrik edilmişti. Dönüş yolculuğu için uygun hava şartları beklenirken, hiç hesapta olmayan bir kolera salgını çıkmış ve on üç askerimiz şehid olmuştu. Hasta askerlerin iyileşmesinin ardından hemen dönüş için hazırlıklar başlamıştı. İstanbul'a da haber verilmiş ve dönüş zamanı bildirilmişti. 


Kaçınılmaz sona doğru hareket ettiler yani. 


Olması gereken olur, elden bir şey gelmez. Japonya'da gidişleri ve orada kaldıkları süre içinde çok badireler atlatmıştı mürettebat. Ancak dönüş yolunun bir felakete dönüşeceğini nereden bileceksin ki? İnsanın en önemli vasıflarından biri de geleceği bilmemesidir. Birçok şeyi bilseydik sıkıntılardan kurtulmuş mu olurduk, 


273 


yoksa başka sıkıntılara mı düşerdik? Burası muamma... 
Ertuğrul firkateyni, 15 Eylül 1890'da Yokohama'dan hareket etti. 16 Eylül'de güneybatıya doğru seyrederken hava bulutlu ve pusluydu. Japonya'ya yolculukları boyunca karşılaştıkları hava muhalefeti, dönüşte de karşılarına çıkıyordu. Kötü hava şartlarına rağmen yol almaya devam eden gemi, bir süre sonra büyük bir fırtınaya yakalanmaktan kurtulamadı. Geminin makinesi tüm gücüyle çalışıyordu aslında. Buna rağmen dalgalar dağ gibi yükseliyor, üstüne şiddetli bir rüzgâr, gemiyi kayalıklara sürüklüyordu. Fırtınayla mücadele ederek Oşima adasına yaklaşan gemi, adanın güney ucunda yer alan Kaşinozaki burnu ve aynı ismi taşıyan fenerin açıklarına doğru sürüklenmekten kurtulamadı. Bir film sahnesi gibiydi her şey. Olağan üstü bir çaba vardı ortada. Kaptan ve mürettebat yapılabilecek her hamleyi yapıyor ancak bir türlü sonuç alamıyorlardı. Sonunda tüm tedbirler boşa çıktı ve gemi, 16 Eylül 1890'da akşam saatlerinde Funakura kayalıklarına bindirdi. Kayalıklara çarpmasıyla ikiye bölünmesi bir oldu ve yavaş yavaş sulara gömüldü. Bütün bu mücadelenin yerini rüzgârın uğultusu ve dev dalgaların o korkunç sesi kaplamıştı. 
Yaralı olarak kurtulan bazı askerler fenere ulaşmayı başarabilmişti. Bir haberci Kaşino köyüne gönderilmişti. 
Sabaha kadar, köye ve fener bölgesine çıkmayı başaran kazazedelerin sayısı altmış dokuzdu. Onlara ilk yardımı fener işçileri ve köylüler yaptı. Osman Paşa da dahil 
527 subay, erbaş ve erimiz bu faciada şehid olmuştu. Ertesi günün sabahı Oşima belediye başkanı olayı haber almış ve hemen Kaşino köyüne ulaşmıştı. Kazazedeleri civardaki uygun binalara yerleştirip tedavilerinin yapılmasını sağladı. Tabii bu arada denizdeki cenazelerin de 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toplanması gerekiyordu. Bunun için köylüler ve bizzat belediye başkanı, gece gündüz çalışarak 260 askerimizin naaşına ulaştılar. O sırada Oşima'dan geçen bir vapurun yardımıyla durumu ağır olan iki kazazede ve iki memur hemen Kobe'ye nakledildi. 


Bu arada, pâyitahta haber gönderildi mi? Kaza haberi orada nasıl karşılandı? 


Kaza haberi Kobe'ye ulaştığı zaman, Alman konsolosu Wolf, gambotunu Oşima'ya göndermişti. Bu gambot, 20 Eylül sabahı Oşima'ya giderek yaralıları aldı ve Kobe'ye döndü. Yaralılar, burada hastaneye yerleştirildi ve tedavilerine hemen başlandı. Bu arada Japon imparatoru, mâbeyin doktoru, on üç hastabakıcı ve tören dairesinden bir temsilciyi özel olarak yaralıların yanına gönderdi. Japon Bahriye Nâzırlığı, harp gemilerini Oşima'ya gönderip şehidleri Funakura kayalıklarını gören tepeye defnettirdi. 


Bu arada haber halen İstanbul'a ulaşmadı anladığım kadarıyla. 


Kazanın gerçekleştiği bölgede telgraf ve postane yoktu. Bu nedenle kazanın olduğunu Japon yetkililer bile, ancak 18 Eylül'de öğrendiler. 


Yani gemi ikiye bölünüp battıktan iki gün sonra... 


Evet. Haber ancak 18 Eylül'de ulaşmıştı onlara. 19 
Eylül sabahı Osmanlı'nın Londra büyükelçisine aynı haber ulaştı. Elçi vakit kaybetmeden o gün içinde telgrafı Bâbıâli'ye gönderdi. 19 Eylül akşamı, Reuters Haber Ajansı da Yokohoma'dan gelen telgrafı büyükelçiye bildirmişti. Bu telgraf da hemen ertesi gün Bahriye 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Nezâreti'ne gönderildi. Saraya takdim edilen telgraf şok etkisi yaptı. Ancak halen emin olamadıkları ya da resmi bir açıklama gelmediği için İstanbul beklemeye karar verdi. En azından tam bir doğru haber alınıncaya kadar, keyfiyetin ilan edilmemesi kararlaştırıldı. Ertuğrul'un resmen batış haberi ise, 21 Eylül 1890 günü Japon Dışişleri Bakanlığı'ndan sadârete gelen bir telgrafla bildirildi. Ajanslar aracılığıyla bütün dünyaya duyurulan bu kaza, dünya basınında günlerce yer aldı. Bu üzücü hadiseden dolayı İstanbul'da ve müslümanların bulunduğu her yerde Ertuğrul kazazedeleri için yardımlar toplanmaya başlanmıştı. 


Peki, yaralı olarak kurtulan kazazedelerin durumu ne oldu? Onlar İstanbul'a gelebildiler mi? 


Kazaya en az bizim kadar üzülen Japonlar, iyileşen yaralıları İstanbul'a getirmek istiyorlardı. Bunun için iki Japon gemisi 10 Ekim 1890'da, kazadan kurtulan altmış dokuz denizcimizle birlikte Japonya'dan hareket etti. 
Uzun ve meşakkatli bir yolculuk sonunda Aralık ayının son haftasına doğru Çanakkale Boğazı'na ulaşan gemileri Yarhisar adlı gemimiz karşıladı ve gemide bulunan kazazedeleri almak istedi. Ancak, Japon gemileri İstanbul'a kadar gelmek istiyorlardı. Bunun üzerine kazazedelerin alınmasından vazgeçildi ve iki Japon gemisi 2 Ocak 1891'de İstanbul'a girerek Dolmabahçe önünde demirledi. Ertuğrul'u sevgi gösterisiyle yolcu eden İstanbullular, Japon gemilerini de heyecanla ve samimi gösterilerle karşıladılar. Gemilerin komutanları huzura kabul edilerek ikinci rütbeden Mecidi nişanlarıyla taltif edildiler. 


Orada kalan naaşlar ne oldu? 
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İlk olarak Japon hükümeti, Ertuğrul'un enkazına ulaşmaya çalıştı. Daha doğrusu enkazdan kurtarmayı başardıkları 8 Krup topu, 2 top kundağı, 4 Armstrong topu, 4 Hudges topu, 4 Revolver topu, 2 torpil kovanı, 
182 tüfek, 24 tabanca, 61 kılıç, 71 süngü ve yabancı para 
gibi malzemeleri bir Fransız vapuruyla gönderdiler. Ertuğrul şehidleri de, 21 Eylül günü, kazanın olduğu yeri gören tepenin üzerine defnedildiler. Daha sonra şehidlerin bulunduğu bu tepeye bir âbide dikildi ve abidenin 
üzerine Türkçe ve Japonca, “Osman Paşa” yazıldı. 1891 
Şubat'ında da hadisenin hikâyesi kitabe halinde taşa işlendi. Şehitliğimizin olduğu yeri bölge halkı mukaddes bir yer kabul ederek temiz tuttular ve her on yılda bir burada merasim yapmayı gelenek haline getirdiler. 


Japonlar da kazaya bir hayli üzülmüşler, anladığım kadarıyla. 


Kazayı haber aldıkları ilk andan itibaren ellerinden geleni yaptılar. Sonra 1925'te kurulan Osaka Türk-Japon Ticaret Kurumu, Ertuğrul şehidleri için bir merasim düzenledi. Merasimin hatırasına 1929'da dikilen anıtın üzerine kazanın özeti yazıldı. Bu anıtı, 3 Haziran 
1929 tarihinde Japon imparatoru da ziyaret etti. Ayrıca, 
Kuşimoto kasabası, Mersin ile kardeş şehir ilan edildi ve anıtın aynısı Mersin sahiline de dikildi. Şehitliğin bulunduğu Kuşimoto'da “Türk Müzesi” adıyla bir de müze inşa edildi. 1974 yılında açılan müzede Ertuğrul firkateyninin maketi, gemideki asker ve komutanların fotoğrafları ve büstlerini de koydular. 


Acı bir son ama kazaya kadar geçen sürece baktığımda Osmanlı sancağının dalgalandırıldığı coğraf- 


277 


yalar aklıma geliyor ve Ertuğrul'un bir gemiden daha fazlası olduğunu anlıyorum. 


Buna hiç şüphen olmasın! Bir gemi olarak uğradığı limanlarda bir ülkeyi nasıl tanıttığını ve böyle bir teşebbüsün diplomasi açısından ne derece önemli olduğunu, ülke halklarını birbirine nasıl yakınlaştırdığını, kalıcı dostluklara nasıl vesile olduğunu, Ertuğrul firkateyni tek başına kanıtlamaya yeter de artar bile. 
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Abdülhamid Han ve 
Amerika Birleşik Devletleri 


Sultan Abdülhamid Han ve Amerika ilişkisini çok merak ediyorum abi. Bu konuyu masaya yatırabilir miyiz? Gerçi çok fazla bilgi olmayabilir ama sen yine kendine has üslubun ve yorumların ile beni şaşırtsın sanıyorum. 


Beni nasıl konuşturacağını iyi biliyorsun. Gerçi benim de aklımda Amerika meselesini konuşmak vardı. 
İsabet oldu yani. Şimdi, Osmanlı Devleti, Sultan Abdü- bir şekilde silah ve mühimmat satın alıyordu. Hatta bu silah ticareti, Alman nüfuzuna girdiğimiz 1904 yılına kadar devam etti. Sultan Abdülaziz döneminden sonra, Sultan 2. Abdülhamid döneminde Osmanlı-Amerika ilişkileri yine devam etti. Ancak burada belirgin bir fark 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vardı. O fark da Sultan Abdülhamid'in dış politikadaki keskin zekâsından kaynaklanıyordu. 


Bu kez konuya direk giriş yaptın. Meseleyi geriden alıp resmi daha geniş görmemizi istemedin herhalde. 


Hayır. Bu sadece giriş... Şimdi tam dediğini yapacağım. Önce şuradan başlayalım, 1827 yılında Rus, İngiliz ve Fransız deniz kuvvetleri, kendi aralarında gizli bir anlaşma ya da ittifak yaparak herhangi bir savaş sebebi olmadığı halde Navarin'de toplanmış bulunan Osmanlı donanmasına âni bir baskın yapmışlardı. Bu saldırıda elli iki savaş gemimiz batırıldı, 6000 levendimiz de şehid edildi. Bu kritik olayın bizim açımızdan başka sonuçları da oldu elbette. Mesela Yunanistan'ın bağımsızlığına giden yol, bu vesileyle açılmış oluyordu. Diğer yandan bu hadise, Osmanlı yöneticilerine, Avrupalı devletlerden hiçbirine güvenilemeyeceğini bir kere daha öğretecekti. 


Belki Rusları ve İngilizleri bir nebze anlarım da şu Fransız gâvurunun yaptığını anlayamam. O kadar zaman dostane ilişkiler kurulmuş, kapitülasyonlar verilmiş, Almanya her saldırdığında Osmanlı'ya sığınmış bir Fransa'nın yaptığı, ihanetin de ötesinde değil mi? 


Belli noktalarda haklısın elbette. Neticede yüzyıllar boyu Osmanlı Devleti'nin kendisine sağladığı destek sayesinde palazlanan Fransa gibi bir devlet, kendi çıkarı söz konusu olduğu zaman “dost” kelimesinin içini hemen boşaltabilmiştir. Bu hadiseden üç sene sonra aynı Fransa, 1830'da Cezayir kıyılarına çıkarma yaparak Osmanlı'nın en batıdaki kanadına dişlerini geçirmekte hiçbir beis görmeyecekti. Üç yıl arayla yaşanan bu iki 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facia da Osmanlı devlet ricalini, dış politikada yeni alternatifler aramaya zorladı. İşte konumuz olan Osmanlı dış politikasında “Amerika kozu” da böylece devreye girmiş oldu. Tarihi açıdan baktığın zaman bağımsızlığını kazanalı daha yarım asır bile olmamış ABD, Osmanl'nın gündemine tam olarak böyle bir zeminde girdi. 


Tarihi olan milletler talihli milletlerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihi yok ama garip bir şekilde talihi var. 


Geçmişe hayıflanmak için tarih konuşmuyoruz. Geçmişi, hatalardan ders alıp gelecekte aynı yanılgılara düşmemek için konuşuyoruz. Belki biraz da yarını daha iyi anlayabilmek için... Çünkü iki açı da bizim için çok önemli. 


Hayıflanmak için söylemedim. Düşünsene 1799 
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yılında ABD'nin Lizbon maslahatgüzarı İstanbul'a bir antlaşma yapmak üzere gönderilmişti. Ama her ne hikmetse bu görüşmeyi bir türlü gerçekleştirememiştik. Bu tarihten bir yıl sonra da Kaptan William Bainbridge, Kaptanıderya Küçük Hüseyin Paşa'yla görüşüp ABD'nin, Osmanlı Devleti'yle bir antlaşma yapmak istediğini bildirmişti. Bu teklif İstanbul'da sıcak karşılanmıştı ama yine herhangi bir sonuca bağlanamamıştı. Osmanlı'yla görüşüp anlaşma zemini arayan ABD, daha sonra Cezayir ve Libya yani Trablusgarp yöneticileriyle muhatap olmuştu. Anlaşama sağlayamadığı zamanlarda ise savaş açmış, ancak gemilerini bir türlü gönül rahatlığıyla Akdeniz'de gezdirmeye muvaffak olamamıştı. O zaman böylesi sorunlardan bizim kapımızı çalan adamlara bak, bir de şimdiki 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duruma! Tarih, bazan çok acımasız olabiliyor senin anlayacağın. 


Bu bahsettiğin hadiselerdeki ana sebep ABD'nin, Akdeniz'i hâlâ avucunda tutan Osmanlı Devlet'iyle resmi bir antlaşmasının olmamasından kaynaklanıyordu. Ama artık o tatlı rüyalardan uyanmamız gerekiyor. 
Çünkü o günler bir hayal oldu. Osmanlı da bu gerçeği gördüğü zaman Rusya, Fransa ve İngiltere'nin, elinde kalan topraklarını parçalayacağını anlamıştı. O zaman Osmanlı devlet adamları, yeni ekonomik ve askeri süper güç olarak ABD'yi hatırlayıp 1830Tardan itibaren artık Osmanlı limanlarına, Amerikan bayrağı taşıyan ticaret gemilerinin yanaşmasına izin vereceklerdi. 


ABD, bahsettiğin zaman diliminde yalnız ticaret gemileriyle mi bizim limanlarımıza gelmeye başladı? İlerleyen süreçte başka gemilerle de bizi ziyaret ettiler mi? 


Sadece ticaretle sınırlı değildi elbette... Mesela Başkan Andrew Jackson döneminde, ünlü bir gemi mühendisinin eseri olan bir savaş gemisi, 150.000 altına Osmanlı donanmasına katılmıştı. 


Peki, ABD'nin, iç savaşta istihdam edilmek üzere Osmanlı limanlarından “deve” ithal ettiği doğru mu? 


Doğrudur. Hatta Amerika, bunun karşılığında İzmir valiliğine sandıklarla tüfek hediye etmiş. Eğer bu konuda yapılan rivayetlere bakarsak bizim Amerikan tüfekleriyle ilk tanışmamız da böyle olmuş. 


Kârlı bir anlaşmaya benziyor aslında. Keşke onlar hep iç savaş yapsalar ve bizden deve ithal etselerdi. 
Her şey daha güzel olurdu sanki. 
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Bunlar temenniden öteye gidemez artık. Her neyse, neticede silah ithalatında asıl kırılma noktası bu olayla olmamıştı. Esas kırılma 1870/li yıllara rastlar. Bu tarihte ABD, Güney ve Kuzey olarak girdiği iç savaştan yeni çıkmıştı. Kuzey'in silah fabrikaları savaş sırasında üretim hacmi ve teknoloji bakımından dünyada ön sıralara yükselmişti. Seri üretimden dolayı fiyatlar alabildiğine düşmüştü. Amerikan ordusunun elinde milyonlarca tüfek kalmıştı ve adamlar bunlar için uygun bir pazar arıyorlardı. İşte bu “uygun” pazarlardan biri de Osmanlı oluyordu. 1869 yılı sonlarında Osmanlı kışlalarına 240.000'e yakın Enfield marka tüfek girmişti. Beş yıl sonra bu tüfeğin markası, sonradan Martini'ye dönüşmüş ve ordu içindeki sayısı da 500.000'i bulmuştu. Buradan meseleye baktığında 1870/i yıllar itibariyle Osmanlı'nın silah satın aldığı birinci ülkenin ABD olduğunu görüyoruz. 1877-78 Rus Savaşı'nda silah ithalatı artmış, bu kritik dönemeçte Amerikan silah şirketleri tam kapasite çalışarak milyonlarca kurşun, fişek ve tüfek yolladılar bize. 


Bu işin Sultan Abdülhamid dönemine halen gelemedik. 


Meseleyi biraz geriden aldık ya, o yüzden biraz yavaş geliyoruz. Ama anlattığım bu silahlanma durumu 
2. Abdülhamid döneminde artarak devam etti. Tarihi belgelere baktığımız zaman Amerikalı üst düzey bazı askerlerin savaş gemisi satabilmek için İstanbul'da nasıl kıyasıya bir rekabete girdiklerini görüyoruz. Hatta Oral Sander ve Kurthan Fişek'in sunduğu Amerikan belgelerinden öğrendiğimize göre, adı muhaliflerince haksız yere “denizcilik düşmanı”na çıkartılan 2. Abdülhamid Han'ın iktidar yıllarında, çok sayıda yerli ve yabancı 


283 


imalat savaş gemisi denize indirilmiş ve denizaltılar da dahil, Osmanlı donanması elden geldiğince takviye edilmişti. Ancak tüm bu çabaların yanında asıl ağırlığın kara ordusuna verildiğini de unutmamak lazım. İstanbul'daki Amerikan elçisi Terrell, ABD Dışişleri bakanına yazdığı 1897 tarihli mektubunda, ibret verici izlenimler edindiği, Sultan 2. Abdülhamid'e olan görüşmesini anlatır. Osmanlı Devleti, o sırada Yunanistan'a savaş açmıştır ve ordularımız göz açıp kapayıncaya kadar Dimetoka'ya kadar ilerlemiştir. Avrupa, büyük bir şaşkınlık içerisinde Osmanlı ordusunun neler yapacağını izlemeye başlamıştır. 


Desene, Batı'nın eski “Türk korkusu” yeniden hortlamış o dönem için. Kendi kendilerine sorup durmuşlardır “Hasta Adam diriliyor mu?” diye. 


İşin o kısmını bilmiyorum ama bu görüşme ilginç bilgiler içeriyor bizim açımızdan. Görüşmede her zamanki gibi karşılıklı iltifatlar yapılmış sonrasında ise sultan, askeri birliklerin silahlandırılmaları ile sahil bataryalarının yapımından söz açmış; ardından topçuluk alanında ABD'deki en son deneylerin sonuçları hakkında bilgi istemiş. Haliyle bu ilgi yüzünden elçinin kafası karışmış, Sultan Abdülhamid'in, ABD ordusunun henüz kullanmaya başladığı tüfeklere gözünü diktiğini şaşırarak görmüştü. Türkiye'nin elinde donanım ve cephanesiyle birlikte 1 milyon adet mavzer silahı bulunuyordu. Bu, büyük bir güçtü ve elçinin de dikkatini çekmişti. İşte ABD elçisi Spencer Eddy, Dışişleri Bakanı John Hay'e yazdığı bir mektupta Sultan Abdülhamid Han'ın bu bahsettiğimiz ilgisini şöyle anlatıyordu: “Padişah Abdülhamid, hava basıncıyla işleyen yeni toplar 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konusunda kendisine ayrıntılı bilgi sağlamam için kişisel bir ricada bulunmuştur. Ayrıca topun makine aksamını gösteren çizimler, fiyatı hakkında bilgi ve Savaş Bakanlığı'nın vermeyi uygun göreceği diğer bütün ayrıntıları istemiştir. Çanakkale Boğazı'nın savunmasını desteklemek için bu toplardan almayı tasarlamaktadır.” 


Eğer elçi Sultan Abdülhamid Han'ı tanıyorsa, zekâsını ve ileri görüşlülüğünü biliyor demektir. O zaman da bu meseleyi Dışişleri bakanına yazması, şaşkınlığını gizlememesi çok doğal. 


Bence de haklısın. Sultan Abdülhamid Han için Amiral Sir Henry Woods da çok ilginç bir tesbit yapıyor. Bunları üst üste koyduğumuz zaman, iki devlet arasındaki ilişkinin boyutları hakkında az çok bilgi sahibi oluyoruz. Ama esas sorun şu ki elin Amerikalı'sı bile Sultan Abdülhamid Han'ı anlamış, doğru analiz etmiş de bizim içimizdeki bazı ahmaklar bunu bir türlü yapamamışlar. “İstibdatçı, zalim” gibi zırvalarla zaman kaybeden dönemin aydınlarına karşı Amiral Sir Henry Woods, “Mükemmel bir diplomat olan Abdülhamid, genişleme arzusu içinde olan büyük devletlerin birbirleri arasındaki rekabet ve kıskançlıktan âzami ölçüde nasıl faydalanılacağını çok iyi biliyordu” diyor. Hadi bu tesbiti sen yapamadın, yapanı da mı görmedin, diye sormadan edemiyor insan. 


Görmek istemeyenden daha kör nerede bulunur? 
Peki, bizim Amerika ile olan ilişkimiz hep böyle silah ve ticaret üzerinden mi yürüdü? 


Hayır. Farklı zamanlarda gerilimin yükseldiği, diplomatik krizlerin çıktığı hadiseler de yaşadık. Ama hepsinde Sultan Abdülhamid Han'ın sıra dışı siyasetinin meyvesini gördük ve her defasında bize karşı kurulan büyük oyundan kurtulduk. Mesela Amerika ile bizim aramızdaki sorunların ana kaynağı misyoner okullarıydı. Osmanlı'da bulunan Amerikalı misyonerler, özellikle Kırım Savaşı'nın (1854-56) ardından yasal engellerin azalmasıyla birlikte cesaret bulmuş ve imparatorluğun çeşitli bölgelerine dağılmışlardı. Hilafetin başkentinde dahi Hıristiyanlık propagandası yapıyorlar, İslâmiyet'i küçük düşürücü yayınlar yapmaya dahi kalkışacak cesareti gösterebiliyorlardı. 1878 Berlin Konferansı sonrası misyonerlik iyice serbest bırakılmış, Osmanlı otoritelerinin eli kolu bağlanmıştı. 


Bu misyonerler her yerde milletin başına bela oluyorlar zaten. Zaman ve mekân farketmiyor, bu misyonerler bir yere giriyorsa eğer, orada huzur ve güven sakın arama. 


Çünkü misyonerliğin siyasi boyutları dini boyutlarından çok daha fazladır da ondan. Onların derdi bir dinin misyonerliğini yapmak değil, asıl dert emperyalist amaçların ortaya çıkabileceği zamanı, zemini ve şartları oluşturmak. Bu yüzden de İngiltere, Amerika ya da Rusya her zaman bu kozu kullanmıştır. Mesela 1893'te Merzifon'da Amerikan kolejindeki iki Ermeni öğretmenin Ermeni isyanına karıştıklarını ortaya çıkınca, gergin olan ortam daha da gerilmişti. Halk, galeyana gelmiş ve kolej binasını tahrip etmişti. Öğretmenler ve civarda Amerikan tâbiiyetine geçmiş 500 kadar kişi de tutuklanmıştı. Hadise Amerika'da duyulunca Beyaz Saray'da bomba etkisi yapmıştı. Hızlı hareket eden Beyaz Saray, kendi vatandaşlarına yapılan bu uygulamadan 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dolayı İstanbul'daki büyükelçiye, hem zararı karşılamaları hem de tazminat ödemeleri için hükümet nezdinde girişimde bulunması talimatını verdi. Ortaya çıkan bu olay karşısında üzüntüsünü bildiren Bâbıâli, 500 lira tazminat ödemeyi kabul ederek hadisenin büyümesini önledi. Tutuklanan Ermeni öğretmenler de Abdülhamid Han tarafından affedildi. Büyük bir kriz başlamadan bitmişti anlayacağın. Ancak tam sular duruldu, her şey yatıştı derken Ermeniler'in ABD vatandaşlığına geçerek kapitülasyon haklarından kitlesel olarak yararlanmaya çalıştıkları yeni bir dönem başladı. Osmanlı, bu oldubittiye göz yummayacağını bildirince karşılıklı notalar gidip gelmeye başladı. Bunu izleyen süreçte 1894'te Sason ayaklanması çıktı. O zaman da Osmanlı hükümeti sertleşti. Halk infial halindeydi. Hatta ABD elçisi, Beyaz Saray'dan korunma talebinde bulundu. Bunun üzerine ABD'den “Kentucky” adlı kruvazör yola çıktı ve İzmir limanına gelip demirledi. Asıl niyet ise İstanbul'a gitmekti. Sultan Abdülhamid'den izin istendi ama sultan, gemiye izin vermek yerine geminin personeline bir davet verdi. Yıldız Sarayı'nda bir akşam yemeğinde padişahla görüşen gemi personeli, sultanın tazminatın ödeneceği sözü, iltifatları ve hediyeleriyle geri döndü. Böylece İstanbul bir süreliğine de olsa rahat bir nefes aldı. 
Yine sultanın hamlesiyle bir kriz daha atlatılmış oldu. 


Bunlar olurken Amerika'da başkan kimdi? Meseleyi bu kadar büyüten adamı merak ettim. 


Tek bir olaydan bahsetmiyoruz ki! Grover Cleveland (1885-1889), Benjamin Harrison (1889-1893), Grover Cleveland (1893-1897), William McKinley (1897- 1901) ve Theodore Rooseveltin (1901-1909) dönemlerini sayabiliriz. Ama bu isimler arasında belki de en çok Theodore Roosevelt ile diplomasi oyunlarına girildi. 
Çünkü Roosevelt'in, Avrupa üzerinden Osmanlı'ya da sopa gösterme gibi bir tutkusu vardı. Ama her defasında Sultan Abdülhamid Han'a çarpıyor ve bir türlü istediği şeyi alamıyordu. Aslında manzarayı şöyle özetleyebiliriz: “Hasta Adam” olarak görülen Osmanlı, kendi üzerine oynanan oyunlara Sultan Abdülhamid Han'ın dirayeti, zekâsı ve ileri görüşlü hamleleriyle direniyor, Amerika da Başkan Roosevelt aracılığıyla bütün enerjisini toplayarak bu direnci kırmaya çalışıyordu. 


Başkan Roosevelt, etrafındaki kurmaylarıyla, yönetici ve askerleriyle hareket ediyordu ama Sultan Abdülhamid Han, neredeyse tek başına karşı koymaya çabalamış bu güce. Bir de yanında sağlam bir kadro olsaydı neler olurdu acaba? 


O dönem dünyada emperyalizme yem olmayan ülke kalmamıştı neredeyse. Düşün, Çin limanları parsellenmiş, Japonlar ABD tehdidi altında yaşıyor, Afganistan Rus desteğiyle İngilizler'e karşı direnebiliyordu. 
Osmanlı'nın ise eli kolu bağlanmıştı. Yapabileceği tek şey, vakit kazanmak ve bu barış döneminin imkânlarıyla olabildiğince toprak bütünlüğünü korumaktı. Böylesi bir atmosferde sultan, tek başına savaşıyordu senin de dediğin gibi. Çıkması muhtemel krizleri engellemeye, devleti olası bir savaşa sokmamaya gayret sarfediyordu. 
1897'de İzmir Limanı'na izinsiz girmeye kalkan “Bancroft” adlı ABD savaş gemisine kıyıdaki topçularımız tarafından ateş açıldığı zaman Amerika, İspanya ile uğraştığı için bu hadiseye göz yummuş göründü. Aslında hesaplaşmayı başka bir bahara ertelemişti, hepsi buydu. 
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Theodore Roosevelt meselesine gelelim o zaman. 


Theodore Roosevelt, 1901'de ABD başkanlık koltuğuna oturmuştu. Osmanlı'ya gereken dersin verilmesini, hatta gerekirse savaş açılmasını bile düşünüyordu. Ona göre, Osmanlı donanması çok zayıftı ve ABD'nin güçlü ve devasa savaş gemilerini durdurma imkânı da yoktu. 
Bunun için gereken fırsatı kollayıp deniz gücüyle Osmanlı'yı vurmayı planlıyordu. 1903'te, Beyrut'taki Amerikan konsolosuna suikast düzenlendiği tevatürüyle beklenen fırsat ayaklarına gelmişti, hem de altın tepside. 
Hiç vakit kaybetmeden iki kruvazör yola çıkarıldı ancak daha kruvazörler yoldayken haberin yalan olduğu anlaşıldı. ABD, gemileri yola çıkarmıştı ve gemilerin yollarına devam etmesini kararlaştırdı. Beyrut'un bombalanacağı yönünde haberler çıkıyor, İstanbul'da halk tedirgin halde bekliyordu. Ancak her zamanki gibi sessiz ve derin bir politika yürüten Sultan Abdülhamid, isteklere açıkça karşı çıkmamakla birlikte ya geciktirip savsaklıyor ya da âni bir çıkış yaparak Amerikalılar'ı şaşırtıyor ve süre kazanıyordu. 1904 yılına gelindiğinde gemiler tehdit olmaktan çok birer sıkıntı unsuruna dönüşmüştü. 
Sultan Abdülhamid ne misyonerler konusunda bir adım atıyor ne de herhangi bir konuda söz veriyordu. 


Amerika, bu meselenin çözümünde istediğini alamıyor değil mi? Yoksa bunca diplomatik hamlelere, siyasi oyunlara acırım inan. 


Mesele yine misyoner okullarına gelip düğümleniyordu. Çünkü Amerika'da bu okullar üzerinden başkan sıkıştırılıyordu ve seçimlere de az bir zaman kalmıştı. O nedenle daha sert bir karar almak gerektiğini düşünen başkan, İzmir'in bombalanmasını istedi âni bir kararla. 
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Ancak bir bakan bu isteğe anında karşı çıktı ve yaklaşan seçimi hatırlattı. Önce sert bir telgraf çekildi ve misyoner okullarının serbest bırakılması istendi. Eğer istediğini bu kez alamazsa o zaman bombalama seçeneğine geçilecekti. Başkan, sultanı sıkıştırıp ondan bir şeyler koparmaya çalışıyordu ama her defasında atlatıldığını, tuhaf bir labirentin içine itildiğini de farkediyordu. 


Anlattığına göre Theodore Roosevelt, başkanlık süresi boyunca kimseden çekmedi Sultan Abdülhamid Han'dan çektiği kadar. 


Bir gece, bir bakanıyla oturup sabaha kadar Sultan Abdülhamid'in siyasetini, stratejisini çözmeye çalıştılar. 
Çünkü gemiler İzmir'e yaklaşıyor, bu arada İstanbul'daki görüşme trafiği de sıklaşıyordu. Leishmann ile Tevfik Paşa arasında çözüm önerileri gidip geliyordu. Abdülhamid Han, bu defa işinin kolay olmadığını farketmişti. 
Çok kısa süre içinde iki defa atlattığı gemi krizi, bu defa daha da büyüyerek üzerine gelmişti. Ama her zamanki gibi ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini kararlaştırmıştı. Bir sonraki hamlesi de hazırdı. Çatışmaya gerek kalmadan bu işi halledecekti. 


Nasıl yani? Amerikalılar'ın isteklerinden bir kısmını kabul edip meseleyi kapatacak mı diyorsun? 


Elde olan imkânları enine boyuna ölçmüştü. En iyi ihtimali elde etmek istiyordu. Ve o şartlar içinde en iyi ihtimal, büyükelçinin huzura çağrılıp misyoner okullarının açılacağına ve ABD'nin kapitülasyon haklarından yararlandırılacağına söz verilmesiydi. Buna karşılık, ABD'nin İstanbul'daki ortaelçiliği büyükelçilik düzeyi- ne yükseltme talebi de gündemdeydi. Ancak bu talebe 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olumsuz cevap verildi. Gerekçe olarak da devletin içinde bulunduğu mali durum gösterilmişti. Kendilerinin Washington'da büyükelçilik açacak imkânları yoktu; bu durumda Amerika'nın da açmasına izin veremezlerdi! 
Düşün işte, bu kadar köşeye sıkıştırdıklarını düşündükleri Osmanlı'dan, Sultan Abdülhamid'den doğru düzgün bir şey koparamıyorlar, ancak onun vermeyi taahhüt ettikleriyle yetiniyorlar. 


Yoldaki savaş gemileri ne oldu peki? İzmir'i bombalamak için gelenler yani... 


Bizim açımızdan zorunlu bir taviz verilmiş ve ortaelçiliğin büyükelçiliğe dönüşme tavizi reddedilmişti. Tırmanan kriz ise diplomatik olarak çözülmüştü. 15 Ağustos 1904 tarihinde İzmir'i bombalamak için gelen savaş gemileri, İzmir Limanı'ndan aheste aheste uzaklaştılar. 


1904 yılında bu badireleri, böylesine ustalıkla atlatan koca sultan, bir yıl sonra Yıldız Sarayı'nda patlayacak bombayla nasıl kuşatıldığını görünce hiç umutsuzluğa kapıldı mı acaba? 


Sultan Abdülhamid Han, hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmamıştı. Ama etrafındaki kuşatmanın yalnız dışarıdan değil, içeriden de daralmakta olduğunu görüyor, kendisine karşı kurulacak yeni kumpasların, yeni hamlelerin de neler olabileceğini düşünüyordu elbette. 
Büyük adamların kaderi yalnızlıktır. Yapabileceği fazla bir şey yoktu, sonuna kadar mücadele etmekten başka. 
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ENVER PAŞA ve 
ABDÜLHAMİD HAN 


Ne zamandır seninle Sultan Abdülhamid Han'ı konuşuyoruz. Hiç Sultan Abdülhamid ile Enver Paşa'yı birlikte düşündün mü? 


Birlikte düşünmedim ama şu mesele hep aklımı kurcalamıştır; neden Enver Paşa muhalif çizgiye kaydı ve sultanın yanında yer almadı? Öyle birinin Abdülhamid Han'ın yanında yer almasını isterdim. 


Mesela neden Talat Paşa ve Cemal Paşa'yı değil de her zaman Enver Paşa'yı düşünüyoruz? Onu, içinde yer aldığı kadrodan farklı kılan, diğer isimlerden ayıran şey ne? 


Enver Paşa'nın mason olmaması, Talat ve Cemal paşalara göre daha samimi olması, padişaha ve hilafe- te sonuna kadar bağlı kalması gibi bir dizi cevap verebilirim. Ama bu konunun daha derinlemesine konuşulması gerekiyor galiba. 


Bence de öyle. Öncelikle Enver Paşa'nın kişiliği, yetiştiği ortam, yaptığı işler, askerliği, liderliği, kurduğu kadro, kadronun ona olan bağlılığı ve Osmanlı coğrafyasında ona beslenen muhabbet konuşulmadıkça tam bir Enver Paşa portresi elde edemeyiz. Bunu elde edemeyince de konu hakkında sağlıklı bir karar veremeyiz. 
Ama esas meselemiz Sultan Abdülhamid Han olduğu için Enver Paşa'nın bu yönlerini başka zaman konuşmak lazım. Bugün Enver Paşa'nın Sultan Abdülhamid Han ile konuşması üzerinden bir sohbet yapabiliriz. 


Çok iyi olur. Sultanın Enver Paşa'yla konuştuğun- dan bile haberim yoktu açıkçası. Talat Paşa'nın sultanı ziyaret ettiğini ve konuştuklarını biliyorum ama Enver Paşa'yla görüştüğünden haberim yoktu. 


Çok uzun bir mesele değil aslında bu, ama konuşmakta yine de fayda var. En azından Sultan Abdülhamid'in genç subaylara nasıl baktığını, onlarla neler konuştuğunu görürüz. 


Kısa konularda bile tâli meselelere dalıp bir iki saati harcadığımız çok oldu. Sen, meseleye giriş yap. 
Nasıl olsa bize konuşacak ikincil alanlar çıkar. 


Çanakkale savaşları ile Osmanlı belli bir zafer kazandığı zaman, bu zaferin ana mimarı Enver Paşa idi. 
Ancak meseleyi geriye götürdüğümüz zaman yine karşımıza aynı isim çıkıyordu: Sultan Abdülhamid Han. 
Çanakkale'deki tabyaları onarması, oradaki topları yenilemesi ve ek tabyalar açması, savunma hattımızı güçlendirmiş ve deniz harekâtına karşı elimizi güçlü kılmuştı. İşte bu imkânlar ve imkânsızlıklar içinde varlık ve yokluk mücadelesi verirken bir taraftan da siyonistlerle mücadele ediyorduk. Mâlum, Çanakkale cephesinde siyonist katır birlikleri de İngiliz ve Ruslar'ın desteğini alarak Osmanlı'ya karşı savaşmıştı. İşte bu savaşta başarı kazandıktan hemen sonra Enver Paşa'ya bir mesaj ulaştırıldı. İstihbarat teşkilatının Filistin şubesinden gelen mesajda siyonistlerin, Osmanlı üzerindeki yeni hareket planları vardı. 


Hayret! Her zaman bizim içimizde onların ajanı olurdu. Nasıl oldu da onların arasına ajan sokabildik? 
Teşkilât-ı Mahsüsa'nın iyi organize olmuş bir yapısı olduğunu, giriştiği birçok işte başarıya ulaştığını biliyorum ama siyonistlerin arasına bir Osmanlı ajanı sokabilecek kadar üst seviyeye çıkmış olmalarına çok şaşırdım. 


Teşkilatın Filistin şubesine haber taşıyan Osmanlı tebaası bir ajanımız vardı, ama bu ajan Türk değildi. 
Belki daha da şaşıracaksın ama müslüman da değildi. 


Oldu olacak yahudiydi deyiver de tam olsun. Bu kadarı bile beni sersemletmişken diğeri şok eder. 


Evet, bu ajan hem yahudiydi hem de bir kadındı. 
Bazı bilgiler satır aralarına gizlenir ya da çok az yazılır çizilir ki herkes görmesin. Bu da öyle bir konu galiba... 


Ben hepten meraklandım. Şu yahudi kadından bahseder misin? Gerçi bu, meselemizle direk ilgili değil ama olsun. 


Konu Enver Paşa'yla ilgili ama neticede, oradan Enver Paşa ve Abdülhamid Han'ın bir görüşmesine ve orada sultanın Enver Paşa'ya söylediği sözlere geleceği- 


295 


miz için ana meselenin çok da dışına çıkmış olmuyoruz. 
Enver Paşa'ya ulaşan gizli mesajın kaynağı Teşkilât-ı Mahsüsa'nın Filistin hücresinde görev yapan “Gertrude” kod adlı yahudi bir kadındı. Bu kadın, bölgede faaliyet gösteren siyonistler hakkında, merkeze onlarca rapor gönderiyordu. Teşkilat, siyonist yahudiler arasına sızdırmayı başardığı bu ajan sayesinde birçok bilgi edinmişti. Kadının ilginç bir kişiliği vardı. Diğer Ortadoğu halkları gibi yahudilerin de huzurunun ancak Osmanlı barışında olduğuna inanıyordu. Belki de sadece bu nedenle Osmanlı için çalışıyordu, kim bilir. İngiliz askerlerin tedavi gördüğü Kudüs'teki Cairo Hastanesi'nde doktor olarak görev yapan yahudi asıllı Türk ajanımız çok ilginç özelliklere sahipti. İtalyanca, Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça ve Arapça biliyordu. Ki yaptığı işi düşünürsen o bölgede bu dilleri bilmenin de ne kadar önemli olduğunu anlarsın. Ancak bu çalışmaları sonunda casus olduğu İngilizler tarafından deşifre edilince Malta adasına sürüldü. Ama Teşkilât-ı Mahsüsa, bu kadının yaptığı fedakârlıkları unutmadı ve haber kaynağı olan doktoru Malta adasından kaçırdı. Kaçtıktan sonra Rusya'ya geçerek başka bir kimlik aldı ve izini 


kaybettirdi. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. 
“Gertrude”un bir adı yok mu? Kod adını söyleyip bıraktın. İnsanın aklına Gertrude Bell geliyor hemen. 


Gertrude Bell mi? Hemen aklına o mu geliyor gerçekten? Komplo teoriye hastalık derecesinde bağımlısın 


sanırım. Neyse, kadının gerçek adı Mina Weizmann'dı. 
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Mina Weizmann mı? Şu İsrail cumhurbaşkanı olan Ezer Weizmann'ın akrabası mı? Yoksa bu da bir isim benzerliği mi? 

İsim benzerliği değil. 1993-2000 arasında İsrail'in yedinci cumhurbaşkanı ayrıca Hava Kuvvetleri komutanlığı ve Savunma bakanlığı yapmış olan Ezer Weizmann'ın halası oluyor. İsrail'in ilk cumhurbaşkanı olan Haim Weizmann'ın da kız kardeşi aynı zamanda. 


Gerçekten de dünya çok küçükmüş. Bir bizim içimizden çıkan hainlere bakıyorum, bir de bu kadına! 
Şaşırmamak elde değil. Abdülhamid düşmanlığı bizim İttihatçılar'ın gözünü kör etmiş, gerçek gözlerinin önünde olmasına rağmen görememişler. Bir de şu yahudi kadına bak! Aklı olan her makul insan, hem Sultan Abdülhamid Han'ı anlıyor hem de onun siyasetinin Osmanlı coğrafyası için hatta dünya için ne kadar gerekli olduğunu kavrıyor. 


Haklısın. Burada kısaca kod adı Gertrude olan Mina Weizmann'ın gönderdiği ve Enver Paşa'ya ulaşan gizli mesaja da değinelim. Sonrasında meselenin Abdülhamid Han ile ilgili olan kısmına geçeriz. Osmanlı topraklarında bir yahudi devleti kurmak için her türlü çareye başvuran siyonistler, amaçlarına ulaşmak için bazı yeni çalışmalar belirlemişlerdi. Bu çalışmaları da maddeler halinde karara dökmüşler. İşte Mina Weizmann da bunları ele geçirmiş ve Enver Paşa'ya ulaşmasını sağlamıştı. 


Ne varmış bu maddelerde? 


Mesela Osmanlı toplumunu güçlü kılan şeyin akrabalık bağları olduğunun altını çizip, “Siyonist hedefler doğrultusunda mutlaka Osmanlı'daki aile hayatını 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yıkmalıyız” diyorlar. Bunu başarmak için de Türkiye'de yeni yetişen genç nesli ahlâken çökertmenin şart oldugunu söylüyorlar. Bu hedefe yürürken içini boşaltarak açık saçık ve cinsel dürtüleri artıran bir üslupla sanatı kullanmak gerektiğini ve Osmanlı gençlerinin şehvetli isteklerini rahatça giderebileceği mekânların tesis edilmesini istiyorlar. Onlara göre, bu mekânlar Türkler'in sosyal konumlarına göre kategorize edilmelidir. Fakir olanlar için Galata'da bulunan genelevler, kalburüstü Türkler için Pera'da bulunan oteller kullanılmalıdır. 
Devlet dairlerinde ve kritik mevkilerde görev yapanlar içinse, karşı konması güç olan özel kızlarının olduğunu ve onların ön plana çıkarılmalarını söylüyorlar. 


Bu dediklerin tam bir toplum mühendisliği projesi! 


İşte Sultan Abdülhamid Han, otuz üç sene bunlarla uğraştı. Bu Siyonistlerin alçakça siyasetleriyle boğuştu. 
Ama mesele bu kadarla da bitmiyor. “Ahlâki olarak bocalamaya başlayan Osmanlı gençlerinin tutunacağı dal olan ve toplumun dinamiği olarak görülen manevi önderlere karşı kara propaganda yapmalıyız. Toplum nezdinde itibarsızlaştırılmalarını sağlamalıyız. Bu konuda da görev, ‘dizayn edilen basına” düşmektedir” diyorlar. 


Sen söylemeden ben söyleyeyim istersen. Bunun aynısı dün de bugün de uygulandı ve halen uygulanıyor. 15 Temmuz'un başarılı olması için bu siyonistlerin yerli işbirlikçileri de aynı yöntemleri kullandı. 
Demek ki patronları aynı! 


Çok haklısın. Boşluğa düşen Osmanlı toplumu için eğlence kültürünü yaygınlaştırmayı önemseyen bu adamlar, bu iş için de “komedi ve mizahı” en büyük silah olarak kullanma kararı alıyorlardı. Çeşitli fikir akımlarıyla Türkler'in birbirlerine olan sadakatini bozacaklar, ektikleri fitne tohumlarıyla, bizi birbirimize düşman edeceklerdi. “Köylü sınıfını ezerek Osmanlı'nın tarımsal üretim gücünü düşürmeli ve ülkedeki tohum kapasitesine hâkim olmalıyız” diyorlardı. Bazı klasik ekonomik uygulamalar da gündeme geliyor ve hayat pahalılığını artırarak insanların devlete olan inancını azaltmayı hedefliyorlardı. Bu ve bunun gibi klasik toplum mühendisliği çalışmaları yapma kararı almışlardı. 
İşte bu kararlar ve daha fazlası ajan Gertrude aracılığıyla Enver Paşa'ya ulaşıyordu. 


Peki, Enver Paşa'nın bu meseledeki tavrı ne oldu? 


İlk tepkisi raporu kendisine ileten Hüsâmeddin Paşa'ya söylediği şu cümleler oldu: “Aklım almıyor Hüsâmeddin Bey! Daha dün sultandan toprak dilenen adamların bugün hedefledikleri, hatta başardıkları şeylere bak.” Enver Paşa böyle söyleyince Hüsâmeddin Paşa da Sultan Abdülhamid Han'ın bir kez daha haklı çıktığını dile getiriyor. Çünkü Abdülhamid Han Selânik'te Alatini Köşkü'nde kaldığı günlerde Süvari Yüzbaşısı Zünnun Bey'e hep siyonist ve masonlardan dert yanarak, “Bu devletin başına bir şey gelirse sebebi bunlardır” diyordu. 


Paşanın bu hatırlatması Enver Paşa'yı sarsmış anlaşılan. 


Elbette sarstı. Çünkü o dönemlerde Enver Paşa'nın, Sultan Abdülhamid meselesinde uzun süredir yaşadığı pişmanlık âdeta beynini kemiriyordu. Ajan Gertrude tarafından gönderilen gizli mesajdan birkaç hafta önce Enver Paşa, Abdülhamid Han'a gizli bir görüşme yap- 


299 


mıştı ve o görüşmede eski sultanın söyledikleri hep zihninde dönüyordu. 


Sultan neler söyledi, onları da anlatır mısın? 


Enver Paşa, biliyorsun ki saraya damat olmuştu. O yüzden Abdülhamid Han ona, “Evladım!” diye hitap etmişti. Hanedanın sevgili damadı, kahraman bir asker, mert bir adam olduğunu söyleyip, “Oğlum Enver! Otuz üç sene saltanat sürdüm. Padişahlığım müddetince ferdin hürriyetine, şahsiyetine daima taraftar idim. Fakat gelişigüzel bir özgürlüğü hiçbir zaman hoş görmedim. 
Kültürümüze uymayan müstehcen yazıların ve resimlerin basın hayatına hâkim olmasına asla müsaade etmedim. Milli geleneklerimizin bozulmasına da taraftar olmadım. Avrupalıların tekniğini daima takdir ederim, fakat Hıristiyanlığı hiçbir zaman Müslümanlığa tercih etmedim ve üstün tarafını da görmedim. Başkalarını gelişigüzel taklit etmekten hoşlanmadım. Marifet, bu medeniyeti kendi bünyemize uydurabilmektir. Padişah olarak bu memleketin tarihinde ilk millet meclisini ben açtırdım. Fakat milletvekillerinin yeteri kadar olgunlaşmamış olduklarını görünce, aynı meclisi yine ben kapattırdım. Bilir misin ki Osmanlı meclisinin verdiği savaş kararı bize neye mal oldu? Bu Rus savaşıyla bütün Balkanlar'ı ve Rumeli'yi kaybettik. Bu kararı hiç beğenmedim. Fakat önleyemedim de. Midhat Paşa bu hususta çok ısrar etmişti. Harbin korkunç sonuçlarını çabuk gördük. Plevne'nin şanlı müdafaasına, Kars'ın kahramanca savaşına rağmen mağlup olduk. Rus orduları Yeşilköy'e kadar geldiler. Rus subayları İstanbul'a girdi ve bize şerefsiz bir antlaşma imza ettirdiler. Bunu imzalarken Dışişleri Bakanı Saffet Paşa'nın hüngür hüngür ağladığını işittiğim zaman, son derece kederlenmiştim” dedi. 


İnsan, bunları duyunca üzülüyor. Abdülhamid Han, neredeyse kendi mücadelesinin bir özetini anlatmış Enver Paşa'ya. Belki de daha akıllı olmalarını isteyecekti, bilmiyorum. Ama hakkını da teslim etmiş “evladım” demiş, “kahraman askersin” demiş, “mert adamsın” demiş. Daha ne desin ki? 


Birazdan anlatacağım daha başka neler dediğini. 
Belki de bu yüzden Enver Paşa her zaman içinde bir pişmanlık yaşadı. Bunu net olarak bilmek mümkün değil, eğer Enver Paşa'dan bir vesika, bir nakil yoksa. 
Ama sultan kendisine; bir savaşa girdiklerini ancak bu işte de acele ettiklerini ve hissiyata kapılarak memleketi tehlikeye attıklarını söyledi. Devlet ve millet için hayırlı sonuçlanmasını ümit ederek şu önemli soruyu sordu: “Allah korusun ama bu savaş ya felaketle biterse, ister misiniz ki bu da bize bir Anadolu'ya mal olsun, o zaman elimizde ne kalır damat? Hareket Ordusu'yla İstanbul üzerine yürüdünüz, muzaffer oldunuz, şehri zaptettiniz, saraya kadar dayandınız, beni de tahttan indirdiniz, hepsi güzel. Unutmayınız ki emrimdeki kuvvetlere asla ateş etmemelerini, kan dökmemelerini bildirmiştim. Eğer bir direniş görseydiniz bu size pek pahalıya mal olacaktı. Ancak bu sayede hiç kimsenin burnu kanamamıştır. Fakat arkadaşlarınızın gözü hiçbir şeyi görmemişti. Tedbirlerimi beğenmediler. Beni kaldırıp bir paçavra gibi sokağa attılar. Üstelik bunlar asla saraya mensup kimseler değildi. Her devirde devletin düşmanları olacaktır. Bunları; tahkiksiz, mesnetsiz 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kuru iftiralarla herkese bulaştırmak vicdani bir hareket değildir” dedi. 


Sonradan Enver Paşa ve diğerleri için işlerin sarpa sardığını düşünürsek bu cümleler insanı kanser etmeye yeter. Çünkü sultan yüzde yüz haklı. 


Enver Paşa'nın âkıbeti mâlum'! Talat ve Cemal paşaların âkıbeti de mâlum... Ama Sultan Abdülhamid Han kendisini üzen esas mesele olarak hal'edilme mizansenini söylemişti konuşmasının sonunda. İşte işin o kısmı, nasıl bir hata yaptıklarını gözler önüne seriyordu. Şöyle diyordu koca sultan: “Beni en çok üzen şey, huzurum- dan kovduğum bir insanı, beni saltanattan uzaklaştıran kararı tebliğe memur bir heyete katmanız olmuştur. Bu, Emanuel Carasso'dur” dedikten sonra, “Bu yahudiyi ne diye karşıma çıkardınız?” diye sormuştu. 


Bu soruya verilecek bir cevap yok aslında, ama eğer Enver Paşa bir cevap vermişse öğrenmeyi çok arzu ederim. 


Ben, herhangi bir cevap verdiğini bilmiyorum. Sultan devamla Enver Paşa'ya şunları söylüyor: “Bununla hilafet ve saltanat makamını, elin yahudisine tahkir ve tezyif ettirdiniz. Selânik'te bir mason locasının üstad-ı âzamı olan bu zatın eliyle; Hz. Peygamber'den beri el üstünde tutulagelen bir müessese, en sonunda bir Musevi'nin tebligatı ile Osmanlı hanedanının bir üyesin- den alınmış oldu. İftihar edebilirsiniz! Şimdi iktidardasınız; neşen yerinde ve huzur içindesin. İstikbalin parlak görünmektedir. Fakat bütün bunlara güvenme oğlum. Sana bir baba nasihati vereyim: Bugün insanı alkışlayanlar yarın onu paralamasını da bilirler, dikkat 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et. Allah yolunu açık etsin. Allah millete, devlete zeval 


vermesin!” 

Son cümleleri muhatabının ciğerini oymuştur herhalde. Hem nasihat vermiş hem de olacakları görüyormuş gibi konuşmuş. 


Evet. Ama Sultan Abdülhamid Han'a yanlış yapanların arasında, belki de bu harekete en çok pişman olacak adam Enver Paşa'ydı. Sultanın dediği gibi mert ve kahraman biriydi. Ama siyasette yanlış yola sapmış ve hiçbir zaman arzu etmeyeceği sonuçların doğacağı bir hareketin içinde yer almıştı. Hatta Enver Paşa'nın Karadeniz üzerinden Osmanlı topraklarını terkederken ağlayarak, “İki masona uyup vatanı ne hale getirdik” dediği rivayet edilir. Sonuçta Abdülhamid Han haklı çıktı ama inanıyorum ki haklı çıkmak istemezdi, çünkü onun haklı çıkmasıyla koskoca devletten elimizde sadece Anadolu toprakları kaldı. Bu mevzu uzar gider, en iyisi burada nokta koymak. 


303 


Talat Paşa ve 
Abdülhamid Han 


Enver Paşa ve Abdülhamid Han meselesini konuşunca Talat Paşa mevzuu aklıma geliyor. Sultan Abdülhamid Han'ı ziyaret etmiş, kısa da olsa görüşmeleri olmuştu bildiğim kadarıyla. O meseleyi de Enver Paşa'ya eklersek, böylece bu konuyu da iki cephesiyle birlikte bitirmiş oluruz. Daha iyi olmaz mı? 


Haklısın aslında... Daha sonradan tekrar bu meseleye dönmeyelim. Başlamışken Talat Paşa konusunu da bitirip konuyu kapatalım. Tabii Talat Paşa'nın sultan ile görüşmesi tek başına olmamıştı. Bir heyet olarak eski sultanın huzuruna çıkmışlardı. Bir de onlar sultanı ziyarete gittikleri vakit ülke çok zor bir duruma düşmüştü. 
Daha sıkıntılı bir süreçte bu ziyaret gerçekleştirildi yani. 


Tamam, görüşmeye geçebiliriz o halde. 
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Sofadan girilince karşılaşılan merdivenlerin hemen sol tarafındaki kısa bir koridorüzerinde bulunan, Harem dairesinin alt katında, arka cephede yer alan münzevi ve küçük bir oda... Aynı koridorun solunda küçük bir istirahat odası, sağında bir abdesthane ve servis merdivenlerine çıkan bir kapı vardı. Odanın yüksek tavanın- dan başlayan pembe nakışlar ve ara geçişli figürler duvar boyunca kendini gösteriyordu. Tavanın tam ortasını ise Baccarat yapımı on iki kollu bir avize süslemişti; gök mavi bir gövde üzerinde beyaz billurdan kanatları olan vasat bir saray objesiydi. Oda girişinin hemen sağında duran tuvalet masası oldukça eski ve eğretiydi. Üstüne dizilmiş envaiçeşit ilaç şişeleri ise odada kalan misafirin ciddi hastalığını haber veriyordu. Aslında uyku ile arası hiç iyi olmayan büyük konuğun karyolası ise bu masanın yanına kurulmuştu. Yıldız Sarayı'ndan tüm Osmanlı'ya hükmederken normal bir hastane karyolasın- da yatan, hatta Selânik'teki sürgün günlerinde iki koltuğu birleştirerek yatak yapan biri için fazlasıyla lükstü, ama bir saray eşyası olarak düşünüldüğünde sıradan ve banal duruyordu. Az sonra çöl rengi dokumasında altı adet mühr-i Süleyman bulunan seccadenin üstüne vuran siluet, hafifçe bükük beli ve haşmetli sakallarıyla rüküa varan bir adamı işaret ediyordu. Oldukça yavaş şekilde namaz kılan bu kişinin belirmeye başlayan ve yıpranmış bir haritayı anımsatan yüzü, “otuz üç sene tacında tevhid parlatan” yorgun ve hasta bir savaşçıya aitti; sabık Sultan Abdülhamid Han'a... 


Bir roman girişi gibi oldu anlattıkların. 


Mesele gözünün önünde daha iyi canlansın diye farklı bir üslup kullandım. Neyse, Beylerbeyi Sarayı'nın 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başmuhafızı Albay Rasim Bey, namaza başlamadan önce içeri girerek Abdülhamid Han'a, Padişah Mehmed Reşad tarafından gönderilen ve İçişleri Bakanı Talat Paşa'nın başkanlık ettiği bir heyetin kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Sultan da gelen heyetin üst kattaki toplantı salonunda kendisini beklemelerini istedi. 


Belki de gelen kişinin Talat Paşa olması, sultanı geçmişe götürmüştür. Neticede hal” meselesi için gönderilen heyet onların marifetiydi. Şimdi birden çıkıp geldilerse sultanın o günü hatırlamaması mümkün değildir, bana kalırsa. 


Belki de dediğin gibi oldu. Neticede hadisenin üzerinden henüz altı yıl geçmişti. Çok eski bir tarih değildi. 
O zaman da Yıldız Sarayı'nda kendisine ulaşan “geliyorlar” haberi, içine ince bir sızı düşürmüştü. Osmanlı üzerine oynanan büyük oyunun ilk ve en önemli sahnesi birazdan yaşanacaktı. Oynanan tiyatronun farkındaydı, ama elinden bir şey gelmiyordu. Gelen heyet, Yıldız Sarayı girişinde üç subay tarafından karşılanmıştı. Nöbetçi subaylardan Selânikli Salih Bey, her birini selâmlayıp hepsiyle kucaklaştıktan sonra heyet üyelerini, sarayın bahçesinde bulunan bir kulübeye götürmüştü. Heyettekiler şapkalarını ve çantalarını buraya bırakırken, Emanuel Carasso'nun dalgınlığını kimse farketmemişti. Kânün-ı Esâsi ilan edilmeden birkaç ay önce, şimdi Abdülhamid Han'ı ziyarete gelen Talat Paşa ile birlikte, İstanbul'un nabzını ölçmek için gizlice şehre girdiklerinde Yıldız İstihbarat Teşkilatı tarafından yakalanarak sorgu için bu kulübeye getirilmişti. Dışarıdan bakıldığında pek belli olmasa da tüm heyetteki en heyecanlı kişi Carasso idi. Filistin'de bir yahudi devleti kurma konusunda en büyük engel diye gördükleri, üstelik kendisini bu kulübede sorgulatan sultanı tahttan indirmek için heyete başkanlık etmek kolay değildi. Hatta içinde, hiç hafife alınmayacak bir korku da vardı ama bunu diger heyet üyelerine belli etmek istemiyordu. 


Carasso'nun korkusunun nedeni neydi? Neticede Yıldız Sarayı'na kazanan bir tarafın heyeti olarak gelmişler. Bana anlamsız bir korku gibi geldi. 


Carasso, Sultan Abdülhamid Han'ın çok iyi derece silah kullandığını biliyordu. Bunun için az sonra kendileriyle yapacağı görüşmeye mutlaka silahıyla geleceğini de düşünüyordu. Ancak içindeki korku ifşa olur diye bunu diğer heyet üyelerine söyleyip söylememe konusunda tereddüt yaşıyordu. Biraz da Esad Toptani'den çekiniyordu. 


Evet, uslanmaz bir Abdülhamid Han düşmanı olan Esad Toptani... Kişisel kinlerini öne çıkaran bir adam aynı zamanda. 


Pek sevilecek bir adam değil, o konuda haklısın. Bir de, yıllar önce Galata Köprüsü üzerinde, aslında içinde bulunduğu siyasi çekişmeler dolayısıyla hasımları tarafından vurulan kardeşi Gani Bey'in, Abdülhamid Han tarafından tutulan bir kiralık katille öldürüldüğünü düşünüyordu. Bundan dolayı heyet içinde sultana karşı en fazla kin duyan kişi de kendisiydi. Yani senin dediğin gibi, mesele memleket meselesi olmaktan çok, kişisel bir kindi. Carasso da onun bir delilik ederek son dakikada bütün işleri bozmasından korkuyor, ama tedbiri de elden bırakmak istemiyordu. Nihayetinde karşılarındaki kişi normal bir adam olmayacaktı. Buraları detaylı anlatıyorum ki sultanın nasıl adamlarla hal'edildiğini daha iyi anla. 


Her ne kadar bu heyette yer alan adamları hiç sevmesem de meselenin iç yüzünü daha iyi anlamak adına sabredip dinleyeceğim. 


Sultana hal'edildiğini bildirmeye gelmişler ama yine de ondan çekiniyorlar hatta korkuyorlardı. Ortama belli belirsiz bir sessizlik hâkimdi. Herkes mermisini namluya sürmüş, silahını hazır ederek tekrar beline takmıştı. Tabancasını ceketinin önüne koyan tek kişi Carasso'ydu. Bir anlık sessizliği Esad Toptani'nin sert Arnavut şivesiyle yaptığı son uyarı bozdu: “Lamı cimi yok, silahla direnmeye çalışırsa sultanı öldüreceğiz!” 
Mâbeyin Dairesi'nin kapısı önünde beliren heyet, Dıraç Mebusu Esad Toptani, sultanın eski yâveri Ârif Hikmet Paşa, Ermeni Aram Efendi ve yahudi Emanuel Carasso'dan oluşuyordu. Abdülhamid Han, yerden tamamen doğrulup güçlük çekerek yürümeye başladığında aklındaki bu sahneyi dağıtmak için sürekli “fesübhânallah” diyordu. Ama o yüzler sanki gözünün önüne gelmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Hele her şeyden habersiz olan küçük oğlu Abdürrahim'in döktüğü göz yaşları aklına geldiğinde daha da kederleniyordu. Esad Toptani'nin, gözlerinin içine bakarak, “Biz meclisten geliyoruz, elimizde de fetva var, millet seni azletti” demesi bir girdap gibi beyninin içinde dönüyordu. Onlara karşı verdiği cevabı her adımında tekrar ederek yürüyordu: “Allah buna sebep olanları kahretsin!” İşte çalışma odasından içeri girdiğinde karşılaştığı Talat'ın yüzünü görünce aklına yahudi Carasso'nun verdiği karşılık geldi: “Eğer Allah âdil ise!” | 


309 


Yüzsüzlük dedikleri de böyle bir şey olsa gerek. 
Bu adam, hal'edildiğini bildirmeye gittiğinde sultandan korkan ve sağ eli, ceketinin içinde sakladığı silahın üzerinde duran ve tabancasının kabzasını sultana göstererek iğrenç bir üslupla karşılık veren kişi değil mi? 


Meseleye duygusal yaklaşma. Analiz yeteneğini sekteye uğratır böylesi durum. Önce soğukkanlılıkla konuyu analiz et, inceliklerine vâkıf ol. Hem burada benim esas anlatmak istediğim şey başka. Bu şımarık tavırları sergileyen adam, daha sonra farklı bir heyetle karşısına çıktığında, İçişleri Bakanı Talat Paşa'nın en yakın dostlarından biriydi. İşte namazdan sonra karşısına geçtiği heyeti karşılarken bunları düşünüyordu, ama bu gerçekleri de kalkıp onların yüzüne vurmadı. 


Heyette kimler vardı? Onların isimlerini söylemedin. 


Tarihi olarak kısaca geriye doğru uzandığımız için heyette bulunanların adını vermedim ki, iki heyeti birbiriyle karıştırmayasın. Talat Paşa'nın huzura kabul edildigi ve saraydan gelen bu heyetin diğer üyeleri Ercüment Ekrem, Tevfik Bey ve Fahreddin Ağa idi. Sultan Abdülhamid Han, tahtta iken özellikle İttihatçılar'ı hep yaramaz çocuklar olarak görmüştü. Yıllar boyu hepsine, çocukları- nın haylazlıklarını bilen ve bu davranışlardan vazgeçmesini bekleyen şefkatli bir baba gibi davranmıştı. Yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen bu tavrını hiç değiştirmedi. 


Heyet, geliş sebebini sultana nasıl açıkladı? Lafa nereden girdiler merak ettim doğrusu. “Sizin otuz üç sene tek başınıza ayakta tutmayı başardığınız koca devleti, bizler ateş çemberinin içine attık, her işi berbat ettik, ülkeyi içinden çıkamayacağı bir kaosa soktuk” mu dediler? 


Öyle demediler elbette, ama şunu söylemem lazım ki çok iyi iğneleme yapıyorsun. Gerçi bu adamlar daha ağırını da hak ediyorlar! 


Bir milletin, koca bir devletin hayatıyla oynanmayacağını bilmeleri lazımdı. Bunun özrü olmaz. Koskoca devleti yönetmeye talip oluyorlardı ve işin kötüsü hakkını da veremediler. Sonuçta ülkeyi çok kötü durumlara soktular. 


Ben devam edeyim meseleyi anlatmaya. Abdülhamid Han, Talat Paşa ve yanındakilerin tavırlarından, bir terslik olduğunu ve bir şeylerin yolunda gitmediğini anlamıştı. O yüzden konuşmalarını beklemeden kendisi kısa bir giriş yaptı. Sözlerine başlarken de doğrudan Talat Paşa'ya hitap ederek devlet için ne fedakârlıklar yaptığını en iyi kendisinin bileceğini söyledi. Bir nevi en çok da sen dinle, can kulağınla dinle diyordu yani. 


Enver Paşa'ya dediği gibi onlara da iyi bir ders verdi demek ki. Ama ne çare ki ders alınacak zaman değildi. Yine de merak ettim, ilk olarak söze nasıl girdi sultan? 


Talat Paşa'ya hitap ederek, “Yağcıoğluları'ndan Tokatlı Osman'ı, Plevne kahramanı olunca mareşalliğe terfi ettiren bendim. Lofçalı İbrahim'i sade bir vatandaşken Batum'daki kahramanlığından dolayı en üst seviyede kumandanlığa terfi ettiren de bendim. Bugün, Gazi İsmail Paşa diye bildiğimiz adamı, Kürt dağların- da sıradan bir kişiyken Moskof kâfirine karşı yaptığı mücadeleden dolayı en yüksek kademeye çıkartan da 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bendim. Ahmed Muhtar Paşa'yı bile, Bursa'da bir katırcının oğluyken, Mısır'a üstün dereceli komiser olarak tayin ettim. Saltanatım boyunca atılan iftiraların aksine kişilere hiç takılmadım. Hep onların devletle ve milletle münasebetlerine baktım. Görevim boyunca yaptığım yenilikleri anlatmaya başlasam birkaç gün burada beni dinlemek zorunda kalırsınız. Cenâb-ı Mevlâ beni çok kişinin rızıklanmasına sebep etti. Bu saydıklarımı tenzih ederim ama kursağında suyumuz, midesinde lokmamız bulunan niceleri kıymetimizi bilmedi...” dedi. 


Anlayana çok güzel sözler etmiş. Kaldırıp taş atsa bu kadar tesirli olmazdı. Gerçi heyet bu sözlere nasıl tepki verdi bilmiyorum, ama normalde yerin dibine girmeleri lazımdı. 


Sultanın bu sözleri bir anda tüm heyeti sarstı aslına bakarsan. Gerçi beklemedikleri bir şey duyduklarını sanmıyorum, ama yine de sultanın naif bir insan oldugunu bildikleri için belki acı gerçeği yüzümüze vurmaz diye düşünmüş olabilirler. Yoksa bu sözleri ve bunlardan daha ağırlarını da hak ediyorlardı. Orası ayrı dedim ya... Zaten heyettekilerden özellikle Talat Paşa'nın yanakları hafiften kızarmaya başlamıştı o sözleri duyunca. 


Bu kadar kısa giriş yapmamıştır değil mi? Yani bu güzel ve seviyeli fırçanın devamı olmalı diye düşünüyorum. 


Ben fırça demiyorum ama devamı var elbette. Abdülhamid Han eskiye gönderme yaparak o zaman padişah olduğu için kılıcının keskin, haliyle de etrafının da kalabalık olduğunu hatırlattı. Sonra kısa bir hikâye anlattı ki bu hikâye en çok senin hoşuna gidecektir. 
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Merak ettim şimdi bak! Kesin, sultanımız taşı gediğine koyacak bir şey söyledi bu yaramaz çocuk olarak gördüğü adamlara. 


Hemen nakledeyim de merakta kalma. “Bir cuma günü Hamidiye Camii'nde namazı kıldıktan sonra kapıda bekleyen arabama doğru yürürken ayaklarıma doğru bir köpek musallat oldu. Belli ki kendisini sevdirmek istiyordu, başını okşadım geçtim. Ertesi hafta cuma günü o köpek yine oradaydı. Yine başını okşadım. Sonraki hafta yine oradaydı ve bu sefer ısrarla peşimden gelmeye çalışıyordu. Hatta arabanın içine atlamak için hamle bile yaptı. Görevliler her yanı yara bere olan bu köpeği kovalamak isteyince duruma müdahale ettim. “Bırakınız binsin’ dedim. Onu arabanın içine aldım. Saraya götürdüm. Önce güzelce yıkattım ve karnını doyurdum. Sonra yaralarını tedavi ettirdim. Baktım çok iyi bir mahlük, ismini chérie koydum. Siz Fransızca bilirsiniz, “canım” demek bu. Çoklarının elinden tuttum. 
Birçok âdeme vesile oldum. Elimden geldiğince gençlerin önünü açtım. Avrupa'ya tahsile gidiyorum deyip oradan devletin altını kazan adamlara bile, kendi kesemden harçlık gönderdim. Bir umut, düzelirler diye. 
Ama maalesef, birçoğunda, köpeğimdeki sadakati görmedim! Ben, eski Sultan Abdülhamid Han, bu saraya ilk geldiğimde bile hakaretlerle karşılandım. Yanıma korkudan kimse uğramazdı. İlk günlerimde yatak odamın yanına bir banyo yapılmasını istedim. Kimse oralı bile olmadı! Enver Bey oğlumun babası Ahmed Paşa yardımcı olmasa banyo bile yapamayacaktık. Sandallara atlayan İstanbul ahalisi saraya yanaşıp bana sesleniyor diye bazı odalara çıkmam bile yasaklandı.” 


313 


Abi, gerçekten bu kadar olur. Hem örnek hem de sonrasında söyledikleri... Yani ne eksik ne fazla... 
Tam kararında. 


Bu sözleri söyledikten sonra, taşı esas gediğine koydu. Zamanında kendisine koyulan yasakları hatırlattıktan sonra, “Şimdi neler olduysa, önce gazete okumamı serbest ettiniz, sonra fikir sormaya başladınız, şimdi de heyetle geliyorsunuz. Biz su almaya başlayan bu büyük ve eski teknede topu topu kırk kişiyiz evladım. Birbirimizi biliriz. Sadede gel sen...” dedi. 


Yani çok sıkıntı çekmeye gerek yok, ben her şeyin farkındayım, siz anlatın bakalım derdiniz ne, neler oluyor diyor. 


Buraya kadar sultanı dinleyen Talat Paşa söze giriyor ve acil bir tehlike arzetmek için geldiklerini, vaziyetin çok ciddi olduğunu utana sıkıla anlatmaya başlıyor. Ancak sultan “vaziyet çok ciddi” sözü üzerine, “Bunu tüm dünya biliyor evladım. Düşman denizden ve karadan Çanakkale'yi zorluyor. Allah evlatlarımızı saklasın!” karşılığını veriyor. Talat Paşa, “Efendim bunu söylemek benim için zor, ama şiddetli savunmaya rağmen Allah göstermesin, Allah göstermesin...” diye sözlerini gevelemeye başlayınca Abdülhamid Han, “Söyle oğlum söyle, biz kimin aybını yüzüne vurduk ki sizinkini vuralım?” diyor. 


Eh, hak etmedikleri bu nazik tavırdan sonra konuya girmişlerdir herhalde... 

En azından Talat Paşa meseleyi açmayı başarıyor ve İngilizler'in Boğaz'ı aşmaları durumunda, padişah, hükümet ve saltanat ailesinin esir olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini söylüyor. Olası bir İngiliz işgalin- 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de kötü bir barış antlaşmasına imza atmamak için, gerek padişahın gerekse meclisin karar aldığını, Anadolu'ya gidilerek savaşa oradan devam edileceğini de ekliyor. 
Sonra da esas meseleye geliyor ve, “Padişahımız, sizin için Konya'da Çelebi Efendi'nin konağını boşalttırmıştır. 
Eğer korkulan durum olursa padişah efendimiz tarafından hangi şehirde kalmak istediğinizi öğrenmek için görevlendirildim. Emir ve iradelerinizi bekliyoruz” diyor. 


Şimdi burada da kesin okkalı bir cevap gelir. Sordukları soruya bak! Alacakları cevabı tahmin etmiyorlar mı acaba? 


Etseler ne olacak? Padişah yollamış. Mecburen gelip soracak. Bu soruyu sorduğu zaman da Abdülhamid Han'dan, mermer ağırlığında cevaplar almaları kaçınılmaz elbette. Ama dediği gibi “kimin aybını yüzüne vurmuşlar ki” bugün kalkıp bu heyetin geçmişteki kusurlarını yüzüne vursun? 


Peki, Abdülhamid Han ne cevap verdi? 


Tehlike ve felaket haberiyle karşısına çıktıkları Sultan Abdülhamid Han'ın bir mermeri anımsatan bembeyaz yüzünün hatlarında hiçbir bozulma olmadı. Sakince heyetteki tüm üyeleri süzdü ve sonra da, “Saygıdeğer kardeşime muhabbet ve bağlılıklarımı sunarım. Endişeleri tamamen yersizdir” dedi. Ayağa kalkıp çalışma masasına doğru yöneldi sonra. Heyet üyelerine sırtını dönerek üzerinde isminin baş harfleri bulunan masaya oturdu ve masa üzerinde bulunan çekmecelerin şifrelerini girerek teker teker hepsini açtı. En son açılan aynalı dolaptan aldığı bir haritayı masanın kenarına koydu, işaret parmağını Çanakkale üzerinde gezdirerek muhataplarının anlayacağı dilden konuştu: “Bu konuda çok mâlumat sahibi değilim. Asker evlatlarımın gerekli tertibatı aldıklarını düşünüyorum. Zaten eğer dokunulmamış ise yıllar önce Çanakkale'yi çok güzel bir biçimde savunmaya hazırlamıştım. Oradan hiçbir donanmanın Boğaz'ı aşması mümkün değildir. Bu gerçek, İngilizler'in yenilmez armadası da olsa değişmez! Ayrıca diyelim ki böyle bir felaket başımıza geldi. Bu durumda bir Türk hakanın yapacağı şey; tacını ve milletini terkederek kaçma zilletine düşmek değil, başkentin taşları altında can vermektir. Dedemiz Fâtih bu beldeyi kâfirlerin elinden aldığı zaman, Bizans İmparatoru Konstantin kaçmayıp cenk ederek kalenin altında can vermek azmini göstermişti. Biz Ertuğrul ocağında piştik, Fâtih'in soyundanız ve Konstantin'den aşağı kalamayız!” 


Abdülhamid Han, “Ben Çanakkale'yi zamanında çok güzel bir biçimde savunmaya hazırlamıştım. Oradan hiçbir donanmanın Boğaz'ı aşması mümkün değildir” derken tam olarak neyi kastediyordu? 


1896 yılında Anadolu Hamidiye ve Rumeli Hamidiye bataryalarının yaptırılması ile sair tabyalarda yapılan savunma onarımlarını söylüyordu. Yani bugün Çanakkale Şehitliği'ni Kilitbahir köyünden itibaren gezmeye başladığınızda Kilitbahir Kalesi'nden hemen sonra göreceğimiz Rumeli Hamidiye tabyası ve tam karşısında bulunan Anadolu Hamidiye tabyası Çanakkale savaşlarından tam yirmi dokuz yıl önce Sultan Abdülhamid tarafından yaptırılmıştı. Tüm bunlara rağmen bugün Çanakkale savaşları anlatılırken, ciddi çalışmalar olarak belirtilen eserlerde bile, Sultan Abdülhamid'in direnişi öngören tarihi sözlerinden ve bu tahkimatından maalesef pek bahsedilmez. Şimdi onun ileri görüşlülüğü ve tavrını daha iyi anlıyorsun değil mi? 


Gerçek bir padişah ve devlet adamı nasıl olur, sorusunu cevaplandırmış resmen Abdülhamid Han. Her ne kadar heyet bunu sormamış olsa da aklı olan insan, bunu da çıkarır verdiği cevaplardan. 


Bu kadarla bitirmedi konuşmasını, daha devamı var. Heyete dönüp, “Pek kıymetli kardeşim olan padişah efendimize aynen böylece söyleyin. Rahat olsunlar ve Allah'ın iradesine güvensinler, şuradan şuraya kımıldamasınlar! Bu millet çetindir, düşman buraya giremez. Bana gelince, tek arzum burada şehri savunan askerlerle birlikte şehid düşmektir. Padişahtan ve meclisten arzum budur, buna uyulmasını isterim.” 


Heyet şoka girdi bence. Bu cevapları beklemiyorlardı tabii. Değil mi? 


Konuşmanın yapıldığı Beylerbeyi Sarayı'ndaki çalışma odasında Abdülhamid Han'ın yankılanan bu tarihi sözleri karşısında tüm heyet şok yaşadı. Aslında heyette bulunan her birinin aklından geçen şey, sultana büyük haksızlık yapıldığıydı ama Talat Paşa'dan çekindikleri için bunu söylemeleri mümkün değildi bana göre. Sessizce huzurdan ayrılarak bu cevabı iletmek üzere Dolmabahçe Sarayı'na geri döndüler. Zaten yapabilecekleri çok da bir şey yoktu. Her şey olup bitmişti neredeyse. Abdülhamid Han'a kalsa bu savaşa hiç girilmemeliydi. Savaş kararından sonra alınan cihad ilanı- nın ise hiçbir işe yaramayacağını düşünüyordu. Cihad faktörü öyle bir silahtı ki sadece abânın altından göstererek muhatabını tedirgin etmeliydi. Böyle ulu orta 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gösterilince tüm gizemini kaybetmişti... Meseleyi tahlil ettiğinde şu sonuca varıyordu: “Her şeyi berbat ettiler!” 


Haksız mı abi? Tek başına otuz üç sene ayakta tuttuğu koca devleti birkaç yıl içerisinde ne hale getirdi adamlar. 


Sorun da burada zaten... Abdülhamid Han, tüm saltanatı boyunca yahudilerin sistemli biçimde Filistin'e yerleşmelerine hep karşı çıkmıştı. Bu meselenin, hassas Osmanlı dengesinin bamteli olduğunu biliyordu. Kendi sırtlarındaki yahudi kamburunu silkelemek isteyen Avrupalı güçlerin, Osmanlı toprakları içinde kurulacak yahudi devletine evet diyeceklerini çok önceden görmüştü. Bu yahudi devletinin yaşaması, ancak suni sınırlarla paramparça edilmiş bir Ortadoğu'yla mümkündü. Türkler'in ve Araplar'ın bir arada tutulması şarttı. 
Herkesin kulağına, “Ayrılmak daha güzel olacak” diye fısıldayan diplomatik şeytanlar, bölgeyi bir cehenneme çevireceklerdi. Çanakkale üzerinden direkt İstanbul'a yürümeye kalkan İngilizler'in Mekke, Kudüs ve Suriye gibi bölgelerdeki hedeflerini çok iyi biliyordu. Yoksa Araplara Türk hâkimiyetinden kurtulmayı, Türkler'e Arap yükünden sıyrılmayı, yahudileri ise her ikisine rağmen bir yahudi devletini vaat edenler, adım adım hedeflerine yaklaşıyordu? Bu, Osmanlı Devleti'nin sonu demekti! Her ne kadar bir dua ve bir temenni olarak, “Allah korusun” dese de acı içinde, gördüğü gerçek teşhisini koymak zorundaydı: “Bir aslanın postundan kırk tilkiye kürk yapacaklar!” 


Şiir gibi bitirdin. Söyleyecek söz bulamıyorum. 
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O zaman sohbete nokta koyalım. Daha konuşacak bir iki meselemiz var. Zaman az ama konular derin. Yalnız şimdi hatırladığım bir detay aklıma geldi. Meselenin en önemli yerini az daha atlıyordum. İşin bu tarafını da anlatacağım ve bu konuyu noktalayacağız. Yılmaz Öztuna I. Abdülhamid — Zamanı ve Şahsiyeti isimli eserinde bu konuyu ayrıntılı olarak anlatıyor. Talat Paşa, Beylerbeyi Sarayı'ndaki bu ziyarette 1. Cihan Harbi'nin gidişi üzerinde fikrini almak üzere, Abdülhamid Han'ı ziyaret ediyor dedim ya! İşte burada Sultan Abdülhamid, Talat Paşa'ya meseleyi şöyle özetliyor: “Bugün bile münferit meseleleri asıl meselelerle karıştırıyor, âdeta onlara daha çok ehemmiyet veriyorsunuz. lettihat ve Terakki, benden sonra bambaşka bir siyaset takip etmiştir. Benim zamanımda Bosna-Hersek, bir Avusturya-Rusya meselesiydi, siz Osmanlı-Avusturya meselesi haline getirdiniz. Girit, bir İngiltere-Rusya meselesiydi, siz Osmanlı-Yunan meselesi yaptınız. Asla affedilmez bir eser-i gaflet olarak Yunan-Bulgar kiliseleri arasındaki ihtilafı kendi elinizle hallettiniz ve Balkan ittifakına yol açtınız. Arnavutlar'ı Sırp, Karadağ ve İtalyan tahriklerine açık hale getirdiniz. Meclis-i Meb “üsan'da, hatta Meclis-i A'yân'da, gayri müslim mebuslarla, Türk ve müslüman mebuslar aleyhine ittifak etmekten çekinmediniz. Bu suretle yalnız gayri müslimleri yanınıza alamadınız, müslümanları gücendirip Türkler'i de incittiniz. İmparatorluğun dış muvazenesi yanında iç muvazenesini de bozdunuz. Muvazene bir defa bozuldu mu, neticeyi kimse kestiremez. Yeni bir muvazene hazırlamaksızın eskisini bozdunuz. Balkan Harbi çıkmasaydı, Cihan Harbi çıkar mıydı? Şimdi Cihan Harbi'ni kimin kazanacağını bana soruyorsunuz. Söyleyeyim, denizlere hâkim olan taraf kazanır. Almanlar'ın tabii imkânları ve ham malzemeleri mahduttur, tükenir. Karşı tarafsa açık denizlere hâkimdir. Almanya, çok kudretli kara ordusuna güvenmiştir ama bu orduyu, yıldırım harbi ile düşmanlarını mahvedecek şekilde kullanamamıştır. Ve işte harp, iki buçuk senedir uzayıp gidiyor. Bizim vaziyetimiz Almanya'nınkinden müşküldü. Zira biz birçok harp malzemesi için Almanya ve Avusturya'ya muhtacız. Harbe girmemeliydik. Ama bir defa girdikten sonra, ordularımızı belli hudutlarda toplamalıydık. Bu strateji ile bazı ülkelerin gözden çıkarılacağı açıktır. Fakat oraları harbin neticesine bırakmaktan başka çare de yoktur. Ancak Türk olmayan ülkeleri, yerli halkı teşkilatlandırarak müdafaa edebilirdik. Siz ise orduları bütün hudutlara yaydınız. İmparatorluğun hudutları uzun ve çok geniştir ve bütün hudutları tutmak mümkün değildir. Türkiye, Almanya gibi derli toplu ve mahdut hudutlu bir devlet değildir ki her karış toprağı aynı güçle müdafaa edilsin. Doksanüç Harbi'nden sonra bütün bu meseleleri ben, Gazi Osman ve Gazi Muhtar paşalarla pek çok konuşmuşumdur. Gerek onların, gerek diğer erkân-ı harplerin fikri, hudutlarımızın çok geniş olmasa idi, Rusya'ya karşı Doksanüç Harbi'ni kazanacağımız merkezindeydi. Ama o zaman da ne tarafı tutacağımız bir türlü kararlaştırılamadı. Balkan Harbi'nden, Cihan Harbi'nden önce gelip benimle konuşacaktınız. Şimdi gelmeniz çok geçtir. Şimdi zaman da imkânlar da daralmıştır. Ama Cenâb-ı Hak, mülk ve millet yolundaki hizmetlerinizi müzdâd buyursun.” 


Sultan, resmen olan biten her şeyin resmini çizmiş. Kendisine hayran olmamak mümkün mü? 
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Konuyu dağıtmadan şunu da ekleyeyim hemen. Bu konuşmadan sonra, nezaketi ile tanınmış olan 2. Abdülhamid, hızlı ayağa kalkıp salonu terketmiş, çıkıp harem kısmına geçmiş, Talat Paşa'ya ne güle güle ne de başka bir şey demiştir. Bunun iki sebebi vardır. İlki, Talat Paşa, padişahın, 31 Mart Vakası ile hiçbir ilgisi olmadığını bildiği halde, bu bahaneyle ve Yıldız Sarayı'na dört vatan haini göndererek kendisini tahttan indiren başlıca adamdır. Fakat asıl sebep, İttihat ve Terakki'nin dokuz yıl geçmeden imparatorluğu mahvetmesi ve 2. 
Abdülhamid'in, atalarının imparatorluğunun çatırtılarını duymasıdır. Osmanoğulları'nın zihniyetini burada iyi anlamak lazım. Onlara göre devlet kendilerinindir, atalarından kalmış, ataları kurmuş ve topraklarını ataları fethetmiştir. Devlet, bir Osmanoğlu için, her şeyden kutsaldır. Talat Paşa gibiler, gücünü padişahtan almadığı için meşruiyeti olmayan maceraperest türedilerdir ki bu zümre için devlet ancak menfaat ve şahsi ihtiras vasıtasıdır. Atalarının kurduğu devlet Osmanoğulları için o derece kutsaldır ki tahttan indirilseler, sürülseler, her şeyleri ellerinden alınsa bile, devlet ve devleti yönetenler aleyhine en küçük harekette bulunmaz ve söz söylemezler, bunun kesin bir ihanet olduğu kanaatindedirler. Meseleyi bu şekilde anlamak lazım... Yoksa her şey biraz eksik kalacak ve bu durum da bizim resmin tamamını görmemizi engelleyecektir. 


Anladım abi. Bu sohbet tahminimizden çok daha uzun oldu ama gerçekten çok da verimli geçti. 
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Amiral Sir Henry Woods ve 
2. Abdülhamid 


Osmanlı'da, devleti yeniden ihtişamlı günlerine döndürmek için girişilen yenileşme hareketleri içinde, Batılı devletlerden yabancı uzmanlar getirtilmişti. Hatta bunların bazıları Osmanlı ordusunda subay olarak da görev almıştı. Ne kadar iyi bir uygulama ya da ne derece başarılı olmuş bilmiyorum, ama bu isimlerden bir tanesi Sultan Abdülhamid Han döneminde 


orduda kırk yıl görev yapan Amiral Sir Henry Woods. 


Buradan nereye varacaksın bilmiyorum ama söylediklerin doğru. Woods Paşa, Osmanlı bahriyesinde kırk yıl görev yapmış ve Sultan Abdülhamid Han'ın ilgisini görmüş bir subaydı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra Türkiye Anıları 1869-1909 isimli bir kitap da yazmıştı. 
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Ben de konuyu oraya getirecektim. Woods Paşa, yazdığı bu kitapta Sultan Abdülhamid Han ile ilgili anılarını da kaleme almış. Gerçi ben kitabı okumadım, acaba sen okudun mu, diye soracaktım. 


Okudum. Kitapta senin ilgini çekecek esas kısım Sultan 2. Abdülhamid'in kişiliğiyle ilgili yazdıkları. 
Gerçi kitap bir anı kitabı olması nedeniyle kişisel gözlemleri ve yargıları içeriyor. 


Olsun, Osmanlı bahriyesinde kırk yıl çalışmış bir subayın neler anlattığını merak ediyorum. Özellikle de bir İngiliz subayı olması nedeniyle Sultan Abdülhamid hakkındaki fikirlerini öğrenmek istiyorum. 
Sonuç olarak sultan, döneminde en çok İngilizler'den çekmişti. 


Woods Paşa'nın, Sultan Abdülhamid Han'a ilgili düşünceleri genel anlamda müspettir. Mesela sultanı, layık olduğu şekilde anlatan bir esere rastlamadığını, düşünce yapısı ve karakteri hakkında doğruya yakın herhangi bir fikrin ileri sürüldüğünü görmediğini söyler. Woods Paşa, Sultan Abdülhamid Han'ın şimdiye kadar gelmiş geçmiş Osmanlı padişahları arasında en müstesna yeri işgal edenlerden biri olduğunu da yazar. 
Paşaya göre sultanın, devrin bazı devlet adamlarına verilen tavizler mukabili elde edilen destekle bu makama oturtulduğunu ifade eder ve, “Bu durum söz konusu olmasaydı tarih, Abdülhamid'i Osmanlı hanedanının kuruluşundan itibaren gelip geçen en başarılı hükümdarlardan biri olarak gösterecekti. Çok sakin ve gösterişten uzak bir hayat tarzı vardı. Herhangi bir meseleye çözüm ararken etrafındakileri dinler, ancak onların esiri olmazdı. Tahta çıkmadan önce bile akıllı ve nazik 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bir kişiliği olması dolayısıyla, İstanbul'a gelen bazı Avrupalılar onu ziyaret ederlerdi. Tahta çıktıktan sonra bazı psikolojik etkenlerin tesiriyle kendisine bir kukla nazarıyla bakıldığı vehmine kapılmıştı. Bunun içindir ki şahıslara karşı içinde bir nevi güvensizlik duygusu belirmeye başladı. Bu duygular zamanla en ağır derecesine vardı. O kadar ki artık kimseye güvenmiyordu. Bu güvensizlik duygusu iledir ki tahta çıkar çıkmaz Yıldız Sarayı'na taşınmıştı” der. 


Meselelere bir yabancı olarak baktığı için olsa gerek, arada insanın kulağını tırmalayan ifadeleri var sanki. Ama genel hatlarıyla söyledikleri doğru gibi geldi bana. 


Osmanlı'da ve yeni kurulan Cumhuriyet'te Abdülhamid Han hakkında öyle iddialar ortaya atılmıştı ki, Woods Paşa'nın bazı sert ve ön yargılı cümleleri onların yanında iltifat kalıyor desek yeridir. Woods, Abdülhamid Han'ın rejimi hakkında doğru bir yargıya varabilmek için olaylara akılcı bir açıdan bakmak gerektiğine inanıyordu. Bu açıdan bakıldığı zaman da sultanın idaresinin gayet başarılı olduğunu düşünüyordu. Her ne kadar Woods da Abdülhamid Han'ın idaresini “zalim bir idare tarzı” olarak görse de sultanın parçalanan bir imparatorluğun yeni baştan organize edilmesi için çalıştığını dile getiriyordu. 


Peki, sultanın farklı özelliklerinden bahsediyor mu? 


Woods, kitabında Sultan Abdülhamid'i son derece zeki, okumayı seven, Batı'da yazılan kitaplara özellikle polisiye hikâyelere meraklı bir şahsiyet olarak tanıtır. 
Ona göre sultanın korkunç bir zekâsı vardı, Avrupa'da 


325 


çıkan en son kitapların tercümelerini ya okuduğunu veya başkasına okutup dinlediğini; hafiye hikâyelerin- den, özellikle Sir Conan Doyle'un yazdıklarından çok hoşlandığını nakleder. Hatta Sherlock Holmes kitaplarının yazarı olan Doyle'un, eşiyle birlikte İstanbul'a geldiğini ve kendisinin de katıldığı bir selâmlık resminde Abdülhamid Han'ın, yazara Mecidiye nişanı taktığını anlatır. Yine Woods Paşa'ya göre, sultanla tanışma imkânı bulan yabancı devlet adamlarının itiraf ettiği gibi, Abdülhamid Han büyüleyici bir karaktere sahipti. Sultanla sadece iki kez görüşme imkânı bulan Joseph Chamberla- in'ın kendisine sonradan itiraf ettiğine göre, Türkiye'deki ziyareti esnasında tanıdığı devlet adamı niteliğine sahip tek adamın Abdülhamid Han olduğunu yazar. 


Abdülhamid Han'ın siyasi yönüyle ilgili değerlendirmelerinde neler söylüyor peki? 

Aslında sultanı yakından tanıyan birçok devlet adamının söylediği şeyleri Woods Paşa da dile getiriyordu. 
Mesela Sultan Abdülhamid'in son derece sakin, paniğe kapılmayan, vatandaşları arasında müslim gayri müslim ayrımı yapmayan büyük bir devlet adamı ve mükemmel bir diplomat olduğunu yazıyor. Genişleme arzusu içinde olan büyük devletlerin birbirleri arasındaki rekabet ve kıskançlıktan âzami ölçüde nasıl faydalanılacağını çok iyi bildiğini söyler. Ona göre sultanın amacı, Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük devletlerle dostluğunu muhafaza etmek suretiyle, harp tehlikesini bertaraf etmekti. Politik tavır ve hareketlerinde sultanın olayların niteliğine göre soğukkanlı ve hareketsiz olması da yine paşanın dikkatini çeken belirgin özelliklerindendi. 
Abdülhamid Han'ın, kendisini zor bir durumla karşı 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karşıya gördüğü zamanlar selâmeti sessizlikte buldugunu, böyle zor durumlar karşısında, yabancı elçiler ile onların kibirli tercümanlarının onu beyhude yere ikna etmeye çalıştıklarını, karar vermek istemediği konuları ustalıkla hasıraltı ettiğini söylüyor. Mükemmel bir diplomat demesinin bir nedeni de bu özelliklerdi zaten. 
Bizim konuşurken belirttiğimiz bazı özelliklerini, o da dile getiriyor. Mesela sabah erken başlayan mesaisini gece geç saatlere kadar devam ettirmesi ve ilgili ilgisiz her konuyla yakından bizzat ilgilendiğini anlatır. Tahta çıkar çıkmaz, imparatorluğu içte ve dışta kuvvetlendirmek, Rus harbinde kaybolan saygınlığı yeniden kazanmak ve dünya müslümanlarını bir çatı altında birleştirmek için, halifelik yetkilerini şahsında toplamak suretiyle azametli halifelik müessesesini yeniden canlandırmaya başladığını dile getirir. Dünya müslümanlarını himayesine alarak gerçek bir halife olduğunu ispatladığını ve imparatorluğun çöküş devrinin başlamasından bu yana hiçbir halifenin Abdülhamid Han kadar dünya genelinde kabul görmediğini de kabul eder. 


Woods Paşa gördüğü her şeyi insaflıca yazmış desene abi. Bazı ifadelerde ölçüyü kaçırmış dedim ya, halen aynı fikirdeyim o noktada, ama bir İngiliz subayı da ancak bu kadar tarafsız olabilirdi. 


Önemli olan gerçek düşüncelerini ve hakikatleri yazması... İttihat Terakki ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu dediğimiz ölçülere riayet etmeyen ve sadece kara propaganda amacı taşıyan o kadar çok şey yazılmıştı ki bir kuşak Abdülhamid Han'ı “Kızıl Sultan” olarak tanımıştı. Ancak Woods Paşa'ya ve yazdıklarına baktığımız zaman, bir yabancının tarafsız gözle meseleye yaklaşınca gerçekleri nerede ve nasıl bulduğunu daha iyi görüyoruz. Devlete zarar verdiği inanılan sultanın “milletin ve ülkenin bütünlüğü ve selâmeti için İstanbul'a gelen Hareket Ordusu'na karşı koymadığını, kendisi için çarpışmaya hazır büyük birliklerin mevcudiyetine rağmen tahtını korumak için savaşı göze almadığını, bu riski göze almış olsaydı, muvaffak olmasının pekâlâ mümkün olduğunu” yine Woods'un hatıralarında görüyoruz. Padişahın, savaştan çok diplomasiye inanan bir insan olduğu için, memleketin kardeş kanına bulanmasını istemediğini, şiddete başvurmanın halifelik prensipleri- ne de aykırı olduğunu düşündüğünü, bu sebeple İngiliz hükümetinin tavsiye ve yardım vaadine rağmen Arabi Paşa'nın Mısır'da başlattığı isyan hareketini bastırmak için askeri tedbir almadığını da Woods Paşa yazar. Her tesbiti doğrudur demiyorum elbette. Eserin bu yönüyle de ciddi olarak incelenmesi gerekir. Ama genel hatlarıyla verdiği bilgiler, farklı tanıklıklarla örtüştüğü için, doğru söylediği noktaları tesbit etmek zor olmasa gerek. 
Zaten bahsettiğimiz tarih 2000 yıl değil, 100 küsur sene öncesi. Belge ve kaynak bulma ne kadar zor olabilir ki? 


Neticede söylediği şeyleri biz, kendi kaynaklarımızdan zaten okuyoruz. Doğruyu tekrar doğrulatmayane gerek var ki? Farklı iddialar varsa eğer, işte onların sağlaması yapılmalı aslında. 


Evet, Woods Paşa üzerinden konuya devam edecek olursak kendisi diyor ki: Sultan Abdülhamid'in tahta çıkışı çok şanssız bir devreye rastlar. Çünkü tahta çıkar çıkmaz devleti yoksul bir duruma düşüren Türk-Rus harbi patlak vermişti. Bu harbin bütün ağır neticelerine rağmen, uğranılan kayıpların Abdülhamid zamanında 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giderilebilmesi hayrete şayandır. Zira Rus savaşı, devleti, para ve personel bakımından tamamen iflas ettirmişti. 


Bu ifadelerde hiçbir sorun yok. Önemli olan bunları onun söylediği zamanda bizim tarihçilerimiz ne yaptı? 
Aynı şeyleri söylediler mi? Vesikaları bulup ortaya koydular mı? Mesela Doksanüç Harbi'nden sonra yapılan Berlin Antlaşması ile bir yandan Avrupa'daki en büyük ve en zengin eyaletleri, diğer yandan doğudaki stratejik savunma pozisyonunu kaybetmiştik. Bütün bu kötü neticelere rağmen devlet hazinesi, birkaç yıl içinde yeniden düzene sokuldu, ticaret canlandırıldı ve dış borçların mühim kısmı ödendi. Bu arada Türk ordusunun gücü de artırıldı ve devletimizin dostluğu, gene büyük devletler tarafından aranır hale geldi. Bu gerçeklerle karşılaştığımız zaman şu soruyu sormamız lazım değil mi: “Hasta adam denilen bir devlet bunu nasıl başardı? O devletin başında kim vardı?” Biz, doğru soruları soramadığımız için, doğru cevapları alamadık. Birileri bilerek sormadı, birileri de meselenin bu tarafıyla hiç ilgilenmedi. Woods Paşa'nın en ilginç tesbitlerinden bir tanesi bana kalırsa şuydu: “Abdülhamid tahttan düşmemiş olsaydı, 1. Dünya Savaşı patlamayacaktı. Aksini farz etsek bile, Abdülhamid en büyük ihtimalle, Türkiye'nin tarafsız kalmasını sağlayarak, memleketine bir zafer hediye etmiş olacaktı. 
Bunu iddia etmekle kâhin sayılmamalıyım.” 


Demek ki Woods Paşa'ya bakarsak yaptığı tesbitler aslında herkesin görebileceği şeylermiş. 


Woods, kırk yıl İstanbul'da bahriye subayı olarak çalışmış. Sultan Abdülaziz döneminde gelmiş ve Abdülhamid Han tahta çıkınca geri dönmemiş, görevine devam etmiş. Aralıksız kırk yıl burada kalıp çalışırken 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siyasi hayatı, sosyal hayatı, devlet adamlarını, yabancı elçileri hep görmüş. Bir vesileyle görüşüp konuştuklarından edindiği izlenimleri de bizimle paylaşmış. O yüzden bu kitabı ve içinde anlatılanları önemsemek lazım. 
Ama her satırı yüzde yüz doğru diye de bakmamak gerek. Mesela Woods şöyle diyor: “Abdülhamid, Osmanlı oğullarının geleneklerine sıkı sıkıya bağlıydı. Elindeki bütün imkân ve kuvveti, büyük imparatorluktan arta kalan kısmın selâmeti yolunda kullandı. Halkın refah -= içinde yaşamasını gönülden arzu ederdi. Cömert, hayır sever ve şefkatli idi. Çok yoksula ve ihtiyaç sahibine büyük iyilikler yaptı. Hıristiyan tebaasını şefkatinden yoksun bırakmadı. Servetini, bu yolda kullandı. Yoksul halk tarafından çok sevildi. Hayır eserleri içinde, Haliç'in iki yakasında, halkın bilhassa yazın su sıkıntısı çekmemesi için yaptırdığı çeşmeler, hazneler ve kanalizasyonlar vardır.” Şimdi biz, bu denilenlerin doğru olduğunu nereden biliyoruz? Bunu ilk defa Woods mu söyledi? 


Anladım. Sanki, dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz hissine kapılmaya başladım. 


Biz, bazı merkezi bilgileri tekrar etmediğimiz için bugün hafızamızı kaybettik, kendimizi unuttuk. Bu çizilen daire meselenin ana noktası. O yüzden özellikle altını birkaç kez çiziyorum. Her neyse... Sultanın Avrupa'da çıkan son kitapları tercüme ettirdiği, okuduğu, Avrupa gazetelerini takip ettiği gerçeklerini kaç defa söyledik? Bir kez daha söyleyelim de belki meleke kazanırız bu noktada. 


Bu işler için de birçok tercümanı olduğunu söylemiştik. 


330 


Mesela, leslâm halklarını himayesine almakla gerçek bir halife olduğunu kanıtladı demiştik. Hatta bu özelliğiyle kendisinden önceki hiçbir padişah onun kadar cihanşümul bir kabul görmemişti. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü Orta Afrika ve Batı Çin memleketlerine hocalar göndermiş, dünyanın dört tarafından gelen müslüman temsilcilerini, Yıldız Sarayı'nda misafir etmişti. 
Hac zamanında Karadeniz yolu ile İstanbul'a gelen Tatar, Kalmuk, Kırgız, Kafkas ve Kaşgar Türkleri ile Afganlar ve Türkmenler, Valide Camii”nde toplanırlardı. İaşe ve ibateleri devletçe sağlanırdı ve padişahın gemileriyle hacı olmaya giderlerdi. İstanbul, zamanında, bilhassa kuzey ve kuzeydoğu ülkelerindeki müslümanların toplandıkları bir merkez olmuştu. Daha önce dediklerimizin kaynağı bunlardı. Sohbetin başında bunları Woods Paşa'nın da söylediğini anlatmıştım. İşte aynı olayı bizim kayıtlarımızda da ayrıntısıyla görünce burada başka bir şey olduğunu düşünmek zorunda kalıyoruz. 


Anladım meseleyi. Peki, Sir Henry Woods, sultanın Lew Wallace ile olan dostluğunu da anlatıyor mu? 


Kitabında; çabuk dost olan, çok çeşitli insanlarla konuşan meraklı biri olduğunu yazıyor. Bunları yazınca da haliyle bu dostlarından bir tanesinin Lew Wallace olduğunu söylüyor. Ben Hur romanı ile emsalsiz bir ün yapan, bu romanı birçok dile çevrilen, defalarca filmi çekilen, sahneye konulan Lew Wallace, 1881 Temmuzunda Amerika'nın İstanbul elçisi olmuştu. 25 Ağustos 1885'e kadar dört yıl İstanbul'da kaldı. 2. Abdülhamid, bu yeni dünya adamıyla, Avrupalılar'a benzemediği için, Amerika'nın da o tarihte Türkiye ile hiçbir mühim ilgisi olmadığı için konuşur, sohbet ederdi. Woods'un anlattığına 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göre 2. Abdülhamid, tütüne düşkündü ve Türk sigarası içerdi. Sigaralarını Türk tekeli hususi olarak yapar ve . Avrupa hükümdarlarına padişah bu sigaradan büyük kutularla hediye gönderirmiş. Paşaya göre o zamanlar bu tütün çok makbul bir hediyeymiş. Sigara tütününün teker teker elle, sigara kâğıdına yerleştirildiğini söyleyen paşa, üzerinde yaldızla padişahın adının baş harfleri yazılı olan bu sigaraları bizzat gördüğünü de not etmiş. 
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Yabancıların Gözünden 
Sultan Abdülhamid Han 


Sultan Abdülhamid Han üzerine konuşacağımız önemli bir mesele var. O da hem saltanatı zamanında hem de saltanatından ve vefatından sonra sultan hakkında söylenen sözler. Kendi döneminde ve sonrasında hakkında söylenen sözleri, yapılan yorumları, ortaya konan tesbitleri konuşarak onu daha iyi anlayacağımızı umuyorum. 


Ben de ne zamandır bunu bekliyordum. Aslında birkaç kez bazı isimler üzerinden bu konuyu gündeme getirdim. Ancak parça parça ifadelerden ziyade tek bir sohbetin konusunu oluşturması benim için daha iyi olacak. 


Bu durumda, sultanın bizim dünyamızdan ve Batı dünyası tarafından nasıl yorumlandığını göreceğiz. 
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Böylece Abdülhamid Han'ın şahsiyeti, yönetim anlayışı, siyasi hamlelerinin içeride ve dışarıda nasıl yankılandığını daha yakından, bireysel tanıklıklar üzerinden görmüş olacağız. 


Önce kadim düşmanımız İngilizler'den başlayalım. 
Siyasi hayatı boyunca Sultan Abdülhamid Han'a düşman olan İngiltere Dışişleri Bakanı Edward Grey, sultanın vefatını öğrendiği zaman bu ölümün çok büyük bir kayıp olduğunu ifade etmiş ve, “Hasmımdı, ama onun ölümüyle diplomasi mesleği artık zevkini kaybetti! Tahttan indirilmeseydi Balkan Savaşı'nı önler ve 1. 
Dünya Savaşı'nı çıkarttırmazdı” demişti. Daha önce de konuştuğumuz bir isim olan ve kırk yıl süreyle Osmanlı donanmasında hizmet eden Amiral Sir Henry Woods da Sultan Abdülhamid Han'ın şimdiye kadar gelmiş geçmiş Osmanlı padişahları arasında en müstesna isimlerden biri olduğunu söylüyordu. Woods, Abdülhamid Han'ın tahttan indirilmeseydi Avrupa devletlerinin yaralarını sarmaya çalıştığı ve “büyük felaket” olarak nitelediği 1. Dünya Savaşı'nın meydana gelmeyeceği- ne inanıyordu. Hatta aksi düşünülse bile Abdülhamid Han'ın, büyük bir ihtimalle Osmanlı'nın tarafsız kalmasını sağlayacağını ve memleketine bir zafer kazandırmış olacağını düşünüyordu. 


Bunları duymak gerçekten insanın içini burkuyor. Demek ki Sultan Abdülhamid Han, sadece bizim için değil, odönemin Batı dünyası için de çok önemli bir şahsiyetmiş. 

İş işten geçtikten sonra çok şey konuşuldu. Mesela 1877'de İstanbul'a gelen Avusturya-Macaristan büyükelçisi Victor Graf Dubsky, önce Bâbıâli'deki hükümet 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erkânı ile ardından da Sultan Abdülhamid ile görüşmüştü. Bu görüşmelerden sonra düşünceleri ibret vericiydi: “Hayret verici bir şey ama doğruydu. Devlet erkânı sadece kısa mesafede ileriyi görebiliyordu. Geniş zaviyeli bir ihata kabiliyetleri yoktu. Abdülhamid'in ise aksine çok fazla ihata niteliği vardı. Bu zıtlık telafi edilemezdi. Edilemeyince de devlet idaresinde başlayan aksaklıklar ileride daha vahim sonuçlar verecekti. Biz bunları iyi kullanmalıydık.” Bunun yanında bir de Vambery'nin ifadeleri var ki onları da ayrıca burada zikretmek lazım. 


Bu Vambery dediğin, bildiğimiz İngiliz casusu ve yahudi asıllı Türkolog olan Arminius Vambery mi? 

Evet. Vambery ilginç bir kişilikti. Ama şimdi onu konuşacak vaktimiz yok. İngiliz dışişlerine gönderdiği 7 Mayıs 1884 tarihli bir raporda Sultan Abdülhamid Han için söylediklerini nakledip geçeceğim. Vambery, raporunda, “Padişah, elindeki bütün imkânları seferber ederek hayır severliğini her fırsatta göstermekten kaçınmıyor. Eğitim ve sağlık hizmetleri için büyük miktarlar harcamakta, halkının selâmet, refah ve mutluluğu için yorulmak bilmeden çalışmaktadır. Padişahtan korkabilir hatta nefret edebilirsiniz, ama çalışkanlığını ve adaletini asla inkâr edemezsiniz” diyor. Başka bir zaman ise şu orijinal tesbiti yapıyor Vambery: “Demir gibi bir irade, makul bir aklıselim, kibar ve nazik bir tavır... Türk ve İslâm temsilcisi! İşte Sultan Hamid budur.” 


Bir fikrin namusunu koruduğun zaman gerçekleri saklamak değil, onları ortaya dökmek için çabalarsın. 
Adam hem yahudi hem İngiliz ajanı, ama bildiğini, 


335 


gördüğünü söylemiş. Bir de bizim coğrafyamızda konuşanlara bak! 


Vambery, belki de sultan hakkında en çarpıcı tesbitleri yapan adamlardan biridir. Bunu neden yapmış bilmiyorum, ama doğruları söylediğinden şüphem yok. 
Başka bir yerde geçen bir ifadesinde de, “Onun, değil yalnız Osmanlı İmparatorluğu hakkında, bütün dünya meseleleri hakkında derin bir vukufu vardır. Avrupa'yı istiladan kurtaran odur. O, mutaassıp bir hıristiyan düşmanı değildir. Olmuş olsaydı onları işbaşına getirmiş olmazdı. Eğer bir mani çıkmazsa o, Türkiye'yi ileriye götürecektir ve götürebilecek tek adamdır.” 


Bu arada Vambery gibi Amerikan büyükelçisi Sammuel Sulliva Cox da Abdülhamid Han'ın; Osmanlı'nın kalkınması ve yıkılmaktan kurtulması için “tek şans” olduğunu söyler. “Türkler'in ilerlemesini gerçekleştirebilecek yegâne şahıs Sultan Hamid'dir. Bütün vaktini de buna hasretmiştir. Müsamahalı bir hükümdardır. Bazı kibirli Avrupa devletleri onu örnek kabul etmelidirler.” 


Yine Elisabeth Warmeley Latimer, 19. Asırda Rusya ve Türkiye isimli eserinde, Abdülhamid Han'ın batmak- ta olan bir devleti olağan üstü bir gayretle kurtarmaya çalıştığını yazar. Eserdeki şu tesbitleri oldukça manidardır; “2. Abdülhamid, Türk tarihinin en karanlık ve buhranlı zamanında, muazzam mesuliyeti üzerine alarak tahta oturdu. Sultan Hamid, vezirlerini fersah fersah geride bırakan bir enerjiyle çalışır. Çok çalışkandır. 
Okumadan hiçbir şeyi imza etmez. Avrupa gazetelerini tercüme ettirerek okur. Az bir zamanda yüksek bir diplomat olduğunu ispat etmiştir. Mahvolmakta olan koca 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Osmanlı İmparatorluğu'nu fevkalâde iyi idare etmekle kalmamış, bir de onu yükseltmeye çalışmıştır.” 


Sadece bu ifadeleri nakledip bıraksan bile yeterdi. Ama daha başka kimlerin, neler dediklerini merak ettiğim için bunu yapmanı istemeyeceğim. 

O zaman bir de okyanus ötesine uzanalım. 1890'ar- da Sultan Abdülhamid ile sarayda görüşüp tanışan Amerikalı gazeteci Sidney Whitman da sultanın nezaket, vakar ve zarafetine nasıl tutulduğunu anlatır. Her satırı hayranlık ifadesi taşıyan bu itiraf da bize, bir insan olarak Abdülhamid Han'ın portresi için bilgi ve belge verir. Whitman, olağan üstü bir adam olarak gördüğü sultanın küçültülmesi için birçok şeyin yazılıp çizildiğini, buna rağmen kendi üzerinde bıraktığı nezaket ve içtenlik izlenimini tekrarlamaktan kendini alamadığını itiraf eder. Onun gördüğü Sultan Abdülhamid, gözle görünür bir fiziki avantajı olmayan, buna rağmen kendisiyle temasa geçenlerin sempatisini kazanmak için hesaplanmış ve nadir rastlanan bir nezaket, sade bir vakar ve davranış nezaketine sahipti. Hatta, “Bakışında, kâtibine hitap ederken emretme alışkanlığını ifşa eden hoş tonlu sesinin monoton dengesinde, yaşamı boyunca kesin hatta kölece bir itaati, zorla sağlayan bir şey vardı” demekten kendini alamaz. 


Almanya'nın siyasi birliğini sağlayan ünlü politikacı Prens Bismark da Abdülhamid'in hakkıyla anlaşılamadığını ve haksız hükümlere maruz kaldığını düşünür hatta bunu dile getirirmiş. Doğru mu bu? 


Senin cümlenden, sanki her zaman bunu konuşup söylermiş gibi bir ifade sezdim. O nedenle tam doğru 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diyemem. Ama Prens Bismark, “Sultan Abdülhamid, Avrupa'da bir hasta olarak ele alınmaktadır. Fakat bana göre sultan, Haliç kıyılarında bulunanların hepsinden daha yüksek bir diplomattır. Ona karşı âdilane hüküm verilmediği kanaatindeyim” dediğini biliyorum. 


Belki de en gerçekçi tesbitlerden birini yapmış. 


Bu arada ilginç bir isimden, 1905'te Sultan Abdülhamidi çok merak edip görmeyi başaran İtalyan Filarmoni Akademisi başkanı Enrico di San Martino'dan bahsedelim. San Martino'nun özelliği, Sultan Abdülhamid ile görüşmeden önce kendisine sürekli şekilde “vahşet canavarı” olarak tanıtılan padişah hakkında sahip olduğu olumsuz düşüncelerinin değişmesi ve bunu da itiraf etmesidir. Daha sultan ile karşılaşınca büyük bir şaşkınlığa uğradığını söyleyip, “Bu adamın, kanlı vahşeti hakkında gazetelerin anlattıklarının etkisi altındaydım ve bir tür kaba, vahşi biriyle karşılaşacağımı sanıyordum. 
Aksine, sesinde ve ifadesinde ince bir nezaket ve en büyük etkileyici yumuşaklığa rastladım” diyor. 


Olumsuz propagandaları, yalan haberleri, nezaketiyle bir anda nasıl yıktığını da görmüş oluyoruz böylece. 


Haklısın. Bu arada Sultan Abdülhamid Han hakkında yazılan en iyi eserlerden birini kaleme alan ve onu; imparatorluk topraklarını yeniden fethe girişen, Osmanlı geleneğini yeni bir yorumla çağa uyarlayan ve sultanı “ilginç bir devlet adamı portresi” olarak tanımlayan Fransız bilgin François Georgeon'un da güzel bir tesbiti var. Georgeon'a göre, “Abdülhamid'i ve onun 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hükümdarlık dönemini anlamak, bir bakıma bugünkü Türkiye'yi tanımak demektir.” 


Yine İngiliz yazar Joan Haslip de İttihatçıların; yaptıkları hataları halktan gizlemek için, Sultan Abdülhamid rejimi aleyhinde şiddetli bir kampanya açtıklarını söyler. 
Haslip, “Hiç kimse, Sultan Abdülhamid kadar, bir harpten memleketinin ne kadar az şey kazanacağını veya ne kadar çok şey kaybedeceğini bilemezdi” demişti. 


Bir de Hollandalı ünlü tarihçi Erik Jan Zürcher'in Sultan Abdülhamid devrinin büyük bir eğitim şahlanışına sahne olduğu konusunda, çok önemli tesbitleri var: “Döneminde eğitim, idare, adalet ve iletişim gibi birçok alanda ıslahat yapıldı ya da yapılan ıslahatlar genişletildi. Eğitim ve iletişim alanlarındaki ıslahatlar özellikle kayda değerdir. Batı tarzı okulların gerek sayısı, gerek verdikleri mezun sayısı arttı ve 1900'de Dârülfünun açıldı. Alt tabakalardan*gelen öğrenciler artmış ve Batı etkisi ilk defa yönetici elitin dışındaki kitleye ulaşmıştır. Abdülhamid döneminde kitapların, dergilerin, gazetelerin tirajı çok büyük ölçüde artmıştır. Bu yayınlar, modern bilim ve teknoloji ile imparatorluk dışındaki dünya hakkında halkın aydınlanmasını sağlamıştır.” 


Sir Henry F. Woods'tan da bahsedecek misin? 


Elbette. Sir Henry F. Woods, hatıralarında, Abdülhamid Han ile tanışma imkânı bulan herkesin itiraf ettiği gibi sultanın büyüleyici bir karaktere sahip oldugunu söyler. Woods'un anlattığına göre, bir defasında Abdülhamid Han'ı ikna yoluyla Bâbıâli'ye eski yetkilerini tekrar iade etmesini sağlamak isteyen İngiliz elçisi Sir Philip Currie bile bu emelinde hüsrana uğramıştır. 
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Birçok konuda hakikati ortaya koyan tanıklıklar dinlemiş oldum. Demek ki bunlar gizli bilgiler değilmiş. Sadece birileri görmek istememiş. Hatta kendileri istemediği gibi bizim de görmemizi istememişler, bunun için ellerinden geleni yapmışlar. 


Kim, ne yaparsa yapsın, gerçeğin her zaman ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. O yüzden hakikatin ilelebet saklanamayacağını bir kez daha söyleyelim. Bu anlattıklarım Batı dünyasının tanıklıkları idi. Bir de bu işin bizim tarafı var. Orada da çok ilginç tanıklar ve itiraflar bulunuyor. Bir sonraki sohbetin konusu da o olsun. 
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Cumhuriyet Döneminde 
Sultan Abdülhamid Tesbitleri 


Batılı devlet adamlarının ve yazarların gözünden Sultan Abdülhamid'i konuştuk. Şimdi sıra bizim cephede. Cumhuriyet döneminde sultan hakkında kimler neler demiş? 


Mesela Büyük Doğu dergisinin 1951 yılı Kasım ayı sayısında Nahit Sırrı Örik imzasıyla çıkan bir yazı var. 
Onunla başlayalım istersen. Örik, Abdülhamid Han'ın meziyetlerini, sade meziyetlerini değil, hizmetlerini, bilhassa çok sonraki senelerin ışığı içinde anlayıp takdir ettiğini dile getirmişti. Sultanın hakkında iddia edildiği gibi “kanlı bir zalim ve gölgesinden korkan bir mecnun” olmadığını; tam aksine “rahim, herkesin ırzına ve malına mutlak surette hürmetkâr ve en büyük tehlikelere göz kırpmadan bakacak derecede cesur olduğu hakkındaki kanaatini” dile getirir. Şu güzel tesbit de yine Örik'in yazısında göze çarpan satırlardandır: “Her sahadaki muvaffakiyetleri büyüktür ve bunların en büyüğü; sayısız ihtiras ortasında kocaman bir imparatorluğu, otuz üç yılı aşkın bir müddet dağıtmadan, parçalamadan tutabilmiş olması ve en zalim hükümdarlar karşısında olduğu gibi, en büyük tehlikeler önünde de sükün ve itidalini muhafaza edebilmesidir.” 


Gayet güzel bir giriş oldu. Gerçi daha önce konuştuk ama Hüseyin Nihal Atsız'ın söylediklerine de değinecek misin? 


Madem istiyorsun değinelim o zaman. Atsız'a göre sultan, cemiyetin en büyük haksızlığına uğramış tarihi şahsiyetlerinden biriydi ve kendisinden önceki devirlerin ağır yükünü omuzlarında taşıyan, en güvenebilecegi adamların ihanetine uğrayan ve dağılmak üzere olan içi dışı düşman dolu bir imparatorluğu otuz üç yıl zekâ ve hamiyeti ile ayakta tutmuş büyük bir padişahtı. Yine Atsız, sultanın “katil, kanlı, müstebit, kızıl sultan, cahil ve korkak” olarak tanıtıldığını, daima aleyhinde işleyen propagandanın tesiriyle de böyle tanındığını söyler. 


Peyami Safa'ya karşı yazdığı o meşhur makalede de bunların bir kısmını söylemişti. Ama gerçekten çok orijinal tesbitler. 


Başka güzel tesbitler de var. Mesela Haluk Y. Şehsuvaroğlu, Resimli Tarih Mecmuası'nın 1955'teki Mart sayısında, “Abdülhamid Han'ın son devir Osmanlı hükümdarları arasında en zekisi, en fazla ileriyi göreni ` olduğunda şüphe yoktur. Eğer kendisi normal şartlar altında tahta geçseydi, esasen mevcut olan vehmi bu kadar tahrik edilmemiş bulunacak, etrafına toplananların telkinleriyle bu kadar vesveseli bir saltanat sürmemiş bulunacaktı” der. 
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Yine Ali Vehbi, Sultan Hamid'in Düşünce ve Hatıraları kitabının mukaddimesinde, “Zaafları ne kadar olursa olsun, Osmanlı padişahları içinde en zeki ve en diplomat şahsiyet olduğunda şüphe yoktur. Felaketle neticelenen Rus harbinden sonra Türkiye'yi zelilane vaziyetinden kurtarıp şerefli bir hale getiren odur. Devletine eskisinden daha büyük şaşaa vermeye muvaffak olan da odur. Abdülhamid, bir çeyrek asır boyunca bir taraftan Avrupa devletlerinin hücumlarına karşı misli görülmemiş bir maharetle kendini müdafaaya, bir taraftan da imparatorluğun dâhili çöküntüsüne karşı mütemadi bir mücadeleye muvaffak olmuştur” der. 


İçeride ya da dışarıda olan isimlerin tesbitlerine bakınca mesele daha da bir açıklık kazanıyor. Senin de dediğin gibi, bu ifadelerin doğruluğu, birbirini tamamlayan ve destekleyen bir mantığı önümüze koyması. 


Aklı ve vicdanı hür hangi isme gidersen git, aşağı yukarı aynı şeyleri söylüyorlar. Hem de çok farklı isimler ve farklı görüşlerin sahibi bu insanlar. O nedenle bu dediğin çok doğru. Prof. Dr. Bedii N. Şehsuvaroğlu da, Sultan 2. Abdülhamid'in ölümünden yarım asır sonra dahi söz konusu olmasını, onun kişiliğinin kuvvetine delil olarak görüyor ve sultanın yapıcı ve yıkıcı tarafları hakkında belki daha çok şeyler söyleneceğini belirtiyor. 
Şehsuvaroğlu'na göre; öğretimindeki ve yetişmesindeki eksikliklere rağmen bu insan, doğuştan getirdiği birtakım değerlerle tarihte iz bırakan bir hükümdar olabildi. 
Devlet idaresini en kritik bir devirde ele almasına rağmen ufak tefek zararlarla imparatorluğun ömrünü otuz iki buçuk yıl uzattı. 
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Bizim tarihçilerimizin bu konuda daha başka neler söylüyor? 


Mesela İsmail Hami Danişmed, “Fâtih, Yavuz ve Kanüni 15. ve 16. asırlarda gelmeyip de Sultan Hamid'in zamanında gelmiş olsaydı ne yaparlardı, ne yapabilirlerdi?” diye sorar. 


Bu soruyu sormadaki amacı neydi? 


Gayet açık değil mi? Sultan Abdülhamid'in şahsiyetini tesbit etmek isteyenler için böyle bir sualin sorulması ve cevabının da çok iyi düşünülmesi gerektiğine inandığı için soruyordu. Cevap olarak da, “Herhalde tarih, can çekişme devrinde gelmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nu otuz üç sene yaşatmış olan Sultan 2. Hamid/i daima hürmet ve rahmetle yâdedecektir” diyor. 


Şimdi anladım. 


Fikir dünyamızın önemli isimlerinden olan büyük tarihçi Prof. Dr. Osman Turan, Türkiye'de Siyasi Buhra- nın Kaynakları'nda, Sultan Abdülhamid ve devrinin; Türk tarihinin çok mühim ve karışık bir safhasını teşkil ettiğini tesbit edip, bu devirde emperyalizmin doymaz ihtiraslarla Osmanlı İmparatorluğu'na karşı şahlanmış veya kışkırtılmış olduğunu söyler. Bu duruma rağmen imparatorluğun Adriyatik denizinden Basra Körfezi'ne kadar muhafaza edildiğini, bunda da başlıca âmilin, saltanatı otuz üç yıl süren Abdülhamid Han'ın siyasi kudreti olduğunu belirtir. Osman Turan, “Abdülhamid Han'ın nasıl buhranlı bir devirde teslim aldığı ve kendisinden sonra devletin dokuz yılda ne derece dağıldığı ve hatta anavatan Anadolu'nun bile istila edildiği göz önüne getirilirse, tarih ilminin bu padişah hakkında vereceği şaşmaz hüküm onun lehinde olacak ve tenkitler teferruata inhisar edecektir” der. 


Yine Enver Behnan Şapolyo da Sultan Abdülhamid'in siyasetinin, imparatorluğu muhafaza emek, Türk milletini inkırazdan ve esaretten kurtarmak olduğunda hemfikirdir. Şapolyo, Jön Türkler'in Sultan Abdülhamid'e ağır ithamlarda bulunduğunu, ona “cahil, zalim, müstebit, korkak, inkılap düşmanı, evhamlı” dediklerini; hatta daha ileri giderek “Kızıl Sultan” adını taktıklarını, annesinin Ermeni olduğunu söylediklerini anlatır. Tüm bunlara rağmen Şapolyo'ya göre, “Bulunduğu şartlar içinde ehliyetsiz bir devlet adamı olmadığını zaman bize ispat etti” demekten kendisini alamaz. 


Nerede demiş bunu? Pek ihtimal vermediğim bir isim de kendisi... 


Ön yargılardan kurtulamadın gitti. Osmanlı Sultanları Tarihi isimli eserde söylüyor. 


Merhum İbnülemin Mahmud Kemal İnal, o kadar eser kaleme almış. Sultan Abdülhamid Han ile ilgili bir tesbiti yok mu? 


Olmaz olur mu hiç? İbnülemin, sultanın pek nazik ve mütevazi olduğunu, mültefitane sözlerle muhatabını teshir ettiğini söyler mesela. Hafızasının son derece kuvvetli olduğunu, sigara, çay ve kahveyi çok içtiğini yazar. Son Sadrazamlar isimli devasa eserinde “az yiyip az uyuduğunu” İbnülemin de rivayet eder. 


Bu arada Reşad Ekrem Koçu'dan da bahsetmek lazım. Koçu, Osmanlı Padişahları kitabında, “Bugün aydın bir hakikattir ki Sultan 2. Abdülhamid, tahttan indirildikten sonra 1908-1913 arasında kaleme sarılanların 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tasvir ettikleri adam değildir. O devrin ciddi ve mizahi gazetelerinde cehil bütün gılleti ile sırıtır. Tam inkâr ile Abdülhamid'i Yıldız Sarayı'na kapanmış, taht ve can kaygusundan başka bir şey düşünmeyen bir padişah olarak gösterirler, ‘memleket bir harabezar, o bu harabede tünemiş bir kuş...” Bu bedbaht yazarlar, Abdülhamid'in çok mazbut ve afif olan hususi hayatına bile tecavüzden en küçük bir vicdan ürpermesi duymamışlardır” der. Bence de bu tesbit çok önemlidir. 


Hafif bir taşlamayla yapılan böylesi tesbitlere ben de bayılıyorum. Hatta diğer tesbitlerden daha çok hoşuma gidiyor. 

Bir isme daha yer vereyim unutmadan. Üç Devirde Bir Adam kitabında Sultan Abdülhamid'e yer veren Fethi Okyar, sultanın, “çok haysiyetli, vakur, azametli” olduğunu ve bu vasıflarının yapmacık olmadığını yazar. 
Okyar, “Mağrurdu diyemeyeceğim, hatta aşırı terbiyesi içinde samimi, şefkatli olduğu kanaatindeyim. Hiç şüphesiz şahsen merhametli idi” diyerek daha önce de birçok kişinin söylediği bir noktanın tekrar altını çizer. 


Semih Mümtaz/'ın da Sultan Abdülhamid hakkında naklettiği sözleri vardı. Tarihimizde Hayal Olmuş Hakikatler kitabında yazdığına göre sultan, okumamanın insana zararlı olduğunu bildiği için herkesin okumasını istermiş. Bir de hastaların yanına gittiğini, kendine göre hekimlik yaptığını, “aman elim dokunmasın, bana bulaşmasın” gibi korkularının olmadığını da anlatıyor. 


Sultanın çok da cesur olduğunu, namazlarını kesinlikle aksatmadığını, yemeğe düşkün olmadığını, ne 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zaman karnı acıksa o zaman yediğini, Mekteb-i Mülkiye'yi çok sevdiğini ve koruduğunu da söylüyor mu? 


Söylüyor. Hatta sultanın birçok kere imamlık yaptığını, amcasına da müezzinlik yaptırdığını yazıyor. 


Samiha Ayverdi'nin Türk Tarihinde Osmanlı Asırları isimli iki ciltlik güzel bir eseri var. Orada Sultan Abdülhamid ve devri ile ilgili olarak yazanların büyük ekseriyetinin, siyonist ve masonlarının eliyle veya iş birliği ile hazırlanıp fikir kampanyasına sürdükleri menfi havanın baskısı altında kaldıklarını yazar. Bu nedenle de muhitinin tesirlerini tartıp ölçecek ve doğru bulmazsa reddedip püskürtecek bir fikri olgunluk beklenemeyecek umumi efkârın, daima, bu ortalığı saran menfi tesirlerin altında kaldığını belirtir. Ayverdi, “Şayet kütle, kendi haline bırakılmış olsa idi, hükümdarın takdire layık siyasi portresini göreceğine şüphe yoktu. Halbuki aleyhte işleyen propaganda, demagoji ve müptezel iftiralarla bir hücum kampanyası açılarak onu halkın gözünden düşürmek yoluna gidilmiştir” der. 


Meseleyi ifade ediş tarzı gerçekten takdir edilme- ye değer. Gerçeklerin birilerini üzmesinden korkma taraftarı değilim. Ben hakikati haykırayım da kim üzülürse üzülsün. Mesela Ali Rıza Alp'in bir sözü 
vardı “Abdülhamid'i kötülemek cehalettir” diye. 19 
Aralık 1965'te Tercüman gazetesinde yazmıştı. Bu da güzel bir ifade ama Samiha Ayverdi'nin ifade ediş tarzı bana daha çok hitap ediyor. 


Tüm bunları bir mesele üzerinde tesbit yaparken ilmi objektifliği elden kaçırmamak ve doğru hükme ulaşabilmek için yapıyoruz. Hele de mesele bir tarihi şahsiyetle ilgiliyse, çok daha dikkatli olmak lazım. Mithat Sertoğlu, bir milletin kaderinde rol oynamış kimselerden bahseden tarihçinin ilk görevinin objektif kriterler kullanmak ve hakikatten asla ayrılmamak olduğunu yazmıştı bir keresinde. Mevzua buradan bakınca, Sultan Abdülhamid Han ile ilgili olarak siyasi durumun oluşturduğu zemin ve meydana getirdiği “o günün havası” meselesinin, buna engel olduğunu görüyoruz. Sertoğlu da olayların geride kaldığı ve gerçeklerin açıklanmasında artık mahzur bulunmadığı halde bazı olaylar ve şahıslar hakkında, halen sübjektif kriterlerle hareket edildiğini ve tarihimizin bazı devirlerinin, ağır şekilde itham olunduğunu söyler. İşte Sertoğlu'na göre bu talihsiz kimselerden biri de şüphesiz ki 2. Abdülhamid'dir. 


Peki, sohbeti Necip Fazıl Kısakürek'in yorumlarıyla bitirelim o halde. Necip Fazıl Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar isimli hacimli eserinde çok güzel bir tesbitte bulunuyor. Diyor ki: “Abdülhamid; aleyhinde yalan tarih uydurulmuş, sahte ilim imal edilmiş ve Galata Kulesi'nin bostan kuyusu diye gösterilmesi tarzında tam zıddıyla teşhir edilmiş ve bütün bunlar onun müslüman-Türk şahsiyeti ve şahsiyetçiliği yüzünden, bu iki oluşa düşman hiziplerce yapılmış dâsitani bir kurbandır.” Yine üstat Necip Fazıl, “2. Abdülhamid, Türk'ün özünün ve temel varlığının, hakkı gasp edilmiş, mağdur kurtarıcısıdır. Abdülhamid, Tanzimat sonrasındaki Batı'ya kontrolsüz, körü körüne yönelişin karşısında inatla duran, kök ve cevherin müdafaasını son bir gayretle yapan muazzam bir şahsiyettir. 
Abdülhamid'i anlamak sayesinde yüzlerdeki maskeler düşecek ve onu bir anahtar gibi kullanarak bizi bu 


karanlık ve şahsiyetsiz ortama getirenlerin iç yüzleri ortaya dökülecektir. Abdülhamid hakkında söylenen her olumsuz iddiayı tersine çevirdiğimizde doğruyu bulacağız. Yani bir tür turnusol kâğıdıdır Abdülhamid. Bu yorumların yalanını ayıklayıp onun üzerine bina ettiği yapıyı yeniden ayakları üzerine oturttuğumuzda hakikat ayan beyan ortaya çıkacaktır” der. 

Bu tesbitler, deminden beri sayıp döktüklerimizin içinde belki de en iyisi, en gönle dokunanı. Şair hassasiyeti böyle oluyor demek ki! Ben de sözümü Sultan Abdülhamid Han'ın duası ile bitireyim: “Allahım helâl etmiyorum! Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere, hakkımı helâl etmiyorum! Beni, benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız zerrelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanümanımı, hanedanımı söndürseler, çocuk çoluğumu gözümün önünde parçalasalar helâl ederdim de Sevgili'nin, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helâl etmem.” 
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Türk Romanında 
Abdülhamid Han 


Sultan Abdülhamid Han hakkında o kadar şey konuştuk ki eksik konu kalmadı desem yeridir. Ama sonradan zihnimi yoklayınca, daha konuşulması gereken birçok konu olduğunu farkettim. Ne kadar da konuşsak Sultan Abdülhamid Han hakkındaki meseleler bitmeyecek, onu anladım. 


Dönemi, şartları, yaşadıkları, kişiliği, hakkında yazılıp çizilenler, sonrasında gelişen olaylar... göz önüne alındığında bizim yaptığımız tüm sohbetlerin ancak meselenin özeti olduğu söylenebilir. Ama hayat kısa ve bizim okumamız, düşünmemiz gereken başka şeyler de var. O yüzden, bir yerde bu sohbete son vermek kaçınılmaz. Bugün birkaç mesele daha konuşsak, yarın yine şurası eksik oldu, burasını atlamışız diyeceksin. 
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Yani bu gün bu konudaki son sohbetimizi yapacağız. Tamam da Sultan Abdülhamid Hana ilgili hangi meseleyi konuşacağız? 


Bugün, hem Osmanlı'nın son döneminde hem de Cumhuriyet tarihi içinde yazılan romanlar ve o romanlardaki Abdülhamid Han değerlendirmelerini konuşacağız. 


Açıkçası bu konu da çok ilginç ama gönül isterdi ki bir misyonerlik meselesini, Amerikan misyonerlerinin Anadolu'daki faaliyetlerini konuşalım. Ya da Hicaz demiryolu projesi... Mesela İttihat Terakki Cemiyeti ve masonlar konusu da olabilirdi. 


Senin de saydığın gibi konu çok. Bunlara Yıldız istihbaratını, istibdat iddiasının iç yüzünü de ekleyebiliriz. 
Fakat sohbeti sonlandırmamız gerekiyor artık. O yüzden konuya giriş yapıyorum. Roman, bir tür olarak Türk edebiyatına geç girmiştir. Bizim edebiyatımızda roman ancak Tanzimat döneminde, yani 1860'larda görülür. Batı dünyasına göre oldukça geç giren bir tür olmasına rağmen roman, henüz emekleme evresindeyken bile, Sultan Abdülhamid gerçeğini farketmiş ve bunu kendisine konu edinerek üzerine eğilme gereği duymuştur. 


Buradaki hareket noktamız, Tanzimat romanının öncelediği ilk şeyin, halkı eğitmek anlayışı olduğu gerçeği mi? 

Elbette bu dediğinin payı büyüktür. Yani amacın halkı eğitmek olması... İşte bu anlamda Abdülhamid Han da bir konu ya da tema olarak ilk kez Halit Ziya'nın Nesl-i Âhir (1909), Ahmed Midhat'ın Jöntürk (1910), Bekir Fahri'nin Jönler (1910) romanlarında karşımıza çıkıyor. 
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Gayet erken bir dönemde hatta sağlığında roman kahramanı olmuş desene. Şimdi bu konu dikkatimi çekti işte. 


Konu ilerledikçe daha da ilgini çekecek, ama bir noktada yanlış çıkarım yapıyorsun. Hemen onu düzeltip devam edelim. Bu saydığım romanlarda Sultan Abdülhamid Han, bir roman karakteri ya da kahramanı olarak işlenmez. O, daha çok romanların geçtiği zamanın atmosferini oluşturan bir unsur olarak kullanılır. 


E, o zaman bu romanlardaki Sultan Abdülhamid Han imgesi olumsuz bir anlam taşıyor mu? Tahttan indirilmesinin ardından yayımlanmış eserlerden bahsediyorsun neticede. 


Meselenin bir de o tarafı var elbette. Hadiseye başka bir açıdan bakarsan, ilk dönem Türk romanlarında olumsuz bir Abdülhamid imgesinin bu dönemde yavaş yavaş oluşmaya başladığını da göreceksin. Zaten Sultan Abdülhamid döneminde, yazarların melankolik psikolojilerinin etkisiyle bireysel konulara ağırlık verip yönelmeleri, Sultan Abdülhamid'in roman içerisinde çok fazla değerlendirilmesini engelleyen bir unsurdu. 


Öyle diyorsun ama padişah hal'edildikten sonra yazarlar, bu açığı gayet iyi kapatmışlar. Yazabildikleri kadar yazmışlar. Hem de hakka hukuka hiç bakmadan! 


İlk dönemler bu dediğin yapılamıyordu. Basın üzerinde sıkı bir kontrol vardı. Hal’ olayından sonra da yazarların o melankolik tavrı ve romanda bireye yönelmeleri durumu, eleştirel yaklaşımı erteleyen bir neden olarak görülebilir. Ama sonrasında, özellikle milli edebiyat ve Cumhuriyet dönemlerinden itibaren hemen her yazarın, 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bir romanında, Sultan Abdülhamid'den bir vesileyle bahsettiğini kolayca görebilirsin. Başta Ahmet Hamdi Tanpınar olmak üzere Emine Işınsu, Selim İleri, Orhan Pamuk gibi pek çok yazarın romanlarında herhangi bir vesileyle Sultan Abdülhamid'e dair bilgiler verdiğine şahit olabilirsin. Bu bilgilerin doğruluğu, yanlışlığı tartışılır, o ayrı tabii. Ama ben öncelikle bir tanım yapmaya, bir çerçeve çizmeye çalışıyorum. Neticede taraflı yaklaşımlar, olaya farklı açıdan bakan her zümre için geçerli. İşin içine ideolojik bakış açısı girdi mi ipin ucunu kaçırırsın. 


Bu ideolojik bakış açısını sadece mütedeyyin kesim mi yapıyor? Sultan Abdülhamid aleyhinde yüzlerce yalan iddiayı ortaya atanlar, iftiraları kitaplarına taşıyanlar ne olacak? 


İdeolojik bakış açısı, bir meselenin hakikatine giden yolu görmeyen, görmezden gelen, bilerek, isteyerek farklı yollara sapan her kesimin içine düştüğü bir hastalıktır. 
İlk zamanlar milli edebiyat adına Cumhuriyet döneminde bu sıklıkla yapıldı. Bu açıdan da öncelikle ideoloji bir araç olarak kullanıldı. Sonra da onun eliyle sanat yine başka bir araca dönüştürüldü. Felsefe tarihine baktığın zaman Francis Bacon'dan, Bertrand Russell'a hatta Karl Popper'e kadar sayısız filozof, ideolojilerin; insanların nesne, olgu ve olayları algılamasında etkili olduğunu ve çok ciddi yanılmalara da yol açabileceğini savunduklarını görürsün. Hadisenin bu cephesinden baktığımız zaman, içinde yaşadığımız toplumun da uzun yıllardır bitmez tükenmez bir ideoloji savaşının içinde olduğunu, hemen her olgu ve olaya ideoloji penceresinden baktığını bir gerçek olarak kabul etmek zorunda kalıyoruz. İşte bu bakış açısının beraberinde getirdiği olumsuz ve haksız 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eleştirilerden en çok nasibini alanlardan biri de hiç kuşkusuz 2. Abdülhamid Han olmuştur. 


Bu dediklerine aynen katılıyorum. Bu ideolojik bakış açısı romanlarla başladı belki, ama sonrasında o romanların sinemada senaryo olarak kullanılmasıyla iş beyaz perdeye de yansıdı. Tarihe ve dine karşı olumsuz bakış böylece her tarafta karşımıza çıktı. Elbette bu konuda da en çok Sultan Abdülhamid'e çamur atılacaktı. 


Bunun mantığını da anlamak lazım. Yani neden böyle bir şey yapıldı diye sormak ve sonrasında da bu sorunun ciddi ve ikna edici cevabını bulmak son derece önemli. İlk dönem ve Cumhuriyet'le birlikte başlayan milli edebiyat içinde yazılan romanlara genel olarak baktığımız zaman Sultan Abdülhamid imgesinin ortaya çıkışında; eski site- mi yıkma, mevcut ya da idealdeki yapıyı, yeni oluşumu savunma duygusunun etkisi vardı. Hatta bu etkinin payı diğer olgulardan çok daha fazlaydı diyebiliriz. 


Bence de mesele bu zaten. Başka bir etken aramaya gerek yok. Muhalif olmak, modern düşüncelere sahip bulunmak, bilimsellik, çağdaşlık falan hep masal... 
Ana neden, eskinin kötülenerek yeninin aklanması... 
Hem de bu kötüleme toptan yapılıyordu. Eski rejim adına da simge olarak hafızalarda Sultan Abdülhamid Han kaldığı için, tüm oklar ona doğrultuldu. 


Şimdi, galip gelen güç, kendi haklılığını ortaya koymak için saltanatı, mutlakiyeti, halifeliği kötülemek ve mevcut sistemin üstünlüklerini belirtmek istiyordu. Böyle bir refleks söz konusu olduğu zaman, doğal olarak bunu, simge olarak gördükleri Abdülhamid Han üzerinden yapacaklardı değil mi? Zaten öyle de yaptılar. Sultan Abdülhamid; saltanatın da hilafetin de geriliğin de simgesi olarak artık yeni nesil gençlerin, yeni ideolojinin oklarını üzerine çevirdiği bir hedefti. Hatta şunu da rahatlıkla söyleyebiliriz: Ne kendisinden önceki Abdülaziz Han ne de kendisinden sonraki Sultan Vahdeddin onun kadar hedef tahtasına oturtulmamıştı. Şöyle zihnini bir yokla, dediğimin doğru olduğunu sen de göreceksin. 


İyi de abi, Sultan Vahdeddin üzerinden çok şeyler yazıldı, çizildi. Cumhuriyet dönemini ele alırsak, bu konuda o da bayağı yerildi, eleştirildi hatta hakarete uğradı. İşin o kısmını ne yapacağız? 


Dediklerinde haklısın ama meseleye sadece belli bir zaman aralığından baktığın için öyle görüyorsun. Açıyı biraz daha genişlettiğin zaman işin renginin değiştiğini, bazı küçük detayların hadiseyi anlamada bize çok farklı kapılar açacağını göreceksin. Senin de söylediğin gibi Sultan Vahdeddin de özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki romanlarda ve tarih çalışmalarında alabildiğine eleştirilmişti. Ancak bununla beraber, Sultan Vahdeddin'e yapılan bu eleştiriler zaman ilerledikçe şiddetini kaybetmiş ve azalmıştı. Sultan Vahdeddin üzerine yapılan tartışmalar bir süre sonra yavaş yavaş siyaset sahnesinden çekildi. Fakat Sultan Abdülhamid Han üzerinden yapılan tartışmalar için aynı şeyi söyleyemeyiz. 2. 
Abdülhamid Han, hiçbir zaman popülerliğini yitirmedi ve yitirmeyecek gibi de duruyor. 


Bu dediklerinde haklısın. Ben, Cumhuriyet'in, kendi haklılığını savunma içgüdüsüyle geçmişi kötülerken özellikle Abdülhamid Han üzerinde yoğunlaşmasından bahsediyordum. 
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Bu yoğunlaşma da doğru; onu yapmak için romanı araç olarak kullanmaları da. Aslında aynı şeyleri söylüyoruz. İdeolojilerin en güçlü aygıtlarından biri nedir, diye soracak olsam ne dersin? Hemen sanattır cevabını yapıştırırsın değil mi? İşte bu dönemde de hâkim ideoloji, sanat faaliyetlerinde Sultan Abdülhamid'i bir günah keçisi yaptı. İşin özeti bu aslında, benim açımdan tabii. 
Milli Mücadele ve Cumhuriyet heyecanı içinde yeni yeni yetişmekte olan romancılar da aynı psikolojik etki ile romanlarında genellikle Abdülhamid Han aleyhtarlığında ittifak ettiler. Zaten arkalarında duran ve destek veren bir ideolojik güç de var. Kimse hesap da sormayacak! 
Karşılaştığımız bu, geçmişi kötüleme arzusu, Sultan Abdülhamid”'i kötüleyerek kolay yoldan yapılabileceği için, bir noktadan sonra kötüleme işinde meselenin ayarı tamamen bozuldu. Sultan Abdülhamid, bir zaman sonra öyle bir hale geldi ki Cumhuriyet dönemi romancısının elinde istediği her şekle girebilen, eğilip bükülebilen bir oyuncak halini aldı. Uzun yıllar denetimsiz bir saha olarak kalan bu alanda isteyen, istediği gibi at koşturdu. 


Başka bir deyişle Sultan Abdülhamid Han hakkında söylenenler tartışılmamış, yazarların tarihi gerçekleri tahrif edip etmedikleri üzerinde çok fazla durulmamış diyorsun? 


Tartışmalar bile sağlıklı değildi diyorum. Bunu anlamak için ilk dönem yayımlanan romanlara ve oralarda geçen bilgilere bakmak yeterli olacaktır. Bu dönemdeki romanlardan yansıyanlara göz attığın zaman Yıldız Sarayı, çekim gücünün Abdülhamid'e toplandığı bir cadı kazanı olarak karşına çıkar. Öyle bir cadı kazanı ki orada herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışır. Her an, 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her yerden bir tehlikenin gelebileceği bu sarayda, birileri ikbal için devamlı padişahın vehmini körükler. Zaten eleştirel anlamda, padişahın vehim, vesvese konusunda uç davranışlarının görüldüğü söyleniyor. Kısmi gerçekler üzerine böylesi kurgular da eklenince padişah, sağlıklı kararlar veremez ve hep kendi menfaatlerini ülke menfaatlerinin üzerinde tutan biri olarak ortaya konulur. Yazılanlara bakarsan, koskoca ülke jurnaller ile yönetiliyor. Jurnaller ve hafiyelik padişahın açık şekilde desteklediği, kendi psikolojisi ve siyasi anlayışını ifşa eden bir zulüm aracıymış. Suçlular, şüpheliler, suçlu ya da şüpheli olmasa da tutuklananlar, gerek Yıldız Sarayı'nın zindanlarında, gerekse başka tevkifhaneler- de çürümeye terkediliyormuş. Zaman zaman bunlar çeşitli şekillerde işkence de görüyorlarmış. Kısacası ülke kaynayan bir kazandan başka bir şey değil; üzerinde yaşayan insanlarsa dünyanın en bedbaht insanları senin anlayacağın. Böylesi bir algılayış oluşturulmasının asıl sebebi sohbetin başında da dediğim gibi yazarların birçoğunun hâkim ideoloji çatısının altında bir araya gelmeleri ve kader birliği yapmalarıdır. 


Diyorsun ki ilk dönem Türk romanını saltanat, hilafet konularında olumsuz bir figür veya sembol olarak Sultan Abdülhamid'i seçti. Yani dağılmasını günlerle ifade ettikleri devleti otuz üç sene ayakta tutan ve Batı'nın yüreğini hoplatan, eski Türk korkusunu yeniden hatırlatan son imparator diye övülen Sultan Abdülhamid Han'ı bir günah keçisi olarak belirlediler. 


Gayet güzel anlamışsın, asıl dertleri bu. Yani eskiyi kötülemek... Burada önemli bir noktaya değinmek lazım... Fâtih Sultan Mehmed, Kanüni Sultan Süleyman 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gibi Osmanlı Devleti'nin güçlü başka padişahları da vardı değil mi? Bu isimler Abdülhamid Han'dan daha önemli ve daha güçlü idiler. Ancak bu padişahların, Abdülhamid Han kadar ve onun olduğu tarzda romanlara konu olduğunu gördün mü? Hayır! Peki neden? Asıl cevaplanması gereken sorulardan biri de bu işte... 


O zaman bu zor soruyu, istersen sen cevapla. 


Bu soruya herkes kendi penceresinden cevap verir. 
Mesela Sultan Abdülhamid”i eleştirenler, iftira atanlar, asılsız iddiaları diline dolayanlar, bu iddialarını tekrar ederler. Belki daha makul olanlar sultanın bu kadar romanlara konu olmasını Abdülhamid Han'ın kişiliğinin çok yönlü olmasına bağlarlar. Belki de bazıları kişiliğindeki çelişkilerin, tutarsızlıkların buna neden olduğunu söyler. Bence cevap daha detaylı ve uzundur. Kişiliği, “dönemi, devraldığı miras, yaşadığı suikast girişimleri, engel olduğu ve olmaya çalıştığı hadiseler hep bunun içindedir. Sonrasında sultan tahttan uzaklaştırılınca iktidara gelenlerin başarısız ve basiretsiz devlet idaresi ve sonucunda on yılda dağılan koca imparatorluk gerçegi de bu cevabın içinde olacaktır. Cumhuriyet'i kuran kadronun içinde, İttihat Terakki kadrolarında bulunmuş pek çok kişinin olduğunu da hesaba kat. Önceki başarısızlıkları yükleyecek bir günah keçisi lazım. İşte tüm olumsuz tasvirler, alay eden, işi hakarete vardıran yazılar, bunun nedenidir. 


Dediğin gibi cevabı bayağı uzunmuş. Sadece bu dediklerini açmaya kalksan sabahı buluruz. 


O kadar zamanımız yok ama. Sultan Abdülhamid'i ele alan romanların tarihi serüvenine baktığında ilkin 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olumsuzlayanların, sonra onu nesnel değerlendirmeye çalışanların son olarak da onu mitleştirmeye çalışanların sahne aldığını görürsün. Ve bu serüvenin mahiyetini belirleyen yegâne etken de ideolojidir. Yani ideolojik bakış açısı... 

Abdülhamid'i konu edinen romanların, 1950Terden 1990'lara kadar nesnel seviyesine gelmesi, başta bütün yönleriyle kötü olarak değerlendirilen padişahın, artık hem iyi hem de olumsuz yönleriyle nesnel olarak ele alınmaya başlanması da ayrı bir tartışma konusu. Bu dönemde üstün özellikleri de yaptığı hatalar da bir arada işlenmeye başlanır. Sultan, bu dönem için tipten karaktere evrilmiştir diyebiliriz. Kısacası o da herkes gibidir artık. Daha önce bir tip olarak kullanılmıştı ya! 
Bundan sonra Türk romancısı için Abdülhamid Han; hem olağan üstü ıslahat çalışmaları ile ülkeyi bayındır hale getirmeye çalışan, emperyalist devletlere karşı yürüttüğü denge politikası ile parçalanmayı geciktiren bir devlet adamı hem de muhalif gençlere uyguladığı istibdatla eleştirilen bir müstebittir. Olumlu ve olumsuz yönleri bir arada yani... 


Bu arada halen, sultan ile ilgili olumsuz haberler yapılıyor, kitaplar yazılıyor, meselenin bu kısmı da bitmiş değil. Onu da unutmamak lazım... 


Sultan Abdülhamid'in bugün için bizim toplumumuzda oluşan imgesinin, yirmi sene öncesine bakıldığında çok daha olumlu bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. İstenen düzeyde mi ya da seni beni tatmin edecek seviyede mi? Bence değil. Ama en azından eski durum da yok şu an için. İşte tarihi süreçte değerlendirdiğimiz bu olumsuzdan olumluya doğru değişme ve 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algılayış, sanata da sirayet etti. Gerek sinemada gerek edebiyatta Sultan Abdülhamid Han daha hakkaniyetli ve daha ilmi gerçeklere uygun olarak ele alınmaya başlandı bence. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak ve okuma yapmak istiyorsan Doğu Kütüphanesi Yayınları'ndan çıkan Soner Akpınar'ın Türk Romanında 
2. Abdülhamid isimli kitabı belli bir fikir edinmeni sağlar. 
Benden bu kadar, gerisini okuyarak, araştırarak sen tamamlamalısın. 
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EK: 

SULTAN 2. ABDÜLHAMİD'İN KIZ ÇOCUKLARI 
SULTAN 2. ABDÜLHAMİD'İN ERKEK ÇOCUKLARI SULTAN 2. ABDÜLHAMİD'İN KRONOLOJİSİ 


Sultan Abdülhamid Han'ın 
Kız Çocukları 


Ulviye Sultan (1868-1875): Sultan 2. Abdülhamid Han'ın ilk çocuğudur. Şehzadeliği sırasında, 1868 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda dünyaya geldi. Annesi Nazikeda Kadın'dır. Ulviye Sultan, 5 Ekim 1875'te, yedi yaşında iken bir kaza neticesi yanarak vefat etti ve 5. 
Murad Türbesi'ne defnolundu. 


Zekiye Sultan (1872-1950): Sultan 2. Abdülhamid'in üçüncü çocuğu ve ikinci kızıdır. 21 Ocak 1872'de İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda doğdu. Annesi Bedrifelek Kadın'dır. Lombardi Bey'den piyano ve musiki öğrendi. 1889'da Gazi Osman Paşa'nın büyük oğlu Ali Nüreddin Paşa ile 20 Nisan 1889'da Yıldız Sarayı'nda evlendi. Bu evlilikleri altmış bir yıl sürdü. Evlenince 
1924 yılına kadar Ortaköy'deki kendi sarayında yaşadı. 
Hanedan üyelerinin sınır dışı edilmeleri üzerine, elli iki 


365 


yaşında iken Türkiye'den ayrıldı. Viyana, Nice ve nihayet eşi ile birlikte Pau'da küçük bir otelin tek odasında oturdu. 13 Temmuz 1950'de Fransa'nın Pau şehrinde yetmiş sekiz yaşında iken vefat etti. Mezarı Pau'da olmakla birlikte, gömüldüğü yer belli değildir. 


Fatma Nâime Sultan (1876-1945): Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadeliği sırasındaki dördüncü çocuğu ve üçüncü kızıdır. 5 Ağustos 1876'da Dolmabahçe Sarayı'nda doğdu. Annesi Bidar Kadın'dır. Lombardi Bey- den piyano ve musiki dersleri aldı. 1898-1924 yılları arasında Ortaköy'deki sarayında ve Erenköyü'ndeki köşkünde oturdu. 17 Mart 1898'de, Gazi Osman Paşa'nın oğlu Mehmed Kemâleddin Paşa ile evlendi. Ancak altı yıl sonra boşandı. İki yıl sonra 11 Temmuz 1907'de, İşkodralızâde Damad Mahmud Celâleddin Paşa ile ikinci evliliğini yaptı. İlk evliliğinden oğlu ve kızı oldu. Hanedan üyelerinin sınır dışı edilmeleri üzerine kırk yedi yaşında iken Türkiye'den ayrıldı ve eşiyle Roma ve Nice'e gidip 1938'de Arnavutluk'a yerleşti. 1945'te, altmış dokuz yaşında, Tirana'da vefat etti ve orada defnedildi. 


Nâile Sultan (1884-1957): Sultan 2. Abdülhamid Han'ın yedinci çocuğu ve dördüncü kızıdır. 1 Ocak 1884'te Yıldız Sarayı'nda doğdu. Annesi Dilpesend Kadın'dır. 27 Şubat 1905'te, Germiyanoğlu Ârif Hikmet Paşa ile evlenir. Evlilikleri otuz yedi yıl sürdü. 1905- 
1924 yılları arasında Kuruçeşme'deki sarayında oturdu. 
Lombardi Bey'den musiki dersleri aldı. İyi bir piyanist, arpist, violonselistti. 1924'te hanedan üyelerinin sınır dışı edilmeleri üzerine kırk yaşında iken Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı. Eşi ile birlikte Beyrut'a gitti. 
Yurda dönüş izninin çıkması üzerine İstanbul'a gelip Suadiye'ye yerleşti. 25 Ekim 1957'de Erenköy-İstanbul'da yetmiş üç yaşında vefat etti. Mezarı, Beşiktaş'ta Yahya Efendi Dergâhı'ndadır. 


Seniyye Sultan (1884-1884): Aynı sene doğup yine aynı sene vefat eder. 


Seniha Sultan (1885 -1885): Aynı sene doğup yine aynı sene vefat eder. 


Şâdiye Sultan (1886-1977): Sultan 2. Abdülhamid'in dokuzuncu çocuğu ve beşinci kızıdır. 1 Aralık 1886'da İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda doğdu. Annesi Emsâlinur Kadın'dır. İyi bir piyanist, arpist, üdi, tamburidir. Lombardi Bey'den musiki dersleri, Tanbüri Cemil Bey'den tambur ve ud dersleri aldı. 2. Abdülhamid Han, 1909'da Selânik'e sürgün edilince babasıyla birlikte Selânik'e gitti. 1910'da İstanbul'a geri döndü. Sadrazam Küçük Mehmed Said Paşa'nın oğlu Ali Nâmık Bey'le 1902-1909 yılları arasında nişanlı kaldı. Said Paşa'nın, Sultan Abdülhamid'in hal'edilmesindeki çirkin ve hayâsız davranışları yüzünden Şâdiye Sultan, Selânik'ten İstanbul'a dönünce nişanı bozdu. Önce 3 Aralık 1910'da Damad Fâhir Bey ile evlendi ve bu evlilikten Sâmiye Hanım Sultan doğdu. Birinci eşinin ölümü üzerine on yıla yakın dul kaldı. 1924'te hanedan üyelerinin sınır dışı edilmeleri üzerine otuz dokuz yaşında Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı. Napoli'ye gitti, Paris'te oturdu. Paris'te sürgün günlerinde Damad Reşad Hâlis Bey ile on üç yıl sürecek bir evlilik yaptı. 1946'da Paris'ten ayrılarak beş ay Caracas'ta kaldı. Sonra New York'a gitti; California, Hollywood, Los Angeles'ta bulundu. 
1951'de Amerika'dan ayrılıp Paris'e döndü. Almanya, Avusturya, İsviçre, İngiltere'de de oturdu. Türkiye'ye dönüş yasağının hanedan mensuplarının kadın üyeleri 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için kalkması üzerine 1953'te İstanbul'a döndü. Cihangir'de, kendisine tahsis edilen apartman dairesinde yaşadı. 20 Aralık 1977'de doksan yaşında, Cihangir-İstanbul'da vefat etti ve 2. Mahmud Türbesi'ne defnedildi. 


Hamide Ayşe Sultan (1887-1960): 2. Abdülhamid Han'ın onuncu çocuğu ve altıncı kızıdır. 1887'de İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda doğdu. Annesi, Müşfika Kadın'dır. 1909'a kadar Yıldız Sarayı'ndaki dairesinde yaşadı. 2. Abdülhamid Han'ın Selânik'e sürgün edilmesi üzerine onunla birlikte 1909'da Selânik'e gitti. Dokuz ay Selânik'te kaldıktan sonra İstanbul'a döndü ve 1910- 
1924 yılları arasında Bebek ve Nişantaşı'ndaki iki sarayında oturdu. Hanedan üyelerinin sınır dışı edilmeleri kararı üzerine otuz altı yaşında, Türkiye'den çıkıp Paris'e gitti. 1952'de İstanbul'a dönünceye kadar Paris'te oturdu. Beyrut ve İskenderiye'ye gitti. 1918-1921 arasında, yaklaşık üç yıl, Cenevre'de oturdu. Viyana, Roma, Almanya, Romanya ve Macaristan gibi yerlerde bulundu. Babam Sultan Abdülhamid adlı eserini kaleme aldı. 
Piyanist, arpist, viyolonselist, bestekâr, ressam, nakkaş, filatelist olup biraz tambur da çalardı. Müzisyen olarak, çok sesli, özellikle piyano için birçok eserler besteledi. 
İlk evliliğini 1911 yılında, daha sonraları Suriye cumhurbaşkanı olan Beyrutlu Ahmed Nami Bey ile yaptı. 
1921'de eşinden ayrıldı. Bu evliliğinden Ömer Nâmi ve Sultanzâde Osman Nami adlı iki oğlu oldu. İkinci evliliğini Müşir Rauf Paşa'nın oğlu Kurmay Albay Mehmed Ali Bey ile 1921 yılında yaptı. Bu evliliğinden Sultanzâde Abdülhamid Rauf Bey doğdu. Eşinin ölümünden sonra yirmi iki yıl yaşadı. Oğlu ile birlikte Paris'te oturdu. 1952'de onunla birlikte İstanbul'a döndü, 1960 yılında vefat etti ve Beşiktaş'ta Yahya Efendi Dergâhı'na defnedildi. 


Refia Sultan (1891-1938): 2. Abdülhamid Han'ın on birinci çocuğu ve yedinci kızıdır. 1891'de İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda doğdu. Annesi İkbal Sazkâr Hanım'dır. Lombardi Bey'den musiki dersleri aldı. Ressam ve iyi bir piyanisttir. Sultan 2. Abdülhamid'in tahttan indirildiğinde babasıyla birlikte Selânik'e gitti ve dokuz ay orada kaldı. Sonra İstanbul'a dönerek 1910-1924 yılları arasında Kızıltoprak'taki sarayında yaşadı. 1924 yılında hanedanın sınır dışı edilmesi üzerine Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı. Sürgün günlerinin bir kısmını Nice'te (1924-1936), bir kısmını ise Beyrut'ta (1936-1938) geçirdi. Ali Fuad Bey ile evlendi. Evlilikleri yirmi yedi yıl sürdü. Refia Sultan'ın Râbia Hanım Sultan ve Ayşe Hamide Hanım Sultan adlı kızları oldu. 

Hatice Sultan (1897-1898): 2. Abdülhamid Han'ın on üçüncü çocuğu ve sekizinci kızıdır. 10 Temmuz 1897'de İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda doğdu. Annesi, İkbal Fatma Pesend Hanım'dır. 14 Şubat 1898'de yedi buçuk aylıkken kuşpalazından vefat etti. Mezarı Beşiktaş'ta Yahya Efendi Türbesi'ndedir. Sultan 2. Abdülhamid Han, kızının vefatı üzerine çok üzüldü ve kimse böyle bir acı yaşamasın diyerek Şişli Etfal Hastanesi'ni yaptırdı. 


Aliyye Sultan (1900): Birkaç günlük bir bebekken 


vefat etti. 


Cemile Sultan (1900): Aliyye Sultan gibi birkaç günlük bebekken vefat etti. 


Sâmiye Sultan (1908-1909): 2. Abdülhamid Han'ın 
on yedinci çocuğu, dokuzuncu kızı ve son evladıdır. 16 
Ocak 1908'de doğdu. Annesi, İkbal Saliha Naciye Hanım'dır. 24 Ocak 1909'da daha bir yaşındayken Yıldız Sarayı'nda zatürreden vefat etti. Beşiktaş'ta Yahya Efendi Camii'nde Şehzade Kemâleddin Türbesi'ne defnedildi. 
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Sultan Abdülhamid Han'ın 
Erkek Çocukları 


Mehmed Selim Efendi (1870-1937): 2. Abdülhamid Han'ın şehzadeliği sırasındaki ikinci çocuğu ve ilk oğludur. 1870 yılında İstanbul'da, Dolmabahçe Sarayı'nda doğdu. Annesi, Bedrifelek Kadın'dır. 1926-1937 yılları arasında hanedan üyelerinin on bir yıl süreyle ikinci reisi oldu. 1877-1909 yılları arasında Yıldız Sarayı'nda hususi köşkünde ve 1909-1924 yılları arasında Serencebey'deki sarayında yaşadı. 1924'te hanedan üyeleri ile birlikte Türkiye'den sınır dışı edildiğinde elli dört yaşındaydı. 
Sınır dışı edilmesinin ardından 1924-1938 yılları arasında Şam'da, Beyrut'ta Cünye'deki sarayında ve yazları Aliye'deki köşkünde oturdu. Ancak Suriye'de taraftarları olması dolayısıyla Şam'da oturmasına bir müddet sonra Fransa izin vermeyince tekrar Cünye'ye yerleşti. 
Önce Deryâl Baş Hanımefendi ile evlendi. Bu evliliğinden Mehmed Efendi ile Nemika Sultan adlı iki çocuğu oldu. İkinci evliliğini, Mehmed Abdülkerim Efendi adlı çocuğunun annesi, Nilüfer Eflâkyâr Baş Hanımefendi ile yaptı. 1937'de Beyrut'ta Cunye'de altmış yedi yaşında vefat etti. Mezarı Şam'da Sultan Selim Türbesi”ndedir. 


Mehmed Abdülkadir Efendi (1878 -1944): 2. Abdülhamid'in beşinci çocuğu ve ikinci oğludur. 1878'de İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda doğdu. Annesi, Bidar Kadın'dır. Piyanist, viyolonist ve kemençevidir. Aranda Paşa'dan musiki, Vondra Bey'den keman dersleri aldı. 
Serbest fikirli ve hareketli bir yapıya sahipti. 1909-1924 yılları arasında Yıldız Sarayı'ndaki hususi köşkünde, Kızıltoprak'taki sarayında ve Büyükdere'deki Sahil- sarayı'nda oturdu. Hanedan üyeleri ile birlikte Türkiye'den sınır dışı edildiğinde kırk altı yaşındaydı. 1940'ta savaş dolayısıyla Sofya'da ikamet etti. 1938-1944 yılları arasında hanedan üyelerinin ikinci reisi oldu. 1907'de Yıldız Sarayı'nda Mihriban Hanım ile evlendi. On altı yıl sonra boşandı. Mihriban Hanım'dan, Orhan Efendi adlı oğlu oldu. 1919'te Hatice Macide Hanım ile evlendi. Bu evlilikten Necib Ertuğrul Efendi dünyaya geldi. 
On bir yıl süren evlilikleri 1925'te bitti. Mehmed Abdülkadir Efendi, üçüncü evliliğini Fatma Meziyyet Hanım ile yaptı. Bu evlilikten Alâeddin Efendi, Bidar Sultan ve Safvet Neslişah Sultan adlı üç çocuğu oldu. Abdülkadir Efendi'nin dördüncü ve en küçük oğlu Osman Efendi salgın hastalıktan ölüp Gülbaba Dergâhı'na defnedildi. 
2. Dünya Savaşı sırasında Sofya'da bir hava hücumunun doğurduğu panikte kalp krizi neticesi altmış altı yaşında vefat etti. Mezarı Sofya'dadır. 


Ahmed Nuri Efendi (1878 -1944): 2. Abdülhamid Hanın altıncı çocuğu ve üçüncü oğludur. 1878'de İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda doğdu. Annesi, Nazikeda Kadın'dır. Gayet zeki ve sinirli olan Ahmed Nuri Efendi iyi bir ressamdır. Fahriye Hanımefendi ile evlendi ancak çocuğu olmadı. Hanedan üyelerinin sınır dışı edilmeleri üzerine kırk altı yaşında Türkiye'den ayrılarak Fransa'ya gitti. 1944'te hanedan üyelerinin ikinci reisi oldu. 1919 ortalarında subay şehzadelerin çoğu gibi Anadolu'ya geçmek istedi. Ancak mâlum sebeplerden dolayı gidemedi. Bir müddet Paris'te de kaldı. Lozan'a gitti, oradan Nice'e geçip yerleşti. 1944 yılında altmış altı yaşında iken Nice'te sıkıntı içinde vefat etti. Kabri Şam'daki Sultan Selim Camii”'ndedir. 


Mehmed Burhâneddin Efendi (1885-1949): 2. Abdülhamid Han'ın sekizinci çocuğu ve dördüncü oğludur. 1885'te İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda doğdu. Annesi, Mezide Kadın'dır. 1944-1949 yılları arasında dört yıl boyunca hanedan üyelerinin reisi oldu. Bahriye miralayı, bestekâr, ressam, piyano ve viyolonsel virtüözüdür. Zeki, güzel hitabeti olan ve piyano çalan, resim yapan, sanatkâr bir ruh sahibi ve yakışıklı bir şehzadedir. 1913'te Arnavutluk ve 1921'de Irak kralı olması yolunda kendisine yapılan davetleri reddetti. 1924'te sınır dışı edildiğinde otuz sekiz yaşındaydı. Yurt dışında bulunduğu bir sırada Cumhuriyet ilan edildi ve hanedan üyelerinin sınır dışı edilmeleri nedeniyle bir daha yurda dönemedi. Sürgün günlerinde Nice, Paris, Washington ve New York'ta bulundu. 1908'de Hidayet Hanım ile evlendi. İkinci evliliğini 1909'da Aliye Melek Nazlıyar Yalçın Hanım ile yaptı. Fahreddin Efendi ve Ertuğrul Osman Efendi adlı iki oğlu oldu. 1949'da altmış üç yaşında New York'ta vefat etti. Cenazesi New York'tan İstanbul'a getirildi. Ancak dönem hükümeti tarafından 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Türkiye'ye kabul edilmedi ve Şam'a götürülerek Sultan Selim Camii'nin türbesine defnedildi. 


Abdürrahim Hayri Efendi (1894-1952): 2. Abdülhamid Han'ın on ikinci çocuğu ve beşinci oğludur. 1894'te İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda doğdu. Annesi, İkbal Peyveste Hanım'dır. Aranda Paşa ve Edgar Manas'tan musiki dersleri aldı. İyi bir piyanist, viyolonselist, orkestra şefi ve müzisyendi. 1909-1910'da Yıldız'daki dairesinde, dokuz ay Selânik'te Alatini Köşkü'nde, 1910-1924 yılları arasında da Nişantaşı'ndaki sarayında ve Çamlıca'daki köşkünde oturdu. 1914-1918 yıllarını cephede geçirdi. 
Diplomatik temaslarda da bulundu. Ankara'da Mustafa Kemal Paşa, bir ara Abdürrahim Hayri Efendi'yi, Enver Paşa ile anlaşamadığı için, saltanat nâibi olarak ilan etmeyi düşündü. Askeri eğitim görerek albaylığa kadar yükseldi. 1924 yılında hanedanın sınır dışı edilmesi üzerine o da ülkeyi terketmek zorunda kaldı. 1949-1952 yılları arasında hanedan üyelerinin reisi oldu. 1919'da Nişantaşı Sarayı'nda Mısır kral hanedanına mensup Prenses Nebile Emine Hanım'a evlendi ve Mihrimah Selçuk Sultan adlı bir kızı oldu. 1923'te boşandı. Yaşadığı ruhsal çöküntüden dolayı 1952 yılında elli yedi yaşında uyku ilacı içerek yaşamına son verdi. Paris'te, Pere-Lachaise'de Bobigny Müslüman Mezarlığı'na defnedildi. 


Ahmed Nüreddin Efendi (1901-1944): 2. Abdülhamid Han'ın on dördüncü çocuğudur. 1901'de İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda doğdu. Annesi İkbal Behice Hanım'dır. Mehmed Bedreddin Efendi'nin ikizidir. 
Askeri eğitim görerek subay oldu. Musikiyi Aranda Paşa'dan öğrendi. Tahsilini, 1918 sonuna kadar Almanya'da yaptı. Bestekâr ve iyi bir piyanistti. Hanedanın sınır dışı edilmesi üzerine Paris'e gitti. 1944 yılı Arallık 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ayında kırk üç yaşında iken vefat etti ve Bobigny Müslüman Mezarlığı'na defnedildi. 


Mehmed Bedreddin Efendi (1901-1903): 2. Abdülhamid Han'ın on beşinci çocuğudur. 1901'de İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda doğdu. Annesi, İkbal Behice 
Hanım'dır. Ahmed Nüreddin Efendi'nin ikizidir. 13 
Ekim 1903'te henüz iki yaşında iken menenjitten vefat etti. Yahya Efendi Türbesi'ne defnedildi. 


Mehmed Abid Efendi (1905-1973): 2. Abdülhamid Han'ın on altıncı çocuğu ve sekizinci en küçük oğludur. 
1905'te İstanbul'da Yıldız Sarayı'nda doğdu. Annesi, İkbal Behice Hanım'dır. Babasının tahttan indirilmesi üzerine onunla birlikte 1909'da Selânik'e gitti. 1913 yılına kadar Alatini Köşkü'nde kaldı. Balkan Harbi sırasında, yine babası ile İstanbul'a döndü. Mütareke yıllarında Harbiye'ye devam ederek subay oldu. Hanedan mensuplarının sınır dışı edilmeleri üzerine on sekiz yaşında Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldı. Mısır'a kabul edilmeyince önce Beyrut'a gidip Cünye'de, yazları ise Aliye'de oturdu. 1925'te Paris'e gitti. Sorbonne Hukuk Fakültesi ile Şark Dilleri ve Farsça Bölümü'nü bitirdi. 
1966'ya kadar Paris'te oturmakla birlikte bir yıl Toulouse'da, bir yıl Nice'te, bir yıl Madrid'de, beş ay Lizbon'da, Kahire ve İskenderiye'de, bir ara Tiran'da oturdu. Son yıllarını Beyrut'ta geçirdi. Çin'le ezeli düşman olan Japonya, Abid Efendi'yi Doğu Türkistan hakanı namzedi olarak Tokyo'ya davet ettiyse de davete icabet etmedi. 
Mussolini ve Hariciye nâzırının kendisini Roma'ya davetlerini de Türkiye aleyhine olduğu için kabul etmedi. 
Arnavutluk'un Paris sefiri oldu. 1936'da Tiran'da Arnavutluk kralı olan Ahmed Zogu'nun kız kardeşi Prenses Seniye ile evlendi. Paris'te, Aralık 1951'de eşinden 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ayrıldı. Zogu'nun krallıktan uzaklaştırılmasına kadar, Arnavutluk'un Paris maslahatgüzarlığını yaptı. 1971'de hacca gitti. 1973'te Beyrut'ta altmış sekiz yaşında vefat etti. Kabri Şam'da, Sultan Selim Camii Türbesi”ndedir. 
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2. Abdülhamid Han'ın 
Kronolojisi 


1842: 21 Eylül: Sultan Abdülmecid ve Tirimüjgan Sultan'ın oğlu Şehzade Abdülhamid'in dünyaya gelmesi. 


1861: 25 Haziran: Babası Sultan Abdülmecid'in vefatı ve Sultan Abdülaziz'in cülüsunun yapılması. 


1863: 3 Nisan: 2. Abdülhamid'in, Abdülaziz ile þeraber Feyz-i Cihad adlı lüks bir yatla ve kendilerine eşlik eden diğer donanma gemileri ile Mısır'a seyahat etmek üzere yola çıkması. 


1867: 21 Haziran: Amcası Abdülaziz ile Avrupa gezisine çıkması 


1876: 30 Mayıs: Sultan Abdülaziz'in bir darbe sonucu tahttan indirilmesi ve iki yaş büyük biraderi 5. Murad'ın padişah ilan edilmesi 
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31 Ağustos: 5. Murad'ın, ruhi ve akli dengesinin bozuk olduğu gerekçesiyle tahttan indirilmesi. 2. Abdülhamid Han'ın tahta çıkışı. 


7 Eylül: Sultan Abdülhamid Han'ın, Eyüp'te kılıç 
kuşanması. 


31 Ekim: Rus ültimatomu: “Sırbistan ve Karadağ 
hareketini durdurun!” 


19 Aralık: Rüşdü Paşa'nın istifası, Midhat Paşa'nın 
ikinci sadrazamlığı. 


23 Aralık: İlk Osmanlı anayasası Kânün-ı Esâsi'nin 
ilan edilmesi. İstanbul'da Tersane Konferansı'nın toplanması. 


1877: Sultan Abdülhamid'in Yıldız Sarayı'na taşınması 


18 Ocak: Meclis-i Umümi'nin toplanması. 


5 Şubat: Midhat Paşa'nın azli ve sürülmesi, yerine 
Edhem Paşa'nın sadrazamlığı. 


28 Şubat: Sırp protokolünün imzası. 
19 Mart: İlk Meclis-i Meb'üsan'ın açılış merasimi. 


24 Nisan: Rus Çarlığı'nın Osmanlı İmparatorlugu'na harp ilanı ve “Doksanüç Harbi” denilen Türk-Rus Harbi'nin Anadolu ve Rumeli safahatı. Büyük bozgun. 


1878: Plevne kuşatması 


11 Ocak: İbrahim Edhem Paşa'nın azli, Ahmed 
Hamdi Paşa'nın sadrazamlığı. 


31 Ocak: Edirne mütarekesi. 


4 Şubat: Ahmed Hamdi Paşa'nın azli, Ahmed Vefik 
Paşa'nın “başvekil” unvanıyla ilk sadrazamlığı. 
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13 Şubat: Meclis-i Meb'üsan'ın süresiz tatili. 

3 Mart: Ruslar'la Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması'nın imzalanması. 

18 Nisan: Ahmed Vefik Paşa'nın azli, Mehmed Sa- 


dık Paşa'nın başvekil olması. 


20 Mayıs: Ali Suâvi ve beraberindeki 150 kadar kişi 
tarafından, Çırağan Sarayı'nda tutulan eski padişah 5. 
Murad'ı kurtarmak ve tekrar tahta geçirmek amacıyla darbe girişimi yapılması. Ali Suâvi'nin öldürülmesi. 


28 Mayıs: Mehmed Sadık Paşa'nın azli, Mütercim 
Rüşdü Paşa'nın beşinci sadrazamlığı. 


13 Temmuz: Berlin Antlaşması'nın imzalanması 


14 Temmuz: Rüşdü Paşa'nın azli, Esad Saffet Paşa'nın sadrazamlığı. 


Ekim: Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i işgali. 


4 Aralık: Saffet Paşa'nın azli, Tunuslu Hayreddin 
Paşa'nın sadrazamlığı. 


1879: Adliye ıslahatının gerçekleştirilmesi. 


29 Temmuz: Hayreddin Paşa'nın azli, Ahmed Ârifi 
Paşa'nın sadrazamlığı. 


18 Ekim: Ahmed Ârifi Paşa'nın azli, Küçük Said Paşa'nın sadrazamlığı. 


1880: Osmanlı tarihinde ilk defa geniş kapsamlı polis ve istihbarat örgütü olan Yıldız İstihbarat Teşkilatnin kurulması. 


18 Mayıs: Ziya Paşa'nın ölümü. 
17 Haziran: Mekteb-i Hukük'un açılması. 
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9 Haziran: Said Paşa'nın azli, Mehmed Kadri Paşa'nın sadrazamlığı. 


11 Eylül: Mehmed Kadri Paşa'nın azli, Said Paşa'nın 
sadrazamlığı. 


1881: 12 Mayıs: Fransa'nın Tunus'u işgali. 


27 Haziran: Amcası Abdülaziz'in ölümüne sebep 
olan kişilerin, Yıldız'da kurulan mahkemede yargılanması. 


2 Temmuz: Tesalya ve Narda kazasının Yunanistan'a terki. 


20 Aralık: Muharrem Kararnâmesi'nin imzalanması, Düyün-ı Umümiyye'nin kurulması 


1882: 2 Mayıs: Said Paşa'nın azli, Abdurrahman Nüreddin Paşa'nın sadrazamlığı. 


10 Temmuz: Abdurrahman Paşa'nın istifası. 


11 Temmuz: Ingiliz donanmasının Iskenderiye'yi 
bombalaması ve Mısır sorunu. 


12 Temmuz: Said Paşa'nın üçüncü sadrazamlığı. 


30 Temmuz: Said Paşa'nın azli, Ahmed Vefik Paşa'nın sadrazamlığı. 


11 Temmuz: İngiliz donanmasının İskenderiye'yi 
topa tutması. Mısır meselesinin gündeme gelmesi. 


27 Eylül: Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin kurulması. 


3 Aralık: Ahmed Vefik Paşa'nın azli, Said Paşa'nın 
dördüncü sadrazamlığı. 


1883: Başvekil unvanının kesin olarak kaldırılması ve yeniden sadrazam unvanının kullanılması. Beyoğlu Emrâz-ı Zühreviyye Hastanesi'nin açılması. 
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2 Mart: Sanâyi-i Nefise'nin (Güzel Sanatlar Mektebi) sekiz hoca ve yirmi talebe ile öğretime başlaması. 


1884: 7 Mayıs: Midhat Paşa ve Damad Mahmud Celâleddin Paşa'nın Tâif zindanlarında öldürülmesi. 


1885: Yıldız Camii inşaatının başlaması. 
Sudan” da Hartum'un İngilizler'in eline düşmesi. 


18 Eylül: Doğu Rumeli vilayetinin Bulgaristan ile 
birleşmesi. 

24 Eylül: Said Paşa'nın azli, Kâmil Paşa'nın sadrazamlığı. 

1886: 2. Abdülhamid Han'ın, kuduz aşısını bulan Pasteur'e nişan, Pasteur Enstitüsü'ne de bağış göndermesi. 


Yıldız Askeri Hastanesi'nin açılışı. 


Nordenfelt 2 ve 3 denizaltılarının Osmanlı donanmasına kazandırılması 


1887: Dünyanın üçüncü kuduz enstitüsü olan Dârül-Kelp Tedavihanesi'nin kurulması. 


Paris İstanbul demiryolu hattının açılması. 

Maraş'a bağlı Zeytün'da, Ermeni devrimci örgütlerinin desteklediği direniş hareketlerinin başlaması. 

1888: Sultan 2. Abdülhamid'in, Bağdat tren hattını inşa etme lisansını “Deutsche Bank” tarafından yönetilen bir Alman firmasına vermesi. Ziraat Bankası'nın kurulması. | 


Kredi müessesesi olarak kurulan Menâfi” Sandıkları'nın, Ziraat Bankası adını alması. 


Express'in İstanbul'a ulaşması. 
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1889: Alman İmparatoru 2. Wilhelm'in İstanbul'u ziyaret etmesi. 


Askeri Tıbbiye de İttihâd-ı Osmâni Cemiyeti'nin kurulması. 


30 Eylül: Sağır ve dilsiz mektebinin açılışı. 


1890: Viyana elçisi Türk yazarı Sâdullah Paşa'nın intiharı. 


16 Eylül: Ertuğrul firkateyninin, Japonya'da Kuşimato açıklarında tayfuna yakalanması ve kayalara çarparak batması. 500'ün üzerinde şehid verilmesi. 


3 Kasım: Sirkeci Garı'nın açılışı. 


1891: Doğu Anadolu'da Hamidiye alaylarının kurulması. Âmâlar Mektebi'nin açılışı. 


1 Nisan: Ahmed Vefik Paşa'nın ölümü. 


13 Haziran: İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin resmi 
açılışı. 


4 Eylül: Kâmil Paşa'nın azli, Ahmed Cevad Paşa'nın 
sadrazamlığı. 


1892: Çiçek aşısı üreten ilk telkihhanenin kurulması. 


31 Aralık: İstanbul-Bağdat demiryolunun bir etabı 
olan İzmit-Ankara hattı ve Anadolu MANİ ilk kez Ankara'ya ulaşması. 


1893: Hıfzıssıhha komisyonunun oluşturulması. 


Osmanlı Devleti'nin, Amerika'da düzenlenen Chicago Evrensel Sergisi'ne (fuarına) katılması. 


1894: Sason'daki Ermeni isyanının bastırılması. 
Bakteriyolojihane'nin açılışı. 
1895: Galata Rıhtımı açılışı. 
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Ahmed Rıza'nın Paris'te İttihat ve Terakki Cemiyetini kurduktan sonra gazete çıkarmaya başlaması. Hınçaklar'ın Bâbıâli önündeki gösterisi. 


Doğu Anadolu'da Ermeni isyanlarının bastırılması. 
12.000 kilometrelik güzergâha sahip Samsun-Bağdat şosesinin tamamlanması. 


8 Haziran: Cevad Paşa'nın azli, Said Paşa'nın beşinci sadrazamlığı. 


25 Eylül: Said Paşa'nın azli, Kâmil Paşa'nın sadra- 


zamlığı. 
30 Ekim: İstanbul'da Ermeni sorunu. 


7 Kasım: Kâmil Paşa'nın azli, İzmir'e vali olması. 
Halil Rıfat Paşa'nın sadrazamlığı. 


1896: Girit'te Rum isyanı. Servet-i Fünün'un kurulması. 


31 Ocak: Dârülaceze'nin resmi açılışı. 


26 Ağustos: Taşnaklar tarafından Osmanlı Bankası'na baskın yapılması. 


1897: 15-17 Mayıs Dömeke'de yapılan muharebede Yunan ordusuna karşı zafer kazanılması. 


4 Aralık: Osmanlı-Yunan sulhunun gerçekleşmesi. 

18 Aralık: Büyük devletlerin Girit'e özerklik verildiğini bildirmesi. 

1898: 30 Aralık: Gülhane Tabâbet-i Askeriyye Tatbikat Mektebi'nin (bugünkü adıyla GATA'nın) açılışı. 

Aşıcı yetiştirmek üzere Aşı Dershanesi'nin açılışı. 


2. Wilhelm'in ikinci defa Türkiye'ye gelişi. 
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1899: Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilişi. 
20 Nisan: Haydarpaşa Limanı inşaatına başlanması. 


5 Haziran: Vefat eden kızı Hatice Sultan'ın anısına 
halen faaliyette olan Hamidiye Şişli Etfal Hastanesi'nin yapılması. 


1900: Dârülfünun'un, 2. Abdülhamid'in isteği ile Maarif Nâzırı Zühdü Paşa tarafından Dârülfünun-ı Şâhâne adıyla Mekteb-i Mülkiye binasında yeniden açılışı. 


şam ile Medine arasında yerli girişimin bir eseri olan Hicaz demiryolunun inşasına başlanması. 


5 Nisan: Gazi Osman Paşa'nın ölümü. 


29 Ekim: Azerbaycan okullarında Türk dili yasağının kaldırılması. İran şahının İstanbul'a gelişi. 


1901: 17 Mayıs: Theodor Herzl'in, Osmanlı hâkimiyetindeki Filistin topraklarından yahudilere yurt verilmesi için, Sultan Abdülhamid ile görüşmesi. 


30 Mayıs: Şehir postalarının kuruluşu. 


5 Kasım: Fransız donanmasının Midilli'ye asker çıkarması. 


9 Kasım: Sadrazam Halil Rıfat Paşa'nın ölümü. 
18 Kasım: Said Paşa'nın altıncı sadrazamlığı. 


1902: Ankara'yı Bağdat'a bağlayacak demiryolu hattının yapımının Almanlar'a verilişi. 


21 Ağustos: Makedonya ihtilali. 


21 Eylül: Makedonya'da Cum'a-i Bâlâ'da çıkan 
ayaklanmanın Osmanlı birliklerince bastırılması. 
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1903: 14 Ocak: Said Paşa'nın azli, Mehmed Ferid Paşa'nın sadrazamlığı. 


2 Ağustos: Makedonya ihtilalinin yayılması. 


2 Ekim: Avrupalı devletlerin, Makedonya'da, Osmanlı zabıtasını reformdan geçirmeyi hedefleyen Mürzsteg reform programını uygulamaya koyması. 


25 Ekim: Makedonya ıslahatı. 
1904: Yemen'de İsyan. 


Hicaz demiryolunun Kudüs'ün güneyindeki Maan şehrine ulaşması. 


29 Ağustos: 5. Murad'ın Çırağan Sarayı'nda vefat edişi. 


1905: 2. Abdülhamid'in, telefonun Türkiye'ye girmesini yasaklaması. 


20 Nisan: Yemen'de âsilerin San'a'yı ele geçirmesi. 


21 Temmuz: 2. Abdülhamid'e karşı Yıldız'da bombalı suikast gerçekleştirilmesi. 


26 Aralık: Midilli ve Limni gümrük ve posta idarelerinin devletlerce işgali; ortak donanmanın hareketi. 


1906: Selânik'te Osmanlı Hürriyet, Paris'te Teşebbüs-i Şahsi cemiyetlerinin kurulması. 


25 Mart: Bir fermanla Okmeydanı'nda Dârülaceze 
kurulması. 


30 Mayıs: Haydarpaşa Garı'nın yapımına başlanması. 


1907: Osmanlı Hürriyet Cemiyeti'nin İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne katılması. 


29 Aralık: Paris'te İkinci Jön Türk Kongresi'nin toplanması. 
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1908: Hareket Ordusu'nun, Selânik'ten İstanbul'a yürüyüşü. 

19 Ağustos: İstanbul-Bağdat demiryolu hattının 
başlangıç istasyonu olarak inşa edilen Haydarpaşa Gar'nın tamamlanıp hizmete girmesi. 


22 Temmuz: Ferid Paşa'nın azli, Said Paşa'nın yedinci sadrazamlığı. 


23 Temmuz: 2. Abdülhamid'in, anayasayı yeniden 
yürürlüğe koyması ve 2. Meşrutiyet'in ilan edilmesi. 


24 Temmuz: Seçimlerin yapılışı. 

4 Ağustos: Said Paşa'nın istifası, Kâmil Paşa'nın 
sadrazamlığı. 

27 Ağustos: Yapımı tamamlanan Hicaz demiryolu 
ile Medine'ye ilk seferin yapılışı. 

22 Eylül: Bulgaristan'ın özerk ülke olarak bağımsızlığını ilan edişi. 

5 Ekim: Bosna-Hersek'in Avusturya'ya katılması, 
Bulgar Krallığı'nın kuruluşu. 

6 Ekim: Girit'in Yunanistan'a ilhakı. 

17 Aralık: Meclis-i Meb'üsan'ın yeniden açılışı. 

1909: 13 Şubat: Kâmil Paşa'nın istifası, Hüseyin Hilmi Paşa'nın ilk sadrazamlığı. 


13 Nisan: Abdülhamid'i tahttan indirmek için bir 
koz olarak kullanılmak üzere düzenlenen 31 Mart Olayı'nın gerçekleşmesi. Hüseyin Hilmi Paşa'nın istifası, Tevfik Paşa'nın sadrazamlığı. 


14 Nisan: Adana isyanı. 
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22 Nisan: A'yân reisi eski sadrazam Said Paşa'nın 
başkanlığında Meclis-i Umümi-i Milli adıyla gizli bir toplantının yapılışı. Hareket Ordusu lehinde bir beyannâme neşredilmesi. 


24 Nisan: Hareket Ordusu'nun İstanbul'a girmesin- 
den sonra ayaklanmanın bastırılması. 31 Mart Vakası sanıklarının idamı. 

27 Nisan: 2. Abdülhamid'in, 31 Mart Olayı ile bağlantısı olduğu iddiası ile tahttan indirilişi. İki yaş küçük kardeşi 5. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılışı. 

28 Nisan: 2. Abdülhamid'in Selânik'teki Alatini 
Köşkü'ne sürgüne gönderilmesi. 

1912: 1 Kasım: 1. Balkan Savaşı'nda Selânik'in Yunanlılar'ın eline düşeceğini anlaşılması üzerine 2. Abdülhamid'in Alman Sefâreti'ne ait Loreley savaş gemisi ile İstanbul'a getirilerek Beylerbeyi Sarayı'na yerleştirilmesi. 


1918: 10 Şubat: 2. Abdülhamid Han'ın, Beylerbeyi Sarayı'nda ahirete intikal edişi. 
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mostar 


Tarih, bilinc/suur durumundan içi boşaltılmış bir bilim dalı haline dönüştürülünce ideolojik bir alana çekilip bir savas aracı olarak kullanıldığı günden beri fert ve cemiyet olarak hafıza sorunu yaşamaya başladık. Hadiseleri ve kişileri hakikatiyle değil ideolojik bir kavga 

aracı olarak kullanma hastalığımız da aynı zaman diliminde basladı. Bu yüzden gerceklerin üstünü örten sis bulutunun ardını görecek feraseti kaybettik. Bu basiret yoksunluğunda kaybettiğimiz en önemli değerimiz hiç şüphesiz Sultan 2. 
Abdülhamid Han'dır. Merhum Necip Fazıl, “Abdülhamid Han'ı anlamak her seyi anlamak" derken bu gerçeğin altını kalın bir çizgiyle çizmişti. Otuz üc yıllık saltanatı boyunca “hasta adam" denilen koca imparatorluğu ayakta tutmayı başarmış bu cihan padisahını anlamak icin en kücük çaba sarfetmeyenler, koca sultana iftira atmakta bir beis görmediler. İste elinizdeki bu kitapta yazar, Sultan Abdülhamid Han ve dönemini birçok cephesiyle ele alarak üstü örtülmeye calışılan gercekleri sultanın hayatı, kişiliği, mücadelesi, dönemi 

gibi otuz üc baslık altında ve geniş bir yelpazede ele aldı. 
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